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Herfstkleuren

Na een mooie zomer en nog een heerlijke
najaarszon zien we langzaam de natuur
verkleuren. We genieten van de prachtige
kleurenpracht van de herfst. Het mais wordt van
het land gehaald, we maken onze tuinen
winterklaar, ruimen het blad op en bereiden ons
voor op de winter. De naakte kaalheid van het
bestaan.
Juist in deze
tijd
gedenken wij
op
verschillende
plekken en
momenten
onze
geliefden die gestorven zijn. Mensen die we
missen en die in ons hart nog altijd bij ons zijn.
Net als de leerlingen gaan wij door de
verschillende fases van ons verdriet heen, het
ongeloof, de boosheid, we voelen het verdriet
en laten onze tranen de vrije loop.

Soms raakt ons heel onverwachts een lied dat
we horen op de radio of in de kerk; of een
uitspraak van iemand, dat ons herinnert aan
een moment samen We kijken naar een foto en
gaan nog even in gesprek met onze geliefde,
ondanks dat hij of zij er niet meer is.

In onze kerken en op onze begraafplaatsen
steken we een lichtje aan om onze geliefden te
gedenken. In dat licht mogen we troost vinden
omdat we
mogen
geloven dat
onze geliefden
in Gods
liefdevolle
handen zijn
opgenomen
en geborgen zijn. Dat licht mag ons troosten.
Maar in het verdriet hebben we ook mensen om

ons heen nodig die ons troosten, die met ons
naar de verhalen en herinneringen willen
luisteren, waardoor er door de pijn en de tranen
heen een voorzichtige glimlach en licht kan
ontstaan.

Rouwen om dat wat we zo lief hebben gehad
doet pijn en kost tijd.

leder mag en moet dit op zijn eigen wijze doen.
Stukje bij beetje, dag voor dag.

Uit ons geloof kunnen we troost putten, maar
juist in deze tijd kunnen wij ook een troost voor
elkaar zijn. We kunnen in de storm, de regen en
de kou elkaar verwarmen door aandacht, een
glimlach, een luisterend oor.

Dan kunnen we ervaren dat - evenals Gods
schepping elk jaar opnieuw gaat bloeien - ook
wij elkaar weer in bloei kunnen zetten.

Carin Timmerman
pastoraal werker



OECUMENISCHE BERICHTEN

Agenda van de kerken

Protestantse Gemeente

ledere dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur:
ledere 2e dinsdagavond van de maand:
ledere donderdagmorgen van 9.30-10.15 uur:

Inloophuis Open Deur
Gezamenlijke maaltijd Open Deur
Kleine meditatieve viering

R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen, locatie Sint Andreas

Dinsdag 10 oktober, 20.00 uur:

Maandag 6 november, 19.00 - 21.00 uur:
Dinsdag 7 november, 10.00 - 12.00 uur:
Donderdag 9 november, 13.30 - 16.00 uur:

(ctie GROENE SOKKEN

Ik ben Barbara Brinkmann en ik start de actie
“Groene Sokken”.

Groen is de kleur van de hoop en groene sokken
brei ik voor kankerpatiénten met
ovariumcarcinoom (eierstokkanker).

Vrouwen die de diagnose eierstokkanker krijgen,
moeten een zwaar behandeltraject doorstaan:
na de operatie volgt de chemotherapie, die
meerdere maanden duurt.

Op de dag van behandeling zitten ze meestal
een aantal uren aan het infuus en velen krijgen
dan last van koude voeten. Daarom zijn ze heel
blij als de oncologieverpleegkundige hen
warme, zelfgebreide sokken aanbiedt.

Wat is er mooier dan deze patiénten te helpen
met zelfgebreide sokken, in de kleur groen? Ik
ben al begonnen (zie foto!) en zoek breiers en
breisters die mee willen doen.

Zodra ik voldoende deelnemers heb, zal ik de
organisatie verder opzetten. Ik word daarbij
geholpen door de Duitse organisatie “Griine
Socken’, die al sinds 2018 bestaat en waar
honderden vrijwilligers (niet alleen vrouwen,

Vergadering Andreasmarktcommissie
Vergadering Zonnebloem

Proathuus Zonnebloem

Zonnebloem

ook mannen breien!) uit heel Duitsland met
mooie zelfgebreide sokken een waardevolle
bijdrage leveren.

Meer informatie over deze succesvolle actie vind
jeop
www.gynakologischer-krebs-deutschland.de/un
sere-projekte/aktion-gruene-socke

en op Facebook:

Aktion: Griine
SockelFacebookhttps://www.facebook.com »
Facebook Groups

Door mijn beroepsverleden ken ik veel
ziekenhuizen en oncologische afdelingen in
Nederland. >>



Met hen neem ik contact op om deze
Groene-sokken-actie onder de aandacht te
brengen zodat zij straks ook aan hun patiénten
met gynaecologische kanker groene sokken als
Hoffnungstrager kunnen uitdelen.

Heb je zin om sokken te breien voor dit goede
doel? Meld je dan snel aan bij
actiegroenesokken@gmail.com

Ik hoor graag van je!
Je kunt natuurlijk alvast met breien
beginnen.........

Tijdens het schrijven van dit stukje vallen de
mussen nog van het dak, maar regen en kou
zitten er toch echt aan te komen. Dus zijn wij
weer op zoek naar mooie, behaaglijke
winterkleding. Heeft u nog winterkleding die
schoon en heel is en een tweede kans verdient,
kom het bij ons langsbrengen!

De afgelopen zomer hebben we weer veel
bezoekers mogen verwelkomen.
Vakantiegangers en mensen uit het dorp. Het
was altijd weer gezellig. Bovendien hebben we
weer mooie bedragen kunnen overmaken naar
goede doelen.

Komt u ook een keertje langs? U bent iedere
vrijdag welkom van 10.00 tot 15.00 uur in onze
ruimte in de Pancratiuskerk.

Betaald?

Heeft u het abonnementsgeld van de
Wegwijzer voor dit jaar overgemaakt?

Zo ja, hartelijk dank!
Zo nee, zou u dat alsnog willen doen?

Het bedrag is 19,50 euro.

Het rekeningnummer waarop het kan
worden overgemaakt staat op

pagina 2.

De Raad van Kerken

Bezorger gezocht

Wij zoeken een bezorger van de
Wegwijzer voor een wijk in het
centrum van het dorp, circa 60
adressen.

Er komen elf nummers per jaar uit.

Er staat een vergoeding tegenover.
Wie heeft er tijd voor en zin in?

U kunt contact opnemen met Johan
Haijtink, tel. 562172 of via e-mail:
joh.haijtink@planet.nl



Diensten

Zondag 1 oktober

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel

Collecte: Kerk en Israél

Autodienst®: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 8 oktober

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel, m.m. het
Dierens Kerkkoor

Collecte:  Rev. project Nigeria

Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 15 oktober

10.00 uur: Ds. J. EK

Collecte:  Oikocredit

Autodienst®: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 22 oktober

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel

Collecte: Werelddiaconaat, Indonesié
Autodienst®: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 29 oktober

10.00 uur: Ds.J. Ek

Collecte:  Koffieservice

Autodienst®: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

Zondag 5 november: Dankdag, dienst van
Woord en Tafel

10.00 uur: Ds. J. Ek, m.m.v. de cantorij
Collecte:  Voedselbank

Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp,

tel. 06-38920272 ((/F c?/(\

Koffiedrinken: ledere zondag voodr (vanaf 9.30

uur) en na de dienst.

*Autodienst:  Bellen zo mogelijk op

vrijdagavond tussen 18.30 en

19.30 uur.

LK .
Bijbelleestooster (§ alzr.n.-u"
zo 1okt 2 Koningen 23:31-24:7
ma 2okt 2 Koningen 24:8-17
di 3 okt. 2 Koningen 24:18-25:7
wo 4okt 2 Koningen 25:8-17
do 5okt 2 Koningen 25:18-30
vr 6 okt. Matteiis 21:18-22
za 7 okt. Mattels 21:23-32
zo 8okt Mattelis 21:33-46
ma 9okt Psalm 21
di 100kt Openbaring 1:1-8
wo 11 okt. Openbaring 1:9-20
do 12okt. Psalm 16
vr 13 okt Openbaring 2:1-7
za 140kt Openbaring 2:8-11
zo 150kt Openbaring 2:12-17
ma 16 okt. Openbaring 2:18-29
di 17 okt. Openbaring 3:1-6
wo 18 okt. Openbaring 3:7-13
do 19 okt. Openbaring 3:14-22
vr 20 okt. Psalm 73
za 21 okt. Mattels 22:1-14
zo 220kt Mattels 22:15-22
ma 23 okt. Mattels 22:23-33
di 240kt Mattelis 22:34-46
wo 25 okt. Psalm 109:1-20
do 26 okt. Psalm 109:21-31
vr 27 okt. Openbaring 4:1-11
za 28 okt. Openbaring 5:1-14
zo 29 okt Openbaring 6:1-8
ma 30 okt. Openbaring 6:9-17
di 31 okt Psalm 10
wo Tnov. Openbaring 7:1-17
do 2nov. Openbaring 8:1-13
vr 3nov. Openbaring 9:1-12
za 4 nov. Openbaring 9:13-21



We leven mee

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen geven ons geen namen door
van hen die daar verblijven.

Wij willen graag iedereen bezoeken en zijn dus
aangewezen op (familie van) de patiént die ons
doorgeeft dat er een ziekenhuisopname heeft
plaatsgevonden. Wij hopen op goede
informatie.

Verpleegtehuizen

De volgende gemeenteleden verblijven in
diverse tehuizen in de omgeving. Een kaartje of
andere blijk van meeleven wordt erg op prijs
gesteld.

Zet wel uw adres op de achterkant van de kaart.

Mocht een patiént naar een andere locatie zijn
verhuisd, dan wordt de kaart niet meer
doorgestuurd maar teruggezonden naar de
afzender.

In Sutfene, Coehoornsingel 5, 7201AA Zutphen:
Mevr. F. Schoonman-Hut

In Sutfene, afdeling De Flank, kamer 2:
Mevr. D.W. Schouten-Brink

In “Sensire Den Ooiman’, Groot Hagen 6, 7009
AM Doetinchem:
Mevr. M.S. Kabel-Hakkenberg

In Woonzorgcentrum “Het Spijk’,
Zutphenseweg 202, 7211 EK Eefde:
Mevr. G.M. Hekman-Hagen

In “Het lJkenberghuis” Studio 5, Nieuweweg
143, 7009 HB Doetinchem:
Mevr. H.J. Eggink-Hanskamp

In “De Beekwal” Derickxkamp 27 k114, 6961DZ
Eerbeek:
Mevr. W. Breukelaar-Heezen, kamer kO

Locatie Pachterserf, woning 6, Sprenkelaarshof
101, 7323 XE Apeldoorn

Mevr. G.J. Hermans-Wijnia

Huize "De Polbeek’, afd. Drogenapstoren, kamer
609, Van Doorenborchstraat 1, 7203 CA
Zutphen: Dhr. G.J. van Mourik

In het onlangs geopende Meidoornhuis,
Meidoornlaan 18A S1:
Mevr. J. van der Heide-Bockhoudt

Wie, wat, waar

Voor iedereen die binnen onze
kerkgemeenschap iets heeft te melden over
een zieke, voor een bloemetje, een blijde
gebeurtenis, als je bezoek wilt hebben, enz.
kunt u terecht bij de volgende

contactpersonen:

Ds. J.Ek tel. 561450

Ds. A. Boezewinkel tel. 06-82423546
H. Koekoek tel. 564025

Beste mensen,

Het ging thuis niet meer en ik was helaas
genoodzaakt om te verhuizen,

Ik heb een mooie nieuwe plek gevonden in het
Meidoornhuis en kan

daardoor in Brummen blijven. Ik ben vrijdag 25
augustus verhuisd.

Adres: Meidoornhuis, app. 1. Daar ben ik
telefonisch alleen nog mobiel te bereiken:
06-40555106

Ik zou het erg fijn vinden als je eens langs kwam.
Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens.

Jettha van der Heide



By de vieringen

Op 1 oktober aanstaande staat er een “preek
van de leek” op het rooster.

In deze dienst zal Ruth Spetter vertellen over
haar gedachten bij het verhaal van het
mosterdzaadje.

Ze studeert sociologie aan de UvA. Het verhaal
van het mosterdzaadje heeft haar altijd op een
bijzondere manier bezig gehouden. In overleg
met de Taakgroep Eredienst hebben we haar
uitgenodigd om haar gedachten over deze
gelijkenis met ons te komen delen. Ruth was
daartoe ook te gast bij de vergadering van de
Taakgroep Eredienst. Aan de dienst wordt
medewerking verleend door de cantorij o.l.v.
Joop Neijenhuis.

Op 8 oktober is het Dierens Kerkkoor bij ons in
de dienst te gast. Het koor staat onder leiding
van dirigent Ronald Brons. Pianist Marieke
Schimmel-van Voorst begeleidt het koor. Fijn
dat zij de viering luister zullen komen bijzetten.
Op 15 oktober mogen we de twee gasten van
het “Bridging Gaps”-project verwelkomen in de
dienst. Twee theologiestudenten uit Myanmar
brengen het weekeinde door in Brummen als
gast van onze gemeente en dat betekent dat ze
ook in de viering aanwezig zullen zijn.

Op 22 en 29 oktober zal speciale aandacht zijn
voor liederen en teksten van de onlangs
overleden dichter/theoloog Huub Oosterhuis.

Meditaties

ledere donderdagochtend, vanaf 5 oktober,
hebben we een kleine meditatieve viering in de
Pancratiuskerk.

Aanvang 09.30 uur; duurt tot ongeveer 10.15
uur.

Hartelijke welkom aan iedereen!

Ds. Afke Boezewinkel

Huub Qosterhuis

*1 november 1933
T 9april 2023.

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet je mij beter dan ik?

In de Wegwijzer van juli/augustus vertelden wij
al dat Afke en Jan een dienst

voorbereiden om samen Huub Oosterhuis te
herinneren.

Wij gaan met
elkaar voor de
omlijsting
zorgen. Op 30
september kan
wie maar wil
naar de kerk
komen en een
gedichtje
maken, een
kleine tekst
schrijven, een
schilderwerkje
opzetten of een
foto inleveren. Deze Wegwijzer komt erg kort
voor 30 september uit, maar via de nieuwsbrief
houden wij u ook op de hoogte.

Ook thuis heeft u nog genoeg tijd om uw
gedachten of gevoelens n.a.v. een lied, gedicht
of tekst van Huub Qosterhuis weer te geven en
kunt u in de week voor 22 oktober uw “maaksel”
nog inleveren bij één van ons, mét uw naam of
u blijft anoniem.

Met elkaar werken, beleven, met elkaar
gedenken!

Een hartelijke groet, Sienke, Paul en Ank



Kringwerk

Ook in dit nieuwe seizoen starten we met de
bijbelgesprekskring en de leeskring.

Op de hijbelgesprekskring lezen we op dit
moment de eerste brief van Paulus aan de
Korinthiérs.

In alle openheid wordt daarover van gedachten
gewisseld hoe verschillend we ook kunnen zijn.
De leeskring start dit keer met het boekje van
Marjoleine de Vos “Doe je best. Lof van het
ongrijpbare leven”.

U bent van harte welkom.

Nadere informatie bij Jan Ek. 0575-561450 of
j.ek@kpnmail.nl

Uit de pastorie Oude Eerbeekseweg

We kijken uit naar de startzondag met het
thema: Ga mee op de weg van geloof, hoop en
liefde. We hebben als drie voorgangers Afke,
Jolanda en Jan gemeend om alle drie een duit
in het zakje te moeten doen.

Jan neemt het geloof van z'n rekening, Jolanda
de hoop en Afke de liefde. leder houdt daarvoor
een vurig pleidooi.

Als je dit leest is de Startdienst geweest maar we
hopen er op een mooie manier naar terug te
kunnen kijken ook omdat deze dienst voor het
eerst in de samenwerking met de protestantse
gemeente van Hall-Voorstonden gehouden
wordt.

We zijn op dit moment van schrijven ook

benieuwd naar de gezellige foto-quiz die
gemaakt is door Rien Oosterveen en Harrie van
Galen. We geloven, hopen en hebben lief in de
kerk, thuis en op straat.

Hartelijke groet, Jan Ek

Diaconie

Zondag 5 november, dienst van Woord en Tafel
en ook DANKDAG.

Dank voor veel, voor aardappels, groenten en
fruit, voor gewassen, weilanden vol gras, zon en
regen, alles wat groeit en bloeit, de oogst is
binnen. Er is voldoende te eten, geen gebrek
aan voedsel.

Maar dat moet ook betaalbaar zijn en voor
sommige gezinnen is het niet eenvoudig om
de eindjes aan elkaar te knopen en moeten er
vaak keuzes gemaakt worden. Het een laten
voor het ander, nooit uit de band springen,
altijd rekenen en afwegen wat belangrijk is. En
is de situatie echt penibel, dan is daar de
voedselbank.

Voor die voedselbankpakketten gaan wij
verzamelen: potten, pakken, blikken, tubes en
zakjes, met thee, pasta, mixen, sauzen,
hagelslag, jam, soep, rijst, iets lekkers...

We zien u op deze zondag graag komen met
weinig of veel, we brengen bijeen om mensen
bij te staan en blij te maken.



Column

Plaats

Als ik 's morgens de krant uit de brievenbus haal,
dan snel ik als eerste, bij het nuttigen van het
ontbijt, de koppen van het nieuws. Daarna
blader ik door naar de puzzelpagina. Mijn
aandacht gaat uit naar het cryptogram. Daar
komt wat creativiteit bij kijken, spelen met
woorden, daar hou ik wel van. Als de vraag

luidt: ‘Europeaan die in een gat valt’ en ik
ontdek na lang zoeken het antwoord

‘Hollander’ dan word ik daar erg vrolijk van.

Zo'n cryptogram vul ik niet zo een, twee, drie,
negentien achter elkaar in. Bij het kopje koffie,
de lunch en het avondeten kan ik niet nalaten
de krantenpagina er weer bij te nemen en mijn
grijze hersenmassa te pijnigen. Kom ik er niet
uit dan grijp ik de volgende morgen meteen
naar de antwoorden en vaak komt dan de
zucht: “Dat had ik toch ook kunnen vinden!”
De maker van het cryptogram probeert je
telkens op het verkeerde been te zetten.
Bijvoorbeeld: bij de vraag: ‘Onaangename
plaats’ van vier letters denk je al snel, ha, dat is
gemakkelijk: ‘Goor’ Dan blijkt na enig gepuzzel
het antwoord ‘belt’ (van vuilnisbelt) te moeten
zijn. Dus met ‘plaats’ niet denken aan een dorp
of stad maar aan een plek. De geachte lezer zal
denken; waar wil de redacteur van het kerkblad
nou weer naar toe.

Wel, de aanleiding voor deze column vond ik
onlangs in de zondagse preek over het verhaal
van Martha en Maria. De twee vrouwen die bij
het bezoek van Jezus hun eigen plaats en
verwachting van het bezoek hadden. De één
een dienende taak, de ander een luisterend oor.
Beiden hadden, hoewel heel verschillend, een
goede plaats in het verhaal.

Zo zoeken wij ook telkens naar de beste plaats.
Dat hangt vaak samen met waar we naar toe
gaan. Als we met de trein reizen willen we
graag bij het raam zitten, want dan kunnen we
goed naar buiten kijken. Reizen we met het

vliegtuig (oei, dan moet je eerst al je
‘vliegschaamte’ hebben overwonnen) dan
hebben we graag een plaats bij het gangpad.
Dan hoef je niet medepassagiers lastig te vallen
als je naar het toilet moet en naar buiten kijken
hoog in de lucht heeft weinig zin want het
luchtschap, van landschap kun je toch moeilijk
spreken, is vrij eentonig. In school willen we
graag achteraan zitten, want dan krijg je niet zo
vaak een beurt. Wijlen mijn echtgenote zei
voorheen altijd, als we ergens naar toe wilden
waar we verwachten dat het druk zou worden:
“Laten we bijtijds gaan, dan hebben we nog
een zitplaats”. Mijn antwoord was dan: “Dat is
niet erg menslievend, want dan moeten
anderen staan”.

In de kerk hebben de vaste bezoekers ook zo
hun ‘beste’ zitplaats gevonden. Voor de een, die
niet meer zo goed ziet, is dat wat vooraan, want
dan zijn de teksten op de beamer goed te lezen.
Voor de ander, die niet meer zo goed hoort, is
dat in het midden, want dan kun je het beste de
preek beluisteren. Voor anderen en dat zijn er
opvallend veel, is dat in de achterste banken.
Daar kan ik eigenlijk geen goede reden voor
bedenken. Vroeger, toen ‘alles nog beter was’
en er jeugd in de kerk kwam, zat die op de
achterste banken, want dan kon je nog stiekem
‘donderjagen’ Daar zie ik nu de bezetters van
die plaatsen echter niet voor aan. Vooraan is het
altijd opvallend leeg. Dat geeft een grote
afstand van voorganger tot gemeente en dat
zouden we juist niet moeten willen. De
voorgangers hebben daar al iets op gevonden
door van de kansel af te komen en achter de
lessenaar plaats te nemen maar de afstand blijft
groot. Een oplossing zou zijn de achterste
banken te slopen maar dan nog blijft je
achterste banken houden. Op mijn middelbare
school liep de leraar landbouwwerktuigkunde
bij een theorieles altijd rondjes door het lokaal.
Misschien ook een idee voor onze voorgangers?
Er is een mooi spreekwoord over Mohammed
en een berg, dat zou hier ook de oplossing
kunnen zijn.

Johan Haijtink






dndzeashuis

U bent van harte
welkom bij de
vieringen en
ontmoetingen
op woensdag-
morgen vanaf
9.30 uur. Twee keer per maand is er een viering
en op de woensdagochtenden dat er geen
viering is, laten we aan het koffie drinken een
gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.
Ook is het secretariaat elke woensdag van 9.00
tot 12.00 uur open en telefonisch bereikbaar.
Altijd bereikbaar via de mail:
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

“ﬁ- _
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Vie’zingen

Woensdag 11 oktober:
Woensdagmorgensamenkomst
930 uur:  Gebed en lezingen
Lezingen: Jona4,1-11;Llc. 11, 1-4

Woensdag 18 oktober:
Woensdagmorgenviering

930 uur:  Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor Timmerman
Lezingen: 2Tim.4, 9-17a;Lc.10,1-9

Woensdag 25 oktober:
Woensdagmorgensamenkomst
930uur:  Gebed en lezingen
Lezingen: Rom.6,12-18; Lc. 12, 39-48

Woensdag 01 november:

Woensdagmorgenviering

930 uur:  Woord- en Communieviering

Voorganger: Diaken Bos

Lezingen: Apok.7,2-4.9-14; 1 Joh. 3, 1-3; Mt. 5,
1-12a

Donderdag 2 november: Allerzielenviering
(Pancratiuskerk)

19.00 uur: Woord- en gebedsviering

Voorganger: Diaken Bos

Lezingen: Jes. 25, 6a. 7-9; Apok. 21, 1-5a.6b-7;
Lc. 23, 44-46.50.52.53+24, 1-6a

Woensdag 8 november:
Woensdagmorgensamenkomst
9.30uur:  Gebed en lezingen
Lezingen: Rom. 13, 8-10; Lc. 14, 25-33

Maandag 9, 16, 23 en 30 oktober:
Rozenkransgebed
19.00 uur: Andreashuis.

Zie voor de weekendvieringen, parochieblad
Onderweg

De weekendvieringen zijn ook nog steeds te
volgen via internet: www.12apostelen.n|
Klikken op het groene blok: “Vieringen” en
vervolgens op het icoontje “wereldbol met
koptelefoon” Kies voor “Kerkdienst gemist
Zutphen”.

Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u direct
meekijken door op de > toets in het midden van
de cirkel in de afbeelding te drukken. Voor het
bekijken van oudere opnames, klikt u in de
kalender bij de gewenste datum.

dllexzielen.

Donderdag 2 november

Op deze dag gedenken wij traditiegetrouw onze
dierbare overledenen van het afgelopen jaar.
Die avond zal ons kerkhof sfeervol verlicht zijn
en wordt in de

Pancratiuskerk de Allerzielenviering gehouden.
Tijdens deze viering staan de namen centraal
van hen die ons tussen 2 november 2022

en 1 november 2023 ontvallen zijn. >>



Bermadblle Maria Hollehoom

Thervsia francisca Brockhof- Saaly
Ghhervsia Wermina Johanna Ok~ 1o Locke
Polbus HNmriicus Ludovsions Wiklomsens
liorard Debhers

Heids lerhiards Henrina ilerweerd - Slool
Gierihuids Mariia vans dor Whard- ferslen
Jiharma Maris Pilers - Bakher

Intenties

18-10 Overleden fam. Brouwer-de Bruin,
overleden ouders Span- Gudden, Henk
Peters, Jo van de Beld, Trees
Broekhof-Saals, Trees Ottink-te Loeke,
Piet Willemsens, Leida Uiterweerd-Sloot,
Hanny Peters- Bakker

01-11 Mientje Brouwer,
Marietje Smeenk-
Besselink, Willemien
Willemsen, Bernadet
Holleboom, Willie Moor,
Mariet

Winckels-Geutjes,

Gerard Dekkers, Annie
Sloot-Uiterweerd, Truus
van der Waard-Kersten,
Hanny Peters- Bakker

02-11 Overleden Ouders Wilbrink- Peters,
overleden Ouders Span-Gudden,
overleden Ouders Bos- Hulshof,

Bep Wissels- Bos, Jan Hulshof, Bjorn en
Chrétien Klomp, Johan Wolters, Marietje
Smeenk- Besselink, Henk Peters, Jan
Uiterweerd

In Memoriam

Op 1 september 2023 is
Hanny Peters- Bakker
overleden, zij werd 96 jaar.
Hanny voelde zich thuis bij
God, zij vond bij Hem
kracht, rust, troost en
vertrouwen in het leven.

Haar man Henk overleed
op 20 augustus 2018. De laatste vijf jaren
zonder Henk bepaalden haar leven.
Desondanks pakte ze de draad weer op voor
haar kinderen en kleinkinderen.

Haar kindertijd was niet makkelijk want op
5-jarige leeftijd overleed haar moeder. Dat
betekende dat Hanny een grote
verantwoordelijkheid te dragen kreeg en mee
moest helpen het gezin draaiende te houden.
Tijdens het huwelijk met Henk overleed hun 1e
kind, Lia. Daarna werden er vier gezonde
kinderen geboren.

Hanny zong vijftig jaar in het Andreas-kerkkoor
en werd onderscheiden met de Sint Gregorius
eremedaille. Zingen is twee keer bidden, dus
wat heeft ze veel gebeden in haar leven!
Hanny was een doorzetter, ‘het komt goed;, zei
ze altijd.

Henk en Hanny vierden het leven. Elke
verjaardag, elk jubileum werd met vreugde
gevierd. Liefde en gezelligheid kenden geen
grenzen.

Hanny was een open en spontane vrouw, ze had
een grote belangstelling voor een ieder die ze
ontmoette.

Hanny werd geboren in Hoogwoud (West —
Friesland) en stierf thuis in Brummen. Nu is het
Jezus, die Hanny bij de hand neemt en
meeneemt naar het huis van de liefde, het huis
van de Vader.

Dat zij mag rusten in vrede.

Diaken Theo ten Bruin



Planning dndreaskoor

07 september:  Zongen we voor Hanny Peters, een oud Andreaskoorlid.
We zijn dankbaar voor alle jaren dat ze bij ons koor heeft gezongen.

10 september:  Zongen we met de cantorij in de oecumenische viering in de Pancratiuskerk.
We zongen allen een Gloria in Excelsis Deo in canon.

24 september:  Zingen zeven koorleden bij het Emmanuelkoor in de St. Jan te Zutphen.

18 oktober: Woord-Communie-viering in het Andreashuis, waarin we Ave Verum van Mozart
zingen.

02 november: s het de viering voor Allerzielen, waarin we onze overledenen herdenken.

22 november:  Een viering waarin we St. Cecilia herdenken, de patroonheilige van de koren.

26 december:  2e kerstdag, de Kerstviering in het Andreashuis. Met mooie kerstliederen.

Met vriendelijke groet, Cisca van Middelkoop

Haan

Kerkhaan terug op een katholiek nest

Op 17 oktober 1838 is de katholieke kerk aan de
QOude Eerbeekseweg in Brummen door de
toenmalige aartspriester van Gelderland,

M. Terwindt, ingewijd. Dat betekent dat op 17
oktober aanstaande de katholieke
geloofsgemeenschap in Brummen 185 jaar
bestaat.

Op de toenmalige waterstaatskerk pronkte fier
een kerkhaan. In augustus 1965 werd de kerk
gesloopt.

De architect R. Th. Remmen, destijds wonend
aan de Cromhoutstraat in Brummen, kwam
(hoe?) in het bezit van de kerkhaan. Afgelopen
zomer is de haan teruggekeerd op een katholiek
nest.

In een volgende Wegwijzer leest u meer over dit
mooie nieuws.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan
hoor ik het graag.

Jolanda Jansen - Peters, Beheerder en
administrateur RK-kerkhof Brummen
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Dagactiviteiten in een voormalige buitenplaats.

Comfortabel, huiselijk, gezellig

Zutphensestraat 390 - Brummen
Telefoon: 06-14884149
www.zigtrijk.nl

Kom eens langs, de koffie staat klaar!

@ Dec Landerije

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Uw vestigings makelaar: Bartelo Dijk
Zutphensestraat 292, Brummen
0575 -74 3090

www.landerije.nl | brummen@Ilanderije.nl

WANNL

» buitenschilderwerk
» Binnenschilderwerk

» Glaswerkzaamheden

Voor info en gratis offerte

Bel 0626858459 of mail info@msow.nl

".LS._;:'..J_J
| Van der Bijl I
DIERVOEDERS

Voorstonden - Brummen
www.vanderbijldiervoeders.nl

morgana. vl

Uw Specialist voor boxsprings - ledikanten
linnenkasten - bedtextiel

Wij nodigen u van harte uit in onze winkel.
Peter en Gerbrand Verrij
Einsteinstraat 1, (in Eijerkamp) 0318-510479

VEENENDAAL
www.morgana-veenendaal.nl

Ophalen goederen iedere 1° zaterdag van de maand.
Opgeven bij Ans Elshof. Tel. 06 833 352 07 of op
goederen@andreasmarktbrummen.nl.

installatietechniek BV

E) RAVENSHORST

centrale verwarming - loodgieterswerk
sanitair - gas - elektra
Vrijblijivend inlichtingen en prijsopgave

Werkplaats/kantoor:

Vulcanusweg 4, Brummen
Telefoon: 0575 - 561336
Telefax: 0575 - 562873

Gerritsen
Stucadoors

Fazantlaan 139

6951 JM Dieren

06 - 83604720
www.natuurlijkstrakkemuren.nl



erritsen

GRAFMONUMENTEN

Dambroek 10A - 7223 DV Baak

0575-82 09 88
www.gerritsengrafmonumenten.nl

BANKET-CHOCOLADE-IJS
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OPTIEK

brillen contactlenzen oogzorg

Arnhemsestraat 9a Brummen

0575- 56 35 15 info@hanno-optiek.nl

vakschilders

Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen
Tel.: (0575) 56 62 30 Fax: (0575) 56 55 13

Uw Specialist voor:
Dierbenodigdheden, Tuinartikelen,
Aquariumartikelen, Vijver

en Hengelsport

Dierenspeciaalzaak

TROPICA

Ambachtstraat 41 - Brummen 0575 - 561 457
Wilhelminaweg 26 A Dieren, 0313 - 415 997

Het Selzoen

voetreflex Plu

Ethel Brummelman

Eerbeekseweg 27
6964 BM Hall

06 34 4174 37
www.voetreflexhetseizoen.nl
infoguoetreflexhetseizoen.nl

Slagerij
VAN DIJK

* 1e kwaliteit rundvlees uit de regio
arkensviees zonder antibiotica

* eigen worstmakerij

* complete bbg en warm/koud buffetten verzorging

* horeca leverancier

Slagerij van Dijk

TEN BROEK

LOODGIETERSWERK - SMEDERIJ = LJZERW

RIJWIELEN TUINARTIKELEN

Voorsterweg 20 BRUMMEN 0575 561458
info@tenbroekbrummen.nl

VAREN




