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Goede Herder 

 

Op de foto staat een jonge man aandachtig 
naar de schapen te kijken die hij hoedt. Hij 
woont en leeft bij de schapen, zolang het geen 
winter is, maakt kaas van hun melk. Zijn 
slaapplaats is een klein hokje op palen, waar 
een soort tentzeil overheen hangt. Tegen de 
regen.  

Hij woont in de Roemeense bergen, in het 
Hongaarssprekende deel van Roemenië. Daar 
wonen ook nog beren. Grote. Je moet er 
rekening mee houden.  

Het is de zondag van de Goede Herder. De 
zondag van het “toevertrouwen” want een 
wiebel schaap moet kunnen rekenen op een 
herder die de boel in de gaten houdt en waakt 
voor het leven van het schaap. Het schaap is 
weerloos tegen de wilde dieren.  

Het herderschap is dus ook bepaald niet zonder 
gevaar. De herder is ook kwetsbaar. Juist in de 
betrokkenheid is de herder kwetsbaar.  

Er bestaan vele vormen van herderschap,. 
“hoederschap” Ja Kaïn, je bent je broeders 
hoeder. Beetje op elkaar passen kan geen 
kwaad. Zeker als je broer “Abel” heet, wat 
zoveel betekent als ademtocht, pluisje, je blaast 
hem zo omver. En iedere dag kom je wel een 

situatie tegen waarin je op elkaar past, of dat er 
op jou gepast moet worden. En het is fijn als 
dat dan ook gebeurt. Je houdt elkaar heel. En 
soms ook meer dan dat.  

Zondag laten we de bijbel aan het woord over 
goede herders en herders die die naam niet 
waard zijn. Aan wie je je maar beter niet kunt 
toevertrouwen. Het zijn rovers en roofdieren…. 

 

Projectkoor 
Projectkoor: zangers gezocht! 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde 
er iets bijzonders in een Japans 
vrouwenkamp op Sumatra. De gevangenen 
herinnerden zich klassieke 
muziekstukken, maar hadden geen 
muziekinstrumenten tot hun beschikking. 
Ze besloten de orkestmuziek te gaan zingen, 
zonder woorden. De muziek bood 
de vrouwen troost en kracht om te 
overleven. Onder de muziekstukken die ze 
zongen, was ook het Largo uit de Negende 
symfonie 'Uit de Nieuwe Wereld' 
van Antonín Dvořák. 
 
Arrangement 'De Nieuwe Wereld' 
In het kader van bevrijding heeft NPO Radio 4 
een vierstemmig arrangement laten 
maken van het Largo van Dvořák, geschikt voor 
een ensemble of koor met sopraan, 
alt, tenor en bas, gebaseerd op de versie die 
Margaret Dryburgh en Norah 
Chambers in het gevangenenkamp op Sumatra 
maakten. 
Op bevrijdingsdag dit jaar zal het projectkoor 
met de cantorij dit muziekstuk zingen 
tijdens de viering. Om stil te staan bij de 
ontberingen én veerkracht van zovelen 
tijdens de tweede wereldoorlog. 
Zin om mee te doen? De repetities zijn op 
woensdag 17, 24 april en 1 mei van 19-20 
in de oude kerk. 

Aanmelden kan bij Marcella: 06-11646510 of 
gjenmschreuder@gmail.com 

https://www.nporadio4.nl/klassiek/thema/cf4871ef-4c34-4396-bdab-f544d58693dd/topstukken-dvoraks-symfonie-uit-de-nieuwe-wereld
https://www.nporadio4.nl/componisten/dvorak-antonin
https://www.nporadio4.nl/klassiek/artikelen/07e6219d-e401-4e25-b6b2-d6b3b7aa8afb/hoe-zingen-oorlogsleed-dragelijk-maakte
https://www.nporadio4.nl/klassiek/artikelen/07e6219d-e401-4e25-b6b2-d6b3b7aa8afb/hoe-zingen-oorlogsleed-dragelijk-maakte
mailto:gjenmschreuder@gmail.com
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Diaconie 

Op zondag 14 april vragen wij een gift te geven 
voor het Nederlands Albert Schweitzerfonds. 
Sinds 1976 biedt het fonds hulp aan 
kleinschalige projecten in Afrika. 

Naamgever van het fonds is Albert Schweitzer, 
met zijn ziekenhuis in Lambarene wijdde hij zijn 
leven aan het helpen van zieken en armen. 

“Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men 
het deelt”. 

Schweitzer liep rond met het idee iets te doen 
aan het voor hem onbegrijpelijk gegeven, dat hij 
een gelukkig leven mocht leiden, terwijl er 
zoveel mensen met leed en zorgen kampten. 
Als arts heeft hij duizenden mensen behandeld 
en geopereerd. 

Op Wikipedia kunt u lezen over zijn leven en 
werk: als arts, theoloog, filosoof en musicus, 
bespeelde het kerkorgel al op achtjarige leeftijd, 
gaf orgelconcerten en spreekbeurten om zijn 
werk in Afrika te financieren. Het fonds blijft 
mensen in Afrika steunen, wij dragen een 
steentje bij in de collectezak of via NL37RABO 
0311052878 t.n.v. collecten diaconie o.v.v. 
Albert Schweitzer. 

Voor het lepraziekenhuis in Nigeria gaf u 
€405,55 en de zendingsblokken in de hal van 
kerk zijn geleegd: €12,50.  

Hartelijke dank, Ank 

 

Meditatie / Ontmoeting 

Iedere donderdagmorgen, tenzij anders 
vermeld, komen we samen in de 
Pancratiuskerk om met elkaar na te denken 
over een bijbeltekst. We zingen liederen en we 
denken na over de betekenis van de tekst van 
de dag voor de wereld van nu. 

Hartelijke welkom. Aanvang: 09.30 uur tot 
ongeveer 10.15 uur 

Afke Boezewinkel 
 

2 Wonderen 

Deze twee wonderen zijn allebei op 10 april 
geboren en zij heten Pien en Luuk. Wat zijn zij 
welkom. Wat is iedereen blij met hun komst.  

Pien is de dochter van Anne en Charles Ek en 
de zus van Saar. 

Luuk is de zoon van Imme en Alissa van de 
Venis. 

We wensen de ouders, grootouders en tantes 
en ooms van deze prachtige kinderen van harte 
geluk en zegen toe. 

Afke Boezewinkel 

 

Facebook PG Brummen 

Wist u dat we ook een 
facebookpagina hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief. 
 

Orde van dienst 14 april 

Theo Meurs bespeelt het orgel 

Woord van Welkom door de ouderling van 
dienst 

Meditatief orgelspel 

Bemoediging en begroeting 

Aanvangslied: NLB 33: 2, 8 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer
https://www.facebook.com/PKNBrummen
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Gebed om ontferming 

Zingen: NLB 23 a:1, 2, 3 melodie Gezang 13 b 
oude liedboek 

Gebed om de heilige Geest 

Zingen: NLB 289: 1, 3 

Lezen Ezechiël 34: 11-16 

Zingen: “Een herder is mijn Heer mijn God” 

1 voorganger 2 allen 3 mannen 4 vrouwen  
5 allen 6 allen 

1 Een herder is mijn Heer, mijn God 
Ik laat mij door Hem leiden 
Met Hem kent leven geen gemis 
Zijn liefde is mijn weide 

2 Naar groene heuvels gaat Hij voor 
Naar frisse waterstromen 
Mijn leven zet hij op het spoor 
Van ongedachte dromen 
 
3 Omsluit mij een diepdonker dal 
Waar nooit de zon zal schijnen 
Geen angst verlamt mij, want Hij zal 
Mij troosten en geleiden 

4 Zijn Naam behoedt mij, is voor mij 
Een stok tegen gevaren 
Een staf die nieuwe wegen wijst, 
Voor dwalen wil bewaren 

5 Hij richt voor mij een maaltijd aan 
Zijn goedheid vult mijn beker 
Wie mij belagen zien het aan 
Ik ben van Hem verzekerd. 

6 Zijn goedheid en Zijn trouw zijn mij 
Een huis om in te wonen 
Ik schuil bij u, mijn leven lang, 
Mijn God, mijn onderkomen. 

Tekst: Sytze de Vries 

Lezen: Johannes 10: 10-16 

Overdenking 

Orgelspel 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen Diaconie 

Toelichting Collecte 

Mededelingen ouderling van Dienst 

Slotlied: Zingen: NLB 653; 1, 4, 6, 7 

Heenzending en zegenbede 

Allen: Amen 

 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18:00 uur 
bij onderstaand mailadres. 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
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