
Zondag 1 maart 2026 

Aanstaande zondag vieren wij de Wereldge-
bedsdag. De viering werd voorbereid door de 
leden van de Raad van kerken en de twee diri-
genten van het Andreaskoor en de Cantorij, 
Cisca Middelkoop en Joop Neijenhuis. De vie-
ring werd inhoudelijk vorm gegeven door 
vrouwen uit Nigeria. We hebben aan Annemiek 
van de Venis gevraagd om te vertellen over de 
ervaringen in Nigeria toen zij en Arend met hun 
gezin in Nigeria werkten. Ook zal de collecte 
bestemd zijn voor hun project in Nigeria. Het 
thema luidt: ‘KOM! IK ZAL JULLIE RUST GE-
VEN” naar aanleiding van MATTHEÜS 11:28-
30 

Janneke van der Schans maakte de liturgische 
schikking, waarvan u hier de schets ziet. 

 

Welkom in de viering die om 10.00 uur begint. 

Het Andreaskoor en de Cantorij zullen muzikale 
medewerking verlenen aan de viering. 
 

Aswoensdag 

De veertigdagentijd is begonnen. Tijd voor be-
zinning, de aanloop naar Pasen. De Cantorij is 
al uit de startblokken gegaan en heeft de lie-
deren die in de Stille Week gezongen worden al 
geoefend onder leiding van Ingrid Salka. Sa-
men met Joop Neijenhuis oefenen we verder. 
Wilt u de liederen mee beleven en mee zingen? 
Dat kan. Vanaf woensdag 4 maart om 19.00 
uur in de Pancratiuskerk. Op zaterdag 28 maart 
houdt de Cantorij weer een liedmiddag van 13-
16 uur, tussendoor is er een pauze met 
thee/koffie. U bent van harte welkom !  

Namens de Cantorij, Judith en Arien.  

Orde van dienst 1 maart 

Woord van Welkom  

Aansteken van de paaskaars 

Zingen: Laat ons met elkander….. 

Uitleg Liturgische schikking 

DREMPELGEBED  

Zingen: Jezus zegt: “Kom bij mij, allen….” 
(melodie Psalm 146) 

Schriftlezing: Mattheüs 11: 28 - 30  

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is 
zacht en mijn last is licht.’ 

Zingen: NLB 1013: 1 - 4 

Inleiding thema  

Zingen: NLB 1005: 1 - 5 

Overdenking  

Muziek 

Gebeden worden afgewisseld met zingend:  
Kom maar naar mij, kom maar naar mij, Ik geef 
rust en vrede. 
Mijn last is licht, mijn juk is zacht. Kom maar 
naar mij. Ik geef je rust. 

OPROEP TOT ACTIE  

Zingen: “Een roep een stem in vele talen” 

Aankondiging collecte  

Heenzending en zegenbede  

Zingen: “God roept ons mensen tot de 
daad” (naar: Liedboek voor de Kerken 1976 
Gezang 474)  

Dienst tot stand gekomen in samenwerking met 
de Raad van Kerken Brummen. 
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Lentemarkt 

 
 

Diaconie 

Op deze Wereldgebedsdag bepaalt de Raad 
van Kerken het collectedoel. 

 

Ik kan u wél vertellen dat voor de collecte Oiko-
credit € 268,95 is geteld. 

Dank daarvoor en een fijne zondag, Ank 
 

Open deur Politie op bezoek 

De opendeur commissie organiseert zo af en 
toe een informatie moment voor de bezoekers 
van de inloop op dinsdagmorgen. 

 

De laatste tijd horen we veel over Nepagenten 
die vooral ouderen en kwetsbaren lastig vallen 
en beroven van hun dierbare spullen en geld. 

Op dinsdagmorgen 3 maart komt een wijkagent 
ons bezoeken. Deze wijkagent zal een presen-
tatie geven hoe wij alert kunnen reageren op 
Nepagenten en waar we hen aan kunnen her-
kennen. 

De wijkagent heeft ruim de tijd om met ons in 
gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. 

U bent uitgenodigd om aanwezig te zijn en de 
wijkagent te ontmoeten. De presentatie begint 
om 10.30 uur op a.s. dinsdag morgen 3 maart. 

Vanaf 10 uur is de deur open voor koffie en 
thee. U bent van harte welkom in de koffiezaal 
van de Pancratiuskerk Kerkstraat 17. 
 

Film 

Dinsdag 3 maart om 19.15 uur is de kerk weer 
open voor de vertoning van de film Moonrise 
Kingdom. Twee verliefde tieners lopen van huis 
weg. Het hele eiland zoekt mee… en tijdens 
deze zoektocht gebeurt er van álles.  

De film start om 19.30 uur. Welkom! 

Afke Boezewinkel 
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. 
 

Facebook PG Brummen 

Wist u dat we ook een facebookpa-
gina hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief. 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres.  
Er worden alleen bijdrages geplaatst die te ma-
ken hebben in of rondom de kerk of -leden. 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Redactieleden: Inge Rekers, Remco Jeronimus 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
 

 

https://kerkwebbrummen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl
https://www.facebook.com/PKNBrummen


Zondag 1 maart 2026 

Zondag 1 maart zal in de kerkdienst van Hall en 
Voorstonden voorgaan Ds. J. Krajenbrink uit 
Vorden. 

De organist is Willem Capel uit Oosterhuizen. 

De Diaconale collecte is bestemd voor de Hon-
gerpot. 

De tweede collecte is bestemd voor de Kerk. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor 
een kopje koffie of thee. 
 

Agenda Hall en Voorstonden 

 

De Wheme 

Dinsdag 
10.00 – 12.00 uur Koffieochtend met een praatje 

(org. ouderenwerk Hall) 
 

Orde van dienst 1 maart 

Orgelspel 

Mededelingen 

Votum en Groet 

Zingen: Psalm 25: 2 en 7 
Heer, ai maak mij Uwe wegen 

Leefregels voor het nieuwe leven uit Rom. 12 
en 13 

Zingen: Lied 967: 1, 2, 3, 5 en 6 
Zonne der gerechtigheid 

Gebed voor de opening van het Woord 

Schriftlezing Exodus 34: 27 t/m 35 
 

Zingen Lied 723: 1 en 2 Waar God de Heer 
zijn schreden zet 

Schriftlezing Mattheüs 17: 1 t/m 9 

Zingen Lied 449 [Liedboek 1973] 
God enkel licht 

Verkondiging: Gods lichtende werkelijkheid in 
Jezus Christus, de Verheerlijking op de berg 

Zingen Lied 543: 1 en 3  
Gij zijt in glans verschenen [NLB] 

Dienst van de gebeden 

Collecte 

Slotzang lied 835: 1 - 4  
Jezus ga ons voor 

Zegen 
 

Pastors’ mijmeringen 

Pasgeleden was ik bij een vergadering van Hall 
Leeft. Geweldig wat er vanuit deze groep men-
sen in de afgelopen jaren is gebeurd voor het 
dorp. Ik vroeg me af: 'Wat zou Hall geweest zijn 
zonder Hall Leeft met alle inzet van velen’. Dat 
is lastig te zeggen, omdat het niet aan de orde 
is. Toch houdt het mij dan bezig. Want wat 
deze stichting allemaal voor elkaar heeft gekre-
gen, getuigt van grote dromen waarmaken. 
Schouders eronder en op je doel af.  

Er zijn verschillende werkgroepen zoals Hall 
Bouwt, -Bruist, -Leert, -Herdenkt etc. Ieder zo 
een eigen deelgebied om de leefbaarheid in het 
dorp te verstevigen en vergroten. 

De geloofsgemeenschap is ook voluit onder-
deel van het dorp. Niet altijd op de voorgrond, 
maar als een soort stille kracht. Iemand die je 
als het ware een bemoedigende knipoog geeft 
of een hand op je schouder legt. Er gebeurt 
veel moois in het omzien naar elkaar en het 
vormgeven van de gemeente van Christus. Dat 
gebeurt zoekend en tastend. Ons eigen leven 
mag verbonden worden met het Evangelie. En 
die uitnodiging is er voor alle inwoners. Want 
wie krijgt er in zijn/haar leven niet te maken met 
levensvragen, zoektocht naar je identiteit of het 
bestaan van God. Welke term past daar bij? 
Hall Gelooft? Hall geeft Zin(geving)? Hallse 
Zielzorg?  
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Ach, altijd maar mijn dromen. Misschien is de 
kerk gewoon voluit ‘Hall Leeft’: we bouwen aan 
een relatie met God en elkaar, we zijn een le-
rende gemeenschap, herdenken onze geliefden 
en delen met elkaar het leven. Zo opsommend 
kun je eigenlijk ook wel zeggen: de Kerk Bruist.  
 

Wijziging in collectedoelen 

Misschien is het kerkblad ‘Wegwijzer’ al op de 
mat gevallen, maar dat weet ik niet helemaal 
zeker. In ieder geval staan daar altijd de diaco-
nale collectedoelen aangekondigd. Kleine 
aanpassing: de doelen van zondag 1 en 8 
maart worden omgedraaid. Dat betekent dat er 
op 1 maart gecollecteerd wordt ter ondersteu-
ning van het jeugdwerk dat onze landelijke kerk 
(PKN) ontwikkelt. Ook al zijn de jongere gene-
raties in de Hallse kerk ‘wat minder zichtbaar’, 
is het toch heel mooi om bij te dragen aan het 
jeugdwerk dat elders een plaats heeft. En wie 
weet, ooit...  

Op 8 maart (die zondag vieren we Biddag in 
Hall) kun je geven voor de, hier in de buurt, be-
kende actie ‘Hongerpot’. Deze stichting 
stimuleert het volgen van onderwijs in Armenië, 
Tanzania en India. Bijvoorbeeld door het ver-
strekken van maaltijden. Beide collectes van 
harte aanbevolen!  
 

Contactgegevens Maurits 

De gegevens die ik als pastor gebruik, zijn:  
pastor@hallsekerk.nl / 0634741456. Op vrijdag 
ben ik niet bereikbaar vanwege mijn opleiding 
aan de Christelijke Hogeschool Ede. 

Maurits van Elsäcker  
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