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Het voedselbos als bron van inspiratie

Zondag hadden we geluk. Na de Startdienst
waren we welkom in het Voedselbos ‘de Nieuwe
Erven’ te Brummen.

Daar werden we hartelijk welkom geheten door
Chantal en Chris. Zij vertelden met heel veel
enthousiasme over het voedselbos. We werden
daar helemaal warm van! Dat was ook nodig
want het was die dag koud maar wel droog!

Het kon gelukkig doorgaan. Zo'n 35 mensen
togen naar het ‘bos’ waar we eerst een kopje
koffie konden genieten rond de schitterende
tafel door Otto Koedijk gemaakt. Het idee om in
Brummen een voedselbos aan te leggen is
afkomstig van Louke van Wensveen.

Op dit moment is een grote groep vrijwilligers
actief met een nieuwsbrief en op
zaterdagochtend de wekelijkse klusochtend.
Een prachtig stukje Brummen waar we trots op
mogen zijn. Heel inspirerend ook.

In de viering die ochtend hield Paul Blankman
een verhaal over orde en chaos in de vorm van
een interview getiteld: Op straat kwam ik twee
mensen tegen. Paul liet ons nadenken over de
vraag wat is orde en wat is chaos? Zelf mocht ik
het verhaal van de zaaier vertellen over zaad dat
in goede aarde valt. Zo hopen we dat de vele
inspirerende initiatieven die mensen
ondernemen in goede aarde zullen vallen. Dat
het van de grond zal komen! Dat hopen we ook

voor activiteiten in het nieuwe seizoen van de
kerk! Het frappante is dat als je er met de neus
bovenop gaat staan dat je dan zoveel ziet
mislukken.

Zois het ook in het verhaal van de zaaier. Een
deel van het zaad valt op de weg, een deel
tussen het onkruid, een deel op rotsachtige
bodem. Je zou kunnen concluderen dat het
meeste mislukt. Dat lijkt niet erg motiverend.
Maar het is de kunst om het niet als een
eenmalige gebeurtenis te zien. Zaaien kun je
een leven lang.

Als we nu naar de natuur kijken dit jaar wat een
enorme hoeveelheid eikels, kastanjes,
beukenootjes er uit de bomen vallen.
Gigantisch wat een overvloed. Maar wat komt
er van dat alles terecht. Qua hoeveelheid zou
heel Nederland een eikenbos kunnen worden
maar dat gaat echt niet gebeuren. Het meeste
mislukt. Toch hoeft er per boom maar één
zaadje in de 300 jaar te gelukken om in
populatie gelijk te blijven. Met andere woorden:
het komt wel goed! Het leven komt goed. Het
zaad dat gezaaid wordt komt uiteindelijk goed
terecht ook al denk je ad hoc het
tegenovergestelde.

Ik vind dat een bemoedigend beeld voor ons.
Wij proberen toch als kerk er het beste van te
maken. Het goede te droppen. Je zou kunnen
denken: zinloos, vergeefse moeite maar kijk
naar een beuk, naar een eik, naar een tamme
kastanje in het voedselbos en je weet, ook al
overleeft er slechts ééntje in de zoveel jaar: de
vruchten zullen dertigvoudig, zestigvoudig,
honderdvoudig zijn.

Jan Ek



Diensten

Zondag 1 november: Intrede ds. Afke

Boezewinkel
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collecte: Voedselbank Zutphen

Zondag 8 november: Dankdag
10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel
Collecte: Zending

Zondag 15 november
10.00 uur: Ds. J. Ek
Collecte: Speciaal doel

Zondag 22 november: Gedachtenisdienst
10.00 uur: Ds. J.Ek
Collecte:  Landelijk jeugdwerk

19.00 uur: Gedachtenisdienst voor
familieleden, ds. J. Ek

Collecte:  Speciaal doel

Zondag 29 november: Eerste Advent

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel

Collecte: ~ Amnesty International
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Bybelleesrtooster
zo. 1nov. Psalm 24
ma. 2 nov. Mattels 22:34-46
di. 3 now Mattedis 23:1-12
wo. 4 nov. Psalm 67
do. 5nov. Mattels 23:13-24
vr. 6 nov. Mattelis 23:25-39
za. 7 nov. Daniél 7:1-14
Zo. 8nov. Daniél 7:15-28
ma. 9nov. Daniél 8:1-14
di. 10 nov. Daniél 8:15-27
wo. 11 nov. Mattediis 24:1-14
do. 12nov. Mattedlis 24:15-28
vr. 13 nov. Mattelis 24:29-44
za. l4nowv. Daniél 9:1-14
Zzo. 15nov. Daniél 9:15-27
ma. 16 nov. Daniél 10:1-11
di. 17 nov. Daniél 10:12-11:2a
wo. 18 nov. Daniél 11:2b-12
do. 19nov. Daniél 11:13-24
vr. 20 nov. Daniél 11:25-35
za. 21nov. Daniél 11:36-45
zo. 22nov. Daniél 12:1-4
ma. 23 nov. Daniél 12:5-13
di. 24 nov. Psalm 97
wo. 25 nov. Mattels 24:45-25:13
do. 26nov. Mattels 25:14-30
vr. 27 nov. Mattelis 25:31-46
za. 28nov. Jesaja 1:1-9




Zondag 22 november, 10.00 uur:  Herdenkingssamenkomst, Jan Rigterink / Leidi Reinders

OECUMENISCHE BERICHTEN

Agenda van de kerken

Protestantse Gemeente

ledere laatste zondagavond van de maand, 19.00 uur: ~ Vespers

ledere dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur: Inloophuis Open Deur

ledere 2e dinsdagavond van de maand: Gezamenlijke maaltijd Open Deur

Vrijzinnigen lJsselstreek

Vrijdag 6 november, 15.00 uur: Meditatie, Marijte Bolt

Zondag 8 november, 10.00 uur: Lezing en verdiepingsworkshop: Jos Stollman,
Thomas-Evangelie

Donderdag 12 november, 10.00 uur: ~ Ontmoetingsochtend, Jan Rigterink

Dinsdag 24 november, 14.30 uur: Gedichten: Leidi Reinders / Inge Schouten
Zaterdag 28 november, 11.00 uur: Boekenmarkt
Zondag 29 november, 11 uur: Boekenmarkt

Er kunnen nog wijzigingen komen vanwege de corona-regels.

In het 3de kwartaal tot 25 september werd bijeengebracht voor onze voedingsprojecten in India en
Armenié en hulp aan leprapatiénten in Tanzania:

Giften op de bank: NL 63 ABNA0532 5110 93, t.n.v. Actie Hongerpot:
vanuit Brummen €1286,74
van elders € 265,00

Hongerpotjes, opgehaald op 1 augustus € 867,00

Voor medicijnen leprapatiénten € 150,00

Van het Snuffelschuurtje € 500,00

Voor studie meisjes € 34,50

Voor opleiding verpleegkundige € 35,50

Samen €3138,74

Er is nog een collecte van de Diaconie geweest maar dat geld is nog niet overgemaakt.
Hartelijk dank aan iedereen die meewerkte! >>



Afgelopen donderdag 24 september is mevrouw  school krijgen, thuis te helpen.

Mientje Brouwer overleden. Hij schrijft: 'We kunnen helaas sommige

Zij stond aan het prille begin van de Actie schoolkinderen die in verafgelegen gebieden

Hongerpot in 1974 en is zolang mogelijk wonen niet bereiken. Dat vinden we heel erg. De

betrokken gebleven. Mientje Brouwer reisde dorpen waar ze wonen zijn niet telefonisch

naar India om pater Zwijsen te bezoeken en bereikbaar en er lopen geen wegen naar toe.

ging vaak mee naar informatiebijeenkomsten Een tijd geleden had ik gemeld dat er een enquéte

met dia's in Apeldoorn, Arnhem, Schagen en zou komen onder leerlingen die dankzij de

allerlei scholen en verenigingen in de buurt. Zo ~ Hongerpot de school hebben afgerond. Jammer

lang het kon was zij trouw aanwezig bij het genoeg gaat dat voorlopig niet door, vanwege de

tellen van het geld uit de hongerpotjes. crisis. We kunnen ze nu niet bereiken. Hopelijk
volgend jaar, als de situatie weer is

Moge zij rusten in vrede. genormaliseerd.

We schreven eerder al dat in India in verband George Kerketta is erg bezorgd over de

met de coronacrisis de scholen sinds 25 maart gevolgen van de beperkende maatregelen en

zijn gesloten en dat vele mensen hun baan en de verspreiding van het virus. Kinderen hebben

dus inkomsten, hebben verloren. Medische hulp  honger. Hij doet wat hij kan maar wat een werk,

voor zieken schiet ernstig tekort; er is gebrek wat een organisatie. Er is extra geld

aan middelen en medisch personeel. overgemaakt voor deze voedselhulp. Kunnen

George Kerketta probeert de armste families, wij nog iets missen?

van wie de kinderen dus geen voeding op

Sﬂﬂ.ﬁi{smwdjg Nieuws uit het Snuffelschuurtje 2.0

z’; /‘
2 hmt /enzo In vorige edities van de Wegwijzer hebben wij u op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij het

Snuffelschuurtje en over de verhuizing naar de kleine vergaderzaal van de kerk.
Inmiddels hebben wij onze draai helemaal gevonden en hebben we al veel
mensen welkom mogen heten. Er is weer veel te snuffelen en we hebben
prachtige kleding voor het najaar en de winter.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan gauw eens een kijkje nemen. ledere
vrijdag van 10.00 tot 15.00 in de kleine vergaderzaal van de kerk.
Wees welkom!

({f i { nog gedaan door de dames die ook in de
middag de maaltijd hadden voorbereid.
Het leek beter om daar twee groepen voor te
Na vele jaren ben ik gestopt met deelnemen aan 1 3ken. Zodat het voor de mensen die het
het bestuur van de “Open Deur”. Truus Tazelaar  koken voor hun rekening hadden genomen wat
is door Thea Berends gevraagd om daar numijn  meer rust kon ontstaan. Later kregen we een
plaats in te vullen. super snelle vaatwasser. Ook de mensen van het
Ik kijk met plezier terug op mijn kleine bijdragen  A7C kwamen eten. Er werden naaimachines

waar ik door Piet Willemsen voor was gevraagd.  gebracht zodat de mensen in het AZC wat om
We begonnen nog in de oude keuken met handen konden hebben. >>

bakjes en teiltjes aan de afwas. Eerst werd dat



We namen afscheid van Mien Vink, Riek Bruins
en natuurlijk mevr. Plante. De oprichters van de
“"Open Deur”.

Toen het AZC-centrum ging sluiten leverde ik
materiaal om de mensen toch een spoorin de
tijd achter te kunnen laten. Dat is wat er nu nog
in de koffie ruimte te zien is. Vriendelijke
gebaren en ook andere kreten zijn er op te zien.

Het is het tijdsbeeld van het verdwijnen van het
AZC-centrum dat weinig afscheidmogelijkheid
bood. Zo is het voor iedereen die hier ooit nog
terug komt een spoor in de tijd geworden. Peter
Mijland heeft die dag daar zijn tijd voor
beschikbaar gesteld.

Ik heb mij altijd een oecumenisch mens gevoeld
met als achtergrond de gereformeerde school
en een katholieke club en echtgenoot kan dat

niet anders. Hopelijk heb ik zo kunnen
bijdragen aan een mooi initiatief rond de
samenwerking tussen kerken.

Door de corona tijd ligt het werk van de Open
Deur natuurlijk moeilijk maar er zijn altijd
nieuwe wegen en mogelijkheden.

Zelf mocht ik in deze periode met mijn
kleinzoon een film maken. Te zien op You Tube,
“monument voor mijn moeder”. Naar aanleiding
van een gesprek met John Breukelaar was ik
aan het schrijven over een familiegeschiedenis.
Denk dat er nu tijd en ruimte is om te werken
aan deel 2.

Verder wens ik de oecumene en de Open Deur
een mooie toekomst.

Hartelijke groet Carola de Vries - van Trappen

Column

Peter Verhoeff
Classispredikant
Noord-Holland

Goed, wij gingen dus
op vakantie. Niet
zoals gepland naar
Polen. In maart al reserveerden we campings in
Nederland. Wat een prachtig land is dat! We
fietsten in de Achterhoek, we fluisterbootten
door Nationaal Park De Weerribben. Er was zelfs
een piepklein dorpje naar dit mooie land
genoemd. Je was er doorheen voor je het wist.
Maar dat gold eigenlijk voor de hele vakantie.
Het was heerlijk en zorgeloos.

Toen het werk weer begon, was meer dan ooit
duidelijk: wat corona betreft heb je rekkelijken
en preciezen. Ook in de kerk. Natuurlijk in de
kerk! Kerkgenootschappen ontlenen hun naam
immers aan een heftige strijd in de zeventiende
eeuw. Remonstranten en Contraremonstranten
stonden tegenover elkaar over predestinatie en
vrije wil.

De preciezen in de kerk tijdens corona zijn het
liefst nog iets voorzichtiger dan
voorgeschreven. Het virus is immers
levensgevaarlijk. Zingen zeker niet.
Kerkdiensten eigenlijk liever sowieso nog niet,
misschien in 2021. Vergaderen uitgesloten, en
pastoraat per telefoon. De cijfers lopen weer op,
uiterste voorzichtigheid is dus geboden! Ik heb
er alle begrip voor.

De rekkelijken zijn wat moediger. Zeker, ze
houden zich aan de regels. Maar het verlangen
naar de kerk is groot. Diensten: graag! Zingen?
Zeker, als de kerkruimte het toelaat. Koffie in de
kerktuin, en vergaderen op twee meter afstand.
Ja, de cijfers lopen op. Maar we weten
inmiddels ook meer van het virus, en
sterftepercentages dalen aanzienlijk. >>



Dus we zijn voorzichtig, maar niet té bang. Ik
heb er alle begrip voor.

In elke gemeente en iedere kerkenraad zitten
rekkelijken en preciezen. Er zit zelfs iets
rekkelijks en iets preciezigs in mijzelf. Maar er zit
ook nog iets anders in mij: zorg over de kerk. Als
de lockdown van de kerk te lang aanhoudt,
ontstaat er dan geen onherstelbare schade?
Corona als krimpversneller. Hoe langer wij de
kerk (deels) gesloten houden, hoe moeilijker
mensen de weg terug zullen vinden.

De opgave waarvoor wij staan is er samen
uitkomen, met rekkelijken en preciezen.

Zeker nu het langer gaat duren. Niet
onvoorzichtig, natuurlijk niet. En binnen de
regels, vanzelfsprekend. Maar ook met oog voor
een kerk die mensen nodig heeft. Want de kerk
hou je niet draaiende met alleen maar een iPad
op schoot. We zoeken dus samen naar
mogelijkheden om weer in beweging te komen.
Binnen de grenzen, maar zonder mensen is er
geen kerk.

Als we het zo met elkaar doen, dan past er maar
één woord. En dat is ook een piepklein dorpje.

De noodklok klinkt

Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. 500 tellen lang luidt
de noodklok dinsdagochtend 29 september om
09.30 uur door het hele land. 500 tellen; één tel
voor ieder kind dat Nederland op zou moeten
nemen uit de Griekse kampen. Het luiden van
de klokken begeleidt het aanbieden van de
petitie #500kinderen aan de Tweede Kamer.

8 minuten en 20 seconden lang klinken de
klokken. Zelfs uit de Paaskerk in Baarn. Dat is
bijzonder, want die kerk hééft helemaal geen
klokken. Nooit gehad ook. Maar in Baarn zijn ze
niet voor één gat te vangen; kwestie van
klokgelui opzoeken op Spotify, over het
geluidssysteem van de kerk leiden, deuren
wagenwijd open, volumeknop op maximaal en
hup. “Knoerhard’, stelt Pien de Lange van de
Paaskerk tevreden vast.

Op sommige plekken wordt apart actie
ondernomen om uit te leggen waarom de
klokken luiden. In Brummen schrijft de
voorzitter van de Oude of Sint-Pancratiuskerk
het plaatselijke krantje aan met uitleg. Een mooi
idee, want er zullen mensen zijn die zich
afvragen waarom het gelui zo lang aanhoudt. In
Baarn deelt Pien de Lange samen met de
predikante en anderen pamfletten uit op de
markt.

Ze leggen voorbijgangers uit waar het om gaat;
500 kinderen zonder ouders, die in erbarmelijke
omstandigheden in de kampen zitten. De
boodschap is helder: we moeten deze kinderen
helpen.

Dat vinden in ieder geval ook de meer dan
106.000 mensen die de petitie hebben
ondertekend. Dat vinden vele mensenrechten-
en kinderrechtenorganisaties, kerken,
vakbonden, artsenverenigingen, jongerenclubs
en ga zo maar door.

Ank van der Woude, van de Charterkerk in
Brummen, schrijft ons dan ook: “Laten we moed
houden en hopen op een positief antwoord!”



We leven mee

Jubilea

Op 18 september 40 jaar getrouwd:
Op 3 oktober 40 jaar getrouwd:

Op 8 oktober 55 jaar getrouwd:

Op 9 oktober 50 jaar getrouwd:

Op 13 oktober 25 jaar getrouwd:
Op 15 oktober 40 jaar getrouwd:
Op 20 oktober 65 jaar getrouwd:

Dhr. en mevr. de Waal-Sjoorda

Dhr. en mevr. Voskamp-van Tent Beking
Dhr. en mevr. Bakker-Ran

Dhr. en mevr. Noordermeer-Jansen

Dhr. en mevr. Tiggelaar-Spiegelenberg
Dhr. en mevr. Dragt-Bril.

Dhr. en mevr. Hissink-Weekhout

Wat een tijd, wat een herinneringen! Zovele jaren lief en leed gedeeld. Alles meedragend in je hart.
Leven en ook samen leven is zo iets wonderlijks. Het is geen bezit. Je kunt het eigenlijk alleen maar
ontvangen als een geschenk. Van harte gefeliciteerd!

Verhuisd

Hierbij maken we melding van de verhuizing
van Annakoos Louét Feisser. Ze is verhuisd naar:
Nieuwe Weg 36, 7261 NL Ruurlo.

Annakoos kreeg een aanbod voor een
zorgwoning in de buurt van haar dochter en dat
moest ze heel snel beslissen. Vandaar dat velen
van ons haar plots misten. Voor wie een kaart
wil sturen vermelden we hierbij haar adres. Zie
boven. We wensen Annakoos vrede en alle
goeds!

Ook een verhuisbericht ontvingen we van mevr.
Willemien Breukelaar-Heezen. Zij woont nu in
woonzorgcentrum ‘De Beekwal' kamer 0,
Derickxkamp 27, 6961 DZ Eerbeek.

En een verhuisbericht van mevr. Minke
Burgers-Kruk. Ze woont nu in Sutfene afdeling
Kroonwerk, de Lunette 3, kamer 20,
Coehoornsingel 3, 7201 AA Zutphen.

Elisabeth-bode

Ruim 50 jaar wordt elke maand dit tijdschrift
door 15 dames bezorgd bij ouderen. Velen van
hen doen dit werk al vele jaren. Daarvoor willen
wij u allen heel hartelijk bedanken, mede
namens de diaconie van onze kerk.

We noemen voor deze bijzondere manier van
bezoekwerk hier de namen van hen die
momenteel actief zijn. Sommigen vanaf het
begin!

Hennie Roest; Harmke Wagenvoort; Annie
Bleumink; Lien Hofs; Joke van Tuinen; Hennie
Schouten; Judith Nauta; Rina Koiter; Rikie
Hammink; Gerrie Groot Jebbink; Joke Wisselink;
Anneke Beumer; Geertje Kossink; Tiny van der
Beek; en last but not least Gradie Wiegman, zij
coordineert dit mooie werk.

Vanuit de pastorie

Ja, ja we hebben sinds kort in Brummen weer
twee of eigenlijk wel vier pastorieén. Want een
pastorie is het huis waarin de dominee of de
pastoor woont. Twee emeriti dominees en
binnenkort ook twee dienstdoende dominees.
Wat een rijkdom! Intussen wordt er hard
gewerkt om de nieuwe pastorie aan de
Narcisstraat in orde te maken. Een huis om in te
wonen dat wensen we Afke Boezewinkel van
harte toe. Welkom Afke samen met je dochter
Rosal

Op dit moment van schrijven is de tweede
lockdown een feit. Opnieuw grote onzekerheid
voor velen. We waren juist zo goed op weg in
de kerk om de samenhang en de verbinding
weer te voelen en te ervaren. Nu helaas weer
beperkt. Voor de intrededienst hopen we toch
dat de kern ervan overeind blijft staan. Daar
vertrouwen we op.

Hartelijke groet, Jan Ek



By de diensten

Gedachtenisdienst 2020

Op zondag 22 november, de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, willen we de namen noemen
van hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen.
Dit jaar dat zo getekend werd door coronal! Je
kunt het terugzien in de lijst van namen.

We zullen het helaas ook gaan merken tijdens de
gedachtenisdienst. Het is allemaal nog zo
onzeker hoe een en ander zal gaan lopen. Hoe
dan ook, de namen gaan we met alle respect
noemen omdat we geloven dat we verbonden
blijven door alles heen. We voelen de pijn van
het gemis. We herinneren ons de rijkdom van
hun leven. We staan stil bij het leven en de
dood, bij de liefde en het geluk dat ieder mens
ten deel valt. Dat alles is gedenken. Beseffen dat
al het leven komt uit de bron van de Eeuwige en
daarheen ook terugkeert.

We ontsteken bij het
noemen van de namen
telkens een licht. Het
cantorij-kwartet zal
voor ons zingen: Als
alles duister is,
ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit
meer dooft, vuur dat
nooit meer dooft.
Deze
gedachtenisviering zal
om 19.00 uur ‘s avonds
worden gehouden
voor de naaste
familieleden. Zij ontvangen hiervoor een
uitnodiging. Omdat de uitnodiging dit jaar
beperkt zal plaatsvinden vanwege de corona,
zullen we 's morgens in de ochtendviering om
10.00 uur dezelfde dienst houden waarin we
ook de namen zullen noemen.

Mijn nieuwe collega, ds. Afke Boezewinkel, zal de
gedachtenisdienst in Ameland houden
vanwege haar verbondenheid met de families
aldaar. We hopen dat de vieringen kunnen
doorgaan.

07-11-2019  Hermina Gerharda Verbeek-Waggelink

(Hermien): 75 jaar

Albertus Johannes Klaasen (Appie); 81 jaar

Maria Schep-Kamphuis (Marja); 87 jaar

Jan Frederik Stad (Jan); 74 jaar

Gerritje Bouwmeester-Schotpoort (Gerrie);

86 jaar

04-01-2020 Anneke Samsen—Heuten: 71 jaar

07-01-2020 Jacobus Hermanus Hanskamp (Cobus); 81 jaar

28-01-2020 Antonette Catharina Wilhelmina
Meijerink—Pasman (Antainette); 90 jaar

05-02-2020 Derkje Arissina Kinol-Krop: 82 jaar

17-03-2020 Anthonius Broekhuis (Ton); 62 jaar

18-03-2020 €duard Adriaan Boesaard (€ddy); 95 jaar

20-03-2020 Wilhelmina Johanna Hengeveld-Wennink
(Wil): 84 jaar

25-03-2020 Maria Wilhelmina Oudbier — Nijveld
(Marietje); 88 jaar

05-04-2020 Harm Heersema: 72 jaar

07-04-2020 Andréa €velina Lydia Noppert (Andrea);
51 jaar

11-04-2020  Alina Hendrika Bos (Alien); 60 jaar

17-04-2020 frederik Leffert Loos (Erik): 53 jaar

17-04-2020 Hendrik Bruins (Henh); 92 jaar

26-04-2020 Hendrika Jansen-Langerhuizen (Henny);
90 jaar

26-04-2020 Adelbert Schoonman; 86 jaar

05-05-2020 Dirk Jan Kaatman (Dikkie): 87 jaar

16-05-2020 Jeltje van der Mei; 92 jaar

22-05-2020 Henk van Hierden: 78 jaar

08-07-2020 Arnoldina Gerritdina Zweers — Winkels
(Nolly): 86 jaar

06-08-2020 Daniél Johannes €ijsberq (Daan): 87 jaar

28-08-2020 Jan Gemmink; 90 jaar

13-11-2019
17-11-2019
17-11-2019
22-11-2019

Reserveren voor deelname aan

kerkdiensten

Ook in onze gemeente houden we ons aan de
afspraken gemaakt op landelijk niveau. Dat
betekent dat het aantal bezoekers van een
dienst voorlopig beperkt blijft.

Tot op de dag van het schrijven van dit artikel
(begin oktober) is het 30 bezoekers. Het
precieze aantal kan nog wijzigen, dat is via >>



onze nieuwsbrief en kerkwebbrummen te
volgen. Als het toegestane aantal duidelijk
onder de honderd komt te liggen, zullen we
moeten reserveren.

Om toch iedereen de gelegenheid te geven een
dienst te bezoeken zal het reserveren zo
ingericht worden dat wie al geweest is weer
achteraan bij de reserveringen aansluit.
Aanmelden kan op woensdag en vrijdag
17.00-20.00 uur. Bij voorkeur via e-mail:
reserveer@pknbrummen.nl. Telefoon: fam.
Ensing 0575-565531.

De veiligheidsmaatregelen worden iets
aangepast: De toreningang is niet open (om het
aantal benodigde begeleiders te beperken).
ledereen wordt verzocht in het middenvak of in
de beide zijvakken te gaan zitten. Ook wordt in
lijn met de landelijke PKN-adviezen geadviseerd
om bij het binnengaan en het naar buiten gaan
een mondkapje te dragen. Volg de landelijke
richtlijnen om te vernemen welke
veiligheidsregels op dit moment gelden. We
zullen u via de nieuwsbrief, de afkondigingen in
de kerk en www.kerkwebbrummen.nl op de
hoogte houden.

Reserveren voor de intrededienst
1 november, de dienst volgen op

internet

De kerkenraad heeft besloten om zich te
houden aan de landelijke richtlijnen wat
maximale groepsgrootte betreft. We kunnen
maximaal 30 bezoekers voor een kerkdienst
toelaten.

Dat heeft helaas tot gevolg dat ook bij de
intrededienst op 1 november slechts een
beperkt aantal genodigden aanwezig kan zijn.
Vrije reserveringen zijn voor de intrededienst
niet mogelijk. De reserveringen die al gedaan
zijn vervallen hiermee. Ook zal opnieuw bezien
moeten worden welke officiéle uitnodigingen
die al gedaan zijn nog kunnen blijven gelden.
Mocht de situatie voor 1 november nog
veranderen, dan zal dit via de nieuwsbrief en
kerkwebbrummen.nl bekend gemaakt worden.

Om de dienst thuis mee te kunnen beleven
zullen er video-opnamen gemaakt worden die
direct op internet gezien kunnen worden
(livestreamen heet dat in
goed nederlands)

Op de website van onze
kerkgemeenschap
(kerkwebbrummen.nl) zal
dit verder uitgelegd
worden en vindt u een
link waarmee de
liverstream makkelijk te
vinden is.

We verheugen ons op de
komst van ds. Afke
Boezewinkel en wensen haar in verbondenheid
met de hele gemeente een fijne intrededienst
toe.

De Kerkenraad

Huisvesting

Afronding koop woning voor onze nieuw
dominee

In de vorige Wegwijzer hebben we al
gecommuniceerd dat we bezig waren met de
aankoop van de voormalige woning van Jeltje
van der Mei.

Op vrijdag 9 oktober heeft de overdracht van de
woning plaatsgevonden.

Toen het aanbod van de familie zich voordeed,
hebben we als kerkenraad de afweging
gemaakt wat nu het verstandigst is, kopen of
huren. Hierbij zijn risico’s van huren en kopen
tegen elkaar afgewogen, wat toch geresulteerd
heeft om te kopen.

Voorwaarde van de familie was dat we het huis
zelf zouden ontruimen. Nadat de familie uit het
interieur de zaken die voor hun een waardevolle
herinnering aan Jeltje betekenden had
meegenomen, hebben we met vereende
krachten het huis ontruimd. We hebben
geprobeerd om alles zoveel mogelijk een goede
bestemming te geven.

De woning is ca. dertig jaar geleden gebouwd >



in opdracht van Jeltje.

Dit houdt in dat de kwaliteit nog goed is, maar
enkele dingen wat gedateerd.

Zo wordt de keuken, die heel klein was,
vervangen door een wat grotere, met
eigentijdse zuinige apparatuur en verder nog
wat kleine aanpassingen.

Ds. Boezewinkel is blij met haar onderkomen en
we hopen dat ze daar met plezier gaat wonen.

Henk Koekoek

Tolzicht

Op donderdag 10 september
is er een overleg geweest
met Harrie Meijer de
locatiemanager van Tolzicht
met Jan Regelink voorzitter
van de Raad van Kerken en
ondergetekende.

Als kerken wilden we graag weten hoe we nu
verder gaan met de Tolzichtvieringen.
Voorlopig blijkt dat helaas nog steeds niet te
kunnen vanwege corona. Maar ook voor de
toekomst is er een kink in de kabel. Er ligt
namelijk een plan om de grote zaal te
verbouwen tot zes woonappartementen. Dat
betekent dat de toekomstige vieringen in
Tolzicht zullen moeten uitwijken naar een
kleinere ruimte. Juist nu deze vieringen niet
door kunnen gaan er er ook helaas geen
geluidsverbinding tussen Tolzicht en de
kerk(en) aanwezig. We hopen dat dat
binnenkort verholpen kan worden.

Wel kregen we nog het positieve bericht te
horen dat binnenkort een nieuwe pastor wordt
aangesteld binnen Tolzicht en de Beekwal. Ook
is het fijn om te vermelden dat Loes
Donderwinkel namens de kerk regelmatig op
de gesloten afdeling, de Deuderick aanwezig is
om met de bewoners d.m.v. lied en woord
verbinding te zoeken.

Jan Ek

Dan kd Clg voor gewas en arbeid

Er is een virus en onze hele
wereld staat op z'n kop. Ook
heeft het consequenties .
voor

onze kerkgang, de vieringen, de speciale
zondagen zoals dankdag.

1 november is de intrededienst van ds.
Boezewinkel, daarom dankdag een week later,
nl. 8 november.

We zijn iedere dag weer blij met ons eten en
drinken maar dat is niet de gewoonste zaak van
de wereld. We hebben misschien een eigen tuin
met wortels, bietjes, uien

en sla maar dat heeft niet iedereen.

Daarom gaan we naar de winkel en kopen wat
wij nodig hebben en we betalen.

Maar dat geldt niet voor iedereen. Zeker ook
vanwege de corona zoeken meer mensen

hun toevlucht tot de Voedselbank. Zij verloren
hun baan, maakten schulden, moesten
terugbetalen aan de belastingdienst, leven van
een minimum en moeten heel zorg-

vuldig omgaan met hun geld. Hoeveel kan ik
vandaag, deze week nog betalen?

In Brummen worden ongeveer 25
voedselpakketten uitgegeven. Wilt u
meewerken pakketten aan te vullen?

We denken aan potten, blikken, pakken en
zakken met soep, groenten, fruit, pastasaus,
pasta en rijst, hagelslag, pindakaas, jam, thee,
(géén pakken koffie), iets lekkers, iets

leuks, neem er de tijd voor, u krijgt plezier in het
uitzoeken.

Omdat er misschien die dankdag nog maar 30
mensen naar de kerk mogen gaan, kunt u ook
alles afgeven bij de kerk op vrijdag 6 november
tussen 11.00 en 14.00 uur. Er is dan iemand
aanwezig om uw gaven in ontvangst te nemen.
U kunt natuurlijk ook een bijdrage overmaken
naar NL91INGB0001468999 t.n.v. Stichting
Voedselbank Zutphen.

Wij zien uit naar een mooie dankdag voor velen!

De Taakgroep Diaconie



Taakverdeling
predikanten

In de afgelopen jaren is in de kerkenraad, als ook
in een speciaal benoemde commissie voor de
ontwikkeling van een visie en uiteindelijk op
een gemeenteavond, uitgebreid nagedacht
over de visie van onze gemeente. Wat zouden
we willen bereiken, hoe ziet de gewenste
toekomst er uit?

Eén van de punten uit het visiedocument die
voor de taakverdeling van de predikanten
belangrijk is, is het volgende:

In de huidige maatschappij is het gangbaar dat
elke volwassene een betaalde baan heeft. Dat legt
een groot tijdsbeslag op mensen.

Komt bij dat door veranderingen in de
maatschappij de tijd die men neemt voor
verdieping in religie en de levenswijze van Jezus
afgenomen is.

Gevolg is dat grote groepen zich geen tijd meer
gunnen / niet veel belangstelling meer hebben
voor het leven in een kerkgemeenschap.

We hechten als gemeenschap van Christus veel
waarde aan het navolgen van Zijn levenswijze en
het uitdragen hiervan.

Maar hoe dan?

Uit al het denkwerk kwam niet een eenvoudige,
makkelijke oplossing.

Het zal een weg van proberen, mensen
persoonlijk benaderen, flexibele oplossingen,
etc. worden.

Kortom: kost veel tijd, creativiteit en aandacht.
In het zoeken naar een nieuwe predikant is dit
aspect zwaar meegewogen.

Nu is het zaak om er tijd en ruimte voor te
vinden. Daar komt als extra factor bij dat de
predikanten beiden geen fulltime baan hebben.
Ds. Boezewinkel 0,8 van een volledige baan en
ds. Ek 0,6 van een volledige baan.

In de uitwerking van de taakverdeling tussen ds.
Ek en ds. Boezewinkel is bovenstaande
nadrukkelijk meegenomen. De taakverdeling is

zo opgezet dat ds. Ek zich gaat richten op
crisispastoraat en ouderenzorg. Daarmee kan
ds. Boezewinkel meer tijd besteden aan het
zoeken naar nieuwe vormen van gemeentezijn.
Vormen die aansluiten bij de omstandigheden
in de huidige maatschappij.

Aangezien ds. Ek over ca. vier jaar met emeritaat
gaat en daarna de gemeente verder zal gaan
met één predikantsplaats, is besloten om geen
opdeling van de gemeente over twee
predikanten meer aan te houden. Zowel ds. Ek
als ds. Boezewinkel staan voor de hele
gemeente.

De wijkindeling met per wijk een ouderling en
wijkcontacten blijft wel bestaan. Dat is een
structuur die zijn waarde heeft bewezen en we
in stand willen houden.

Ds. Ek neemt deel aan de pastorale raad.
Aandacht voor mensen die door ziekte en
zorgen getroffen zijn is hier het belangrijkste
aandachtspunt. Maar ook het organiseren van
onderlinge contacten (koffiebijeenkomsten,
etc.) is belangrijk. Mensen worden
aangemoedigd om aandacht voor hun
buurtgenoten te hebben en bij ziekte en zorg
dit ook aan ouderling/predikant te laten weten.

Ds. Boezewinkel zal in de loop van de tijd met
alle gemeenteleden kennis maken maar een
belangrijk hoofdthema van haar werk is het
zoeken naar vormen van gemeentezijn en
daarbij ook de groep die nog in de werkzame
periode van hun leven zijn, zal betrekken.

Dat houdt in dat het kennismaken en zoeken
naar contact zich in de eerste jaren met name
op die groep zal richten.

Op deze manier hopen we te bereiken dat we als
Protestantse Gemeente Brummen een

bloeiende gemeente blijven die weerklank

vindt in alle geledingen en leeftijdsgroepen.

De kerkenraad



Int’leded‘lenﬁt 1 november

Graag hadden we ds. Boezewinkel in een volle
kerk ontvangen, maar helaas vanwege de
corona is dat niet mogelijk. Met de huidige
maatregelen, waarbij maximum 30 personen
samen mogen komen, is er in overleg met ds.
Boezewinkel voor gekozen de intrededienst in
besloten kring te vieren. Dit houdt in dat er
alleen mensen aanwezig zullen zijn die
meewerken aan de totstandkoming van de
dienst. De voorbereidingscommissie doet er
alles aan om er toch een feestelijke dienst van
te maken.

Dit houdt ook in dat uitnodigingen en gedane
reserveringen komen te vervallen.

Om de dienst mee te kunnen beleven wordt de
deze via een livestream uitgezonden (zondag 1
november a.s. om 10.00 uur).

Op www.kerkwebbrummen.nl staat de link naar
deze livestream. De viering blijft nog enkele
weken op internet staan, zodat u hem ook op
een later tijdstip kunt bekijken.

Er zijn gemeenteleden die niet over internet
beschikken en daardoor de dienst niet kunnen
volgen. Het zou fijn zijn, als u deze mensen
kent, om hen uit te nodigen de dienst bij u thuis
te volgen.

T
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Als u zelf geen internet heeft, schroom dan niet
om iemand die u kent, te vragen of u bij hen
mag aanschuiven.

We verheugen ons op de komst van ds. Afke
Boezewinkel en wensen haar in verbondenheid
met de hele gemeente een fijne intrededienst

toe.

Als de beperkende maatregelen zijn opgeheven
willen we alsnog een feestelijke bijeenkomst
organiseren om ds. Boezewinkel een warm
welkom te geven.

Na deze noodzakelijke opsomming van
maatregelen vanuit de ‘werkgroep intrede Afke’
een leuker bericht. U kunt er bij zijn omdat de
technische mensen dit mogelijk maken. Het
mooie van deze tijd! We proberen er een
kleurrijk geheel van te maken, zowel in
aankleding van de kerk, als in programma
onderdelen. Wat? Dat blijft een verrassing
omdat Afke dit ook vooraf nog gaat lezen.

En ....voor jullie allemaal is een beetje
verrassing toch ook leuk? Afke heeft ook als
thema ‘kleur-rijk’ overgenomen voor de dienst
en dat is fijn. De gemeente presenteert zich op
een kleurrijke manier, u zult het beleven. Wij
doen ons best, het wordt feestelijk, dat is zeker.

We zien u graag voor het beeld, Henk Koekoek,
Anita, Ank, Sietske, Cees, Sienke, Yolanda en
Tineke.

Wintermarnkt

Als de situatie het toelaat willen we de
Wintermarkt ook dit jaar door laten gaan en wel
op zaterdag 28 november in en buiten de
Pancratiuskerk. Ook de nieuwe locatie van
snuffelschuurtje 2.0 in de kerk wordt erbij
betrokken. Tijdstip 10.00 uur - 13.00 uur.

Natuurlijk kan dat niet op de ‘normale’ manier.
Daarom hebben we een plan opgesteld om de
Wintermarkt coronaproof te laten verlopen.

Er zullen elke keer maximaal dertig mensen in
de kerk aanwezig zijn.

De inmiddels bekende regels worden
aangehouden van de anderhalve meter afstand,
bij binnenkomst naam en telefoonnummer
noteren, handen desinfecteren en één
looproute volgen. >>



De verkoop van
bloemstukken en
graftakken, ingevroren
bakjes erwtensoep, curiosa,
handwerk, boeken en
ingepakte producten
worden al enthousiast
voorbereid. Helaas kan de
catering van koffie/thee en
warme erwtensoep niet doorgaan.

Verder nieuws kunt u volgen via
www.kerkwebbrummen.nl en onder het kopje
nieuwsbrief@pknbrummen.nl

Workshop bloemschikken Wintermarkt
Dinsdag 24 november om 2 uur starten we
met de ‘Wintermarkt workshop bloemschikken’
in de koffieruimte van de kerk. Om hieraan deel
te kunnen nemen moet u vooraf reserveren.
Vaste schiksters worden vooraf gebeld.

Een hartelijke groet van de
Wintermarktcommissie: Dinanda Ek, Gerda
Grevers, Annemiek van de Venis, Jannie
Hietbrink en Sienke Steen.

Snoeiafval

Voor de Wintermarkt zijn wij op zoek naar
snoeiafval van coniferen en dennenbomen,
hulst, handjesgroen, hortensia en andere
mooie materialen. Wie helpt ons?

Jannie Hietbrink : 564657 en Sienke Steen: 06
54262470

Collectebonnen

Velen van u zullen, net als wij, merken dat er
vanwege het coronavirus nog weinig contant
geld meer in de roulatie is.

Doordat er momenteel bijna overal gepind
wordt raakt het contante geld, wat je nog in
huis hebt, langzaam op. Dat kan soms best
lastig zijn, met name voor collectes aan de deur
en voor de collecte aan het einde van de
kerkdienst.

Voor de collecte aan het einde van de kerkdienst
hebben we gelukkig een alternatief, namelijk de
collectebonnen.

Wanneer u gebruik wilt maken van
collectebonnen dan kunt u deze bestellen via
de website van de Protestantse Gemeente
Brummen Kerkshop: www.pknbrummen.nl, klik
links op ‘collectebonnen’ en volg de
aanwijzingen op het scherm.

De collectebonnen zijn leverbaar in velletjes van
20 bonnen a € 1,00 (20 x €1,00), in velletjes van
20 bonnen a € 1,50 (20 x €1,50) en in velletjes
van 20 bonnen a € 2,00 (20 x €2,00).

Zodra uw betaling binnen is neemt mw. Jettha
van der Heide contact met u op om te
overleggen of de bonnen bij haar gehaald
worden of dat ze bezorgd moeten worden.
Mocht u vragen hebben inzake de
collectebonnen, dan kunt u contact opnemen
met mw. Jettha van der Heide, tel. 0575-562362.

Er was enige onduidelijkheid over het legen van
de verjaardagbusjes. De busjes kunnen gewoon
geleegd worden bij Jettha van der Heide, Burg.
Dekkerstraat 4a.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Willy
Hugen




Vieringen

Wegens de nog steeds geldende
corona-maatregelen zullen er ook in de maand
november op woensdagmorgen geen vieringen
kunnen zijn maar zal er wel, zij het coronaproof,
in het Andreashuis iedere woensdag van 9.30
uur tot 10.30 uur weer gelegenheid zijn om
samen koffie te drinken.

Wel zijn onderstaande gebedsintenties
opgegeven:

04-11 Willemien Willemsen, Martien Sloot,
Mientje Brouwer.
Voor onze zieke medeparochianen.

11-11 Martin Smis, Nico Kok, Jan Vruggink,
Gerda Willemsen — Reukers.
Voor onze zieke medeparochianen.

18-11 Ap Reugebrink, Annie Peters —
v.d. Heijden, Carla Reuser — Boumans,
overleden familie Brouwer — de Bruin.
Voor onze zieke medeparochianen.

25-11 Wynand Masselink, Piet Schwegler, Jan
Uiterweerd, Mientje Brouwer.
Voor onze zieke medeparochianen.

Deze gebedsintenties zijn, op verzoek van
Pastoor Scheve, naar Zutphen doorgestuurd.
Daar zullen ze in de weekendvieringen na de
genoemde woensdagen worden opgenomen in
de voorbede.

Helaas zal er op maandag 2 november wegens

de corona-beperkingen geen Allerzielenviering
kunnen zijn. Zie voor meer informatie hierover
elders in deze Wegwijzer.

De intenties voor 2 november:

Overleden ouders Wilbrink — Peters, Henk Peters,
Jozef Uiterweerd, overleden familie Uiterweerd
— Vettelschors, worden meegenomen naar de
datum waarop, na versoepeling van de
regelgeving, de Allerzielenviering alsnog zal
plaatsvinden.

Secretariaat

Het secretariaat van het Andreashuis is
momenteel weer open en telefonisch
bereikbaar (0575-561403) op woensdagochtend
van 9.00 uur tot 12.00 uur en altijd per mail:
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl of via een
briefje in de brievenbus.

Uit de Parochiepost

Pastoor Harry Scheve zal iedere zondag om
10.00 uur de H. Mis opdragen in de H. Johannes
de Doperkerk in Zutphen. Deze vieringen zijn
via de kerkradio te volgen in beeld en geluid. Bij
deze viering zal niemand worden toegelaten.

U kunt de vieringen zien via het internet:
www.12apostelen.nl. Klikken op het groene
blok Vieringen. Vervolgens klikken ap het
ikoontje 'wereldbol met koptelefoon'.

Beeldopname in Zutphen

Voor een viering met beeld en geluid, kiest u
voor 'kerk Radio Zutphen' Op zondagmorgen
om 10.00 uur kunt u direct meekijken. Dit kan
door op de '>"toets in het midden van de cirkel
in de afbeelding te drukken.

Geluidsopnamen in Keijenborg

Voor de door-de-weekse vieringen op vrijdag
kiest u “kerk Radio Keijenborg”. Deze vieringen
zijn enkel te beluisteren.



Het pastorale team laat weten

U mag ons altijd bellen. Wij willen er voor u zijn,
juist ook nu.

Pastoor Harry Scheve, 06-53214017

Past. werker Marga Engelage, 06-29405303
Parochiemedewerker Laura van de Kam,
06-39639364

Parochianen die de Parochiepost, met
mededelingen vanuit de parochie 12
apostelen — Zutphen niet krijgen maar deze wel
willen ontvangen, kunnen zich aanmelden via:
https://www.12apostelen.nl/index.php/ocikomen
eachterhoek/

Parochie HH. Twaalf Apostelen ook op
Facebook

Weet u dat onze parochie ook een eigen
Facebookpagina heeft? Zoek op parochie HH.
Twaalf Apostelen en lees onze berichten.

Toch weer Woord- en Communievieringen
Onlangs heeft de Utrechtse Bisdomstaf de
getroffen corona-maatregelen op enkele punten
verruimd.

Diakens en pastoraal werkers mogen - met
inachtneming van de voorschriften - H.
Communie uitreiken in Woord- en
Communievieringen.

In onze parochie zullen de gebedsvieringen
waarin Marga Engelage, Anton Bos, Glinther
Qude Groen, Theo ten Bruin en Wil Matti
voorgaan, omgezet worden in Woord- en
Communievieringen.

In Memoriam

Mevr. M. Brouwer

Mw. Mientje Brouwer is geboren op 7 augustus
1922 op het Krabbegat in Cortenoever.

Haar leven omspant bijna een eeuw. Als jongste
van het grote gezin van zeven zonen en twee
dochters heeft zij een fijne jeugd gehad.

Na de oorlog veranderde er veel. De meeste
broers en zus vlogen uit. Mientje bleef samen
met broer Theo en haar moeder, die zij liefdevol
tot het eind heeft verzorgd, aan de linkerkant

van de boerderij wonen. Arnold met zijn gezin
woonde aan de andere kant.

Menig zondagmiddag kwam de familie op
bezoek en konden wij, neven en nichten, er naar
hartenlust spelen. Ook de logeerpartijen waren
geliefd. Ze had veel contacten en bezigheden,
maakte reizen naar Rome en India en bezocht
samen met Heeroom haar beide broers in
Canada.

In 1974 verhuisde ze samen met Theo en
Heeroom naar de Kerkheuvel in Brummen. Daar
beleefde ze nog vele goede jaren.

Na het overlijden van haar beide broers,
verhuisde ze naar een mooi appartement in de
Molenhorst. Ook hier wist ze weer een
thuiskomen en vertrouwde sfeer te creéren voor
zichzelf en haar dierbaren.

Ook in Brummen en daarbuiten kenden velen
haar en werd ze gewaardeerd. Door haar
bescheiden opstelling wist ze een ieder voor
zicht te winnen. Ze had een scherpe geest en tot
het einde toe een goed geheugen. Met een
sterke wil wist zij richting te geven aan haar
leven. Zij drong echter niets op en wilde zeker
niemand tot last zijn.

Het geloof heeft altijd een grote rol gespeeld in
haar leven. Het gaf haar steun en houvast, maar
tegelijkertijd bleef ze kritisch.

De Actie Hongerpot voor India was haar
maatschappelijk levensproject, vanaf het begin
is zij hierbij betrokken geweest.

Tot haar 95e was ze nog zeer vitaal, fietsen, lezen,
puzzelen en bridgen deed ze graag. Helaas
maakte een aanrijding op het zebrapad een
einde aan die mobiliteit, hoewel ze daarna nog
redelijk herstelde.

Haar grootste wens was op de Molenhorst te
blijven. Mede door alle liefdevolle verzorging is
dit mogelijk gemaakt.

Donderdagavond 24 september is na een lang
en welbesteed leven in haar woning aan de
Molenhorst, rustig en in vrede overleden mw.
Mientje Brouwer in de leeftijd van 98 jaar.
Donderdag 1 oktober was, in kleine kring, haar
uitvaartviering waarna zij is begraven op ons
kerkhof.



Mw. Gerritsen

Onlangs ontvingen wij het bericht van
overlijden van onze oud parochiaan

mw. A.H.J. Gerritsen-Pelsser.

Mw. Gerritsen overleed op 27 augustus 2020.
Zij is een aantal jaren geleden naar Wageningen
verhuisd.

Herinneringen

Bij deze weer een inbreng van oud inwoner /
parochiaan Hans de Brouwer. Mocht u willen
reageren of aanvullingen hebben dan horen wij
dit graag via
onderweg-brummen@outlook.com

Het orgel

Het orgel in de oude en ‘nieuwe’ kerk werd
gebouwd in 1894 door de fa. Leijser & Zoon uit
Zutphen. Het was een echt ‘katholiek’ orgel. Dat
kwam vooral door de registers 'Viole de Gamba’
en 'Voix Céleste! die het koor een zachte,
romantische, zangerige klank gaven.

Helaas werd bij de restauratie in1982 de ‘Voix
Céleste’ verwijderd en vervangen door een
‘Holpijp; wat het orgel wel meer geschikt
maakte voor begeleiding van de volkszang. Zelf
dirigent en organist bewaar ik een levendige,
dierbare herinnering aan een Eucharistiering in
de nieuwe kerk waarin de muzikale opluistering
geleverd werd door twee heren. Arnold Brouwer
bespeelde het orgel en zong tegelijk de 2e stem
van de Missa Te Deum Laudamus van Dom
Lorenzo Perosi, terwijl mijn oom Henk Hartman,
schoenmaker in Leuvenheim (tenor, hij had een
zachte vioolachtige stem) de 1e stem voor zijn
rekening nam. Die prachtige sfeervolle
uitvoering is me altijd bijgebleven en is er mede
reden voor, dat ik die mis met het herenkoor
nog heel af en toe zing, al mis ik dan wel de
bijzondere stem van oom Henk.

Allerzielen

Zoals u weet komt de locatie van de
geloofsgemeenschap H. Andreas te Brummen
ieder jaar op de dag van Allerzielen, 2
november, samen om te gedenken omdat we
onze lieve doden niet willen vergeten.

Deze viering wordt ieder jaar zeer druk bezocht
en geeft iedereen een warm gevoel. Besloten
was, gezien de hiervoor noodzakelijke ruimte,
dit jaar gebruik te maken van de Oude Kerk.
Echter door de weer hevigere corona-uitbraak
en de regelgeving hieromtrent, kan deze viering
op maandag 2 november niet doorgaan. Er
mogen maximaal 30 personen worden
toegelaten, terwijl er steeds meer mensen op
deze dag willen gedenken en vieren.

Daarom heeft de locatieraad, in overleg met de
voorganger, besloten om de Allerzielenviering
uit te stellen tot een nader te bepalen datum.
Die datum zullen we, zodra de regelgeving
omtrent kerkbezoek versoepelt, bekend maken
zodat we alsnog onze geliefden op een
waardige manier kunnen gedenken.

Ook de voor 2 november opgegeven
gebedsintenties zullen naar die viering
meegenomen worden. >>



Wel heeft onze diaken, Anton Bos, aangegeven
op maandag 2 november overdag in stilte de
graven te zegenen en is op iedere willekeurige
dag het bezoek aan het kerkhof mogelijk.

Ook op maandag 2 november. Op die dag zal tot
20.00 uur het kerkhof verlicht zijn.

In gedachten zijn wij bij onze overledenen van
het afgelopen jaar.
04-12-2019 Martinus Nicolaas Hubertus Smis,
84 jaar
07-02-2020 Nicolaas Jacobus Kok, 69 jaar
04-03-2020 Albertus Hendrik Reugebrink, 79 jaar
05-04-2020 Wijnand Gert Cornelis Masselink, 44 jaar
13-04-2020 Petrus Johannes Schwegler. 90 jaar
16-04-2020 Johanna Pefronella Peters - van der Heijden.
87 jaar
12-05-2020 Bets Hurenkamp - Pas. 84 jaar
22-05-2020 Johannes Martinus franciscus Josephus
Uiterweerd. 77 jaar
29-05-2020 Rudolf Martinus Gerardus €lshof, 69 jaar
23-06-2020 Jan Piet Vruggink, 79 jaar
20-07-2020 Carolina Maria Reuser - Baumans. 98 jaar
22-08-2020 Gerarda Johanna Willemsen - Reukers,
83 jaar
24-09-2020 Wilhelmina Joanna Maria Hendrika (Mientje)
Brouwer, 98 jaar

Wij hopen op uw begrip voor het feit dat
gedenken dit jaar anders is dan u van ons
gewend bent.

De locatieraad

Klusochtend kerkhof

Op zaterdagmorgen 31 oktober gaan we het
kerkhof weer winterklaar maken. U bent vanaf
9.00 uur van harte welkom om mee te helpen.

Jolanda Jansen — Peters, RK-kerkhof

Andreasmarktcommissie

Op maandag 28 september jl. zijn we als
commissie voor het eerst weer bij elkaar
geweest. We hebben de situatie rondom het
corona-virus en de impact op de rommelmarkt

besproken. Daarnaast hebben we afscheid
genomen van onze voorzitter Martin Elshof. De
regelgeving rondom het virus maakt het
noodzakelijk dat we als commissie tot 1 januari
2021 geen goederen ophalen. In december
zullen we kijken of de dan geldende richtlijnen
het toestaan om in januari weer te beginnen
met het ophalen van goederen. Als u echt van
overbodige goede goederen af wilt, dan kunt u
contact opnemen met Ans Elshof (0575-561115
of op goederen@andreasmarktbrummen.nl).
Daarnaast heeft de commissie besloten om dit
jaar geen kerstmarkt te houden. De
maatregelen van de regering maken het
onmogelijk om een kerstmarkt in het
Andreashuis te organiseren. Hopelijk kan het in
2021 wel weer.

Tenslotte is er afscheid genomen van onze
voorzitter Martin Elshof. Zijn opvolgster José
Bosman richtte het woord tot hem en sprak veel
dankwoorden uit. Martin is 40 jaar, waarvan vele
jaren als voorzitter, verbonden geweest aan de
Andreasmarkt.

Het begon allemaal op initiatief van Pastoor Arie
Groenen. In 1980 werd de eerste rommelmarkt
georganiseerd. De opbrengst was om trots op
te zijn: 75.000 gulden! Het geld werd gebruikt
om het Leijser-orgel te restaureren. Na twee jaar
werd er weer een rommelmarkt georganiseerd,
ditmaal om de dakbedekking van de kerk te
vervangen. Daarna kreeg de commissie een
vaster karakter.

De Andreasmarktcommissie



Deventor, okiober 2020

Aan de parochianen van de Geloorsgemeenschap van de Heilige
Andbreas in Briummen.

Boste medagelovigen,

Zoals jullie weten moest ik helaas stoppen als jullie pastoraal
werker in de parochie. Na ruim twee jaar ziek fo zijn werd
duidelijk dat ik niet weer aan het werk zou komen, hoe graag ik
ook wilde. Inmiddels heb ik in kleine kring afscheid genomen
van het team en het bestuur. Mijn oorspronkeljjke plan was om
daarna van alle gemeenschappen apart afscheid fe nemen. Nog
gen keer contact, napraton, herinneringen ophalen, het zou mooi
zZijn geweest. Dat kan helaas nief doorgasn omdat ik daarvoor
vog niet voldoende hersteld ben. Dat is wel even slikken voor mij
en waarschijnlijk hadden een aantal van jullie zich er ook wel op
Verheugd.

De afgelopen twee jaren waren eerlijk gezeqd niet alfjid even
makkelijk. Zo lang ziek zijn zonder veel perspectief op volledig
herstel is moeilijk fo accepteren. Naast het Ziek-zijn zorgdz ook
het langzaam doordringende besef dat ik niet meer bij jullie kan
voorgaan in de Vieringen en jullie pastor kan zijn, voor een
rouwproces. Pastor zijn is mijn lust en mijn leven. Ik ben nog
niet helemaal door dat proces heen van enerzijds accepteren van
de situatie zoals die is en anderzijds het omarmen van niewe
perspectieven. Maar: ik weet Zeker dat ik e goed uit fevoorschijn
zal komen. Het gaat nu alweer zoveel beter dan een jaar torug!
Het was fijn jullic te kennen en samen op fe frekken. Op het
moment dat jullie je aanslofen bij de parochie de HH. Twaalf
Apostelen, was de Brummense sifuatie ronduit slecht. De kerk
mioest sluiten, het bezwaarschrift lag nog in Rome, het waren
roerige fijden. Ik heb jullie in korte fiid leren kennen als cen kleine
maar tagie gemeenschap, die ergens voor stond! We hebben
intensief samengewerkt om de Andreasgemeenschap voort fe
laten bestaan on het resultaat mag er zijn: een mooi gebonw
waar volop gevierd en samengekomen wordt, een gemeenschap
die voor elkaar zorgt, die didrgaat. Vanaf onze eerste ontmoeting

voelde ik me bij jullie welkom, geaccepteerd en gerespecteerd. De
tijd die volyde, zeker in hef begin, was er een van hard werken
én enorm genieten. Speciaal dierbaar zijn voor mij de ochtenden
dat ik binnenstapte in hef Andreashuis, omkleden (on kletsen)
in het "kantoortie/keukentio/ kloedruimtotio/archiefie” en
dagrna vieren en koffiedrinken!

Ik neem dtie dingen mee bij mijn afscheid. Samen vormen ze een
Kijke oogst waar ik de rest van mijn leven mee vooruit kan. In
Willekeurige volgorde:

Ik neerm wmiee de herinneting van bouwen aan de ‘miguwe'
gemeenschap, de voor mij betekenisvolle jaren van preftig on
intonsief samenwerken met jullie, van hartelijkheid en
betrokkenheid van zowel veijwilligers als de andere parochianen.
Soms waren het moeilijke fijden, vaak konden we samen
Getieten en lachen. Vertrouwen was alfijd de basis.

Ik neem ook mee de lieve wensen van zoveel parochianen tijdens
wmijn ziekte. Daar bovenop kreeg ik bij mijn afscheid een doos met
hondordon aftentios in de vorm van kaarton, brieven on cadeaus,
ook van jullie. Het doet me goed om fo ervaren dat Zoveel mensen
Zich zo betrokken voelen bij mijn Ziekte en mijn afscheid, en
zoveel mensen hun dankbaarheid en mooie hexinneringen met
mij Wilden delen. Het ontroert me en maakt me dankbaar.

Tot slot neem ik mee. de Fijke oogst van het besef dat God
dagdwerkelijk werkt in mensen. Zoveel voorbeelden daarvan heb
ik bij jullie waargenomen: God werkt in het enthousiasme, de
motivatie en het plezier van de veijwilligers; in de sterke en nist
aflatende zorg voor elkaar; in het aandachtiq beleven en ervaren
van de vieringen en in de geloofsgesprekken en huishezoeken.
Voor dat alles ben ik God en jullie dankbaar

Ik hoop, wens en bid dat jullie als Brummense gemeenschap,
ondanks het verlies van kerkgebouw en weekendvieringen, nog
lang een centrim van die bijzondere aanwezigheid mag zjin:
van de Feuwige, die ik zelf het liefste noem: de Liefde. Ga door
met jullie gezegende werk, kijk nief naar en treur nief om wat er
niet meer is maar verfrouw op God en hou je vooral als
geloofsgemeenschap bezig met wat je wel kunt (weten jullie het
nog, van die keuze tussen een half vol en een half leeg glas?).

Het ga jullie goed, Gods zegen en wie weet, fot ziens! Dank jullie
wel.

Jullie pastor, Jaap van Kranenburg

E-mail: jaapkerkspullen@gmail.com

Tel. 06-51230305
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Lezing

Jos Stollman: Het Thomas-Evangelie
8 november, 10.00 - 12.00 uur

Het Thomasevangelie is een van de pareltjes van
de spirituele wereldliteratuur. We ontmoeten er
Jezus die niet zozeer als Goddelijke Verlosser
maar als een wijze meester naar voren treedt.
Sinds Paulus zich in de jaren vijftig van de eerste
eeuw over het erfgoed van Jezus ontfermde,
kwam er een proces op gang waarbij Jezus
steeds verder aan ons oog onttrokken werd. Zijn
vergoddelijking heeft ons vervreemd van de
oorspronkelijke leringen van de mens Jezus
zoals we die vinden in het evangelie van
Thomas. We ontmoeten daarin een wijze, niet
onbereikbaar in zijn goddelijkheid, maar een
tochtgenoot op onze spirituele reis.

Als een Zenmeester avantla-lettre begeleidt hij
ons op de weg naar binnen, die tevens de weg is
naar het Koninkrijk. Hij deelt met ons zijn diepe
inzichten in het wezen van ons bestaan en leert
ons een weg van loslaten en evenwicht tussen
binnenkant en buitenkant. Deze weg is geen
gemakkelijke, de zoektocht naar de bron van
ons leven is de weg van de eenling, maar hij die
waarlijk zoekt, zal vinden.

Jos Stollman neemt ons eerst mee naar de
vroege geschiedenis van het christendom om
onze blik op Jezus enigszins te verhelderen. Hij
verkent met ons de rijkdom van het ‘vijfde
evangelie’ en we maken kennis met
Zenmeester en Mystagoog Jezus.

13.00 - 15.00 uur Workshop
Als u de lezing heeft gevolgd bestaat de
mogelijkheid deel te nemen aan een

verdiepende samenkomst onder begeleiding
van Jos Stollman.

Jos Stollman s grootgebracht in een (vrijzinnig)
katholiek gezin. Christelijke spiritualiteit is hem
altijd dierbaar geweest, geinspireerd door de
beweging van Taizé en de monastieke
spiritualiteit van de cisterciénzers. Daarnaast
maakte hij
kennis met
meditatie. Zen
maakt
inmiddels
veertig jaar een
belangrijk deel
uit van zijn
leven. Hij
mediteerde bij de Nederlandse leraren Maarten
Houtman en Ton Lathouwers. Een prachtige
ontmoeting tussen Zen en de Christelijke
traditie trof hij aan in het evangelie van Thomas,
waarover hij het boek ‘Zenmeester Jezus’
schreef (Servire 2001). Regelmatig verzorgt hij
lezingen over het Thomas-Evangelie,
Zen-boeddhisme en aanverwante thema’s.
Introductiecursussen in Zen leidden daarnaast
tot een tweede boek: ‘De Zen van het leven’
(Servire 2003).

Bijdrage deelname lezing: € 10,- .(leden gratis)
Bijdrage lezing + workshop incl. eenvoudige
lunch: € 30,- (leden: vrijwillige bijdrage).

Lezingenverdiepingsworkshop
LET OP!

Als op de dag dat deze lezing wordt gehouden
de corona-maatregelen zoals die bij het ter
perse gaan van dit boekje golden nog van
toepassing zijn, dient u voor het bijwonen van
deze lezing en eventueel de workshop een
plaats te reserveren.



Bockenmarkt

zaterdag en zondag 28 en 29 november
van 11 uur tot 16 uur.

Evenals in het vorige seizoen organiseren wij
ook dit seizoen weer een boekenmarkt.

Mocht u zelf boeken willen inbrengen voor deze
markt, laat dat dan voor 1 november 2020 weten
aan Aart van der Houwen, (tel: 0575-514932 /
e-mail: aart@vanderhouwen.eu).

De opbrengst van deze markt komt geheel ten
goede aan Radeland.

Locatie Radeland in Brummen is onderdeel van
Stichting Philadelphia Zorg, een landelijke
zorgaanbieder voor mensen meteen
verstandelijke beperking.

Radeland is een
prachtige
nieuwbouwlocatie
waar 63 mensen
wonen. In totaal
bestaat de locatie uit
zeven woningen en
een dagbestedings- /
ontmoetingsgebouw.

\ ,‘Rni(adofptnia

Naast het leveren van professionele, goede zorg
vinden wij het erg belangrijk dat onze bewoners
op een fijne en zinvolle manier hun dag
beleven.

Dit laatste realiseren wij onder meer door het

\ /
Zigtrijk
Dagactiviteiten in een voormalige buitenplaats.

Comfortabel, huiselijk, gezellig

Zutphensestraat 390 - Brummen
Telefoon: 06-14884149
www .zigtrijk.nl

Kom eens langs, de koffie staat klaar!

project “huifbed rijden” op locatie.

Wij hebben een span paarden en een huifkar en
een huifbed, waarmee normaliter onze
bewoners een recreatieve rit of een
therapeutische rit kunnen maken.

Vanwege leeftijd moet onze huifkar vervangen
worden en hiervoor hebben wij een
sponsoractie opgezet. De opbrengsten

worden ingezet om de activiteit huifbed en
huifkar voort te kunnen zetten.
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sALs november is gekomen
on e segentiic brecht ann,
alsidebsmunitrcdylusing

ach, de bladerlore bomen!

om de glotie hun ontnomen
in de mist te schreien staan,
als november is gebomen

en de takben traan op traan

op de vochtige grond doen stromen,
waar de bladekens vergann
en bin boude clitoberdromen
en hun borte wiyheidsewaan -
als november is gekomen .....

@ De Landerije

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Uw vestigings makelaar: Bartelo Dijk
Zutphensestraat 292, Brummen
088 - 0044244 | 06 - 57210781

www.landerije.nl | b.dijk@landerije.nl
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persoonlijke begeleiding en praktische ondersteuning
. o L Binnenschilderwerk
creéer overzicht in uw administratie,

werkplek of woonomgeving » Glaswerkzaamheden

‘oor info en gratis offerte
Bel 0626858459 of mail info@msow.nl

PAUL HURENKAM

— MEN & WOMEN -

"Het ultieme modegevoel!” A
Qs
T HRSIEANT Van der Bijl
— i — DIERVOEDERS

Voorstonden - Brummen
www.vanderbijldiervoeders.nl

Ambachtstraat 40 Brummen
www.paulhurenkamp.nl

morgana. vl
centrale verwarming - loodgieterswerk

Uw SpeCI::St vi:r tboxsg:?tgsﬁ Iledlkanterl sanitair - gas - elektra
KTt - Vrijblijivend inlichtingen en prijsopgave

installatietechniek BV

@ RAVENSHORST

Wij nodigen u van harte uit in onze winkel.

Werkplaats/kantoor:
Peter en Gerbrand Verrij Vulcanusweg 4, Brummen
Einsteinstraat 1, (in Eijerkamp) 0318-510479 O
insteinstraat 1, (in Eijerkamp - . -
VEENENDAAL Telefax: 0575 - 562873
www.morgana-veenendaal.nl
erritsen
S8 24 APRIL 2021 G
E-H e ‘ ANDREASMARKT Stucadoors
Ophalen goederen is in verband met CORONA
tijdelijk gestopt. Eind 2020 gaan wij kijken of wij Fazantlaar:u 142
in 2021 elke 1° en 3¢ zaterdag van de maand weer 6951 JM Dieren
kunnen ophalen. 06 - 83604720

goederen@andreasmarktbrummen.nl.



erritsen

GRAFMONUMENTEN

Dambroek 10A - 7223 DV Baak
0575-82 09 88

www.gerritsengrafmonumenten.nl

banketbakkerij

Brummen Zutphen Doetinchem
www.jolinkbanket.nl

avivie—
OPTIEK

brillen contactlenzen oogzorg

Arnhemsestraat 9a Brummen

0575156355115

info@hanno-optiek.nl

vakschilders

Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen
Tel.: (0575) 56 62 30 Fax: (0575) 56 55 13

Uw Specialist voor:
Dierbenodigdheden, Tuinartikelen,
Aquariumartikelen, Vijver

en Hengelsport

Dierenspeciaalzaak

TROPICA

Ambachtstraat 41 - Brummen 0575 - 561 457
Wilhelminaweg 26 A Dieren, 0313 - 415 997

W' — Peperkamp

Erkend loodgieters- en installatiebedrijf
voor ouderwets vakmanschap

Kleiweg 1 - Brummen
tel. 0575-561182

Slagerij
VAN DIJK

it rundviees uit de regio

s zonder antibiotica

“ eigen worstmakeri

* complete bbag en warm/koud buffetten verzorging

TEN BROEK

LOODGIETERSWERK — SMEDERIJ - IJZERWAREN

TUINARTIKELEN

Voorsterweg 20 BRUMMEN 0575 561458
info@tenbroekbrummen.nl

RIJWIELEN




