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Een nieuw volkslied......

Op zaterdag 9 april jl. vierde Ekklesia Amsterdam
haar 60-jarig bestaan. Weliswaar twee jaar te
laat door corona, maar dat maakte de
feestvreugde er niet minder om. Huub
Oosterhuis was aanwezig om de gezongen
tekstcyclus ‘Uitgeleid’ in te leiden. Het bestaat
uit teksten die hij had geschreven voor het
jubileum. Daarvoor hadden we samen met het
koor van de Ekklesia o.l.v Tom Lowenthal
prachtige liederen gezongen, voornamelijk van
Huub Oosterhuis natuurlijk. Eén van de liederen
was zo indrukwekkend dat ik het u niet wil
onthouden. Misschien kent u het nog, want
ergens in de zestiger jaren stuurde men de tekst
naar alle kerken in Nederland met uitgebreide
informatie en suggesties voor een viering.

Het lied werd geschreven i.v.m. de protesten
tegen de Vietnamoorlog en het bijzondere is
dat het gemaakt is op de melodie van ons
volkslied. Er was het idee dat alle Europese
landen een vredeslied zouden schrijven op de
melodie van hun volkslied, maar het is bij dit
ene lied gebleven:

Een nieuw volkslied tegen de derde
wereldoorlog

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend ontkennen wat
gebeurt.

De oorlog is geboden, de vrede mag niet zijn.
Dat mensen mensen doden,

en wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees
vervuld,

Aan machten prijs gegeven, aan meer dan eigen
schuld

Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn
gespaard,

dat wij toch nooit erkennen

het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn
gemaakt,

dat diep in ons geweten opnieuw het licht
ontwaakt.

Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde

nog kans op redding heeft.

We zongen het in de wetenschap dat in Europa
een afschuwelijke oorlog woedt en ik nam mij
voor het ook te laten zingen op Paasmorgen in
de viering van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap in Hengelo Gelderland.
Zo gebeurde het ook en de gemeente zong het
uit volle borst en opnieuw ontroerde het mij.
Aangemoedigd door dat prachtige
opstandingsverhaal mogen wij vieren en zingen
over een nieuwe begin, van opstaan, van nog
eens nadenken over je vastgeroeste meningen,
van kijken met andere ogen naar vluchtelingen,
waar ze ook vandaan mogen komen. Komt er
een tijd dat de vluchtelingen uit Oekraine, uit
Syrié en landen in Afrika ook met ons
meezingen en opnieuw kunnen beginnen?
‘Dan zal ik huilen en lachen,

en drinken en slapen;

dromen van vluchten en doden

en huiv'rend ontwaken.

Maar niemand vlucht,

nergens alarm in de lucht,

overal vrede geschapen; dichtte Huub
Oosterhuis in een ander lied.

Toen jaren geleden een Russische schaatser
allround wereldkampioen werd, neuriede heel
Thialf de melodie van het Russische volkslied
mee. Een prachtige volksliedmelodie; een
geweldige melodie om een vredeslied voor te
schrijven.

Jan Rigterink, Vrijzinnigen lsselstreek



Diensten

Zondag 1 mei: Dienst van Woord en Tafel,
m.m.v. de cantorij

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel

Collecte:  Landelijk jeugdwerk.
Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227
reserve:  Dhr. E. Ekkel, tel. 06-46364626

Zondag 8 mei
10.00 uur: Ds. Y. Voorhaar
Collecte: Hospice Warnsveld
Autodienst®: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467
reserve:  Dhr. JW. Brummelkamp,
tel. 06-38920272

Zondag 15 mei

10.00 uur: Ds. J. Ek

Collecte:  Cantorij

Autodienst®: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025
reserve:  Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 22 mei

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel

Collecte: Rampenhulp

Autodienst®: Dhr. E. Ekkel, tel. 06-46364626
reserve:  Dhr.J. Regelink, tel. 560227

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel

Collecte:  Vrienden van Tolzicht

Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp,
tel. 06-38920272

reserve:  Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 29 mei

10.00 uur: Ds.J.Ek

Collecte: Solidaridad

Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531

reserve:  Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

Koffiedrinken: ledere zondag voor (vanaf 9.30

uur) en na de dienst.

*Autodienst:  Bellen zo mogelijk op
vrijdagavond tussen 18.30 en
19.30 uur.
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Bijbelleestooster
zo 1 mei Jeremia 32:26-44
ma 2mei Johannes 21:1-14
di 3 mei Johannes 21:15-25
wo 4 mei Psalm 55:1-16
do 5mei Psalm 55:17-24
vr 6 mei Jeremia 33:1-13
Za 7 mei Jeremia 33:14-26
Zo 8 mei Psalm 77
ma 9mei Jeremia 34:1-7
di  10mei Jeremia 34:8-22
wo 11 mei Jeremia 35:1-11
do 12mei Jeremia 35:12-19
vr 13 mei Jeremia 36:1-13
za 14 mei Jeremia 36:14-26
zo 15 mei Jeremia 36:27-32
ma 16 mei Psalm 93
di 17 mei Jeremia 37:1-10
wo 18 mei Jeremia 37:11-21
do 19mei Jeremia 38:1-13
vr 20 mei Jeremia 38:14-28
za 21 maei Psalm 129
Zo 22 mei Jeremia 39:1-10
ma 23 mei Jeremia 39:11-18
di 24 mei Jeremia 40:1-6
wo 25 mei Jeremia 40:7-16
do 26mei Psalm 57
vr 27 mei Jeremia 41:1-10
za 28 mei Jeremia 41:11-18




OECUMENISCHE BERICHTEN

Agenda van de kerken

Protestantse Gemeente
ledere dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur:
ledere 2e dinsdagavond van de maand:

Vrijzinnigen lJsselstreek
Zondag 1 mei, 10.00 uur:

Inloophuis Open Deur
Gezamenlijke maaltijd Open Deur

Lezing door Sebo Ebbens: Leven en sterven in Tibetaans

Boeddhistisch perspectief

Zondag 15 mei, 10.00 uur:

Leidie Reinders gaat in gesprek met de Brummense kunstenaar

en dichter Piet van Middelaar

Zondag 22 mei, 10.00 uur:
Zondag 29 mei, 10.00 uur uur:

BBRO Fietstocht “Fiere
Vlinders

Zondag 3 april scheelde het qua temperatuur
ruim 15 graden met de zondag daarvoor, een
koude snijdende wind maakte het er ook niet
mooier op.

Toch waren er twintig ‘die-hard’ fietsers die de
strijd met de natuurlijke elementen aandurfden
en rond 13 uur bij de Pancratiuskerk op de fiets
stapten.

De route leidde naar zorgboerderij ‘Cortenoever’

van de familie Van Agtmaal. Daar had het CJJW
verschillende spel-parcourtjes uitgezet. Hilariteit
alom!

De tocht vervolgde naar Zutphen. Op het terrein
van de Kaardebol en de Vlindertuin konden de
deelnemers zich opwarmen bij een heerlijke
consumptie van het Genietcafé.

Via de Oude brug en Oeken kwamen de
deelnemers bij de ‘Biejenschoer’ van
Imkervereniging Brummen aan de Voorsterweg.
Daar werd men warm onthaald met koffie, thee
en gepassioneerde uitleg over het wel en wee
van de bijen door de imkers.

De kou van buiten werd ruimschoots
gecompenseerd door de enthousiaste warmte

De vreugde van samen zingen o.l.v. Tatiana Laryna
Meditatie in beweging o.l.v. Geertje Hozee-Jansma

van het CJW, het Genietcafé en de vrijwilligers
van de Imkervereniging. Dank aan allen!

De letters die onderweg verzameld konden
worden vormen samen de oplossing:
Oranjetipje

De oplossing van de top 10 vlinders:
1 Atalanta

2 Dagpauwoog

3 Klein koolwitje

4 Groot koolwitje

5 Klein geaderd witje

6 Citroenvlinder

7 Boomblauwtje

8 Bruin zandoogje

9 Gehakkelde aurelia

10 Bont zandoogje

(zie de vlinders op de volgende pagina)



dctie Hongerpot

Voor onze projecten in India, Armenié, en
Tanzania is in het eerste kwartaal van 2022
bijeengebracht:

Giften op de bank: NL 63 ABNA0532 5110 93,
t.n.v. Actie Hongerpot:
uit Brummen, waaronder een anonieme gift van

€200 €1333,24
van elders € 485,00
Actie Jacobien en Noor € 17,50
Hongerpotjes, opgehaald in

februari € 969,00
Verkoop eigengemaakte kaarten € 100,00
Verkoop Kerststukjes 20

in De Hilde 35 € 5500
Collecte Diaconie € 396,33
Voor studie meisjes € 25,00
Voor opleiding verpleegkundige € 25,00
Voor medicijnen leprapatiénten € 70,15
Samen € 3476,22

Hartelijk dank aan iedereen die heeft
meegewerkt en hieraan heeft bijgedragen!

De gevolgen van de coronamaatregelen zijn ook
voor India ingrijpend geweest. Het leven is

ontregeld en de schade is niet te overzien.
Tijdens de lockdowns zaten miljoenen
plattelandsarbeiders en dagloners plotseling
zonder werk en inkomen. De meesten hadden
geen reserves en zij en hun gezinnen leden
honger.

Dankzij voedselpakketten van de Hongerpot
hebben de families van de schoolkinderen in
Jamkuda, Vijaygiri en Baremarcha en enkele
dorpsbewoners deze periode kunnen
overleven. Zij proberen weer een bestaan op te
bouwen.

Helaas ziet het ernaar uit dat de voedselprijzen
de komende tijd flink blijven stijgen, evenals die
voor brandstof. Het is van het grootste belang
dat de kinderen, die de afgelopen twee jaar een
grote leerachterstand hebben opgebouwd,
weer naar school gaan.

George Kerketta probeert samen met de
onderwijzers alle kinderen op te sporen en aan
te moedigen weer naar de scholen en hostels te
komen. Daar krijgen ze een dagelijkse
voedzame maaltijd en leggen ze de basis voor
hun toekomst.

Laten we hen niet vergeten!

( website: hongerpot.nl) >>



Open Deur

Sinds een paar weken is het Inloophuis weer
geopend en het is weer als vanouds: een
praatje, een kopje koffie of thee met iets lekkers,
kortom gezelligheid. Elke dinsdagochtend van
10 tot 12 uur in de Pancratiuskerk.

Van harte welkom!! Qok zijn we weer gestart met
de maaltijden. Deze zijn elke tweede dinsdag
van de maand van 6 tot 7 uur. Kom een keertje
mee eten, u kunt zo aanschuiven, het eten staat
klaar en de afwas wordt gedaan. Nog wel, want
we zitten verlegen om afwassers! Wie wil ons
helpen? We horen het graag.

Namens de Open Deur, Gerda Grevers, tel. 562889
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PROTESTANTSE GEMEENTE te BRUMMEN

We leven mee

In Memoriam

Albert (Ap) Schouten

Lid in de orde van oranje Nassau
= Empe, 12 juli 1929

1 Brummen, 17 maart 2022

De trouwtekst van Ap en Dilia hangt in een
prachtig borduurwerk aan de wand. Het is de
tekst die we ook lazen bij het afscheid van Ap,
samen met 2 Timotets 1: 12b

Ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gesteld
en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om
wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote
dag aanbreekt.

Filippenzen 4 is de trouwtekst van Ap en Dilia,
de woorden van de vreugde, de tekst van het
verheugen. Het was een passende trouwtekst
voor Ap en Dilia. Wees blij, dat gunt God jullie.
Goede mensen, die elkaar in liefde hebben
gevonden en die zich inzetten voor de vreugde
van mensen. De gemeente van Filippie was een
gemeente in wat we nu Macedonié noemen en
het is bekend dat de apostel Paulus schik had in
deze gemeente. Het waren aardige mensen, die
deden wat er te doen stond. Het was een
toegewijde gemeente. Het is niet voor niets dat
Paulus ook zegt: uw vriendelijkheid zij allen
bekend, want ze wéren aardig, daar in Filippie.
Ze wisten dat ze verbonden waren met God.
Wat ze deden, deden ze samen en voor God en
als ze iets nodig hadden, dan betrokken ze God
daar ook bij.

Een tekst die Ap en Dilia op het lijf geschreven is.
Mensen die ergens voor staan en die ergens
voor gaan, die niet de kantjes ergens van af
lopen maar die met toewijding en eerlijkheid
hun hart en handen inzetten, in het werk, in de
kerk, in het gezin. Zolang Ap bezig kon zijn,
voelde hij zich als een vis in het water. Die fijne

sierlijke bewegingen in een wondere wereld van
kleur, die hij zelf graag samenstelde in zijn
prijswinnende aquaria; het was de tuin van zijn
ziel. Verfijnd. In sierlijke orde. Goed verzorgd.
Je kon op Ap aan. Degelijkheid,
betrouwbaarheid, toewijding, dat zijn de
woorden die bij het gezin van Ap en Dilia
passen. Ap en Dilia waren ook steun en
toeverlaat voor mensen die waren gevlucht uit
oorlogsgebieden.

Ap vond trots in het werk dat hij deed. Ap
werkte hard, welke taak hij ook had. Als bakker,
als bode aan het gemeentehuis. Hij kreeg veel
waardering voor wat hij deed. Koninklijke
waardering ook. Er was in Ap een rustige
wijsheid, die ook voor kinderen van anderen
houvast gaf.

De hemelse koning zal zeker de betrokkenheid
waarmee Ap zijn leven vorm gaf waarderen

Het is indrukwekkend en ontroerend om te zien,
hoe Ap samen met Dilia, vier zelfstandige
kinderen een goede en degelijke start in het
leven heeft gegeven. Hoe de kinderen in hem
ook iemand tegenover zich vonden, een
tegenwicht, waarvan je later leert waarderen
hoe het tegenwicht dat je had, jou evenwicht
geeft, houvast, een inzicht, omdat Ap je aan het
nadenken zette. Hij vond wat hij vond. Niet om
te overheersen maar om je iets aan te reiken.
Normen, waarden, waardigheid. Om een keuze
te hébben. >>



Wie zo volop in het leven wil staan, de
verantwoordelijkheid voelt, zal het moeilijk
vinden als het werk stopt, als het lichaam jou in
de steek laat, als je niet meer kan doen wat je zo
graag zou willen doen.

Ab moest al geruime tijd het bed houden. Hij
kon niet meer de beweeglijke man zijn die hij
graag wilde zijn. Hij bleef hopen dat hij zich
weer beter zou gaan voelen en bezig zou
kunnen zijn met al die dingen waar hij van
hield. Weer de mens te kunnen zijn, die vrij was,
kon wandelen, bezig kon zijn met het verzorgen
van de vissen, wandelingen te kunnen maken
met de hond, mensen ontmoeten, thuis kunnen
komen bij Dilia, opa kunnen zijn, vader kunnen
zijn, vriend kunnen zijn. Liefdevol werd Ap
verzorgd door Dilia, de kinderen, de
kleinkinderen.

Hij heeft het leven aanvaard als een geschenk
van God. Hij heeft het uitgepakt als een mooi,
soms weerbarstig geschenk. Hij heeft zijn
talenten ingezet en gegeven aan Gods goede
akker, vriendelijk,

waardig, echt en eerlijk. Hij koos als tekst
Timotheus, de brief van Paulus aan de jonge
Timotheus, die de toekomst verder zal dragen lk
weet het, zegt Ap hier ook mee tegen wie hem
lief zijn:

Ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en
ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om
wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote
dag aanbreekt.

Wat waardig is en van waarde is, Ap heeft het
voorgeleefd naar beste weten.

Wij danken Zijn Schepper voor de mens die hij is
geweest voor ieder van ons.

Wij vertrouwen hem toe aan de rust van Gods
vrede.

Op 24 maart droegen wij hem met velen uit
vanuit de Pancratiuskerk naar zijn laatste
rustplaats. Het orgel werd bespeeld door zoon
Ap jr, Kleinzoon Joah zong begeleid door vader
Johan het Onze Vader, de verhalen van de
kinderen en kleinkinderen klonken als
documenten van warme genegenheid, zelfs van
ver overzee; een eerbetoon aan een zeer geliefd
mens, en terecht.

We wensen Dilia, de vrouw en levenskameraad
van Ap, al bijna 68 jaar lang, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, familie
en vrienden alle sterkte, en troostrijke nabijheid
van God en mensen toe.

Ds. Afke Boezewinkel

Jubilea
Graag willen we ook vanaf deze plaats
onderstaande echtparen van harte feliciteren.

Op donderdag 17 maart vierden dhr. en mevr.
Pasman-Bielderman (Zutphensestraat) hun
55-jarig huwelijksjubileum.

Op dinsdag 22 maart vierden dhr. en mevr. de
Vries-Heijenk (Leliestraat) hun 50-jarig
huwelijksjubileum.

Op donderdag 7 april vierden dhr. en mevr.
Mulder-Brouwer (Wilhelminastraat) hun 50-jarig
huwelijk.

‘Als we elkaar liefhebben blijft God in ons’
schrijft de apostel Johannes. Liefde als
tederheid, liefde voor een kwetsbaar mens,
liefde als een vlinder die even bij je is en die je
het gevoel geeft: het leven is liefde, liefde ook
als trouw, liefde is er elke dag even zijn voor de
ander, liefde is ook je grenzen durven stellen,
liefde is ook ruimhartig de ander vergeven. Wat
een voorrecht om de liefde te mogen vieren!



Uit de pastorie Oude Eerbeekseweg
Het is lente. De dagen worden langer, de bomen
groener, het leven lichter. Maar de wereld heeft
het zwaar. Het leed van ontelbaren drukt op
onze schouders. Ik hoor veel mensen zeggen:
“Na een tijdje doe ik de TV uit omdat ik er niet
meer tegen kan.” Hoe om te gaan met zoveel
machteloosheid? Het is lente. Knoppen barsten
open, vogels bouwen nesten. Het is allemaal zo
tegenstrijdig. Er wordt zoveel gestreden.

Dat wij de kunst verstaan ons te openen voor
het goede dat er ook altijd is. Dat we ons niet
afsluiten, niet isoleren, maar verbonden blijven
met al wat leeft. Ook met de pijn en met de
zorgen van onze wereld. Ooit zal alles
samenvallen in een alles overwinnende liefde.

Hartelijke groet, Jan Ek

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen geven ons geen namen door
van hen die daar verblijven.

Wij willen graag iedereen bezoeken en zijn dus
aangewezen op (familie van) de patiént die ons
doorgeeft dat er een ziekenhuisopname heeft
plaatsgevonden. Wij hopen op goede
informatie.

Verpleegtehuizen

De volgende gemeenteleden verblijven in
diverse tehuizen in de omgeving. Een kaartje of
andere blijk van meeleven wordt erg op prijs
gesteld.

Zet u wel uw adres op de achterkant van de
kaart. Mocht een patiént naar een andere
locatie zijn verhuisd, dan wordt de kaart niet
meer doorgestuurd maar teruggezonden naar
de afzender.

In Intermezzo, Harderwijkerweg 1a, 6952 AA
Dieren: Dhr. G. van Goor
Dhr. J. Neuteboom

In Sutfene, Coehoornsingel 5, 7201 AA Zutphen:
Mevr. F. Schoonman-Hut

In Sutfene, “Oliepoort’, app.5-302,
Coehoornsingel 5, 7201 AA Zutphen:
Mevr. J. Elshof-Beumkes

In Sutfene, “Hofpoort’, Coehoornsingel 3, 7201
AA Zutphen: Mevr. H. Evers-Zandbergen

In Zorgresidentie Zonneburg, Rijksweg 6, 7399
AB Empe: Dhr. Diekema

In “Sensire Den Ooiman’, Groot Hagen 6, 7009
AM Doetinchem: Mevr. M.S. Kabel-Hakkenberg

In Woonzorgcentrum “Het Spijk’,
Zutphenseweg 202, 7211 EK Eefde:
Mevr. G.M. Hekman-Hagen

In “Het lJkenberghuis” Studio 5, Nieuweweg 143,
7009 HB Doetinchem:
Mevr. H.J. Eggink-Hanskamp

In “De Beekwal’, Derickxkamp 27 k. 114, 6961DZ
Eerbeek: Mevr. H. de Hooge-Westerduin

In “De Beekwal’, Derickxkamp 27 k. 0, 6961DZ
Eerbeek: Mevr. W. Breukelaar-Heezen

[

Wie, wat, waar

Voor iedereen die binnen onze
kerkgemeenschap iets heeft te melden over een
zieke, voor een bloemetje, een blijde
gebeurtenis, als je bezoek wilt hebben, enz.
kunt u terecht bij de volgende

contactpersonen:

Ds. J. Ek tel. 561450

Ds. A. Boezewinkel tel. 06-82423546
H. Koekoek tel. 564025



Wij vierden de lente

Het is niet zomaar lente: in de natuur wordt hard
gewerkt door bollen, struiken,

bomen en planten om in knop te komen, te
gaan bloeien.

Takken, bloemen, vogeltjes, kuikens, eieren,
vazen, schalen en lint: maak daar

maar iets moois van en dat deden de dames in
de koffiezaal van de kerk. Een

aantal dagen ploeteren, schikken, binden en
versieren leverde bloemstukken, kransen
vlechtwerkjes en kunstig “vaaswerk” op.

Er kwam een vlinderexpositie van foto’s gemaakt

door amateurs, op maat gemaakt;

gesneden, geplakt, op standaards gezet, kaarten
voor haiku’s, een groepje

bevlogen mensen die de klus klaarde.

Dozen met verzamelde boeken vonden hun
weg naar boven en werden bekwaam
gesorteerd en uitgelegd, voor elk wat wils.
Glaswerk, aardewerk, broddelwerk, breiwerk,
porselein, van kitsch tot kunst, speelgoed,
spelletjes, knuffelbeer en vlinderachtige
snuisterijen werden uitgestald

en door een aantal vrouwen aan de man
gebracht.

De verloting met totaal 136 prijzen voorzien van
een nummer, 136 enveloppen met een
nummer, aangevuld met enveloppen zonder
inhoud. Rond 13.00 uur waren de

tafels leeg geloot. Altijd weer spannend wat die
ene euro oplevert.

Ondertussen haast onvermoeibare

koffieschenksters, verkoop koek en taart,

in elkaar geknutseld door een aantal bekwame
baksters en grote lof voor de dames

in de keuken, die met rode wangen al die vuile
kopjes, bordjes, vorken, lepels, schalen

weer afwasten en klaarzetten voor de volgende
ronde.

Er was een vlinder-determineerkast, tekeningen
en kaarten van scholieren en

van Philadelphia-bewoners, allerlei
vlinderachtigs van allerlei mensen.

Aan een wand hing een driedelig spektakelstuk,
prachtig belicht, een lust voor het oog.

Voor kleine meiden en jongens lagen de
vleugels klaar om te worden versierd voor het
komende familie-paasfeest.

Terwijl iedereen zat te drinken, smullen en
praten klonk pianomuziek en volgde er een
prachtige modeshow met als klapstuk een fraaie
bruid met trotse moeder.
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Uit het publiek werd een kleine mannequin
bereid gevonden feestelijke jurkjes

te showen. Alles beloond met groot applaus.
Velen werkten mee, de sterke mannen, de stoere
vrouwen, ieder op eigen wijze en

werd uitgevoerd wat zorgvuldig was bedacht en
in kaart gebracht. Met een groot

aantal bezoekers werd het een echt lentefeest.
Uiteindelijk waren we natuurlijk reuze benieuwd
naar het verslag van de geldtellers,

want hoeveel had dit feest opgebracht voor de
Hongerpot? 2391,00 euro. Hoera!

Ank van der Woude



Een Halku Herdenkingsplek

Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunstin ~ Aan het wandelpad op het terrein van Radeland

drie regels, geen rijm. hebben we een herdenkingsplek gecreéerd
Eerste regel vijf lettergrepen, tweede regel voor iedereen die vanaf 2020 is overleden. Het
zeven, derde regel weer vijf. is een mooie plek waar je stil kan staan bij
Heel compact iets overdragen: natuur, emotie, herinneringen en gedachten die er zijn.

dagelijks (on)gemak ,
wat u maar wilt eigenlijk.
Negentien mensen
schreven een haiku, drie
werden "beloond”.
Eerste prijs is een mooie
grote vlinderparaplu
voor Annelies Brinkman.

De drie stammen staan symbool voor de mens
die hier woonde en toevertrouwd was aan onze
zorg, de familie en naasten, de medewerkers en
de vrijwilligers van Philadelphia.

De zeven keien staan voor de zeven woningen
van Radeland.

De vlinderstuiken die er bij staan zijn
geschonken door de Protestantse Gemeente
van Brummen.

laat je zorgen los
sta de verwondering toe

je aan te raken Voor elke
bewoner van
Tweede en derde prijs, een leuke vlinderbeker wie we afscheid
voor Cocky van Vliet en Hiltje Begieneman: nemen, leggen
we hier een
vrede, groot geluk steen bij met
voor mensen en voor dieren hun naam erop,
ik wil het zo graag want wij willen
en zullen hen
zoals een vlinder nooit vergeten.
dwarrelen mijn gedachten
zwevend op de wind Het was fijn om
bij deze viering
Tot slot een haiku die geen haiku is, maar wel aanwezig te zijn.
een positieve tekst tijdens bezoek
aan het lentefeest (anoniem): Rietje
Wechgelaer

wat was het fijnin de kerk
we houden de moed erin
geloof, hoop en liefde, ik hou van de liefde

Oefening baart kunst: volgend jaar weer een
haiku! Allen dank.

Ank van der Woude




Pastoraat

De huidige tijd brengt met zich mee dat het
pastoraat verandert.

Vroeger waren we zo gewend dat de
predikanten en/of ouderlingen regelmatig op
bezoek kwamen. We merken nu dat er minder
behoefte is aan regelmatig huisbezoek.

Tevens is het gezien de beschikbare tijd van de
predikanten niet meer zo mogelijk.

Vanwege de digitalisering hebben de
predikanten een taakuitbreiding gekregen.

We hebben destijds gekozen voor
wijkouderlingen maar helaas heeft niet elke
wijk nog een ouderling. Gelukkig kunnen wij de
wijkindeling door wijkcontactpersonen in stand
houden.

In praktische zin betekent het dat we van
aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd gaan.
Betekent dit een verschraling van het pastoraat?
Voor sommigen misschien wel, maar het is
anders geworden. We zijn langzaam aan
toegegroeid naar ontmoetingspastoraat.

Op deze wijze groeien we toe naar het "echte
samen-kerk-zijn" en kunnen we onze
geloofsbeleving ook vorm en inhoud geven.
Ook zo blijven wij naar elkaar omzien.

Namens de pastorale raad, Wim Wolters

Hulde

Hulde aan al degenen die zich ingezet hebben
voor:

De Lentemarkt met de vlindertentoonstelling.
De oecumenische dienst.

De fietstocht.

De familiepaasmaaltijd.

(En nog veel meer).

Dit is ontmoetingspastoraat op z'n best!

Wim Wolters

Berichten

Bijzondere vieringen: Onze Hulp
Op 15 mei aanstaande zal de eerste viering in
de serie met als “rode draad” “Onze hulp”
gehouden worden.

Drie vieringen met als titel

“Onze hulp” (15 mei)

“Is in de Naam van de Heer” (12 juni)

“Die hemel en aarde gemaakt heeft” (3 juli)

We hopen bij deze vieringen verschillende
disciplines te betrekken, die in het dagelijks
leven iets met deze thema's te maken
hebben.

Bijvoorbeeld bij Onze hulp: Wie helpen ons?
Wat doen hulpverleners? Welke hulp hebben
we het zoal over? Van brandweermens tot
voedselbankmedewerker....We hopen de
hulpverleners in het veld aan het woord te
laten en in het zonnetje te zetten.

Hartelijk welkom bij deze vieringen. Nadere
berichtgeving ontvangt u via de nieuwsbrief.

Film!

Inmiddels zijn we gestart met het vertonen
van films in de kerk.

De eerste films: Amish Grace en Jesus Christ
Superstar werden vertoond in het kader van
de Veertigdagentijd.

We zijn bezig met het samenstellen van het
programma voor mei.

Let op de nieuwsbrieven en de website;
kerkwebbrummen.nl die geven nadere en
actuele informatie over welke films wanneer
vertoond worden. Het is niet altijd mogelijk
om ruim van te voren het programma te
vermelden omdat het vertonen
verschillende technische aanpak en
apparatuur vraagt.

We houden u op de hoogte!

Afke Boezewinkel



Kerkklokken

De Brummense kerkklok

Sommige mensen sparen postzegels of munten,
er zijn ook mensen die kerkklokken verzamelen.
Zoiemand is Niels van der Giessen. Nu zijn
kerkklokken lastig neer te zetten op de
schoorsteenmantel, dus pakt de 20-jarige Niels
het anders aan.

Hij beklimt kerktorens en maakt foto's en video's
terwijl de klokken geluid worden en plaatst dit
op zijn YouTube-kanaal. Zo kwam hij ook in de
Pancratiuskerk in Brummen.

De Brummense luidklok, want zo moet je zo'n
klok eigenlijk noemen, dateert uit 1742.

De bronzen klok heeft een diameter van 140 cm
en is gegoten door de Amsterdamse
klokkengieter Cyprianus Crans, ter vervanging
van de oude, kleinere klok die gebarsten was.

In de klok is de volgende inscriptie aangebracht:
Me fecit Ciprianus Crans Jansz Amsterdodami
anno 1742

Jonckeren des Ampts Brummen

Weegt 3335 ponden

Met de namen van 5 Brummense Ambtsjonkers.

In de klok is de letter M aangebracht. Een
ingelijst bericht aan een balk geeft hiervan de
uitleg:

Monumentenzorg

De Nederlandsche regering heeft een zeer beperkt
aantal klokken, als historische gedenkstukken van

de grootste betekenis, van vordering vrijgesteld en
richt tot de bevelhebbers der militaire macht van
andere mogendheden het dringend verzoek deze
met een M gemerkte klokken eveneens te sparen.
s Gravenhage 20 april 1940

De klok wordt iedere zondagmorgen met de
hand geluid en ook bij rouw - en
trouwdiensten.

Tijdens de aardbeving van 13 april 1992 heeft
de klok zonder mensenhulp twee keer
geslagen.

De Brummense kerkklok is te horen en te zien
op: https://youtu.be/d4Fu20iTGfw

of google op Brummen, kerkklok YouTube

Rien Oosterveen

Begin april heeft de Financiéle
Commissie een evaluatie
gehouden over de actie
Kerkbalans 2022.

De commissie kijkt terug op
een succesvol verlopen actie.
Bij de 1e telling in januari kon een bedrag
genoemd worden van ruim € 115.000.

De verwachting was dat het bedrag nog wel
verder zou oplopen.

Gelukkig zijn er inmiddels weer een groot aantal
toezeggingen en betalingen ontvangen en op
dit moment (begin april) staat de teller op €
125.310. Een prachtig resultaat.

Als u nog geen toezegging of bijdrage heeft
gedaan: u kunt uw bijdrage overmaken naar
rekeningnummer NL 84 RABO 0311 0034 35
t.n.v. College van Kerkrentmeesters.

Actie
Kerkbalans

Op deze laatste vergadering van de Financiéle
Commissie hebben we helaas afscheid moeten
nemen van Grada Karmiggelt. Zij is tientallen
jaren lid geweest van deze commissie,
waarvoor we haar vanaf deze plaats nogmaals
heel hartelijk willen bedanken.

Namens de Financiéle Commissie,
Rien Qosterveen



Column

Liederen

We hebben een dik liedboek (het nieuwe
Liedboek) met maar liefst 1016 liederen,
waaronder de 150 vertrouwde psalmen en 866
gezangen. Deels zijn het bekende maar er staan
ook veel nieuwe, onbekende liederen in.
Behalve het bekende liedboek zijn er nog tal
van liedbundels waar af en toe uit wordt
gezongen. Onze voorgangers hebben de goede
gewoonte de gemeente, naast de bekende
liederen, ons ook regelmatig met een
onbekend lied te confronteren. Als de
gelegenheid er voor is studeren we met de
cantorij zo'n lied in. Onze cantor geeft ons dan
eerst ruim de gelegenheid om eerst goed de
tekst in ons op te nemen, want, en dat is een
goede stelling, alleen als je de tekst begrijpt,
kun je het op de juiste manier zingen. Een
waarheid als een koe. Een gemeentelid dat op
zondagmorgen in de kerk zit, heeft die tijd niet.
Bovendien zijn er nogal wat liederen waarvan je
wel drie keer de tekst goed moet lezen, voordat
je door hebt wat de dichter bedoelt.

Een voorbeeld. De beginregels van lied 416: “Ga
met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je
wegen ..." zal iedereen zonder het eerst te
hebben gelezen kunnen vatten maar de tekst
van lied 773 “Van grond en vuur zult Gij ons
maken, hoog op rotsen, aan levend water, van
geur en smaak, van licht en stem, uw
evenbeeld” heb je na drie keer lezen nog
nauwelijks een idee wat de dichter van dit lied
met ons voorheeft. Bovendien moet je bij een
onbekend lied goed op de melodie letten, wil je
niet al te veel uit de toon vallen, waardoor je
geen tijd hebt om over de tekst na te denken.
Een nog ongrijpbaardere tekst is die van lied
789: “Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. Delf
mijn gezicht op, maak mij mooi. Wie mij
ontmaskert zal mij vinden!” Wat de alom
geprezen dichter Huub Oosterhuis hiermee
heeft bedoelt blijft voor mij, ook na vijf keer

lezen, een raadsel.

Soms kunnen liederen erg toepasselijk zijn. Zo
herinner ik me een kerstfeest van de christelijke
basisschool in onze vroegere woonplaats dat
jaarlijks in de hervormde kerk werd gehouden.
De kerk zat bomvol met kinderen en ouders. De
dienst was net begonnen met het zingen van
het intochtslied “Hef op uw hoofden, poorten
wijd! Wie is het die hier binnen rijdt?” toen de
kerkdeuren openzwaaiden en de vader van een
van onze buurkinderen, die zich vanwege
drukke werkzaamheden wat had verlaat,
binnentrad. Welnu, alle hoofden richtten zich
op de laatkomer die zich allesbehalve op z'n
gemak zal hebben gevoeld.

De voorganger in die gemeente hield ook wel
van een grapje en kondigde tijdens een dienst
aan: “We zingen nu lied 912: Neem mijn leven,
|aat het Heer”

Zelf heb ik altijd de neiging om, als lied 138
wordt opgegeven, te zingen: “U loof ik Heer,
met hart en ziel, in Eerbeek kniel ik voor u neder

"

Gelukkig heeft ons liedboek talrijke prachtige,
ook nieuwe en onbekende liederen, die met
enige regelmaat aan de orde komen. Voorts
een compliment dat er in Brummen zo goed
wordt gezongen, in tegenstelling tot sommige
gemeentes waar je soms het gevoel hebt dat je
bijna de enige bent die zingt en dan ook zelf
nauwelijks je mond durft open te doen.

Johan Haijtink

Dank

Actie Hongerpot dankt allen van de
organisatie van de Lentemarkt hartelijk
voor hun inzet en de geweldige opbrengst
van ruim € 2300,- die dit heeft opgeleverd
voor de Hongerpot en helemaal bestemd
is voor Armenié.

Namens de commissie, Yvonne Heersema



NBG stelt Bijbels nodig; laat een woordvoerder van het
Bijbels %Bh:ff:{g'i:ifm:hap OBG weten. Al vanaf het begin van de

. . oorlogsdreiging deelde het OBG Bijbels,
beschilbaar Bijbelgedeelten en kinderbijbels uit in onder
voor meer kindertehuizen en aan militairen.
Oekrainers

Bezoek aan Boetsja en Borodianka
Vorige week bezocht een team van het OBG de
bevrijde, verwoeste steden rondom Kiev,
waaronder Boetsja, Hostomel, Irpin en
Borodianka. 'Het was hartverscheurend!, aldus
het OBG. Mensen zitten zonder gas, water en
stroom en zijn dankbaar voor elke humanitaire
hulp die ze krijgen. Als we vertellen dat we van
een kerk zijn, vragen veel mensen uit zichzelf
om een Bijbel! Ondanks het feit dat velen van
hen nooit een Bijbel hadden, weten ze toch dat
dit boek kan helpen!

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
(NBG) heeft de Oekraiense Bijbel digitaal
beschikbaar gemaakt via debijbel.nl. Ook
voorziet het NBG samen met andere
organisaties in de behoefte aan Bijbels onder
Oekraiense vluchtelingen in Nederland en
Belgié. Via de UBS - het samenwerkingsverband
van de Bijbelgenootschappen — steunt het NBG
Bijbelverspreiding onder vluchtelingen in
Polen, Roemenié, Moldavié en Hongarije.

Het NBG stelt het Nieuwe Testament, het
Johannesevangelie, leesplannen en
kinderbijbelverhalen in het Oekraiens en

Russisch beschikbaar. Voor kinderen worden Perspectief

ook enkele programma’s uit de Het Oekraiens Bijbelgenootschap is een

kindernevendienstmethode Bijbel Basics in het ~ verbindende schakel tussen de verschillende

Oekraiens vertaald. Zo hebben kerken iets in kerken, vrijwilligersgroepen en

handen als vluchtelingen kerkdiensten hulporganisaties. In het begin van de oorlog

bezoeken. De eerste twee vertaalde Bijbel telde één ding, aldus het OBG: Je zorgt voor je

Basics-programma’s zijn te downloaden via gezin en probeert dat in veiligheid te brengen.

debijbel.nl/bijbelbasics. Daarna kwam iedereen in actie. Ik bewonder de
moed van mijn collega’s die in het oosten en

Nood zuiden van Oekraine werken. De behoefte aan

opvang en troost, maar ook aan hoop en
perspectief uit de Bijbel is enorm. Dat zal zo
blijven ook nadat de oorlog voorbij is. Want:
'Dan moeten mensen verwerken wat er
allemaal gebeurd is!

De miljoenen vluchtelingen stellen de
Bijbelgenootschappen in Polen, Moldavié,
Hongarije en Roemenié voor een enorme
uitdaging. Er is grote behoefte aan Bijbels in het
Oekraiens en Russisch, maar deze
Bijbelgenootschappen hebben daarvoor te
weinig middelen. Daarom laat de UBS extra
Bijbels drukken en verspreiden via deze
Bijbelgenootschappen. Zo kan iedere
vluchteling die behoefte heeft aan een Bijbel
een exemplaar krijgen.

Oekraiens Bijbelgenootschap

Het Oekraiens Bijbelgenootschap (OBG) doet
wat in zijn vermogen ligt om landgenoten in
nood te helpen. ‘De vraag naar Bijbels is enorm.
Miljoenen landgenoten zijn op de vlucht en
verkeren in wanhoop. We hebben dringend

Gevluchte kinderen in Lviv. Foto: Vladyslav Sodel



Gemeenteavond

Woensdag 18 mei a.s. om 20.00 uur bent u
van harte welkom in de Pancratiuskerk voor
een gemeenteavond.

Informatie over de invulling van deze avond
krijgt u vooraf via de nieuwsbrief en de
afkondigingen in de kerk.

Namens de kerkenraad
Henk Koekoek (voorz.)

Floxiade

Kerk op de Floriade nodigt kerkelijke
groepen uit

Van 14 april tot en met 9 oktober vindt in Almere

de Floriade plaats. De kerken van Almere
bouwden er een tiny church en richtten een
beeldentuin in. Kerkelijke groepen kunnen er
hun eigen programma beleven.

Tiny church en beeldentuin

Na vijf jaar voorbereiding en dankzij steun van
partners, kerken en particulieren realiseerden
de kerken van Almere een duurzame tiny
church, een labyrint en een bloemrijke tuin met
12 kunstwerken op deze internationale
tuinbouwtentoonstelling. Met het thema
'‘Aandacht voor de schepping van God en zorg
voor elkaar' sluiten ze aan bij het thema van de
Floriade dat ‘Growing Green Cities’ luidt: hoe
bouw je een gezondmakende stad waar
mensen tot bloei komen?

Ruim programma-aanbod

De Protestantse Kerk is partner van Kerk op de
Floriade. Dat uit zich in een ruim
programma-aanbod van onder meer
GroeneKerken, de Dorpskerkenbeweging en

Jong Protestant. Individuele gemeenteleden en
kerkelijke groepen worden van harte
uitgenodigd om hier gebruik van te maken. Zo
kun je meditatiewandelingen doen, lezingen en
workshops bijwonen, en nog veel meer. Ook
voor kinderen en tieners zijn er programma’s
beschikbaar. Kijk op fruitfulcity.nl/agenda (de
agenda wordt steeds aangevuld). Als je met een
groep uit je kerk naar de Floriade komt, meld

dat aan, daar wordt rekening mee gehouden. Je
kunt ook je eigen programma organiseren in de
tiny church en de tuin. Kijk daarvoor op
fruitfulcity.nl/doet-u-mee.

Viering

Op zondag 17 april gaat scriba René de Reuver
voor in een viering in de tiny church. Dit vormt
tevens de officiéle opening van Kerk op de
Floriade. Tijdens de viering gaat hij in op het
visioen van de nieuwe stad uit het bijbelboek
Openbaring. Als symbolische handeling wordt 1
van de 12 kunstwerken onthuld. De opening is
live te zien (vanaf 14.00 uur) of terug te kijken
via het Youtube-kanaal ‘Fruitfulcity op de
Floriade'

Op zaterdag 30 april komt de uitzending van
‘Petrus in het land’ vanaf de Floriade, om 17.10
uur op NPO2.



Ter inspiratie -

~.e. | DAT JULLIE WETEN
WAT OORLOG IS

elukkig het land waar de herinnering aan de
laatste oorlog vervaagt. Nederland is zo'n land.
Het is alweer 77 jaar na de bevrijding in 1945.

HEILIGE STILTE leder jaar herdenken we de slachtoffers en de
Auteurs: Koos-Jan de Jager en ellende die de oorlog teweeghracht. Heilige
Bart Wallet Stifte heet de bundel onder redactie van Koos-Jan de Jager
ISBN: 978 9043 537476 en Bart Wallet, over de rol van religie bij die herdenkingen.
Prijs: € 17,00 Wat blijkt: religie, in de brede zin van het woord, speelt nog
altijd een rol, maar ebt met de ontkerkelijking weg.
DAT JULLIE WETEN WAT Mooi om te lezen dat zeker in die eerste herdenkingen
OORLOG IS kerken het voortouw namen, gesteund door bijvoorbeeld
Auteur: Pietertje te Rietstap de premiers Schermerhorn en Drees. De kerk was de plek
ISBN: 978 9462 583870 waar de herdenking in woord en gebaar vorm kreeg. Wat
Prijs: tweedehands daar nu nog aan herinnert zijn bijvoorbeeld de kruisen op

erebegraafplaatsen.

De 4 mei-herdenking blijken we te danken hebben aan de
gereformeerde oud-verzetsstrijder Jan Drop uit Den Haag.
De regering had 5 mei aangewezen als Bevrijdingsdag,
maar er bestond geen plan om te herdenken. In maart 1946
riep voorzitter Drop van de Commissie Nationale Herden-
kingen alle burgemeesters op aan de vooravond van de
Bevrijdingsdag een herdenkingsavond te organiseren. De
Commissie leverde een strak protocol, de burgemeesters
gaven massaal gehoor aan de oproep en de herdenking op
4 mei was een feit. De invloed van de drie commissieleden -
Drop zelf, zijn vrouw en een vriend - bleek enorm.

Wie het dagboek van verzetsweduwe Pietertje te Rietstap
kan bemachtigen (tweedehands), realiseert zich dat het
nodig is dat we blijven herdenken. Pietertje is de weduwe
van verzetsstrijder Derk-Jan die op 12 januari 1945 op zijn
boerderij in Kloosterhaar werd opgepakt en twee maan-
den later werd doodgeschoten. Het dagboek, dat begint
op 1 januari 1945, staat vol met hartenkreten en Pietertje
beschrijft op indrukwekkende wijze haar emoties in die

Recensent Teun-Jan Tabak spannende weken en maanden.
is journalist, gespecialiseerd We moeten stilstaan bij de slachtoffers, met de rituelen die
in kerkelijke en religieuze wij kennen, en daarbij ook de tijd benoemen die we niet

berichtgeving. terug willen. m




dndrzeashuis

U bent van harte welkom bij de vieringen en
ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30
uur. Twee keer per maand is er een viering en
op de woensdagochtenden dat er geen viering
is, laten we aan het koffie drinken een gebed en
de lezingen van die dag voorafgaan.

Ook is het secretariaat weer elke woensdag van
9.00 u. tot 12.00 u. telefonisch bereikbaar en
altijd via de mail:
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen

Woensdag 4 mei: Woensdagmorgenviering

9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Hand. 8,1 - 8; Joh. 6,35 -40

Woensdag 11 mei:

Woensdagmorgensamenkomst

9.30 uur: Gebed en lezingen

Lezingen: Hand. 12,24 - 13, 5A; Joh. 12,
44 -50

Woensdag 18 mei: Woensdagmorgenviering

9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Lezingen: Hand.15,1-6;Joh.15,1-8

Woensdag 25 mei:

Woensdagmorgensamenkomst

9.30 uur: Gebed en lezingen

Lezingen: Hand.17,15+22 - 18, 1;
Joh.16,12-15

Zie voor de weekendvieringen en de
paasvieringen parochieblad Onderweg

De weekendvieringen zijn steeds te volgen via
internet: www.12apostelen.nl
Klikken op het groene blok: “Vieringen” en

vervolgens op het icoontje “wereldbol met
koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst gemist
Zutphen”. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u
direct meekijken door op de > toets in het
midden van de cirkel in de afbeelding te
drukken. Voor het bekijken van oudere
opnames, klikt u in de kalender bij de gewenste
datum.

Intenties

04-05 Willemien Willemsen, Thea
Willemsens, Jan Uiterweerd, Lukas
Janmaat, Eef Aarsen, Marietje
Smeenk — Besselink, Wilma de Nijs,
Eva Gerritsen, Hikmet Mansour,

Gerda Elshof — Nijhof, Eef Leeflang.

18-05

Jos de Brouwer, Dinie v.d. Berg -
Valk, Ria Groeneveld - Reesink, Henk
Peters, Jo v.d. Beld, Eva Gerritsen,
Hikmet Mansour, Gerda Elshof -
Nijhof, Eef Leeflang.

In Memoxiam

Op zondag 20 maart overleed onze parochiaan
Gerda Elshof — Nijhof. De laatste tijd woonde zij
in Woon- zorgcentrum Tolzicht waar ze naartoe
verhuisde vanuit de Wethouder Giermanstraat
28. Op vrijdag 25 maart was haar uitvaart vanuit
de Pancratiuskerk waarna zij ter ruste is gelegd
op ons kerkhof. Gerda mocht 91 jaar worden.
>>



Op maandag 28 maart overleed Eef Leeflang.
Hoewel Eef niet van Katholieke huize kwam,
sloot hij zich samen met zijn vrouw Regula aan
bij onze parochiegemeenschap. Eef was
jarenlang lid van ons Andreaskoor, was een
trouwe medewerker van onze Andreas
rommelmarkt en deed heel wat “klusjes” voor
onze gemeenschap en ons kerkgebouw.

Zijn crematie was zaterdag 2 april. Eef woonde
Zwaluwstraat 18. Hij mocht 82 jaar worden.

Dat beiden mogen rusten in vrede.

Eindelijl ...

Het licht gaat schijnen

Een droog bericht betekent soms het
doorbreken van een straal zonneschijn. “De IND
ziet af van beroep tegen het vonnis” was er zo
één. Want het betekende dat de familie
Shayam: vader Sunny, moeder Susan en zoons
Sebastian en Simon een verblijfsvergunning
zullen krijgen. Daarmee komt er een eind aan
hun lange, lange tocht naar veiligheid en
zekerheid en hopelijk de start van een beter
leven.

Toen we september 2017 de familie, man, vrouw
en twee (toen) minderjarige zoons leerden
kennen, zaten ze “ondergedoken” in Klein Sion.
Ze waren in afwachting van het verstrijken van
hun 18-maanden-termijn en ze in Nederland
asiel konden aanvragen. De kansen voor deze

Pakistaanse katholieken waren, na eerdere
afwijzing in Zweden, zachtjes gezegd niet
geweldig.

Het is een moeilijke, heel moeilijke tocht
geweest. In Klein Sion moesten ze heel hard
werken voor hun onderdak. Leden van de RK
gemeenschap in Brummen konden gelukkig
helpen, zoals met taallessen, school voor de
jongens, basketbal, badminton en zwemmen.
De Shayams werden al snel trouwe bezoekers
van de woensdagochtendvieringen in het
Andreashuis. Op zondagen reden ze mee naar
de St. Jan in Zutphen. Ze hielpen mee bij de
Andreas rommelmarkt. Kortom, ze maakten
echt deel uit van de gemeenschap in Brummen
en ook in Zutphen leerden ze mensen kennen.
Toch was het een onzekere tijd met veel stress,
ondergedoken op Klein Sion, lange dagen
moeten werken. Vergoeding voor hun
levensonderhoud viel opeens weg, gelukkig
kon Andreas Brummen inspringen, met
instemming van de pastoor. Een wekelijks
pakket van de Voedselbank werd geregeld.

Het was een opluchting toen november 2018
hun 18-maanden-termijn erop zat en we ze naar
Ter Apel konden brengen. Eindelijk de echte
procedure in, uitkomst uiterst onzeker. Zij en wij
hoopten er het beste van.

Korte tijd later werden ze geplaatst in
Wassenaar, waar de plaatselijke parochie de
familie fantastisch heeft opgevangen en
ondersteund. Na Wassenaar volgde AZC Assen,
het lange wachten, medische malheur,
wisseling van advocaat.

Gelukkig, in maart 2022, positief vonnis van de
Rechtbank, IND ziet af van beroep. Eindelijk een
nieuw hoopvol hoofdstuk.

De beste afsluiting is de reactie van onze
pastoor Harry Scheve: Godzijdank!!!

Laurens Mul



Foto's uit het verleden

In een vorige Wegwijzer stond een foto van de
gezamenlijke koorrepetitie van het Brummens
Mannenkoor en het Andreaskoor. Van de
dirigente van het Andreaskoor ontving ik een
reactie:

Het was een repetitie voor het jubileum van
Brummen 1200 jaar.

Het was een gezamenlijke repetitie van
Mannenkoor en de kerkkoren in onze Andreaskerk.
We repeteerden de muziek gecomponeerd door de
Brummense Bernard Hunnekink, bekend van het
Nederlands Blaasorkest in Amsterdam.

Vanwege de mooie akoestiek was deze kerk
gekozen.

De uitvoering was op het Marktplein met alle koren
en orkesten uit Brummen, en werd gedirigeerd
door Bernard Hunnekink. Nu, in 2022, zullen we
nog meer muziek van hem horen in Brummen.
Onze Brummense dichteres Marije Verbeeck
schreef een tekst en Bernard Hunnekink de muziek.
De koren in Brummen zijn gevraagd het in te
studeren en het wordt in het najaar uitgevoerd.
Het heet: Liedje voor allemaal. De organisatie is in
handen van een werkgroep: Respect.

Cisca van Middelkoop

Interieur R.K. kerk St. Andreas
Foto Brouwer (Brummen)
Deelcollectie 2090 Fotocollectie Brummen
verzameld door W. Reusink

Omschrijving:
Vervaardiger:

Periode: Omstreeks 1962

Kerkhofwerkzaamheden

Overal zie je het jonge groen weer ontluiken. De
lente staat op uitbarsten en dat is prachtig!
Maar er kleven toch ook kleine nadelen aan, het
onkruid op het kerkhof tiert alweer welig.

Vorig jaar waren er twee onkruidvrijwilligers,
eentje is gestopt en Wilma de Nijs is helaas
overleden. Bij deze vraag ik dus de hulp van
vrijwilligers om mee te helpen met schoffelen.
Dit kan op een willekeurig tijdstip en heeft geen
vaste regelmaat. Ik hoor graag van u!

Aan alle bezoekers van het kerkhof vraag ik, als u
bij uw dierbare komt, en indien dit voor u
mogelijk is, graag rondom het graf onkruidvrij

te houden. Zo staan we er niet alleen voor.
Alvast heel hartelijk dank!

Jolanda Jansen-Peters
onderweg-brummen@outlook.com

Te vaak liet ik de onmacht toe
te vaak de angst

toch weet ik
dat levenskracht gegeven wordt
om te ontvangen

schoonheid is levenskracht
en liefde ook

ik weet het allemaal

en door de jaren

heb ik ontvangen en ervaren
maar wijs ben ik nog niet

ik wil geen onmacht meer, geen angst
op het moment dat ik herken

dat die mij naar het leven staan

wil ik ze rustig gadeslaan

en open blijven of open gaan

voor levens groeikracht

en gaan staan

rechtop in dankbaarheid

(uit 'Geschenk in Licht'van Eva van Herwijnen-de Veer)
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Lezing
door Sebo Ebbens, zondag 1 mei, 10.00 uur

Leven En Sterven In Tibetaans
Boeddhistisch Perspectief

Sebo Ebbens
behandelt vandaag
drie belangrijke
onderwerpen in de
visie van Tibetaans
boeddhisme: de visie
van de vier bardos, de
visie op onze geesten
de visie op
vriendschap en
mededogen.

In de visie
van de vier bardos (overgangssituatie) wordt
het helder hoe leven en sterven samenhangen.
Onderdeel van onze geest is ook het innerlijk
weten. Voor een goed leven en sterven is het
belangrijk met beide aspecten van de geest
vertrouwd te raken. Daarbij speelt meditatie een
belangrijke rol. Vriendelijkheid en mededogen
gelden eerst voor onszelf en daarna naar
anderen. De grondtoon van die houding is dat
we herkennen en erkennen wat zich aan ons
voordoet. Vandaar uit kunnen we doen wat wij
denken/vinden dat nodig is om te doen. Zonder
die herkenning en erkenning ontstaat er veel
gedoe en disbalans zowel in ons leven als bij
ons sterven.

Sebo Ebbens is boeddhist sinds1978. Hij woont in
Zutphen en is lid van Nalandabodhi Nederland,
student van Dzogchen Ponlop Rinpoche en geeft
al jaren les in het Tibetaans boeddhisme.

Zingen
De vreugde van samen zingen

o.l.v. Tatiana Laryna
zondag 22 mei, 10.00 uur

Deze ochtend staat in het teken van het samen
inoefenen en zingen van bekende en minder
bekende liederen , mantra'’s en canons. Bij velen
zijn bekend de Taizé-liederen. Maar we zullen
ook uit andere dan alleen christelijke bron
putten. Deze liederen en mantra’s en canons
ontlenen hun kracht aan de vele herhalingen,
vaak gevolgd door een stiltemoment.

We zingen in verschillende talen en waar
mogelijk meerstemmig. In een enkel geval is
ook een solo mogelijk. Tatiana Laryna , begaafd
pianiste en bij velen bekend, zal de liederen
introduceren, begeleiden en waar nodig
inoefenen.

Sacrale dans

door Geertje Hozee- Jansma
zondag 29 mei om 10 uur.

Sacrale dans is een meditatieve vorm waarbij
lichaam en ziel met elkaar in harmonie worden
gebracht. Het is een weg tot zelfkennis en
bewustwording. De basis van deze weg is
vriendschap sluiten met jezelf, de ander en de
Ander. Met Al wat is. Er wordt gedanst op
klassieke, religieuze, folklore en eigentijdse
muziek. De betrekkelijk eenvoudige en vaak
oeroude danspatronen bieden een afwisseling
van inkeer en ontmoeting en van verstilling en
uitbundigheid. De symboliek van cirkel, kruis en
spiraal liggen aan de basis.



0633580827
14,6971 GD Brummen

Van der Bijl
DIERVOEDERS

Voorstonden - Brummen
www.vanderbijldiervoeders.nl

@ De Landerije

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Uw vestigings makelaar: Bartelo Dijk
Zutphensestraat 292, Brummen
088 - 0044244 | 06 - 57210781

www.landerije.nl | b.dijk@landerije.nl

morgana.nl

Uw Specialist voor boxsprings — ledikanten
linnenkasten - bedtextiel

Wij nodigen u van harte uit in onze winkel.
Peter en Gerbrand Verrij
Einsteinstraat 1, (in Eijerkamp) 0318-510479

VEENENDAAL
www.morgana-veenendaal.nl

Ophalen goederen iedere 1° zaterdag van de maand.
Opgeven bij Ans Elshof. Tel. 0575 561115 of op
goederen@andreasmarktbrummen . nl
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\ /
\._./
Zigtrijk
Dagactiviteiten in een voormalige buitenplaats.

Comfortabel, huiselijk, gezellig

Zutphensestraat 390 - Brummen
Telefoon: 06-14884149
www.zigtrijk.nl

Kom eens langs, de koffie staat klaar!

RAVENSHORST
¢ installatietechniek BV
centrale verwarming - loodgieterswerk

sanitair - gas - elektra
Vrijblijvend inlichtingen en prijsopgave

Werkplaats/kantoor:

Vulcanusweg 4, Brummen
Telefoon: 0575 - 561336
Telefax: 0575 - 562873

Gerritsen
Stucadoors

Fazantlaan 139

6951 JM Dieren

06 - 83604720
www.natuurlijkstrakkemuren.nl




» buitenschilderwerk

» Binnenschilderwerk
» Glaswerkzaamheden
Voor info en gratis offerte

Bel 0626858459 of mail info@msow.nl

banketbakkerij

Brummen Zutphen Doetinchem
www.jolinkbanket.nl

OPTIEK

brillen contactlenzen oogzorg

Arnhemsestraat 9a Brummen

0575- 56 35 15 info@hanno-optiek.nl

vakschilders

Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen
Tel.: (0575) 56 62 30 Fax: (0575) 56 55 13

Uw Specialist voor:
Dierbenodigdheden, Tuinartikelen,
Aquariumartikelen, Vijver

en Hengelsport

Dierenspeciaalzaak

TROPICA

dliiscuis

Ambachtstraat 41 - Brummen 0575 - 561 457
Wilhelminaweg 26 A Dieren, 0313 - 415 997

W'— Peperkamp

Erkend loodgieters- en installatiebedrijf
voor ouderwets vakmanschap

Kleiweg 1 - Brummen
tel. 0575-561182

f;rsen

GRAFMONUMENTEN

Dambroek 10A - 7223 DV Baak
0575-82 09 88

www.gerritsengrafmonumenten.nl

TEN BROEK

SMEDERIJ - JZERWAREN
TUINARTIKELEN

Voorsterweg 20 BRUMMEN 0575 561458
info@tenbroekbrummen.nl

LOODGIETERSWERK

RIJWIELEN




