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Van Pasen naar Pinksteren

Vier evangelisten vertellen ons van Pasen maar
telkens verschillend. Marcus eindigt zijn verhaal
met grote verwarring. (Marcus 16, vers 1-8) In
de vroege ochtend op de sabbat gaan een paar
vrouwen naar het graf om het enige dat van
Jezus over was, zijn lichaam om dat nog te
koesteren. Wat kunnen ze nog voor hem doen?
Zijn lichaam balsemen. Maar toen kwamen ze
tot de verbijsterende ontdekking dat het
lichaam er niet was.

Hij was er gewoon niet. Ja er was wel iets,
iemand vol van licht, maar ze snappen er
helemaal niets meer van. Ze krijgen te horen
dat Jezus zich wel zal tonen. Hij zal zich laten
zien. Maar vatten doen ze het niet.

Jezus blijkt herrezen te zijn. Hij blijkt door de
dood heen gegaan te zijn. Maar niet meer dat je
hem mee naar huis kunt nemen. Hij is in een
andere dimensie. Hij is in de eeuwigheid.
Logischerwijs is dat een stap te ver voor de
vrouwen die in hun ontreddering achterblijven.
Dat is wat Marcus ons vertelt.

Ik snap dat als er echt iets nieuws gebeurt in ons
leven kunnen we het per definitie niet
begrijpen. Daar raken we van in war. Als een
mysterieuze ballon blijft het boven ons leven
zweven.

De vrouwen, laat staan de mannen, hebben tijd

nodig om aan het idee te wennen. Die tijd
krijgen ze. Van Pasen tot Pinksteren duurt zeven
keer zeven dagen. Een lange tijd, maar dan valt
het kwartje.

Met Pasen is er de grote verwarring. Met
Pinksteren komt er opeens ruimte voor
blijdschap.

Met Pasen breekt er iets open, er komt
beweging in het leven. Het gaat omhoog, de
zwaarte is eruit. De ruimte om alles heen blijkt
niet leeg te zijn.

Met Pinksteren komt het bij je binnen. Het
overkomt jou. Je wordt erin meegenomen en je
durft het aan om in alle vrijheid erin mee te
gaan.

Pasen is nog steeds en altijd verwarrend. De
dood overwonnen maar weet je wel hoeveel
doden er zijn bij al die corlogen en rampen. Het
is bijna goddeloos om te zeggen: De dood is
overwonnen. Wij, totaal ontredderd in deze
wereld, we zijn de regie kwijt. Maar alleen God
kan de dood nieuw leven inblazen. Wat dat
betekent voor ons leven en voor het leven van
heel deze aarde is compleet verwarrend.
Helemaal mee eens.

Maar we krijgen gelukkig tijd. Zeven keer zeven
weken en we zullen het gaan zien. Als we
durven los te laten waar we zo krampachtig aan
willen vasthouden. We durven over onze
grenzen heen te kijken. Gods Geest, Gods adem
zal nieuw leven inblazen. Dat zal oneindig veel
meer betekenen dan onze goedbedoelde
woorden kunnen bevatten.

Jan Ek



Zondag 9 april: Pasen, geen samenkomst

OECUMENISCHE BERICHTEN

Agenda van de kerken

Protestantse Gemeente
ledere dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur: Inloophuis Open Deur
ledere 2e dinsdagavond van de maand: Gezamenlijke maaltijd Open Deur

R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen, locatie Sint Andreas
Maandag 3 april, 19.00 tot 21.30 uur: ~ Zonnebloem

Dinsdag 4 april, 20.00 uur: Andreasmarktcommissie
Dinsdag 18 april, 10.00 tot 12.00 uur: ~ Zonnebloem
Zaterdag 22 april, 9.00 uur: Andreasmarkt

Vrijzinnigen lJsselstreek
Zaterdag 1 april, 10.30 uur:  Bloemschikken voor Pasen o.l.v. Hilde Rigterink
Opgave bij Jan Rigterink: jan@familierigterink.nl Bijdrage € 15-
Zondag 2 april, 10.00 uur: ~ Sacrale dans o.Lv. Geertje Jansma
Zondag 23 april, 10.30 uur:  Inspirerende wandeling met gespreksvragen . Aan het begin staat er
een heerlijke kop koffie of thee klaar. Start: Zorgboerderij Cortencever,
Piepenbeltweg 27,6971 JH Brummen
Opgave bij: jan@familierigterink.nl
Zondag 30 april, 10 uur: Zondagochtendconcert, nadere informatie volgt.

Super genieten van het kleine spul. Er zijn twee
drielingen geboren. Deze lammetjes krijgen een
beetje melk extra van ons. En of ze het weten.
Als we ‘s morgens komen, staan ze al bij het hek
van de kooi.

De maand maart staat in het teken van
verzorging van deze groep. Overdag gaan de
ooien en lammetjes de wei in en ‘s avonds weer
Belhamel. terug in de kooi waar heerlijk, vers hooi in de

Onze lammerenperiode zit er weer op. Bijna vier  (yiven zit en een zacht bedje van stro op de
weken zijn we heel druk geweest met geboortes  podem.

660

Hallo lieve mensen,

Hierbij even nieuwe
berichten van
schaapskudde de

van de lammetjes en ook de verzorging van We krijgen veel visite. Veel mensen die komen
moeder ooi en lam. kijken naar de lammetjes in de wei. Maar ook
Er zijn 133 ooien bevallen en in totaal 163 scholen, bejaardenhuizen en b.v. de

lammetjes geboren. Wat een prachtige tijd is dit.  zgnnebloem uit Brummen. >

H



Op 25 maart vieren wij lammetjesdag. Een spelletje doen. Wat

gezellige dag op de kooi met kraampjes, vind je van
demonstratie schapen drijven en natuurlijk zijn ~ ‘schaapje prik’ i.p.v.
de lammetjes te bewonderen. Meer info ezeltje prik? Of een
hierover op de site van Natuurmonumentende  schaapje knutselen
Achterhoek. met wol van

schaapskudde de
Lieve groet Belhamel. Er is nog
Elly, schaapskudde de Belhamel meer te doen.

Vergeet niet om een
gehaakt bloemetje
van het grote kleed
op te spelden. Verleden jaar hadden we een
vlindertje, weet je het nog?

We zingen en luisteren samen naar kinderkoor
Vox-Tunes en het opleidingsorkest van HOB.
Het verhaal gaat over twee schaapjes. Na de
viering kunnen we weer smullen van de
meegebrachte lekkernijen en de tomatensoep!
Meer verklappen we niet. Neem gerust familie
en vrienden mee.

Vanuit BBO sluiten we mooi aan met ons thema
ABeleef de lente'r met een knipoog naar
Amakke schapen.

U/jij kunt zaterdag 25 maart misschien
combineren met de Lentemarkt en de
lammetjesdag.

Zie het affiche van de Lentemarkt met leuke en
lekkere activiteiten en vergeet niet de
modeshow van 11.15-11.45 uur.

Veel kleding en kleine spulletjes liggen te
wachten op een koper, alles voor het goede
doel ‘My Book Buddy'

Op het affiche staat ondermeer Amakke
schaapjes”. Op bijgaande foto zien we Gerda
Bos met haar gestantste, kartonnen lammetje.
Dit lieve lammetje vraagt om een vachtje en/of
versiering en is te koop op de Lentemarkt.

Let op, op =op. Kinderen mogen het lammetje
laten zien op de familie- Paasviering op
zaterdag 8 april van 17.00 uur — 19.00 uur.

Nu we het toch over de viering hebben: Ook Zondag 26 maart volgt na de Lentemarkt en de
deze staat in het teken van ~Amakke schapen”. lammetjesdag.
Bij de inloop kun je knutselen, kijken of een Die morgen is er om 10. 00 uur een >



oecumenische viering in de Pancratiuskerk. Ds.
Afke Boezewinkel leidt de dienst en er zingt een
groepje zangers mee. Een vivit-adhoc-koortje.

Die middag, van 14.00 uur — 16.00 uur kunnen
we geanimeerd luisteren naar schaapherder
Harrie van kudde ‘De Belhamel"

Hij vertelt over het boeiende leven van een
schaap. Natuurlijk beginnen we met thee of
koffie.

Dit alles vindt plaats in het kerkje van de
Vrijzinnigen aan de Van Vuurenstraat 10.

Voor alle activiteiten geldt: ledereen is van
harte welkom!

En dan hebben we het nog niet eens over de
Paasgroeten gehad die net als verleden jaar
weer door schoolkinderen naar alle tehuizen in
Brummen worden gebracht. Verleden jaar
waren het er 361! Wordt vervolgd.

leder die dit leest wensen we fijne Paasdagen!

Allen een hartelijke groet namens de kerken,
Dinanda Ek.

Voor info en vragen: dinanda.ek@kpnmail.nl
0575-561450

Bijbelleestooster
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26 mrt.

27 mrt.
28 mrt.
29 mrt.
30 mrt.
31 mrt.

1 apr.

2apr.
3 apr.
4 apr.
5 apr.
6 apr.
7 apr.
8 apr.

9apr.
10 apr.
11 apr.
12 apr.
13 apr.
14 apr.
15 apr.

16 apr.
17 apr.
18 apr.
19 apr.
20 apr.
21 apr.
22 apr

23 apr.
24 apr.
25 apr.
26 apr.
27 apr.
28 apr.
29 apr.

Psalm 95

Numeri 21:1-9
Numeri 21:10-20
Numeri 21:21-22:1
Psalm 50:1-15
Psalm 50:16-23
Numeri 27:12-23

Matteus 21:1-9
Mattels 21:10-17
Psalm 120
Mattels 26:1-16
Mattels 26:17-75
Mattels 27:1-56
Mattelis 27:57-66

Mattels 28:1-15
Mattels 28:16-20
Psalm 139:1-12
Psalm 139:13-24
Nehemia 1:1-11
Nehemia 2:1-10
Nehemia 2:11-20

Nehemia 3:1-10
Nehemia 3:11-21
Nehemia 3:22-32
Nehemia 3:33-4:8
Nehemia 4:9-17
Nehemia 5:1-13
Nehemia 5:14-19

Psalm 23

Nehemia 6:1-9
Nehemia 6:10-19
Nehemia 7:1-7a(-60)
Nehemia 7:61-72a
Nehemia 7:72b-8:12
Nehemia 8:13-18




ITSE GEMEENTE te BRUMMEN

Diensten

Zondag 26 maart:

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel, m.m.v. een

gelegenheidskoor
Collecte:  Raad van Kerken BBO
Autodienst®: Dhr. JW. Brummelkamp,
tel. 06-38920272

Zondag 2 april:

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel.
Collecte:  Rev. project Nigeria
Autodienst®: Fam. Ensing, tel. 565531

Donderdag 6 april: Witte Donderdag
20.00 uur: Ds. ). Ek

Dienst van Woord en Tafel, m.m.v. de cantorij
Autodienst®: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag, Oecumenische

viering m.m.v. de cantorij
20.00 uur: Ds. A. Boezewinkel

Autodienst®: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zaterdag 8 april: Stille Zaterdag

17.00 uur: Familie-Paasviering, ds. J. Ek
21.30 uur: Ds. A. Boezewinkel, m.m.v. de

cantorij

Autodienst®: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

Zondag 9 april: Pasen

10.00 uur: Ds. J. Ek, m.m.v. de cantorij en het

koperensemble van HOB
Collecte:  Paascollecte
Autodienst®; Dhr. J.W. Brummelkamp,
tel. 06-38920272

Zondag 16 april:

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel.
Collecte: Werelddiaconaat, Moldavié
Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 23 april:

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel
Collecte: Ned. A. Schweitzer Fonds
Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 30 april:

10.00 uur: Ds.J.Ek
Collecte: Het Passion
Autodienst™: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Koffiedrinken:

*Autodienst:

Vermist

ledere zondag vdor (vanaf 9.30
uur) en na de dienst.

Bellen zo mogelijk op
vrijdagavond tussen 18.30 en
19.30 uur.

Cisca Wagenvoort mist al een poos een
blauw/wit kussen uit de kerkbanken.
Het kussen is voorzien van haar naam.
Wie hierover opheldering kan
verschaffen wordt verzocht contact met
haar op te nemen, tel. 561427.



We leven mee

In Memoriam

Minke Burgers-Kruk
Geboren: 21 november 1926
Overleden: 17 februari 2023

Op de voor kant van de rouwkaart van Minke
stond dit mooie serene vaasje met de eerste
lentebodes, de sneeuwklokjes afgedrukt.

Die dappere bloemetjes die schuilgaan onder de
harde grond van de
winter maar die dan
zo hoopvol, hoe teder
ze ook lijken, zo hel-
der en onbevangen
de lente inluiden.

Drie klokjes hebben
gewaakt bij Minke
haar rustbed. Deze
bloemen van de hoop,
drie witte kelkjes in de
vaas van herkomst en
oorsprong: Symbool
voor de kinderen, de kleinkinderen en
achterkleinkinderen van Minke. Dicht bij haar in
het witte licht van de hoop, het leven dat
doorgaat, ook in het eeuwige leven, in de
hemel.

Toen Minke het levenslicht zag op de wijdse
Noordhollandse vlakten rond Broek op
Langedijk, werd zij geboren in een tijdsgewricht
dat nog zoveel ingewikkelde veranderingen zou
gaan kennen. In een lied van Huub Oosterhuis
staat geschreven: Draag mij, ik ben Uw kijkend
kind. Minke was een “kijkend kind". Teder in
haar gestalte, met stille waardigheid en daarin
ook kwetsbaar. Stille, waardige kinderen
hebben een innerlijke wereld, een stil water,
met hele diepe gronden. Minke groeide op te
midden van de zachtheid van genegenheid,
maar ook het gewicht van de gestrengheid ook
van het geloven van de zware grond. Ze kwam
als opgroeiende jonge vrouw in de oorlog

terecht. Als je veertien bent dan begrijp je net
goed genoeg wat oorlog is en alles wat normaal
is, school, vriendinnen, gaat dan anders. Je kijkt
er naar, je kunt niets doen. Haar ziel had de tere
vlindervleugels van papier.

Tijdens de woorden, gebeden, gezongen en
gezeqd bij de dankdienst voor het leven van
Minke Burgers op 23 februari jl. in de
Pancratiuskerk, luisterden we naar de woorden
van Psalm 23.

De Psalm van de Heer die onze herder is vertelt
van een herder die zijn kudde door de dalen
van diepe duisternis voert naar de grazige
weiden die hij opzoekt voor zijn kudde.
Schapen zijn kwetsbare dieren. Met hun ranke
pootjes torsen ze een hele vracht wol, als ze
omvallen hebben ze hulp nodig. De herder
beschermt hen met zijn stok en staf tegen de
wilde dieren onderweg. De grazige weiden
waren er voor Minke.

Ze voelde zich in haar element in het
levensmiddelenwinkeltje, dat zo uit een boek
van W.G. van der Hulst kon zijn gelopen en nu
dus ook in het Openluchtmuseum is
tentoongesteld. Ze kon handwerken als de
beste, werk vol concentratie en ingetogenheid.
Het zorgen voor haar tuin was ook een grazige
weide voor haar. Een bloem geeft in haar
kleuren antwoord op jouw zorgen, haar handen
waren in de weer om schoonheid tot stand te
brengen.

Uitbundigheid durfde ze niet zo goed aan,
hetgeen niet betekent dat ze geen vreugde
kende. Blij was ze met de kleinkinderen en de
achterkleinkinderen, een zachte lieve oma,
geinteresseerd in de levens van de nieuwe
generatie.

Ze hield van harmonie, een leven in balans, een
leven voor elkaar in toewijding voor elkaar, de
rust van de grazige weiden in gezin, familie en
kerk en ze probeerde daar aan bij te dragen
door te zijn wie zij was. De dalen van diepe
duisternis overwoog zij in de stilte van haar
hart.



We mogen er op vertrouwen dat het bekend is
bij God. Het gebed hielp haar om de rust te
vinden, het was een spreken met God haar Heer
en haar Herder, die haar bij name kent en weet
wat er in haar ziel is.

Toen de gezondheid van Minke kwetsbaar werd,
moest zij zich meer en meer toevertrouwen aan
de zorg van anderen, de aanwezigheid van
anderen. Het naar buiten treden dat dat van
iemand vraagt is voor niemand makkelijk en
zeker niet voor iemand die in haar eigen
binnenwereld autonoom is en er het hare van
denkt en vindt en voelt.

Na een lang vol leven heeft God haar tot zich
geroepen. Zij mag nu vertoeven in die wereld
van Gods eeuwige weiden en wateren der rust.
Het kijkend kind van God, Minke, ziet nu, van
Aangezicht tot aangezicht, in dat nieuwe leven
na het aardse leven. Zij mag geborgen zijn in
Gods Hand en rusten in Zijn vrede.

We wensen haar kinderen en schoonkinderen
Ina, Marja en Cor, Eric en Anita, de
kleinkinderen en achterkleinkinderen en haar
broer Jaap, familie en vrienden Gods nabijheid
en troost toe.

Alexandra Adriana Celia Johanna
(Sandra) Brummelkamp-Veenstra

Geboren te Utrecht, 10 oktober 1944
Overleden te Brummen, 21 februari 2023

Sandra werd op
28 februari jl. met
velen herdacht in
de Omarming in
Zutphen. Het
Brummens
Mannenkoor
droeg haar
familie tijdens de
plechtigheid op
de klanken van de verzamelde stemmen vol
troost en bemoediging.

We lazen uit het boek Spreuken hoofdstuk 31:
De lof op de goede vrouw. Want dat was
Sandra. Zorgzaam, gastvrij, vindingrijk, hartelijk.

lemand met de wereld van de wijsheid in haar
hart, zij maakte het leven van de mensen van
haar hart en om haar heen op haar unieke
manier tot een goed leven. Niet op de
voorgrond, maar wel als een niet weg te
denken veelkleurig palet van zorgzaamheid. Zij
versierde het leven en verweefde de dagen van
het bestaan met zorgvuldigheid, zorgzaamheid,
een warm hart, met oog voor het detail en een
taakverdeling, samen met haar man Jan Willem,
die het kloppend hart van een goed gezin kan
zijn.. Vrienden waren altijd welkom. Er was
ruimte voor vreugde en het goede leven. En
voor duidelijkheid die veiligheid en houvast
biedt.

Het Brummens Mannenkoor
zong “The Rose" tijdens de
afscheidsplechtigheid en 52
rozen op de kist van Sandra
symboliseerden de 52 jaren
van het goede leven dat Jan
Willem en Sandra hebben
mogen vieren met elkaar.
De bijbeltekst uit Spreuken
vertelt over zo iemand zoals
Sandra. De vrouw in Spreuken zorgt goed voor
haar gezin, heeft oog voor mensen die nood
hebben, ze heeft een opmerkzaam, luisterend
hart. Ze ziet, ze handelt. Ze denkt vooruit. Is
inventief. Het staat er in een oudere vertaling zo
mooi: Het brood der traagheid eet zij niet. Dat
wil niet zeggen dat Sandra niet van harte kon
genieten van de dingen, de vakanties,
integendeel. Ze diende en zorgde, opdat het
goede leven gevierd kan worden, voor de
naaste als haarzelf; een handelend zelfstandig
wezen dat haar grenzen kent en haar ruimte
maakt. Zij vervaardigt kleding en kleedt haar
mensen met waardigheid van bestaan, zij is
liefdevol aanwezig en rechtschapen in haar
denken. Zij maakt het licht in het leven van de
mensen om haar heen. Deze vrouw maakt het
verschil. >
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Dat is wat Sandra met haar leven heeft gedaan.
Zij heeft het verschil gemaakt voor alle mensen
waarvan zij heeft gehouden, voor Jan Willem,
Bianca, Norbert, Kailo, voor familie en vrienden.
Voor heel het Brummens Mannenkoor heeft zij
het verschil gemaakt in haar zorgzaamheid bij
ook de voorbereidingen van de reizen die
gemaakt werden.

Misschien had Sandra niet zo veel op met de
kerk. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet een
godsgeschenk is dat met haar leven en wie zij is
geweest het leven voor de mensen versierd
heeft. Aan God gewijd is ook een leven dat het
goede voortbrengt en vreugde geeft. Zo heeft
Sandra geleefd. Waardig en waardevol, met de
lichtheid van vreugde, het plezier dat ze gunde,
de warmte die in haar hart was, de
zorgzaamheid die haar omkleedde en het
opmerkzaam hart dat haar sierde, met
schoonheid en wijsheid.

Heel plotseling en heel onverwacht is zij
gestorven. Ze zal ontzettend gemist worden.
Zij moge rusten in Gods vrede en in de tuin van
herinneringen van het hart van velen.

We wensen Jan Willem, Bianca en Sidney,
Norbert en Janeth, kleinzoon Kailo, familie en
vrienden van Sandra alle sterkte en troost toe in
de tijd die komt.

Ds. Afke Boezewinkel

Alie (Aaltje) Lebbink-Langeler
*12 april 1934 te Hengelo Gld.
1 22 februari 2023 te Brummen

Op haar kaart staan de woorden:

Je was
in al jouw eenvoud een wijze vrouw
in al jouw zorgzaamheid een toegewijde
echtgenote
in al jouw liefde een geweldige moeder
in al jouw trots een meelevende oma

Je bent
in al onze herinneringen
voor altijd in ons hart

Twee jaar geleden, in december 2020, moest
Alie afscheid nemen van haar man Wim.

Dat afscheid vond toen in corona-tijd plaats in
Hengelo Gld. De geboorteplek van Wim maar
ook van Alie. Daar, op dezelfde locatie, waren
wij dus nu opnieuw bij het afscheid van Alie.
Ook zij werd daar geboren en groeide daar op.
Ze was nog maar zes jaar toen haar moeder aan
een longontsteking overleed. Dat was uiteraard
heel heftig voor haar. Toch heeft ze het goed
gehad zo schrijft ze zelf in een door haar zelf
vervaardigde levensschets. Haar oudere broer
Gerrit ontfermde zich over haar en die goede
band is in haar hele leven van grote betekenis
gebleven. Bij haar afscheid was broer Gerrit
aanwezig en vertelde mooie details van haar
leven.

Alie was een
goede leerling. o
Ze speelde
viool en orgel,
ging ook
toneelspelen,
haalde haar
rijbewijs. In al
haar eenvoud was ze een wijze vrouw.

Ik mocht een fotoalbum van haar inzien en zag
haar als meisje op de boerderij maar ook zittend
op een paard. Haar ouders, haar moeder die zo
jong overleed. Je ziet dan hoe iemand jong is
geweest en nu 88 jaar geworden. Zo wonderlijk
is dat allemaal.

Ze trouwde, voor die tijd wat laat, in 1967 met
Wim Lebbink. Janet en Helma werden geboren
en groeiden op in Brummen waar Wim een
loodgietersbedrijf startte. Alie deed de
administratie, later ook op de computer. Ze
zorgde ervoor dat alles goed verliep. Ze was de
verbindende schakel in het gezin en in het
bedrijf. Ze nam altijd het initiatief om
bijvoorbeeld met het gezin op vakantie te >



gaan of later de fiets4daagses mee te maken
met vrienden in Drenthe. Elke dag wandelde ze.
Ze nam de regie in het leven op een mooie
betekenisvolle manier. Haar eigen levensschets
eindigt ze met de woorden dat ze niet meer ver
weg gaan op vakantie naar Portugal of
Griekenland maar nog wel naar de kinderen om
op de kleinkinderen te passen. Ze mocht vier
kleinkinderen begroeten. Lars, Sjoerd, Alieke en
Arne. Ze schrijft erover: Bij de kleinkinderen zijn
we graag!

Ontroerende woorden nu ze van ons is
heengegaan.

Ze werd vanuit Tolzicht opgenomen in het
ziekenhuis en toen ze te horen kreeg dat er
geen behandeling meer voor haar mogelijk was
gaf ze aan niet terug naar Tolzicht maar terug
naar huis te willen om daar te sterven. Zo kwam
ze op dinsdagavond thuis aan de
Cortenoeverseweg. Woensdagochtend is ze
overleden. Haar wens was in vervulling gegaan.
Ze is thuis gekomen! Tijdens haar afscheid
luisterden we naar muziek door haar
uitgekozen. Het lied: Ik zal er zijn van Sela,
gezongen door Kinga Ban. De zangeres die op
37-jarige leeftijd in 2019 overleed. Alie was
geraakt door dit lied, maar ook door het verhaal
van Kinga. Haar geloof en moed. Dat sprak haar
aan.

Het lied zingt: Hoe wonderlijk mooi is uw
eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U
mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een
kostbaar geheim. Uw naam is ‘lk ben’ en ‘Ik zal
er zijn.

Zo hebben we afscheid van Alie
Lebbink-Langeler genomen met alles respect in
ons hart.

Jan Ek

Huwelijksjubileum

Op 9 maart was het de dag van het 50-jarig
huwelijksjubileum van dhr. en meuvr.
Wonnink-Masselink, Kerkstraat.

Van harte gefeliciteerd!

Vanuit de pastorie Oude Eerbeekseweg

Wat wil een
mens nog meer
als de lente in
aantocht is?
Zoveel
krokussen in de
beide lanen van
Brummen.
Mensen
stappen van de
fiets en zetten de auto stil om het van dichtbij te
aanschouwen.

Het leven wordt lichter. Dat alleen al te mogen
zeggen is feestelijk. We wensen ieder een

goede tijd toe naar Pasen en van Pasen naar
Pinksteren. Dat ze zo gretig als die krokussen
zijn om het licht uit de hemel op te vangen.

Hartelijke groet, Jan

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen geven ons geen namen door
van hen die daar verblijven.

Wij willen graag iedereen bezoeken en zijn dus
aangewezen op (familie van) de patiént die ons
doorgeeft dat er een ziekenhuisopname heeft
plaatsgevonden. Wij hopen op goede
informatie.

Verpleegtehuizen

De volgende gemeenteleden verblijven in
diverse tehuizen in de omgeving. Een kaartje of
andere blijk van meeleven wordt erg op prijs
gesteld.

Zet wel uw adres op de achterkant van de kaart.
Mocht een patiént naar een andere locatie zijn
verhuisd, dan wordt de kaart niet meer
doorgestuurd maar teruggezonden naar de
afzender.

In Sutfene, Coehoornsingel 5, 7201AA Zutphen:
Mevr. F. Schoonman-Hut >



In Zorgresidentie Zonneburg, Rijksweg 6, 7399
AB Empe: Dhr. H.C. Diekema

In “Sensire Den Ooiman’, Groot Hagen 6, 7009
AM Doetinchem:
Mevr. M.S. Kabel-Hakkenberg

In Woonzorgcentrum “Het Spijk’,
Zutphenseweg 202, 7211 EK Eefde:
Mevr. G.M. Hekman-Hagen

In “Het lJkenberghuis” Studio 5, Nieuweweg 143,
7009 HB Doetinchem:
Mevr. H.J. Eggink-Hanskamp

In “De Beekwal” Derickxkamp 27 k114, 6961DZ
Eerbeek:
Mevr. W. Breukelaar-Heezen, kamer k O

Voorbeden

Het is altijd mogelijk om namen aan te reiken
van mensen voor wie u wilt dat er gebeden
wordt. U kunt daarvoor de voorgangers direct
benaderen. Aarzelt u niet. Ook dit is een vorm
van meeleven met elkaar en doet zeker goed.

Wie, wat, waar

Voor iedereen die binnen onze
kerkgemeenschap iets heeft te melden over een
zieke, voor een bloemetje, een blijde
gebeurtenis, als je bezoek wilt hebben, enz.
kunt u terecht bij de volgende

contactpersonen:

Ds. J.Ek tel. 561450

Ds. A. Boezewinkel tel. 06-82423546
H. Koekoek tel. 564025

Berichten

Op weg naar Pasen

In de week voorafgaande aan het paasfeest zijn
er weer de diensten : Op 6, 7, en 8 april, 9 april.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag/Paasnacht en uiteraard de grote
Paasmorgen. Goede Vrijdag is een
oecumenische dienst. In woord, lied en beeld
gedenken we het lijden van Jezus. Zijn lijden is
de pijn van de wereld en daarmee de pijn van
God zelf om ons en dat weegt onzegbaar zwaar.
De cantorij en het Andreaskoor zullen aan de
dienst op Goede Vrijdag hun medewerking
verlenen. Aan alle andere diensten werkt ook de
cantorij mee, naast andere musici. Het is goed
om met elkaar als gemeente op weg te gaan
naar het Paasfeest. En eenmaal zal het Pasen
zijn zingt een van de gezangen. Pasen in de
diepste en hoogste zin van het woord. Wat
kunnen we er naar verlangen.

Veertigdagenkalender 2024

In de Taakgroep Eredienst is het idee opgepakt
om een Veertigdagenkalender samen te stellen
op weg naar Pasen in 2024. Het is de bedoeling
dat de kalender gevuld wordt met gedichten,
fota's, verhalen, recepten, liederen, ideeén met
het oog op duurzaamheid, kunstwerken,
puzzels, etc. van binnen en buiten de kerkelijke
gemeente voor jong en oud. De inhoud moet
iets te maken hebben met de tijd van bezinning
in de Veertigdagentijd. Met ook Witte
donderdag, met Goede vrijdag, met Stille
zaterdag en met het Paasfeest zelf. Dus een
Brummen en Hall brede kalender, die ook
ruimschoots verspreid zal worden, binnen en
buiten de kerken. Het zal een heleboel werk en
voorbereiding met zich meebrengen: Wie
worden er benaderd, wie zorgt voor de
layout.... maar het kan een prachtige kalender
worden! We beginnen op tijd met de >



voorbereidingen.

Als u denkt: Het lijkt mij heel mooi om hierin
mee te doen en te denken, meld u dan aan op
mijn emailadres: afkeboez@gmail.com met als
kenmerk/onderwerp: “Veertigdagenkalender
2024" De eerste vergadering zal ergens in mei
plaatsvinden. Dus graag aanmelden voor eind
april 2023. Het doet er dus helemaal niet toe of
u tot een kerkgenootschap behoort of tot welk
kerkgenootschap u behoort: U bent van harte
welkom om mee te denken en te doen.

Film

Op dinsdag 28 maart a.s. om 19.30 uur wordt er
weer een film vertoond in de Pancratiuskerk.
Koffie en thee voorafgaande aan de voorstelling
en na de film gelegenheid tot napraten onder
het genot van een hapje en een drankje.

We beraden ons nog over welke film we gaan
laten zien. Het zal een film zijn met het oog op
de Stille week en Pasen. Meer daarover zal
gepubliceerd worden in de Nieuwsbrieven en
op de Website.

Ds. Afke Boezewinkel

Muzikaal paasverhaal

Op Witte Donderdag 6 april vindt de 13e editie
van het KRO-NCRV-programma The Passion
plaats in Harlingen. The Passion brengt het
paasverhaal op een vernieuwende, muzikale
manier onder de aandacht van veel mensen die
niet (meer) in een kerk komen.

Jaarlijks ritueel

“The Passion brengt het paasverhaal over het
sterven en de opstanding van Jezus dicht bij
miljoenen Nederlanders’, zegt Jurjen de Groot,
directeur van de dienstenorganisatie. “Het is
een jaarlijks ritueel geworden waar veel mensen
stilstaan bij waar het echt om draait in het
leven.

De uitzending begint om 20.30 uur.

Fusie

Melodie van de fusie

Dat is het thema van de gezamenlijke
bijeenkomst van de kerkenraden van de PG
Brummen en de PG Hall-Voorstonden
gehouden op zaterdag 11 maart jl. in het kader
van de fusie met de PG Hall-Voorstonden.

Om 9.00 uur kwamen we samen in De Wheme in
Hall.

Er was ruimte voor ontmoeting en verdere
kennismaking, maar ook om samen te
ontdekken waar we als nieuwe gemeente voor
willen staan.

Wat is onze melodie, hoe klinkt ons lied van
verlangen.

Het resultaat van deze ochtend is de
gezamenlijke nieuwe missie/visienota. Tijdens
de geplande gemeenteavond op 10 mei a.s.
informeren we u verder over het proces van de
fusie.

De ochtend werd afgesloten met een
gezamenlijke lunch.

Henk Koekoek, preses

Zingen
Lieddag voor Pasen

Zaterdagmiddag 1 april van 13.30 tot 16.00 uur
oefent de cantorij voor de vieringen in de stille
week en op paasmorgen.

Zin om lekker mee te zingen? Dat kan! Zing alles
mee, of kom alleen deze zaterdag.

Even aanmelden bij Marcella via
gjenmschreuder@gmail.com of 06-11646510
dan zorgen wij voor voldoende bladmuziek.

Tot dan!



Classis

Terugblik classicale vergadering 14 februari

Na de opening kwamen de benoemingen aan
de orde. Onze classispredikant dr. Wilbert van
Iperen is benoemd voor een nieuwe periode
van vijf jaar ingaande 1 september.

De classicale vergadering Gelderland Zuid &
Qost heeft een notitie opgesteld over de
vervulling van ambten en functies. In deze
notitie worden voorstellen gedaan om het
bestuur van een gemeente eenvoudiger te
maken omdat het steeds moeilijker wordt om
een voldoende kerkenraadsleden te vinden. In
de discussie werd gesteld dat samenwerking en
kennisdeling ook van belang zijn. Deze notitie is
inmiddels ook bij de generale synode aan de
orde geweest.

Het breed moderamen brengt tot heden jaarlijks
een verslag uit van de werkzaamheden. Het
breed moderamen heeft een eigen
takenpakket. Onderdelen daarvan zijn besluiten
bij het beroepingswerk, adviseren van
gemeenten bij de toekomstverkenning,
structuur van de kerkenraden en preekconsent.
In de vergadering is afgesproken dat voortaan
in de loop van het jaar de classicale vergadering
wordt bijgepraat over waar het breed
moderamen mee bezig is.

Ds. Gerben Westra is vorig jaar met emeritaat
gegaan en daarmee geen afgevaardigde meer

naar de classicale vergadering. Hij was ook
assessor. De vergadering heeft ingestemd dat
hij in 2023 als adviseur deelneemt aan de
vergaderingen. Hij volgt dan op 1 januari de
huidige preses op en wordt dan boventallig lid
van de vergadering. Voor dit jaar is onze
classispredikant assessor.

Er zijn meerdere vacatures in de classicale
vergadering en in het breed moderamen. Dat
baart de vergadering zorgen. Gelukkig is er een
potentiéle gegadigde maar die wil zich eerst
goed oriénteren.

We hebben met elkaar gesproken over de
speerpunten voor een nieuw beleidsplan. Veel
van wat nu al gedaan wordt en wat ook van
waarde is, blijven we doen zoals de
bijeenkomsten met de kerkelijk werkers, de
predikanten in algemene dienst of met
bijzondere opdracht en de bezoeken aan de
werkgemeenschappen. Onze classispredikant
bezoekt alle gemeenten. Voor de kaomende tijd
gaat de aandacht als eerste uit naar grijs en
groen waarbij het dan gaat over generaties in
de kerk. lets wat breed leeft onder de
aanwezigen. Verder blijven we aandacht
schenken aan zelfstandig en samen over
samenwerking tussen gemeenten en behoud
en vernieuwing over eenheid en
verscheidenheid. In de discussie werd expliciet
aandacht gevraagd voor het geestelijk
leidinggeven bij alles wat we doen en aandacht
voor de grote oecumene. Hiermee kan de
voorbereidingsgroep verder met het werk.

We besloten de avond met een kort
avondgebed.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe



Column

Vriendelijkheid

Af en toe moet je wel eens bezoekjes brengen
op een adres waar je liever niet zo vaak komt. Zo
kreeg ik onlangs een uitnodiging van het Gelre
ziekenhuis voor het maken van een scan om de
broosheid van mijn botten te bepalen. Vanwege
mijn gezondheidsprobleem en de daarop
volgende behandelingen kon het wel eens zijn
dat mijn botten aan stevigheid hadden
ingeboet. Daar was ik eerlijk gezegd zelf ook wel
benieuwd naar. Men had me al verteld dat ik
voorzichtig moest zijn en moest oppassen dat ik
niet zou vallen. Nu ben ik dat zonder die
waarschuwing ook wel, want niemand breekt
graag een ledemaat, toch? Ook mocht ik niet op
ladders klimmen. O, dacht ik, op trappen dus
nog wel. Ik zal toch de appels moeten plukken,
want ze komen niet naar mij.

Na twee keer mijn rijbewijs gedraaid te hebben
op de scanner in de hal kreeg ik mijn
afspraakbiljet voor route 92. Na me gemeld te
hebben mocht ik plaatsnemen op een van de
stoelen die vanwege de afschaffing van de
coronamaatregelen allemaal weer gebruikt
mogen worden. Na tien minuten werd ik
opgehaald door een mevrouw die nou niet
bepaald veel arbeidsvreugde uitstraalde en me
naar een uitkleedruimte bracht. [k mocht mijn
onderbroek en sokken aanhouden. Hg,
gelukkig, want het was er niet erg warm. “Als u
zover bent, komt u door die deur naar binnen”
zei ze op een wat bitse toon. Ik vermoedde dat
ze die ochtend met het verkeerde been uit bed
was gestapt, of ze had twee verkeerde benen,
dat kon ook.

Nu heb ik altijd wat meer tijd nodig om me aan-
en uit te kleden dan andere mensen. Dat was
voeger al zo als we schoolzwemmen hadden. Ik
denk dat mijn moeder de knoopsgaten wat krap
naaide.

Het viel mee dat ze nog niet riep waar ik bleef

maar na alle overtollige kledingstukken keurig
aan het haakje te hebben gehangen stapte ik
enigszins bibberend bij haar naar binnen. “Gaat
u daar maar op uw buik liggen’, wijzend op een
bed met een helderwit laken. Ze plakte wat van
die zuignappen op m'n rug en daarna ging het
scanapparaat langzaam over me heen. Daarna

klonk het bevel: “Gaat u nu op uw linkerzij
liggen” Ik volgde gedwee als ware ik op
herhalingsoefening voor militaire dienst.

Toen die zijde doorgelicht was vroeg ik: “Nu
zeker op m'n rechterzij?”. “Nee, hier hebben we
genoeg aan’, was het korte en krachtige
antwoord. Ik opperde nog dat ik rechts ook
botten heb maar ze zag er de humor niet van in.
Ik vroeg nog wanneer ik het resultaat van het
onderzoek kon verwachten. “Dat hoort u van de
internist” en ik kon me weer aankleden. Het
staat me bij dat ik wegging met een stuurs
‘goedemorgen’ in plaats van haar nog een
prettige dag te wensen.

Om bij te komen heb ik In het restaurant eerst
een kop koffie besteld. “Wilt een grote kop of
een normale?” Doe maar een grote!”

" Wilt u er iets bij? Suiker en melk staan daar op
het tafeltje. Zoek een mooi plekje en geniet er
van! Zo kan het dus ook.

Was het Paulus niet die in zijn brieven aan de
inwoners van de steden in Klein Azié schreef dat
‘uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend
moet zijn'? Daar kunnen sommigen nog een
hoop van leren.

Johan Haijtink



Zaterdag 25 maart 2023
van 10.00 tot 15.00 uur

in de Pancratiuskerk Brummen

Een gezellige lentemarkt met:

* koffie, thee en gebak

* soep

* streekproducten

* snuffelschuurtje 2.0

* modeshow 11.15 -11.45 uur
* haiku’s

* <makke schaapjes>

* verloting

* boekenhoek

* bloemstukken en kransen
* glas en servies

De opbrengst is voor: My Book Buddy
Van harte welkom -,



( V u het leven is verschenen

en het licht is opgegaan,

rest ons nog met open ogen

in zijn voetspoor voort te gaan.

— Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




andrzeashuis

U bent van harte
welkom bij de
vieringen en
ontmoetingen op
woensdagmorgen
vanaf 9.30 uur.
Twee keer per maand is er een viering en op de
woensdagochtenden dat er geen viering s,
laten we aan het koffie drinken een gebed en de
lezingen van die dag voorafgaan.

QOok is het secretariaat elke woensdag van 9.00
tot 12.00 uur open en telefonisch bereikbaar.
Altijd bereikbaar via de mail:
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Viexingen

Woensdag 5 april: Woensdagmorgenviering
930 uur:  Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos

Lezingen: Jes. 50, 4-9a; Mt. 26, 14-25

Vrijdag 7 april: Kruiswegviering Andreashuis
15.00 uur: Gebedsviering Kruisweg
Voorganger: Werkgroep Liturgie

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdagviering in de
Pancratiuskerk

20.00 uur: Oecumenische Gebedsviering
Voorgangers: Ds. A. Boezewinkel en diaken A.
Bos

Woensdag 12 april:
Woensdagmorgensamenkomst
9.30uur: Gebed en lezingen
Lezingen: Hand.3, 1-10; Lc. 24, 13-35

Woensdag 19 april: Woensdagmorgenviering
9.30 uur:  Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie

Lezingen: Hand.5, 17-26; Joh. 3, 16-21

Woensdag 26 april:
Woensdagmorgensamenkomst

9.30 uur:  Gebed en lezingen
Lezingen: Hand. 8, 1-8; Joh. 6, 35-40

Woensdag 3 mei: Woensdagmorgenviering
9.30 uur:  Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos

Lezingen: 1Kor. 15, 1-8; Joh. 14, 6-14

Zie voor de weekendyvieringen parochieblad
Onderweg

De weekendvieringen zijn ook nog steeds te
volgen via internet: www.12apostelen.nl
Klikken op het groene blok: “Vieringen” en
vervolgens op het icoontje “wereldbol met
koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst gemist
Zutphen”. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u
direct meekijken door op de > toets in het
midden van de cirkel in de afbeelding te
drukken. Voor het bekijken van oudere
opnames, klikt u in de kalender bij de gewenste
datum.

Intenties

05-04 Jan Uiterweerd, Marietje Smeenk —
Besselink, overleden ouders
Broekhof — Rempt, Willemien
Willemsen, Til Spitteler — Meinderts,
Bernadett Holleboom, Mariet
Winckels-Geutjes, Gerard Dekkers,
overleden ouders Wilbrink-Peters,
Leida Uiterweerd-Sloot, Annie
Sloot-Uiterweerd, Truus van der
Waard-Kersten

19-04 Henk Peters, Jo v.d. Beld, Mientje
Brouwer, Eef Leeflang, Tonny Elshof —
Hafkamp, Liselore v.d. Berg, Willie
Moor, Trees Broekhof — Saals, Trees
Ottink — te Loeke, Piet Willemsens, >



Mariet Winckels-
Geutjes, Annie
Sloot-Uiterweerd,
Truus van der
Waard-Kersten

03-05

Marietje Smeenk —
Besselink, Mientje
Brouwer, Willie Moor, Annie
Sloot-Uiterweerd, Truus van der
Waard-Kersten

In Memoxiam

Maria Francisca Winckels-Geutjes, bij ons allen
beter bekend als Mariet.

Mariet werd op 26 augustus 1946 geboren in
Blijerheide/Kerkrade. Haar wieg stond op enkele
meters van de Duitse grens. De lagere school
volgde zij bij de nonnen. Het middelbaar
onderwijs op de kweekschool “Maria
Immaculata” in Heerlen.

Haar eerste werk als leerkracht was op haar oude
lagere school in Blijerheide. Zij leerde Harrie
kennen en samen kwamen zij begin jaren 70
naar Brummen waar ze beiden leerkracht aan
de St. Pancratiusschool werden. Mariet is aan de
school verbonden gebleven tot haar pensioen
in 2005. Naast leerkracht zijn en de zorg voor
haar beide zoons, was Mariet uitermate actief
binnen onze parochiegemeenschap, vanaf 1982
tot aan haar overlijden toe. Secretaresse
kerkbestuur, schoonmaakgroep, werkgroep
gezinsvieringen, liturgiegroep,
jeugddienstcommissie, vastenactie, kerkbalans,
werkgroep MOV, voorganger
woord-communievieringen, kerstvieringen
Tolzicht, Hongerpot, autodienst, locatieraad,
actief in de oecumenische activiteiten van
Brummen, daarnaast bezocht zij trouw een
aantal parochianen en niet te vergeten de
Andreasmarkt waar Mariet het gezicht van de

boekenkraam was. Om al die activiteiten voor
onze gemeenschap te kunnen doen heeft
Mariet vele cursussen gevolgd, want als je iets
doet moet je voldoende achtergrond hebben
was haar mening.

Naast dit alles was Mariet een fervent zangeres,
klassieke muziek had haar voorkeur. Zij heeft bij
verschillende koren gezongen en tot haar
overlijden zong ze bij Musica Vocale waarvan ze
ook voorzitter was.

Mariet was een zeer actieve sterke vrouw, een
duizendpoot, met een grote liefde voor haar
Harrie en haar gezin. Samen met Harrie genoot
ze dan ook van hun kinderen en kleinkinderen,
een echte trotse oma was ze dan ook.

Voor haar kinderen en kleinkinderen stond
Mariet altijd klaar. Genieten kon Mariet, samen
met Harrie, ook van hun vakanties, waarbij ze de
wereld zowel binnen als buiten Europa hebben
leren kennen. Op 15 december 2022 was Mariet
nog actief bij het organiseren van onze
kerstmiddag in het i
Andreashuis. Na de
kerst kreeg zij slechte
berichten maar Mariet
was positief en zei: We
gaan er voor! Helaas
kreeg ze na nieuwjaar
de kans niet meer om
er voor te gaan en
kwamen er meer en
meer zorgwekkende
berichten, met in de
avond van 31 januari
het bericht van haar overlijden. Toen aan het
begin van de woensdagmorgenviering van 1
februari haar overlijden bekend gemaakt werd,
was de verslagenheid binnen onze
gemeenschap niet te beschrijven.

Op 8 februari hebben wij op een mooie
indrukwekkende wijze afscheid van Mariet
genomen. Tijdens de viering hebben wij
uiteraard “De lofrede op de sterke vrouw” uit
het boek Spreuken gelezen, maar ook “het
Hooglied van de Liefde” uit 1 Korinthe 13, >



dat ook gelezen is bij het huwelijk van Mariet en
Harrie. Want zonder liefde vaart niemand wel!
Wij zullen Mariet enorm missen en wensen
Harrie, de kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte in deze moeilijke tijd.

Heer geef Mariet de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte haar,
dat zij ruste in vrede.

Anton Bos

Zo onwerkelijk. Zo snel gegaan. Mariet is niet
meer bij ons.

Ze was lid van de Locatieraad Andreas
Brummen, bestierde het secretariaat van de
geloofsgemeenschap, was lid van de
Werkgroep Liturgie, was actief in de oecumene,
ging zeer vaak voor in de woensdagochtend
Woord- en Gebedsvieringen in het Andreashuis.
Dat zijn feiten, maar ze schetsen niet de warmte,
de betrokkenheid, de kennis, de hartelijkheid
waarmee Mariet dit alles deed. Zoals ze, naast
de kerkzaken, nog zoveel andere dingen deed.
Ze durfde haar eigen mening te hebben, maar
stond open voor een andere mening of een
andere aanpak. Kun je tegelijk standvastig zijn
en inschikkelijk? Mariet liet het zien.

Mariet Winckels: een zeer bijzondere vrouw. Ik
ben dankbaar haar te hebben gekend en
meegemaakt. Wat zullen we haar missen.

Laurens Mul, namens de Locatieraad H. Andreas en
Werkgroep Liturgie

Aleida Gerharda Henrina Uiterweerd-Sloot,
overleed op 13 februari 2023.

Leida, zoals wij haar kenden mocht 88 jaar
worden.

Zij werd geboren op 17 oktober 1934 en heeft
haar hele leven in Brummen gewoond. Samen
met haar man Evert en hun kinderen woonde zij
aan de Meengatstraat. Na het overlijden van
Evert heeft Leida, door haar sterke wil, zo lang
als het maar enigszins kon, in hun huis blijven
wonen. Na een periode in Sutfene te Zutphen,

kon zij gelukkig weer terug naar haar eigen
dorp Brummen en heeft ze de laatste periode
van haar leven op Tolzicht mogen wonen. Zoals
haar kleindochter vertelde, was zij een sterke
vrouw die altijd zorgde, voor iedereen om haar
heen.
Leida was enorm trots op |
haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Vier
generaties, dat heeft zij
zeer bewust beleefd.
Leida was een trouw lid
van onze gemeenschap,
met een grote voorliefde
voor Moeder Maria, haar
steun en toeverlaat.
Regelmatig mochten wij
groen en bloemen gebruiken uit haar tuin, trots
was zij altijd op haar vruchten van de
papegaaiplant. Deze vruchten gebruikten wij
dan voor de bloemversiering bij Maria. Ook
stond, tot haar grote vreugde, de veel te groot
geworden kerstboom uit hun tuin te pronken in
onze kerk. Dat onze kerk moest sluiten heeft
haar enorm veel pijn gedaan. Toch vond ook zij
de weg naar het Andreashuis om daar op de
woensdagmorgen te vieren en te ontmoeten.
Mooi was daarom wel dat, op 17 februari, de
afscheidsviering van Leida in het Andreashuis
plaats vond. Zo stond haar kist in het lokaal
waar zij heeft leren lezen en schrijven. Na deze
mooie intieme viering hebben wij Leida bij
Evert te rusten gelegd op ons kerkhof.

Heer geef Leida de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte haar,
dat zij ruste in vrede.

Johanna Gerdina Maria Sloot-Uiterweerd,
overleed op 1 maart 2023.

Annie mocht 82 jaar worden.

Annie was een echte Brummense en is geboren
op 17 april 1940. Zij woonde aan de Kampweg,
de laatste jaren woonde Annie op Sutfene te
Zutphen. Wij kennen Annie als een hele lieve, >




bescheiden, zorgzame vrouw. Bescheiden en op
de achtergrond ging haar zorg altijd uit naar de
ander.

Annie genoot van de kleine dingen en was trots
op haar groente en bloemen uit eigen tuin. De
Pioenroos was haar favoriete bloem, deze
prijkte dan ook op de rouwkaart en het
liturgieboekje bij haar uitvaart. De pioenroos
staat voor: liefde, geluk, voorspoed. Daaruit
kwam het thema voor haar uitvaartviering
voort. Liefde, met het “Hooglied van de liefde”
uit 1 Korinte als lezing. Annie heeft zolang ze
kon bij ons Andreaskoor gezongen, zoals ze
was: bescheiden, nooit op de voorgrond, maar
onderdeel van het geheel. Tijdens de uitvaart
heeft het koor dan ook met veel liefde voor haar
gezongen. Op maandag 6 maart heeft haar
uitvaartviering in het Andreashuis plaats
gevonden. De plaats waar Annie naar school
ging. Na een mooie, liefdevolle, maar
bescheiden viering hebben wij Annie bij Henk
te rusten gelegd op ons kerkhof.

Heer geef Annie de esuwige rust
en het eeuwige licht verlichte haar,
dat zij ruste in vrede.

Ons bereikte het bericht dat op donderdag 2
maart is overleden,

Gertruida Maria van der Waard- Kersten.
Truus mocht 87 jaar worden.

Zij woonde op het Limburg van Stirumplein.
Dinsdag 7 maart was haar crematieplechtigheid
in Dieren. Wij wensen haar kinderen en
kleinkinderen

veel sterkte in de komende tijd en bidden om
onderlinge verbondenheid en kracht.

Heer geef Truus de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte haar,

dat zij moge rusten in vrede.

Anton Bos

Andreaskoor

Het Andreaskoor
is het jaar 2023
gestart met
vieringen in het
Andreashuis.
Voorts hebben
we de zang
verzorgd bij de
uitvaarten in het Andreashuis en in de
Pancratiuskerk. Met de cantorij hebben we in de
oecumenische vieringen in januari en maart
gezongen. Dat betekent de gezamenlijke
repetities in het Andreashuis met daarna
gezellig samenzijn.

Verder zingen nu zeven Andreaskoorleden mee
in de vieringen in de St. Jan. Op dinsdagavond
en zondagmorgen trekken we gezamenlijk op
naar Zutphen.

Cisca van Middelkoop
Ik heb nu alle
2023 toezeggingen voor de
i Kerkbalans 2023
Actie

ontvangen. De totale
Ke rkba la NS standis: € 9.332,49 van
honderd bijdragende
adressen. Dit bedrag is €56,92 lager dan het
bedrag van verleden jaar, dus minder dan 1%
lager.
Het resultaat maakt duidelijk dat de RK
geloofsgemeenschap in Brummen het
voortbestaan van de gemeenschap en de
activiteiten die we kunnen ontplooien, nog
altijd op waarde weet te schatten.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en ook, niet
in de laatste plaats, aan de lopers die zich weer
hebben ingezet om de brieven rond te brengen
en antwoorden op te halen.

Laurens Mul, penningmeester locatie H. Andreas
Brummen



Kexkhof

Diefstal

In de afgelopen periode zijn er bij de beheerder
van het kerkhof twee meldingen binnen
gekomen van diefstal van attributen die op het
graf stonden. Nabestaanden worden hier niet
alleen emotioneel door geraakt maar ook
financieel.

Landelijk gezien worden er ook steeds meer
onderdelen van grafmonumenten gestolen,
zeker als deze van koper of een ander
edelmetaal zijn.

Door één van de gedupeerde werd om een
camerasysteem op het kerkhof gevraagd. Een
goed camerasysteem is erg kostbaar. Bovendien
is het voor de beheerder of anderen die de
beelden nakijken bijna onmogelijk omin de
gaten te houden of een bezoeker goede of
kwade bedoelingen heeft met het verzorgen
van het graf en weghalen van spullen.

Na een aantal dagen werd door een
nabestaande een voorwerp, wat aangegeven

was als vermist, gelukkig terug gevonden op
het kerkhof.

Bij deze wil ik u vragen om bij een bezoek aan
het kerkhof ook goed in de gaten te houden of
u iets verdachts opmerkt. Met name in het
columbarium wil nog wel eens jeugd gaan
zitten. Laat mij dit dan weten.

Als dieven in de kraag gevat worden kunnen zij
verantwoordelijk gesteld worden voor de
schade die ze hebben aangericht. Bij
minderjarige daders wordt er bij de ouders
aangeklopt.

Klusochtend

Op zaterdag 13 mei staat de
voorjaarsklusochtend op het kerkhof gepland.
U bent vanaf 9.00 uur van harte welkom om
gezamenlijk ons kerkhof ‘zomerklaar’ te maken.

Jolanda Jansen-Peters, beheerder en
administrateur RK kerkhof, 06-12719891,
onderweg-brummen@outlook.com

Foto’s uit het verleden

Omschrijving: De Sint Pancratiusschool aan de Oude Eerbeekseweg, school voor basisonderwijs
(rooms-katholiek). Het gebouw is vervangen door nieuwbouw in de vorm van schoolwoningen.

Vervaardiger (Rol):
Datering: 1987
Regionaal Archief Zutphen

Lohmann, Imre (fotograaf)
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# buitenschilderwerk

» Binnenschilderwerk
» Glaswerkzaamheden

Voor info en gratis offerte

Bel 0626858459 of mail info@msow.nl

banketbakkerij

Brummen Zutphen Doetinchem
www.jolinkbanket.nl

cm\me—

OPTIEK

brillen contactlenzen oogzorg

Arnhemsestraat 9a Brummen

0575- 56 35 15 info@hanno-optiek.nl

vakschilders

Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen
Tel.: (0575) 56 62 30 Fax: (0575) 56 55 13

Uw Specialist voor:
Dierbenodigdheden, Tuinartikelen,
Aquariumartikelen, Vijver

en Hengelsport

Dierenspeciaalzaak

TROPICA

Ambachtstraat 41 - Brummen 0575 - 561 457
Wilhelminaweg 26 A Dieren, 0313 - 415 997

Hiex had uw
advertentie kunnen
staan

GRAFMONUMENTEN

Dambroek 10A - 7223 DV Baak

0575-82 09 88
www.gerritsengrafmonumenten.nl

TEN BROEK

SMEDERIJ - UZERWAREN
TUINARTIKELEN

Voorsterweg 20 BRUMMEN 0575 561458
info@tenbroekbrummen.nl

LOODGIETERSWERK

RIJWIELEN




ELLIE SCHULTING-RL 06335808 27

rupertelie@gmailcom  Julianalaan 14, 6971 GD Brummen
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Van der Bijl
DIERVOEDERS

Voorstonden - Brummen
www.vanderbijldiervoeders.nl

@ De Landerije

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Uw vestigings makelaar: Bartelo Dijk
Zutphensestraat 292, Brummen
0575 -74 3090

www.landerije.nl | brummen@Ianderije.nl

morgana.wl

Uw Specialist voor boxsprings — ledikanten
linnenkasten - bedtextiel

Wij nodigen u van harte uit in onze winkel.
Peter en Gerbrand Verrij

Einsteinstraat 1, (in Eijerkamp) 0318-510479
VEENENDAAL

www.morgana-veenendaal.nl

N 22 APRIL 2023
| ANDREASMARKT

Ophalen goederen iedere 1° zaterdag van de maand.
Opgeven bij Ans Elshef. Tel. 06 B33 352 07 of op
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© Zigtrijk
Dagactiviteiten in een voormalige buitenplaats

Comfortabel, huiselij, gezellig

Zutphensestraat 390 - Brummen
Telefoon: 06-14884149
www.zigtrijk.nl

Kom eens langs, de kofiie staat kiaar!

installatietechniek BV

Q RAVENSHORST

centrale verwarming - loodgieterswerk
sanitair - gas - elektra
Vrijblijivend inlichtingen en prijsopgave

Werkplaats/kantoor:

Vulcanusweg 4, Brummen
Telefoon: 0575 - 561336
Telefax: 0575 - 562873

Gerritsen
Stucadoors

Fazantlaan 139

6951 JM Dieren

06 - 83604720
www.natuurlijkstrakkemuren.nl




