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Zomaar een lied

Wat is er mooier om te schrijven over een
lied. Een lied kan een bijzondere betekenis
geven aan ons geloof. Niet alleen de tekst
maar ook de melodie kan daarin veel
betekenen. Als u deze woorden leest zijn
we nog in de paastijd op weg naar
Pinksteren. Een bijzondere tijd volop hoop,
met een geloof dat zich mag richten naar
de toekomst. Het is alweer jaren geleden
dat ik als dirigent van een groot kerkkoor
dit lied mocht dirigeren dat mij nog steeds
raakt en laat dit lied ook een uitgangspunt
zZijn van een grote reeks colleges die ik
mocht volgen als student theologie. |k heb
het dan nu over het lied ‘Zomaar een dak
boven wat hoofden’ Het lied neemt mij
mee naar een kerk-zijn dat niet alleen over
een kerkgebouw gaat. Het gaat ten eerste
om een geloofsgemeenschap. Enkele
regels ter illustratie.

Deur die naar stilte open staat

Het kan mij nog steeds raken als ik de tekst
van Huub Oosterhuis bemediteer. Open
staat de deur die jou mag brengen naar een
moment van stilte. Vooral jongere mensen
zijn hier best gevoelig voor.

Ik denk dan aan Taizé waar duizenden

jongeren leren met stilte om te gaan. lk zie
nog steeds de jongeren in stilte bij elkaar in
het kleine kerkje van Taizé. Kunnen wij door
alle woorden heen met elkaar de stilte
ontmoeten, luisterend naar het Woord van
de Heer?

Muren van huid ramen als ogen

Het gaat niet om het gebouw maar over ons
mensen. Wij die met elkaar de muren
vormen met ramen waar je doorheen kan
kijken. Naar buiten waar veel gebeurt, maar
ook naar binnen naar ons en wellicht ook
diep naar jezelf.

Speurend naar hoop en dageraad

Het leven kan vaak zonder hoop zijn. Zien
we dit als we kijken met onze ogen? Ja, het
leven kan vaak over-hoop zijn. Maar in de
chaos mag je iets zien wat hoop kan zijn,
daar waar God jou aanraakt, vaak zonder
dat je het in de gaten hebt.

Huis dat een lichaam wordt als wij er
binnen gaan

De kerk is niet alleen huis van gebed maar
vooral ook een lichaam waarin we Christus
mogen herkennen. Samen worden wij het
Lichaam van Christus. leder met zijn/ haar
eigen kwaliteiten vormen we dat Lichaam
dat waarlijk kerk mag zijn. Daarom dan ook
schouder aan schouder: Om recht voor
God te staan.

Laten we ons inspireren door met elkaar te
laten zien dat ook in deze maatschappij
Christus vertegenwoordigen nog steeds
een plaats mag hebben. Dat de H. Geest
blijvend ons mag inspireren!

Pastoor Harry Scheve



OECUMENISCHE BERICHTEN

Protestantse Gemeente

ledere dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur:
ledere 2e dinsdagavond van de maand:
Dinsdag 25 april, 19.30 uur:

Woensdag 10 mei, 19.30 uur;

Vrijzinnigen lJsselstreek
Zondag 7 mei, 10.00 uur:
Zondag 21 mei, 10.00 uur:
Zondag 28 mei, 10.00 uur:
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De optelling van de giften voor onze voedings-
en onderwijsprojecten in India en Armenié in
het eerste kwartaal van 2023 volgt ditmaal
begin juni.

De opbrengst van de hongerpotjes op 4 februari
jl. bedroeg € 875,50.

Hartelijk dank voor alle bijdragen! Hiermee
kunnen de acties worden voortgezet. Zoals
bekend worden er nooit kosten gedeclareerd en
komen giften volledig ten goede aan het
daarvoor bestemde doel.

George Kerketta schrijft vanuit Ranchi (India) dat
het schooljaar daar bijna is afgelopen. Het
nieuwe schooljaar begint in april. De kinderen
zijn met hun eindtoetsen bezig. Hij berichtte
eerder dat een aantal kinderen na de verplichte
schoolsluitingen niet was teruggekeerd en hij
hoopt dat ze het nieuwe schooljaar weer
meedoen. Ook hoopt hij dat er meer kinderen
naar de hostels komen. De ouders zijn al
begonnen hun kinderen aan te melden.

Dit schooljaar verblijven in de jongens- en
meisjeshostels: in Vijaygiri 89 jongens en 57
meisjes; in Jamkuda 84 jongens en 45 meisjes; in
Baremarcha 35 jongens en 29 meisjes.

We zijn nu in het droge seizoen en de velden zijn
leeg. In december werd de laatste oogst

Inloophuis Open Deur
Gezamenlijke maaltijd Open Deur
Film: "The green mile"
Gemeenteavond

Zondagochtendconcert Fermata
Sacrale dans met Geertje Jansma

binnengehaald. Helaas was de opbrengst door de
late regens niet zo goed, waardoor de prijzen
natuurlijk zijn gestegen. De meeste arme mensen
zijn tegen mei door hun oogstvoorraden heen en
van mei tot augustus hebben ze te weinig eten.
Gelukkig krijgen de armen wat rijst van de
overheid, wat ze aanvullen met voedsel uit het bos:
vruchten en bladeren van bomen. Voldoende is het
meestal niet en velen lijden honger tot de nieuwe
oogst in augustus.

De schooltuinen in Jamkuda and Vijaygiri leveren
voldoende groenten op voor de kinderen. Er is
genoeg water uit de putten voor de moestuinen en
andere doeleinden. In Baremarcha, daarentegen,
is het te bergachtig voor het verbouwen van
groenten. We kunnen extra groenten vanuit
Vijaygiri aanvoeren of ze kopen, wat duur is in dit
gebied. Dankzij steun van de Hongerpot kunnen
we doorgaan. Hartelijke groeten aan alle
betrokkenen en gulle gevers!'

Giften op de bank: NL 63 ABNA05325110 93,
t.n.v. Actie Hongerpot
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Diensten Bijbelleestooster

Zondag 30 april zo 30apr. Nehemia 9:1-8

10.00 uur: Ds. J. Ek ma 1mei Nehemia 9:9-17

Collecte:  Het Passion di  2mei Nehemia 9:18-28

Autodienst®: Dhr. J. Regelink, tel. 560227 wo 3 mei Nehemia 9:29-37
do 4 mei Nehemia 10:1-34

Zondag 7 mei: Dienst van Woord en Tafel, vr  5mei Nehemia 10:35-40

m.m.v. de cantorij za  6mei Psalm 149

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel

Collecte:  Stichting Naaste zo 7 mei Nehemia 12:27-43

Autodienst®: Dhr. JW. Brummelkamp, ma 8 mei Nehemia 12:44-13:3

tel. 06-38920272 di  9mei Nehemia 13:4-14

wo 10 mei Nehemia 13:15-22

Zondag 14 mei do 11 mei Nehemia 13:23-31

10.00 uur: Ds. J. Ek vr  12mei Psalm 26

Collecte:  Cantorij za 13 mei Jakobus 1:1-18

Autodienst®: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025
zo 14 mei Jakobus 1:19-27

Donderdag 18 mei: Hemelvaartsdag ma 15 mei Jakobus 2:1-13
10.00 uur: Ds. A.Boezewinkel di 16 mei Jakobus 2:14-26
Collecte: Vrienden van Tolzicht wo 17 mei Psalm 68:1-19
Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531 do 18 mei Psalm 68:20-36
vr 19 mei Jakobus 3:1-12
Zondag 21 mei za 20 mei Jakobus 3:13-18
10.00 uur: Ds. ). Ek
Collecte: Solidaridad zo 21 mei Psalm 39
Autodienst®: Dhr. J. Regelink, tel. 560227 ma 22 mei Jakobus 4:1-10
di 23 mei Jakobus 4:11-17
Zondag 28 mei: Pinksteren wo 24 mei Jakobus 5:1-6
10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel do 25 mei Jakobus 5:7-12
Collecte:  Zending vr 26 mei Jakobus 5:13-20
Autodienst®: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467 za 27 mei Psalm 119:1-8

Koffiedrinken: ledere zondag voor (vanaf 9.30
uur) en na de dienst

*Autodienst:  Bellen zo mogelijk op
vrijdagavond tussen 18.30 en
19.30 uur




We leven mee

In memoriam

Johannes Marinus (Joop) Jonkers

Geboren: 10 september 1941 te Brummen
Overleden: 23 maart 2023 te Brummen

“Je hebt genoten
van het leven en
wij van jou" stond
er boven de
rouwkaart van
Joop Jonkers. Een
liefdevolle tekst en
een waar woord,
namens
echtgenote Willie
en de drie zoons
en hun gezinnen.
Samen met Willie, de kinderen schoondochters
en de kleinkinderen, vormde Joop een warm en
hecht gezin. Joop en Willie waren bijna 57 jaar
met elkaar getrouwd. Het 50ste
huwelijksjubileum werd ook door burgemeester
Alex van Hedel |uister bijgezet. De trotse foto
van deze blije gebeurtenis staat in de huiskamer
aan het Bret 1.

Joop was een levenskunstenaar. Typisch zo
iemand die kijkt wat er nog wél kan, als
sommige dingen niet meer kunnen. Daarin
heeft hij in zijn leven ook veel bijval gehad van
zijn vrouw Willie samen met het gezin dat zich
gaandeweg uitbreidde met een liefdevolle stoet
aan schoondochters en kleinkinderen. Joop was
niet voor niets een uitvinder. Als er iets niet kon,
dan bedacht hij wel met technisch vernuft en
grote creativiteit, hoe het wel kon. Een Willy
Wortel bij uitstek, je moet het maar kunnen en
Joop kon dat.

We lazen in de afscheidsdienst uit het boek

Prediker. In hoofdstuk 11 roept Prediker op tot
een bepaalde manier van leven. Karel Eykman
schreef de prachtige bewerking die we van de

tekst lazen:
“....Hierom alleen al
moeten mensen met plezier
hun dagen vieren
en jonge mensen helemaal.

Haal er alles uit

wat je maar te halen vindt.

Ga achter alles aan

waar je hart naar uit gaat

en waar je ogen wat in zien..."

Prediker roept het ons toe alsof hij wil zeggen:
Toe nou, doe dat nou! Probeer in je leven nou
gewoon het goede te doen. Voor alle andere
mensen en voor jezelf, Doe je werk met plezier.
En vooral: Vier het leven met alle mensen waar
je van houdt. Dat betekent ook: vieren met alles
dr op en dr an. Maak er zoveel mogelijk een
feest van.

Die levenskunst heeft Joop goed verstaan en
samen met Willie in gezin, familie en
vriendenkring voorgeleefd.

Ook alle huwelijksjubliea kregen de aandacht
die ze verdienden. Prachtige kroonjaren werden
samen feestelijk gevierd in De Vroolijke Frans.
Zo doe je dat. Prediker zegt ook: laat anderen
delen in jouw vreugde. Jouw vreugde mag niet
ten koste gaan van een ander maar mede
toevoegen aan de blijdschap van de mensen
om je heen. Met die toewijding heeft Joop ook
gewerkt, het gezin als man, vader en
schoonvader en opa gelukkig gemaakt. Als
vriend het leven van anderen versierd.

Op de laatste dag van zijn leven is, samen met
allen, de maaltijd genoten rondom het ziekbed
van Joop. Een maaltijd met geliefden, voordat je
die Grote Reis moet aanvaarden.

Johannes Marinus Jonkers heeft geleefd met
hart en ziel. Hoofd, hart en handen heeft hij
ingezet om het leven van mensen vreugde te
geven. Zijn ogen straalden met dat licht dat God
hem zo gunde, als hij zag dat dat was gelukt. Hij
kon genieten van het plezier van anderen,
meeleven met wat tegenviel. >>



Hij is een mens die is gaan wonen in het huis
van het hart van velen om hem heen.

Zijn geliefden moesten hem laten gaan, hem
loslaten en hem bewaren en vasthouden in de
schatkamer van het hart. Hij mag gekoesterd
zijn in de liefdevolle ruimte van de herinnering.
Met velen wuifden we Joop als het ware uit, die
vrijdag 31 maart, naar het land van ver
verschiet. Een hemel zonder grenzen waar geen
pijn is, geen verdriet.

Joop Jonkers moge rusten in Gods vrede.

We wensen zijn vrouw Willie, de zoons en hun
echtgenotes en kinderen, Ron, Danielle, Noa en
Nick, Erwin en Laura, Jochem en Anne Romee,
Dinand en Karin, Thijmen en Jesse, familie en
vrienden alles troost en sterkte toe.

Ds. Afke Boezewinkel

In Memoriam

Op 10 maart 2023 is overleden Joukje
Katerstede - Schreur in de |eeftijd van 85 jaar.
Joukje woonde inmiddels op Tolzicht maar ze
moest in het ziekenhuis worden opgenomen
vanwege ernstige klachten van benauwdheid.
Ze gaf aan dat het niet lang meer zou duren en
dat klopte. “Zacht is haar bootje langs de
spiegelende gracht gegleden”. Zo is ze van ons
heengegaan.

Nog geen jaar geleden verloor ze haar man
Willem door een ernstig ongeluk. Een grote slag
was dat voor iedereen maar in het bijzonder
voor haar. Willem deed alles voor haar en
betekende ock alles voor haar. Haar eerste
huwelijk strandde. Dat was voor haar een hele
opgave om daar met haar kinderen goed
doorheen te komen maar dat is haar wonderwel
goed gelukt. Gelukkig ontmoette ze een aantal
jaren later Willem Katerstede met wie ze het
leven ging delen. Met hem heeft ze een
prachtige tijd mogen beleven maar makkelijk
was het allemaal niet.

Ze heeft in haar leven ook mee moeten maken

dat haar zoon Wicher kwam te overlijden aan de
gevolgen van een hersentumor. lets dat je je
leven lang bij je draagt.

Ondanks alle verdriet heeft ze met Willem een
mooie tijd gehad. Vakanties naar Turkije en later
een keer naar Oostenrijk. Samen gefietst,
gewandeld en gedanst!

Als Gieterse kon Joukje goed schaatsen. Ze nam
deel aan vele activiteiten. De Trimclub, de
kegelclub, koffie schenken op de Vogelwei van
het St. Jansgilde en in het verzorgingshuis
Tolzicht.

Ik mocht Joukje leren kennen als een zeer
integer, liefdevol mens. Ze was erg broos. Maar
ze kon bijzonder genieten van haar groene tuin
aan de Savornin Lohmanstraat. Joukje hield van
de natuur, van bloemen, van rozen en van
groen. Op haar kaart staat het schilderij
afgebeeld dat in haar kamer hing van een
bootje in het water, het water dat zo

betekenisvol een spiegel vormt van de hemel. lk
bewonderde haar kracht en moed om in haar
leven zich opnieuw te openen voor de liefde, Ze
durfde zich kwetsbaar te maken. Zo heeft ze
zich laten meenemen in haar bootje op de
stroom van het leven. Het leven dat stroomt - zo
geloven we - uit een goddelijke oorsprong
vandaan en het stroomt naar de hemel toe.
Meegenomen op die stroom wist Joukje zich
gedragen, gezegend. We gedenken haar met
alle respect.



Op 14 maart is overleden Jan (Jan Karel) Bolier
in de leeftijd van 92 jaar.

Een paar jaar geleden verhuisden Wil en Jan
naar Sutfene in Zutphen. Jan verzorgde daar
altijd nog zijn vrouw Wil met aandacht en liefde.
Hij vond het dan ook bijzonder verdrietig te
moeten voelen dat hij dat nu moest loslaten bij
zijn heengaan. Wil lijdt aan een ernstige vorm
van dementie. Ze kon daarom ook helaas bij het
afscheid van haar man niet aanwezig zijn.

We hebben een dankdienst voor het leven van
Jan Bolier gehouden in de Martinuskerk te
Warnsveld.

Hij werd geboren in Vlagtwedde in 1930. In 1956
trouwde hij met Wil Heuvelink. Anke, Jaap en
Janet werden geboren. Het gezin verhuisde van
Zutphen naar Warnsveld. Jan werkte met veel
trots en genoegen als computeroperator bij
Reesink in Zutphen. Op z'n 60-ste kon hij met
de VUT. Hij ging wandelen, lange afstanden, de
Nijmeegse Vierdaagse, vele vele kilometers.

Hij hield ook evenzoveel van zingen! Hij heeft
z'n leven lang in vele koren gezongen. Zo ook
bij de Brummense cantorij, maar ook nog in het
koor dat zong op vrijdagmiddag in de
kerkdiensten van Sutfene. Ook de kerk nam een
belangrijke plaats in zijn leven in. In de
dankdienst voor zijn leven stonden we stil bij de
tekst: ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand
sterft voor zichzelf, wij leven of sterven voor
God onze Heer, aan Hem behoren wij toe!

Deze tekst koos Jan. Hij schreef het eigenhandig
op een briefje. Ik moest daarbij denken aan de
talloze keren dat we dit lied gezongen hebben
en Jan dat ook meezong in Brummen.

Daarbij - dat kan niet anders - moet Jan ook
altijd hebben gedacht aan zijn kleindochtertje
Anne Sophie. Zij overleed in 2001. Jan en Wil
reden jarenlang met hun brommobiel van
Brummen naar Zutphen om het graf te
bezoeken en te verzorgen.

In 2020 overleed zijn schoonzoon Herman.
Opnieuw een grote slag. Het verdriet droeg hij
met tranen in zijn hart.

Ik zie Jan voor me, staand in de cantorij, eigenlijk
stond hij altijd in de houding. Kaarsrecht, zijn
hoofd opgericht als een generaal. Ik herinner
me zijn mooie tenorstem waarmee hij zong.
Niemand leeft voor zichzelf. Maar ook denk ik
dan: Niemand zingt voor zichzelf, wij zingen
voor de Eeuwige. Hij was maar klein van
gestalte maar met zijn stem kon hij er boven uit
komen.

Jan, hij is gestorven. Aan de Eeuwige behoort hij
toe!

Op 2 april is overleden Jaap (Jacob Maarten)
Aarnoudse in de leeftijd van 95 jaar. Jaap
woonde nog op zijn vertrouwde plekje aan de
Oudeweg in Leuvenheim. Hij is daar blijven
wonen ook toen in 2017 zijn vrouw Truus
overleed. Hij was daar erg gehecht aan het
uitzicht op de dijk bij de lJssel. Dat sprak hem
blijkbaar extra aan omdat hij Zeeuw was van
geboorte. Het stukje grond aan het begin van
de Oudeweg werd ‘Het Hemeltje’ genoemd.
Jaap was 12 jaar toen de oorlog begon. Hij
maakte evacuaties mee, maar ook razzia's
waaraan hij altijd ontsnapte. Gelukkig maakte
hij ook de bevrijding mee maar in 1947 vertrok
hij dienstplichtig naar Indié. Ook daar beleefde
hij een indringende tijd van leven.

Terug in Nederland trouwde hij in 1954 met
Truus Eggink. In 1965 verliezen ze door een
noodlottig ongeluk hun 5-jarig zoontje
Maarten. Een groot verlies. Het gezin Aarnoudse
woont dan in Zutphen. Na het overlijden van
zijn ouders gaan Jaap en Truus in 1980 wonen
aan de Oudeweg in Leuvenheim. >>



Zijn vrouw Truus werd vanwege haar
gezondheid vanaf 2012 opgenomen in het
verpleeghuis, eerst in Zutphen en later gelukkig
in Tolzicht in Brummen.

In 2017 is ze overleden. In besloten kring is nu
afscheid van Jaap Aarnoudse genomen in het
crematorium in Dieren.

Moge hij rusten in Gods licht en vrede.

Op woensdag 5 april waren familie en vrienden
bijeen in de Pancratiuskerk voor de
herinneringsbijeenkomst van Harm Heersema.
Door corona konden ze het afscheid van Harm
in 2020 niet de vorm geven die ze hem zo graag
hadden gegund. Nu werd de moed gevonden
om er alsnog
met alle liefde
en respect een
hele mooie
vorm aan te
geven.
Yvonne, de
kinderen en
kleinkinderen, .
maar ook Wim, vele vrienden en familieleden
droegen hun waardevolle steentjes bij.
Zoveel mooie foto’s verschenen er op de beamer
en er klonk betekenisvolle muziek. Al met al een
warme bijeenkomst!
Zelf mocht ik de woorden uitspreken van Huub
Qosterhuis die ook in 2020 klonken bij zijn
afscheid. Woorden die Harm tekenden omdat
hij zijn ‘kinderen’ altijd leerde om uit te vliegen!
Dat was Harms vak, maar ook de passie van zijn
hart.

Die mij droeg op adelaarsvleugels,

die mij hebt geworpen in de ruimte,

en als ik krijsend viel, mij ondervangen

met uw wieken en weer opgegooid,

totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Ds J. Ek

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen geven ons geen namen door
van hen die daar verblijven.

Wij willen graag iedereen bezoeken en zijn dus
aangewezen op (familie van) de patiént die ons
doorgeeft dat er een ziekenhuisopname heeft
plaatsgevonden. Wij hopen op goede
informatie.

Verpleegtehuizen

De volgende gemeenteleden verblijven in
diverse tehuizen in de omgeving. Een kaartje of
andere blijk van meeleven wordt erg op prijs
gesteld.

Zet wel uw adres op de achterkant van de kaart.
Mocht een patiént naar een andere locatie zijn
verhuisd, dan wordt de kaart niet meer
doorgestuurd maar teruggezonden naar de
afzender.

In Sutfene, Coehoornsingel 5, 7201AA Zutphen:
Mevr. F. Schoonman-Hut

In Zorgresidentie Zonneburg, Rijksweg 6, 7399
AB Empe: Dhr. H.C. Diekema

In “Sensire Den Ooiman’, Groot Hagen 6, 7009
AM Doetinchem: Mevr. M.S. Kabel-Hakkenberg

In Woonzorgcentrum “Het Spijk’, Zutphenseweg
202, 7211 EK Eefde: Mevr. G.M. Hekman-Hagen

In “Het Ukenberghuis” Studio 5, Nieuweweg 143,
7009 HB Doetinchem:
Mevr. HJ. Eggink-Hanskamp

In “De Beekwal” Derickxkamp 27 k114, 6961DZ
Eerbeek: Mevr. W. Breukelaar-Heezen, kamer kO

Voorbeden

Het is altijd mogelijk om namen aan te reiken
van mensen voor wie u wilt dat er gebeden
wordt. U kunt daarvoor de voorgangers direct
benaderen. Aarzelt u niet. Ook dit is een vorm
van meeleven met elkaar en doet zeker goed.



Ridder

Theo Meurs koninklijk onderscheiden

Wat een prachtige zondagmiddag was dat! Die
speciale zangmiddag.

Theo was gevraagd om het orgel te bespelen en
samen met Afke leidden ze ons door de Veertig-
dagentijd, met liederen en teksten.

Theo speelde mooie bewerkingen op meerdere
liederen, veelal uit het liedboek. Ook de
aanwezigen die graag zingen, kwamen
ruimschoots aan hun trekken. Het was
paasliederen zingen uit volle borst.

Maar wat Theo verder te wachten stond was
goed geheim gebleven voor hem.

Voor de ceremonie waren ook zijn familie en
vrienden uitgenodigd, aan de organisatie de
opgave hoe loodsen we hun de kerk in zonder
dat Theo dat ziet.

Theo's broer die bij hem op bezoek was zat bij
hem op de galerij en heeft hem afgeleid toen
de familie stilletjes in de achterste banken van
de kerk schoof.

Na afloop van de zangdienst heb ik Theo
gevraagd om naar beneden te komen.

In de toespraak die ik voor hem gehouden heb
kwam duidelijk naar voren dat het ter
gelegenheid was van zijn 45 jarig jubileum als
cantor-organist van onze kerk. Dat was
natuurlijk ook zeker een moment om bij stil te
staan. Na mijn verhaal gaf ik Theo aan, datin de
kerkzaal nog iemand de hand opstak die
kennelijk ook nog iets wilde zeggen.

Er kwam een man met een ambtsketen naar
voren, waar Theo wel even beduusd van was.
Het bleek de interim burgemeester van Zutphen
te zijn, want Theo woont in Warnsveld, die een
mooie toespraak voor Theo hield.

Daarin hoorden we o.a. dat Theo veel van zijn
eigen gemaakte orgelbewerkingen heeft
gebundeld in meerdere boeken die voor andere
organisten beschikbaar zijn gesteld, de
onuitputtelijke zorg voor zijn moeder en
bijdrage aan maatschappelijke organisaties. Al
met al reden genoeg voor een Koninklijke
onderscheiding.

Na deze toespraak was het Theo wel duidelijk
wat er ging gebeuren. Hij kreeg ‘het lintje’
opgespeld, waarmee hij werd benoemd tot
Ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij had dit
niet verwacht maar aan zijn stralende gezicht is
te zien dat hij er wel mee ingenomen was.
Ondertussen had zijn vriend Wim Riefel achter
het orgel plaats genomen en zette het
Wilhelmus in.

Het was heel bijzonder dat we met zijn allen
getuige mochten zijn van dit mooie moment
voor Theo.

Na afloop was er voor de aanwezigen nog een
hapje en een drankje. De familie van Theo bood
daarna iedereen nog broodjes met soep aan.
Het was een bijzondere middag voor Theo,
maar ook voor alle aanwezigen.

Henk Koekoek (vz)




Centemarnkt

Lentefeest

Een terugblik op de Lentemarkt, zaterdag 25
maart. Na de opening, klokslag 10.00 uur,
kwamen de bezoekers binnen. Een rondje door
de kerk en de koffiezaal: glaswerk, aardewerk,
poezen als schilderijtjes, breiwerk , lammetjes,
schapen en beeldjes. Boven speelgoed voor de
kinderen om zich te vermaken en “ga er even
voor zitten en schrijf een haiku”. Een buffet met
koffie, thee en taarten in allerlei smaken en
maten, natuurlijk was er soep voor de
hongerige zielen. Een tafel met eigen werk van
bewoners van Philadelphia, een grote verloting

(173 lootjes) , heel veel prijzen waar je soms wel
erg naar het juiste nummer moest zoeken en
natuurlijk de fantastische bloemstukjes en
kransen, versierd met kuikens, kippen en eieren,
linten en groen, een lust voor ‘t oog en de grote
smaakmakers van het lentefeest. Takken, halve
struiken werden naar binnen gesleept en dagen
is er hard gewerkt door een enthousiaste groep.
Een modeshow met echte mannequins, een
bruid met haar stralende bruidsmeisje, een
heuse ladyspeaker, altijd pianoklanken op de
achtergrond.

En natuurlijk mocht de boekenhoek niet
ontbreken als de opbrengst van de Lentemarkt
voor My Book Buddy is: VOORLEZEN, LEZEN
OM TE LEREN, LEREN OM TE LEZEN.

Schaapjes werden verkocht met een zak wol om
in elkaar te zetten voor het kinderpaasfeest, het
spinnewiel draaide. Het was een gezellige
drukte, vrolijke mensen, gesprek, plezier.

Alle harde werkers, die sjouwden, opruimden,
koffie zetten, afwasten, bakten of wat dan ook:
veel dank en een grote hoed af voor de
organisatie!

Lentefeest!! En de opbrengst? 3836,74 euro!
Geweldig!

Groet, Ank v.d. Woude

Haiku

Lentemarkt en haiku’s horen bij elkaar.

Een Japanse dichtvorm bestaande uit drie
regels: de eerste regel 5 lettergrepen, de
tweede 7, de derde weer 5, geen rijm!

U heeft heel wat gepresteerd, 32 haiku's!
Zie hier iets van het resultaat:

liefde is een vuur
dat brandt in onze harten
en verlicht de nacht

een huppelend kind
als een lammetje zo blij
voorjaar in mijn bol >>



een blauwe hemel
bloesem die weer openbreekt
lente komt er aan

iedereen gelijk
toch is iedereen anders
een levensmotto

deze kloppen niet, maar zijn wel origineel:

een kat liep op straat
een muis lachte aan de overkant
beiden ontmoeten elkaar aan gene zijde

ben je vol van binnen
is je gezicht een helder moment open
tokkel je het voorjaar in

Verjaardagsfonds

Er wordt op een aantal plaatsen binnen onze
gemeente nog gelopen met het busje van
het verjaardagsfonds.

Wanneer het busje geleegd moet worden kon
u hiervoor terecht bij Jettha van der Heide.
Jettha is hier echter mee gestopt en Jannie
Ensing heeft aangeboden dit werk van haar
over te nemen.

Dus mocht uw busje vol zijn en geleegd
moeten worden, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met Jannie Ensing, De Zicht 22, tel.
0575-565531, mailadres:
hjensing@gmail.com voor het maken van
een afspraak.

Dank

Beste bloemenbindsters en - schiksters,
knutselaars, koffiezetters, afwassers, opruimers,
sjouwers en enthousiaste gemeenteleden.

We willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken
voor de geweldige inzet bij de Lentemarkt op
zaterdag 25 maart. Wat een enthousiasme en
wat een creativiteit waardoor maar liefst een
bedrag van meer dan drieduizend euro werd
opgehaald voor het project My Book Buddy! Dit
project helpt kinderen wereldwijd te laten
lezen! Sinds 2010: lezen 254.750 kinderen meer
dan 222.090 boeken die in 2944 kasten staan
op 597 scholen in 20 'verre' landen. My Book
Buddy is er voor kinderen die leven in armoede,
of op het platteland, of die zijn getroffen door
natuurgeweld, of die gevlucht zijn uit hun land.

Wij zijn zelf Soroptimisten, ook een
internationale organisatie die zich inzet voor
vrouwen en meisjes over de hele wereld. Vaak
gaat het dan om hulp bij economische
zelfstandigheid en recht op onderwijs. Dit
project van My Book Buddy streeft die doelen
na: doordat kinderen schoolboeken krijgen, en
daarmee een effectieve impuls aan het
onderwijs wordt gegeven, helpen we de
achterstand en armoede te bestrijden. Ook
vanuit onze club staan de nodige acties op
stapel. Het bedrag dat er met de Lentemarkt en
de collecte is opgebracht voor dit project is
echt geweldig!

Heel veel dank, mede namens de scholen in
Benin waar we ons nu vooral op richten.

Als dank hebben we bij de ‘Paaskoffie’ na de
dienst zondag voor iets lekkers gezorgd. Een
heel klein gebaar als dank voor de reuze inzet
van de kerkgemeenschap!

Met vriendelijke groet
Rudlie van den Berg
Namens www.soroptimisten.nl/zutphen



Gemeenteavond op woensdag 10 mei

Op deze avond bespreken we het beleidsplan van de nieuwe gezamenlijke Protestantse gemeente

Brummen-Hall.

Dit beleidsplan is nodig voor de beroepingsprocedure voor een nieuwe voorganger als ds. Jan Ek in

maart 2024 met emeritaat gaat.

Wanneer u van te voren de stukken wilt inzien, neem dan contact op met de scriba.
Meer informatie over de gemeenteavond volgt via de nieuwsbrief en de afkondigingen tijdens de

diensten.

De gemeenteavond begint om 19.30 uur. De zaal is om 19.15 uur open.

Henk Koekoek (vz)

Berichten

Op weg naar Pinksteren

Ik zou zeggen: Laat het maar waaien! Niet bang
zijn, maar vol vertrouwen ons open stellen voor
wat er uit de hemel in de Geest van God naar
ons toekomt. We hebben Pasen gevierd. Jezus
is in een stralend licht opgenomen in een
goddelijke, kosmische orde. Daar kunnen we
niet bij maar hier op aarde kun je er toch al
zoveel van opvangen van dat licht. Door open
te zijn voor alle licht, door elkaar lief te hebben,
door je hart ervoor open te houden en te
wachten op die alles vervullende goedheid van
God.

Lieve groet, Jan Ek

Overal Paasfeest

Het bruiste van de activiteiten rondom Pasen.
Niet alleen in onze kerk werd volop naar het
paasfeest toegeleefd. Neem nou bijvoorbeeld
de voorbereidingen op de Lentemarkt....

Maar.....
Ook op Philadelphia vierden we samen Pasen.
Op het Grasland, Radeland en het Elzenbos

dachten we samen aan het paasverhaal, werd er

uitbundig gezongen en gemusiceerd. Op het

Grasland zorgt Willy Donderwinkel altijd voor
een gezellige vieromgeving, waar koffie en
thee, lekkers en een mooie liturgie altijd zijn
toebereid en voorbereid. Een feest. Op de
Elzenbos begeleidde blokfluitist Karel ons
uitbundig bij het zingen van de paasliederen.
Op het Radeland was de muziekgroep van
basisschool De Ontdekking op bezoek en ook
een lief lammetje -lammetje Pieter- was samen
met herder Elly en herdershond Maus aanwezig
tot vreugde van orkestleden en bewoners. Het
lammetje voelde zich zo thuis dat hij heerlijk
ging liggen tussen alle instrumenten,
bewoners, kinderen en verzorgenden en
belangstellenden.




Hemelvaartsdag 18 mei

Na een bijzondere, mooie en intensieve periode
rondom Pasen gaan we nu op weg naar het
gedenken van de hemelvaart. Vorig jaar
hebben we de kerk opengesteld voor de vroege
vogels en dauwtrappers van het eerste uur en
een viering gehouden rondom het
Himmelfahrts Oratorium van J.S. Bach. We
willen dat ook dit jaar weer doen:

Vorig jaar hebben we u gevraagd om foto’s toe
te sturen van verschillende “hemelse” taferelen
en mooie luchten. Die foto s zullen tijdens de
viering weer getoond worden. We hebben in
onze gemeente veel enthousiaste en
verdienstelijke fotografen.

Aan u het hartelijke verzoek om weer uw
‘hemelse’ plaatjes op te sturen. U kunt deze
naar het mailadres van de voorzitter van onze
kerkenraad (Henk Koekoek) toesturen:
h.koekoek51@gmail.com

Vanaf 09.45 uur bent u welkom in de kerk.
Inloop met koffie en wat lekkers erbij. Om 10.00
uur start de viering van Woord, beeld en
muziek, die ongeveer een uur zal duren.
Hartelijk welkom!

Veertigdagenkalender 2024
In de eerdere uitgave van de Wegwijzer schreef

ik over de Veertigdagenkalender 2024. In de
Taakgroep Eredienst is het idee opgepakt om

een Veertigdagenkalender samen te stellen op
weg naar Pasen 2024. Het is de bedoeling dat
de kalender gevuld wordt met gedichten, foto,
verhalen, recepten, liederen, ideeén met het
oog op duurzaamheid, kunstwerken, puzzels
etc. van binnen en buiten de kerkelijke
gemeente voor jong en oud. De inhoud moet
iets te maken hebben met de tijd van bezinning
in de Veertigdagentijd. Met ook Witte
Donderdag, met Goede Vrijdag, met Stille
Zaterdag en met het Paasfeest zelf. Dus een
Brummen en Hall brede kalender, die ook
ruimschoots verspreid zal worden, binnen en
buiten de kerken. Het zal een heleboel werk en
voorbereiding met zich meebrengen: Wie
worden er benaderd, wie zorgt voor de
layout.... maar het kan een prachtige kalender
worden! We beginnen op tijd met de
voorbereidingen.

Als u denkt: Het lijkt mij heel mooi om hierin
mee te doen en te denken, meld u dan aan op
mijn emailadres: afkeboez@gmail.com met als
kenmerk/onderwerp: “Veertigdagenkalender
2024" Het overleg over de kalender gaat na de
zomervakantie beginnen. Eerder schreef ik dat
in mei vergaderd zal gaan worden maar dan
heeft wellicht iedereen al de zomer in het hoofd
en weinig lust tot nadenken over volgend jaar
Pasen en dat is te begrijpen. Ik zie uw
aanmelding tegemoet!

Afke Boezewinkel

Naar de film

Afgelopen filmavond zagen wij “The
atonement” (boete doen) en we stelden met
elkaar vast dat het een mooie en
indrukwekkende film was. Geslaagd op allerlei
manieren. Stof tot nadenken en tot napraten.
De volgende filmavond willen we de film “The
green mile” (1999) laten zien. Een
indrukwekkende film waarin goed en kwaad,
vooroordeel en respect maar ook het wonder
aan de orde komen. De film is gebaseerd op >>



een roman van Stephen King en speelt zich af in
de tijd rond onze eeuwwisseling én in de
dertiger jaren van de vorige eeuw in Amerika.
The green mile is het traject dat de ter dood
veroordeelden moeten afleggen naar de plaats
waar de straf ten uitvoer wordt gebracht op de
elektrische stoel. Dat gegeven lijkt in onze
perceptie huiveringwekkend. Dat is het ook.
Toch is het bijzonder om te zien met hoeveel
respect de mensen die veroordeeld zijn worden
behandeld. De film speelt zich af rondom de
gevangenen en de bewakers van het speciale
celblok. Maar het is ook een “raamvertelling”
Het verhaal begint in onze tijd en wordt verteld
door de hoofdpersoon van de film, bewaker
Paul Edgecomb die in zijn indrukwekkende rol
wordt vertolkt door Tom Hanks.

Een heel bijzondere gevangene is John Coffey,
vertolkt door de in 2012 plotseling overleden
acteur
Michael
Clarke
Duncan . De
bewakers
beginnen
gaandeweg
zijn verblijf
inde
gevangenis steeds meer te twijfelen aan zijn
schuld.....

Datum: 25 april a.s. Plaats: Pancratiuskerk.
Aanvang van de film: 19.30 uur. Deuren open
om 19.00 uur

Koffie en thee bij aanvang van de film. Er is geen
pauze. Na de film is er iets te drinken en de
gelegenheid tot napraten.

Catechisatie

In de afgelopen tijd zijn we weer zo ver het
mogelijk was op de donderdag avonden om de
twee weken bij elkaar gekomen om het boek
Leviticus door te spreken. Leviticus staat bomvol
richtlijnen en wetten. Over voedsel, over

hygiene, over hoe je je moet gedragen naar
andere mensen toe en over hoe je je moet
gedragen naar de natuur. Ook over het vieren
van de vierdagen.

Het doel van Leviticus is eigenlijk om de mensen
te leren het verschil te maken. Het stellen van
grenzen door eerbied voor je omgeving en
jezelf. Daarmee kun je het heilzame verschil
maken. Niet alles kan zo maar. Niet alles mag
zomaar. Door na te denken over wat je doet, eet,
neemt, hoe je omgaat met de andere mensen
om je heen en door respectvolle grenzen te
eerbiedigen, maak je juist ruimte voor werkelijk
waarderen van alles wat het leven te bieden en
te vieren geeft en heeft.

In Leviticus staat ook aangegeven dat de
Sabbath gevierd mag worden. De Sabbath is
een hele bijzondere en feestelijke dag in de
Joodse traditie. Daarom zijn we ook op een
vrijdagavond naar Amsterdam gereisd om daar
in de Liberaal Joodse Gemeente van Amsterdam
de komst van de Sabbath mee te vieren. We
waren zeer van harte welkom. Wel moesten we
ons van te voren aanmelden en werden we bij
de poort vriendelijk ondervraagd. Het blijft voor
de Joodse gemeenschap opletten. Men is
bezorgd over mogelijke aanslagen.

Het was een bijzondere avond.

Ter afsluiting van het seizoen gaan we nog een
keer een dagje naar Amsterdam, o.a. naar het
Joods Historisch museum.

Steeds behandelen we een bijbelboek en gaan
vervolgens naar een museum of gelegenheid
toe die de inhoud van het bijbelboek illustreert.
De catechisanten hebben de leeftijd van plm 16
jaar.

Na de zomervakantie (september/oktober)
beginnen we met Jozua en Richteren en Ruth.
Mocht je denken: dat lijkt me wel wat dan ben je
uiteraard van harte welkom. De data worden in
overleg vastgesteld omdat iedereen druk bezig
is met school, muziek, sport en andere dingen
die ook belangrijk zijn.

Afke Boezewinkel



Voorjaar

Lente doceert in begrijpen van leven

"De lente strooit haar bloesems over de aarde
en de lentewolken zweven door het
luchtruim, soms laten ze van geur
doortrokken regendruppels vallen, het leven
van de lentewolken is als een oceaan zonder
getijden over de aarde uitgestrooid".

Geen enkel jaargetijde kent zulke sterke
wisselingen in het weer dan de lente. Het kan
op dezelfde dag zowel winteren als zomeren.
De volksweerkunde: "Wie zichzelf bemint,
hoede zich voor maartse zon en aprilse wind".
Maar toch is de lente gewijd aan mooie dingen
die niets kosten, waaraan niemand ook maar
één euro verdient. In een tijd waarin agressie,
verharding en verloedering hoogtij vieren, wil
de lente ons leren iets te begrijpen van het
leven, van ons eigen leven, iets van zijn
grandeur. Dankzij het licht van de zon is het
weer lente, het licht wint het van het donker. De
lente is als de ziel van de natuur. Alles wordt
anders in de lucht, de wind, de wolken, de
regen, de mensen. De natuur barst open en
jubelt en trilt van kleur en begeerte.

Het mysterie van het heelal maakt zich gereed
om het "eigen wonder" opnieuw in blad en
bloem te beleven. De feestzaal wordt klaar
gemaakt. Als de roep van de grutto over de
velden klinkt, dan openen zich de
paardenbloemen en prijkt het paars van de
pinksterbloemen uit boven het prille gras van
de reeds zwak groenende weiden. De lente is
het jaargetijde van het tere groen, de bloesems
en het jonge leven. De lente houdt van ons, ze
vertelt het ons in de blauwe luchten en fluistert
het in de jonge blaadjes aan de bomen en
toont het in de kleuren van de bloemen. Ze
schreeuwt het uit in de wolkenluchten en geeft
de vogels liefdesliedjes te zingen. De lente
kleedt ons met warme zonnestralen en
parfumeert de lucht met natuurlijke geuren. De

signalen van de lente zijn niet alleen een rijke
inspiratiebron voor een breed terrein van het
leven maar bovenal doen ze ons beseffen dat
wij als mens altijd "natuur” zullen blijven.

Het licht van de lente loopt als een rode draad
door ons bestaan en wijst naar het feest van het
licht, hoop en verwachting, naar het Paasfeest
dat altijd valt tussen 22 maart en 25 april, in een
periode dat de dagen langer zijn dan de
nachten, als het licht het heeft gewonnen van
het donker. Pasen is het oudste feest op de
christelijke kalender en wordt gevierd na de
eerste nieuwe maan na het begin van de
astronomische lente (21 maart). Is het
bijvoorbeeld 22 maart nieuwe maan en valt 23
maart op zondag ,dan is dat de vroegste Pasen
die mogelijk is. De lente is een getuigenis van
de overwinnende kracht van de natuur. Nooit
schijnt de zon een helderder licht. Nooit zingen
vogels blijder tonen. Nimmer is de natuur zo
schoon als de lente is gekomen. Geen groter gift
kan een mens worden gegeven dan dit
lentegebeuren intens met ziel en lichaam te
beleven (eigen gedicht). Het licht van de lente
is dieper dan de oceaan en groter dan het
grootste verlangen in ons hart. De lente vertelt
ons dat geluk niet te koop is: Wat een geluk!

Grutto met jongen

De wezenlijke dingen van het leven zijn gratis.
De zon en vriendschap. Ze zijn ons zomaar
gegeven. In de lente gaat er een nieuwe wereld
open en zijn er iedere dag nieuwe bronnen om
van te genieten: Een vleugje zon, een rimpeling
van water, het ruisen van de wind, >>



het schelle fluitje van een vogeltje, het kleine
kievitje dat uit het ei komt en wolkenschepen
die zich weerspiegelen in het water. Het verrijkt
niet alleen het leven, maar geeft ook glans aan
het bestaan en helpt te ontdekken hoe de
simpelste dingen fraai gekleurd kunnen zijn. Na
een zwerftocht door de natuur ondervind ik
dikwijls, dat even stilstaan vaak een hele
vooruitgang is. Het hart doet dan in enkele
tellen, waar het hoofd soms jaren voor nodig
heeft. Het is alsof de natuur op schuine regels
recht schrijft, ofwel: De lente brengt licht waar
het donker is en brengt leven waar het dood is.

Catrinus Dijkstra

AED - (herhalings) cursus 2023

Binnenkort is het weer mogelijk om deel te
nemen aan de AED- (herhalings)cursus, die
wordt gegeven in de kerk. In ons kerkgebouw
hangt een AED om in noodsituaties snel hulp te
kunnen bieden. Het is goed om jaarlijks de
handelingen, die bij het gebruik van die AED
horen, te oefenen. Hierdoor kan er adequaat
worden gereageerd, wanneer dat nodig is.

De (herhalings-)cursus zal plaatsvinden op een
woensdagavond in de koffieruimte van de kerk.
Ook nieuwelingen zijn hierbij welkom.
Aanmelden kan tot 15 mei, via e-mail
secretarisbeheer@pknbrummen.nl of per
telefoon, 06 23 03 53 24.

Schroom niet, meld u aan!

Namens het CvK, Hetty Wijgman

Huub Oosterhuis

Afgelopen paaszondag
overleed Huub
Qosterhuis, een bekend
dichter en theoloog die
honderden liederen en
gedichten schreef.

Hubertus Gerardus Josephus Henricus (Huub)
Qosterhuis (Amsterdam, 1 november 1933 -
aldaar, 9 april 2023) was een Nederlandse
theoloog, dichter, uit de kloosterorde
verwijderde jezuiet en uitgetreden priester.
Zijn naam is verbonden aan de modernistische
tendensen binnen de Nederlandse
kerkprovincie na het Tweede Vaticaans Concilie
en de daarmee gepaard gaande polarisatie
tussen modernisten en behoudsgezinden.
Een bekend lied dat hij schreef is:

De steppe zal blaeien (1, 3)

De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan

Vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht.

De rotsen gaan open.

Het water zal stromen,

Het water zal tintelen, stralen,
Dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.

De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.

De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
Dode, dode, sta op,

Het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken,

Een stem zal ons roepen:

lk open hemel en aarde en afgrond
En wij zullen horen.

En wij zullen opstaan

En lachen en juichen en leven.



Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




andreashuis

U bent van harte
welkom bij de
vieringen en
ontmoetingen op
woensdagmorgen
vanaf 9.30 uur.
Twee keer per maand is er een viering en op de
woensdagochtenden dat er geen viering is,
laten we aan het koffie drinken een gebed en de
lezingen van die dag voorafgaan.

QOok is het secretariaat elke woensdag van 9.00
tot 12.00 uur open en telefonisch bereikbaar.
Altijd bereikbaar via de mail:
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen

Woensdag 10 mei:
Woensdagmorgensamenkomst

930 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: Hand. 15, 1-6; Joh. 15, 1-8

Woensdag 17 mei: Woensdagmorgenviering
930 uur:  Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Timmerman

Lezingen: Hand.17,15.22-18,1; Joh. 16, 12-15

Woensdag 24 mei: Woensdagmorgenviering
9.30 uur:  Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie

Lezingen: Hand. 20, 28-38; Joh. 17, 11b-19

Woensdag 31 mei: Woensdagmorgenviering
930 uur:  Taize-viering m.m.v. Andreaskoor
Lezingen: Sef. 3, 14-18a; Lc. 1, 39-56

Zie voor de weekendvieringen, parochieblad
Onderweg.

De weekendvieringen zijn ook nog steeds te
volgen via internet: www.12apostelen.nl

Klikken op het groene blok: “Vieringen” en
vervolgens op het icoontje “wereldbol met
koptelefoon” Kies voor “Kerkdienst gemist
Zutphen”. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u
direct meekijken door op de > toets in het
midden van de cirkel in de afbeelding te
drukken. Voor het bekijken van oudere
opnames, klikt u in de kalender bij de gewenste
datum.

Intenties

17-05 Henk Peters, Jo van
den Beld, Til Spitteler
-Meinderts, Trees
Broekhof-Saals, overleden
fam. Span-Gudden,
Trees Ottink- te Loeke,
overleden ouders
Sloot-Uiterweerd

24-05 Tonny Elshof-Hafkamp,
Liselore van den Berg,
Piet Willemsens

31-05 Jan Uiterweerd, Willemien Willemsen,
Bernadertt Holleboom, Mariet
Winckels-Geutjes, Gerard Dekkers,
Leida Uiterweerd-Sloot

andreaskoor

In de Goede Week op Goede Vrijdag zong het
koor met de cantorij in de Pancratiuskerk.

Het koor heeft Palmzaterdag meegezongen in
de viering met het Emmanuelkoor in de St. Jan
en op Eerste Paasdag samen met het
Emanuelkoor de Missa Quarta van C. Jaspers in
de St. Jan. >>



Op woensdag 17 mei is in het Andreashuis een

Mariaviering met bekende Marialiederen uit het

Weesgegroet van Frans Schubert en het Ave
Maria van W.A. Mozart.

Op 31 mei zingt in een Taizé-viering het koor
Veni Sancte Spiritus en bekende
meezingliederen.

Je ziet een mooie planning voor de repetities op

woensdagavond voor de komende tijd.

Met vriendelijke groet, Cisca van Middelkoop

Kerkhofberichten

Na plaatsing van het artikel in de vorige
Wegwijzer betreffende diefstal op het kerkhof,
meldde zich nog een rechthebbende. Ook hij
mist een dierbaar attribuut.

In het tijdschrift ‘de Begraafplaats’ een uitgifte
van de LOB (Landelijke Organisatie van
Begraafplaatsen) staat in de editie van apiril
2023 een artikel over diefstal op
begraafplaatsen:

‘Camera's zijn niet zaligmakend

Diefstal en vandalisme op begraafplaatsen, het
blijft een hardnekkig en vooral triest probleem. In
februari hield de LOB hierover een webinar. Eén
van de sprekers was Rodney Haan van het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid. Hij sprak over cameratoezicht. Wat zit
hier allemaal aan vast? En is plaatsing van
camera’s een goed (afschrik)middel om
vandalisme en diefstal te voorkomen en op te
lossen? Zijn advies: zet de camera’s zoveel
mogelijk uit. Sociale controle heeft meer effect!

Klusochtend kerkhof

Op zaterdag 13 mei staat de
voorjaarsklusochtend op het kerkhof gepland.
U bent vanaf 9.00 uur van harte welkom om
gezamenlijk ons kerkhof ‘zomerklaar’ te maken.

Uitbreiding van begraafmogelijkheid

.

Gemiddeld zijn er tussen de zeven en tien
begrafenissen per jaar. Kijkend naar de
beschikbare ruimte was een uitbreiding van de
achterste rijen een post op de begroting voor
2023. In maart en april is er een rij met grind
aan de rechterachterzijde aangelegd. Ook de
bestrating rondom het columbarium is
uitgebreid. Aan de linkerkant zal komende
weken grind worden opgebracht. Met deze
vooruitgang kan het kerkhof zeker weer een
flink aantal jaren vooruit.

De kinderen van de RK Pancratiusschool kunnen
voorlopig blijven spelen op het grasveld wat
door de school in bruikleen is van het kerkhof.

Jolanda Jansen-Peters
Beheerder en administrateur

Foto's uit het vexleden

Omschrijving

Pastorie van de RK-kerk. Oud huisnummer A484,
later genummerd Primulastraat 2. Afgebroken
in 1965.

Vervaardiger:  Robben, Henk (Fotograaf)
Periode: Omstreeks 1964
Auteursrechtnaam: Robben, Henk (Brummen)
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Brunch

Zondag 7 mei, inloop 10.00 uur
Brunch voor leden en
belangstellenden

Op de eerste zondag van deze maand hopen we
weer een gezellige, eenvoudige en lekkere
brunch te organiseren. Bij een vorige
gelegenheid was er een goede opkomst en
waren er boeiende gesprekken tijdens de
maaltijd.

Het is een leuke manier om elkaar eens op een
andere manier te leren kennen. U begrijpt dat er
vooraf dingen moeten worden ingekocht en
daarom is het van belang dat u zich even
opgeeft. Dat kan door een mail te sturen naar
jan@familierigterink.nl of een telefoontje naar
06-12604443.

Deelname is gratis. Bij de uitgang staat wel het
bekende rieten mandje voor een vrije gift.

Van harte welkom voor deze gezellige en lekkere
activiteit!

Zondag 21 mei, 10.00 uur
Zondagochtendconcert

Op deze zondagmorgen ontvangen we een
gemengd koor uit Zutphen voor een boeiend
concert.

Fermata, voluit Vocaal Ensemble Fermata, is een
klein gemengd koor dat zingt op bijzondere
momenten. Het koor verzorgt graag de
muzikale omlijsting van momenten waar U bij

stil wilt staan. Fermata beschikt over een breed
muzikaal repertoire dat geschikt is om bij
diverse gelegenheden te zingen.

Een nieuwe start, een opening of expositie, een
afscheid of uitvaart, jaarfeesten zoals
kerstviering of begroeting van de lente,
jubileum, herdenking.

Graag denken we met u mee om Uw bijzondere
moment muzikaal vorm te geven.

Zondag 28 mei, Eerste Pinksterdag, 10.00 uur
Sacrale Dans met Geertje Jansma

Op 2 april jl. dansten we met Geertje Jansma
deel een van een serie van twee sacrale
dansochtenden. Wat hebben de deelnemers
genoten van deze bijzondere manier van sacrale
elementen omzetten in beweging. Geertje zorgt
voor de juiste sfeer, 0.a. door in het midden van
de kerkzaal een liturgisch bloemstuk te
plaatsen. Op 2 april bestond het uit zes witte
bosjes bloemen en bladeren die duidden op de
zes zondagen in de Veertigdagentijd, rond een
grote glazen bol met een brandende kaars. De
bloemtakken over de vaas, symboliseerden de
lente en het nieuwe leven dat deel is van de
symboliek van Pasen. >>



De dansen verbonden ons met de aarde en de uitleg, de symboliek en de teksten die door

hemel en met elkaar. Geertje worden gebruikt maken ‘sacraal dansen
Ongetwijfeld zal Geertje Jansma weer nieuwe deel 2’ tot een mooie Pinksterervaring.
symbolen gebruiken met Pinksteren. ledere ledereen, van welke leeftijd ook, kan meedoen.
keer is het een belevenis om dit mee te maken

en te zien hoe anderen er van genieten. Toegang is gratis. Bij de uitgang staat een

Kom ook eens naar deze unieke activiteit. Haar mandje voor een vrije gift.

Impressie van de Sacrale Dans op 2 april jl.

Nieuws uit het Snuffelschuurtje

Duurzaamheid staat bij het Snuffelschuurtje hoog in het vaandel! Waarom nieuwe kleding kopen
als er nog zoveel mooie kleding is die nog prima een ronde mee kan. En het scheelt ook nog eens in

de portemonnee.
Wij hebben weer prachtige, fleurige zomerkleding in onze rekken hangen. Komt u gauw een keertje

kijken? Van harte welkom. ledere vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.
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Dagactiviteiten in een voormalige buitenplaats.
Comfortabel, huiselijk, gezellig

P

Zutphensestraat 390 - Brummen
Telefoon: 06-14884149
www.zigtrijk.nl

Kom eens langs, de koffie staat klaar!

@ Dec Landerije

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Uw vestigings makelaar: Bartelo Dijk
Zutphensestraat 292, Brummen
0575 -74 3090

www.landerije.nl | brummen@Ilanderije.nl

WANNL

» buitenschilderwerk
» Binnenschilderwerk

» Glaswerkzaamheden

Voor info en gratis offerte

Bel 0626858459 of mail info@msow.nl
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| Van der Bijl I
DIERVOEDERS

Voorstonden - Brummen
www.vanderbijldiervoeders.nl

morgana. vl

Uw Specialist voor boxsprings - ledikanten
linnenkasten - bedtextiel

Wij nodigen u van harte uit in onze winkel.
Peter en Gerbrand Verrij
Einsteinstraat 1, (in Eijerkamp) 0318-510479

VEENENDAAL
www.morgana-veenendaal.nl

)

Ophalen goederen iedere 1° zaterdag van de maand.
Opgeven bij Ans Elchof. Tel. 06 833 352 07 of op
deren@andr .l

Lol
KTor

installatietechniek BV

@ RAVENSHORST

centrale verwarming - loodgieterswerk
sanitair - gas - elektra
Vrijblijivend inlichtingen en prijsopgave

Werkplaats/kantoor:

Vulcanusweg 4, Brummen
Telefoon: 0575 - 561336
Telefax: 0575 - 562873

Gerritsen
Stucadoors

Fazantlaan 139

6951 JM Dieren

06 - 83604720
www.natuurlijkstrakkemuren.nl



Uw Specialist voor:
Dierbenodigdheden, Tuinartikelen,
Aquariumartikelen, Vijver

en Hengelsport

erritsen

GRAFMONUMENTEN

Dierenspeciaalzaak

TROPICA
Dambroek 10A - 7223 DV Baak

75- 9
0545+62.03 86 Ambachtstraat 41 - Brummen 0575 - 561 457
www.gerritsengrafmonumenten.nl Wilhelminaweg 26 A Dieren, 0313 - 415 997

Het Seizoen

voetreflex Plus

Ethel Brummelman

banketbakkerij

Eerbeekseweg 27
6964 BM Hall

06 3441 74 37

Brummen Zutphen Doetinchem Uttt
infosuoetreflexhetselzoen.nl
www.jolinkbanket.nl

Slagerij
VAN DIJK

* 1e kwaliteit rundvlees uit de regio

* varkensviees zonder antibiotica
0 P T l E K * eigen worstmakerij

* complete bbg en warm/koud buffetten verzorging

brillen contactlenzen oogzorg G S

Arnhemsestraat 9a Brummen Slagerij van Dijk
0575- 56 35 15 info@hanno-optiek.nl

vakschilders TEN BROEI(

LOODGIETERSWERK - SMEDERIJ - IJZERWAREN

RIJWIELEN TUINARTIKELEN

Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen
Tel.: (0575) 56 62 30 Fax: (0575) 56 55 13| | Voorsterweg 20 BRUMMEN 0575 561458
info@tenbroekbrummen.nl




