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Langzaamaan komen we in de lente terecht.
Langzaamaan voelen we ook dat de kracht van
de zon toeneemt. We hebben er lang op
moeten wachten. En we zien ook steeds meer
caravans en campers op de opritten staan.
Mensen pakken hun boeltje in, trekken er op
uit. Reizen heeft iets met verlangen te maken.
Een verlangen om ergens te zijn waar je nu nog
niet bent. In de Romantiek was dat een thema:
de onrust in je ziel, het verlangen om verre
horizondten op te zoeken, verlangen naar wat
nog niet is. Een land, een leven, een geliefde,
een toekomst...

Zondag vieren we de dienst van Schrift en
Tafel. Samen met Joop Neijenhuis die de
Cantorij aanzwaait en inspireert en met de
diakenen hebben we de viering voorbereid.
Reizen speelt daarin een belangrijke rol. Ruth
volgt haar hart als zij uit haar geboorteland
meegaat met Naomi om een nieuwe toekomst
op te bouwen in Israel. Zij vindt daar niet alleen
een nieuw land, maar zij vindt daar ook haar
geliefde op de dorsvloer van het leven. Zo
mogen mensen onderweg elkaar tot heil zijn op
de levensakker, zo mogen we temidden van
alle gebrokenheid met elkaar het brood delen
en de wijn drinken, verlangend naar heelheid
en heil. En liefde is daarbij in zovele vormen

mei 2023
week 18

van oprechtheid hetgeen mogelijkheden schept
die je nog niet had bedacht.....

De Cantorij olv Joop Neijenhuis zet de dienst
muzikaal luister bij. Willy vd Hoek en Diny
Dobbenberg bespelen respectievelijk de gitaar
en de accordeon tijdens de viering.

Allen hartelijke welkom! We starten de dienst in
de banken in de kerk en we zullen tijdens de
viering van het avondmaal plaatsnemen in de
kring vooraan in de kerk. Afke Boezewinkel

Van de diaconie...

Zondag dienst van Woord en Tafel, wij
verheugen ons erop u weer te mogen
ontmoeten tijdens deze viering. Samen met
Afke en Joop mochten wij voorbereiden.

Er is ook een collecte, weer dichtbij: Stichting
Naaste Zutphen, een interkerkelijke
vrijwilligersorganisatie die (ex-)gedetineerden
helpt bij terugkeer in de maatschappij.

Hen bezoeken, een luisterend oor zijn, een
briefwisseling, contact onderhouden tussen
vaders/moeders en hun kinderen, hoop en
vertrouwen geven voor de toekomst.

Omzien naar elkaar, troosten, bemoedigen,
allemaal vrijwilligers die zich inzetten, uitzicht
bieden naar een nieuw , ander leven.

Onze bijdragen zijn van harte welkom!
NL37RABO0311052878 t.n.v.collecte Diaconie
m.v.v Naaste. En bij het uitgaan van de kerk.
Voor Het Passion in Hummelo gaf u 415,40
euro!

Heel blij mee! Goede zondag, Ank




Gemeenteavond 10 mei a.s.

Tijdens de gemeenteavond zijn er twee belangrijke
onderwerpen die we met u willen bespreken.

° Het beleidsplan voor de nieuw te vormen
Protestantse Gemeente Brummen-Hall.

Inmiddels heeft de kerkenraad het nieuwe concept
beleidsplan voor de fusiegemeente

besproken en goedgekeurd. Zoals aangegeven
willen we het beleidsplan tijdens de gemeenteavond
met u bespreken. Om het voor iedereen zo
toegankelijk mogelijk te maken hebben we besloten
om het Credo en de Missie-Visie alvast aan u voor
te leggen.

° Het opstarten van de beroepingsprocedure voor
een nieuwe predikant i.v.m. het naderende
emeritaat van ds. Jan Ek.

Credo “Aandacht ”

Aandacht voor het geheim van Gods
aanwezigheid

Aandacht voor Gods aanwezigheid kunnen we
elkaar niet opleggen of voorschrijven.

We kunnen elkaar wel uitnodigen om er ruimte voor
te maken ook omdat we gemakkelijk

gesloten raken voor het geheim van Gods
aanwezigheid. We lopen ook snel aan ons zelf
voorbij door onze volle agenda’s.

Aandacht voor elkaar

Wij geloven dat aandacht voor elkaar van
levensbelang is. Zoals Jezus mensen zag staan, zo
is ons verlangen dat aandacht voor elkaar vorm
krijgt in het pastoraat, maar ook in de eredienst, in
het kringwerk, de koffieochtenden, vespers en de
gezamenlijke maaltijden.

Aandacht voor de ander

Omdat we geroepen zijn om ‘licht voor de wereld en
zout voor de aarde’ te zijn. Zoals we bidden voor
het welzijn van onze medemensen en onze
samenleving, zo dragen we ook daadwerkelijk bij
aan een herbergzame en liefdevolle samenleving.
Dit krijgt vorm in het diaconaat, in de deelname aan
maatschappelijke ontwikkelingen dichtbij of veraf, in
aandacht voor een verantwoorde omgang met de
aarde.

Missie / Visie
Hoe klinkt ons lied van verlangen.

Als nieuwe protestantse gemeente Brummen — Hall
willen we in dit document te kennen geven wie we
zijn, wat onze missie is en hoe we hier samen
invulling aan willen geven.

Hiervoor hebben we elkaar als kerkenraden
meerdere keren ontmoet, om elkaar te leren kennen
en samen te komen tot een missie en visie, die
aansluit bij de gezamenlijke wensen.

Wat geloven we:

De melodie.

Het hart van de kerk klopt in Jezus Christus. Zijn
leven, zijn open houding zonder oordeel naar
mensen toe, zegenend. Door hem te volgen
belichamen we zijn leven in het hier en nu.

Zo proberen we de liefde van God te delen en ons
te laten inspireren door zijn Heilige Geest.

We laten ons inspireren door de Bijbel als Gods
woord. Onze bron bestaat uit het Oude- en het
Nieuwe testament. Het woord in haar geheel,
waarin Jezus handelen en wandelen aan het Licht
zijn gekomen. Het Woord waardoor we worden
aangesproken op onze opdracht in deze wereld,
dienen en delen. leder geeft daaraan op eigen wijze
gestalte.

De missie die we voorstaan hebben we als volgt
omschreven:

Het vieren van de zondagse dienst vormt de kern
van de gemeente. Met alle middelen die ons ten
dienste staan wordt het Woord vertolkt. In de
diensten is ruimte voor muziek, spiritualiteit en
reflectie. Het is ook een plaats van ontmoeting en
aandacht voor elkaar.



Gemoedelijkheid, geborgenheid en een goede sfeer leder wensen we een prachtige meimaand toe!

zijn essentieel. Hartelijke groet, Dinanda Ek. tel. 06-26960958.
We richten ons ook op onze medeburgers en
mensen wereldwijd die onze hulp nodig hebben, of ~ Graag even aanmelden, dan wachten we voor de

die vanuit die wereld op ons af komen.

start op elkaar bij de kerk.

De visie die we voorstaan hebben we als volgt
omschreven:

Een open en begripvolle gemeente te zijn,
geinspireerd vanuit de bron van het evangelie en
ons niet verschansen binnen de muren van de kerk,
maar er ook zijn voor onze dorpsgenoten. Waar
mogelijk proberen we ons lied van verlangen ook op
hen over te brengen.

Dit doen we door te laten zien hoe we zorgzaam,
belangstellend en met oog voor elkaar in de
gemeenschap staan. Zowel voor jong, minder jong
en ouderen.

Dit is een taak voor ons allemaal, onze
voorgangers, maar ook de van gemeenteleden.
Samenwerken met de lokale
geloofsgemeenschappen en diverse vrijwilligers
organisaties om ons in te zetten voor de noden in
onze dorpen.

Als kerk hebben we een verantwoordelijkheid als
het gaat om rechtvaardigheid, duurzaamheid en
voor een respectvolle omgang met de aarde.

Ook zin in een ochtendwandeling op
Hemelvaartsdag 18 mei?

Een stukje ‘Himmel auf Erden’ beleven.

We starten om 6.50 uur bij de kerk en wandelen
langs de IJssel en bij het gemaal van Cortenoever
gaan we langs het andere fietspad terug.

We hopen rond kwart voor tien in de kerk te zijn
voor de koffie en de viering om tien uur mee te
mogen maken met hemelse muziek en mooie
foto’s.

Orgelspel

Het concept is verleden jaar uitgeprobeerd en was ) ] ) .
geslaagd. Mededelingen door de ouderling van dienst en diakenen



Gemeente gaat staan voor het aanvangslied:
Zingen: NLB 718: 1, 2

Bemoediging en begroeting

Zingen: NLB 718: 4
Gemeente gaat weer zitten

Gebed, omzongen door NLB 736: [ (allen), 2 (allen), 3
(allen)

Loflied: NLB 871: I (cantorij) , 2 (allen), 3 (allen), 4
(allen)

Lezen: Ruth 3: 1-15
Zingen: Cantorij: “”’Vertrouwen” (voor Ruth)
1 Instrumentaal 2¢ keer cantorij 3¢ keer allen

Een maaiveld in het morgenlicht;

hier lees ik leven bij elkaar

Volledig weet ik Jou nabij,

geborgen in ons ik en Gij,

Wordt trouw en vriendschap steeds meer waar.
Zo sta ik voor Jouw aangezicht.

Lezen: Lezen: 1 Korintiers 13 “Zonder liefde ben je
nergens”

Overdenking
Zingen: “Adembenemend nieuw”’

Iste keer cantorij, 2d¢ keer allen

Reizend door vreemde landen altijd een ander,
ontheemd, onthecht, niet meer wetend wie nu in jou
thuisgekomen.

Voorbij het verbergen nu ik me weet geborgen,
eenzaamheid, je zong haar zachtjes weg,

louterde mij het licht in.

We zijn wie we niet waren, andere zielen,
onontkoombaar voorgoed aangeraakt, adembenemend
nieuw...

Voorbeden

Inleiding en nodiging
Zingen: ”De tafel der armen”

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar bevrijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?

En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen,

heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te
vernieuwen.

Nodiging en aanhef:

rinuzfek: Anneke van der Heide
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Allen:

3 Zo’n wereldhuishouden te zijn
van dromen gaan door muren

zo één van brood en wijn te zijn
Gemeenschap die zal duren

Cantorij:

4 als adem licht en water zijn
voor ieder vrij gegeven

van aarde het geschenk om niet
waar elkeen van kan leven
Allen:

één lichaam en één bloed te zijn
van graankorrels verenigd

van vele druiven éne wijn

de noden zijn gelenigd

Instellingswoorden

Samen bidden we hardop en ronduit het Onze Vader...

Vredegroet
Nodiging, breken en delen van brood en wijn

Wie of wat je ook bent,

je bent van harte welkom

om met ons te breken en te delen.
Maar alsjeblieft:

Als je van dit brood eet
bedenk dan in je ziel

zeg tot je hart

dat een nieuwe wereld

komen moet en komen zal
waar brood genoeg en vrede is
voor ieder mens.



Als je drinkt uit deze beker

wijd je toe

met hart en ziel

aan een nieuw verbond van mensen

zoals Hij deed.

Breken en delen; tijdens breken en delen zingt de cantorij
NLB 681: Vene Sancte Spiritus, tui amoris ignem
accende,

Veni Sancte Spiritus

(Kom Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde)

Dankgebed

Slotlied: NLB 993: “Samen op de aarde, dat beloofde
land”
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want Hiij houdt in  stand

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten

wat Hem toebehoort.

3. 't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,

om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4. om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen

gunt Hij het bestaan.

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,

nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis;

Heenzending en zegenbede

Cantorij: Reislied....

Binnenkort is het weer mogelijk om deel te nemen aan de
AED-(herhalings)cursus, die wordt gegeven in de kerk.
In ons kerkgebouw hangt een AED om in noodsituatie
snel hulp te kunnen bieden. Het is goed om jaarlijks de
handelingen, die bij het gebruik van die AED horen, te
oefenen. Hierdoor kan er adequaat worden gereageerd,
wanneer dat nodig is.

De (herhalings)cursus zal plaatsvinden op een
woensdagavond in de koffieruimte van de kerk. Ook
nieuwelingen zijn hierbij welkom. Aanmelden kan tot 15

mei, via e-mail secretarisbeheer@pknbrummen.nl of per
telefoon, 0623 03 53 24.

Schroom niet, meld u aan! Namens het CvK, Hetty
Wijgman

CJW Zomerkamp

Droom mee met CJW Zomerkamp: inschrijving
geopend!

Het jaarlijkse CJW Zomerkamp komt er weer aan!
Van 8 t/m 15 juli 2023 gaat CJW weer op kamp.
Dan zullen meer dan honderd kinderen zich
vermaken in de bossen van Zeddam. Tijdens dit
kamp speel je veel spellen, slaap je in tenten, en eet
je samen. Dit alles gebeurt onder leiding van een
grote groep enthousiaste vrijwilligers. De jongste
kinderen (6 t/m 9 jaar) kunnen een weekend mee en
de oudere kinderen (10 t/m 17 jaar) een week. Meer
informatie en opgeven kan via www.cjw-
brummen.nl.

Droom mee met

WZomerkamp!

njedromen kan alles g

8t/misjuli XeS

Meld je aan op www.cjw-brummen.nl
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Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond bij
onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman

Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar:
nieuwsbrief@pknbrummen.nl



	Zondag 8 mei 2023
	Van de diaconie...
	Gemeenteavond 10 mei a.s.
	Dag wandelaar!
	Herdenking 4 mei Brummen
	Orde van dienst
	Orgelspel
	Mededelingen door de ouderling van dienst en diakenen
	Gemeente gaat staan voor het aanvangslied:
	Zingen: NLB 718: 1, 2
	Bemoediging en begroeting
	Zingen: NLB 718: 4
	Gemeente gaat weer zitten
	Gebed, omzongen door NLB 736: 1 (allen), 2 (allen), 3 (allen)
	AED – (herhalings) cursus
	CJW Zomerkamp
	Over de nieuwsbrief

