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Pinksteren

Op 28 mei aanstaande vieren we het
Pinksterfeest. Het wordt ook wel eens de
“verjaardag van de kerk” genoemd. Vanaf dat
bezielende moment vliegen de deuren open en
gaat als het ware het dak er af bij de vrienden
van Jezus. Ze spreken alle talen van het hart, ze
lijken wel dronken van vrolijkheid en het vuur
vlamt op in hun koppen, de vlammen van het
betoog van hoe geweldig het is wat ze de
wereld te vertellen hebben.

Een boodschap van liefde, een verhaal van
gelijkwaardigheid. Van mensen die de toekomst
zien opspringen en gloren, een toekomst van
alles samen en niemand meer aan het
versukkelen in een verknoeid bestaan. Genezen
zijn de beknotte botten, helder is de
vertroebelde blik, luisterrijk het verdoofde oor,
jubelend de stomgeslagen monden. Dansend
de lamlendige ledematen. Mannen en vrouwen
in een rijdans van “samen staan en gaan we
ervoor,’ niemand minder, de rijkaard en de arme
sloeber vullen elkaar aan opdat een ieder
uitbundig het feest van genoeg kan vieren. En
dat alles georkestreerd door de goede God en
Zijn Zoon Jezus.

Nou zou je kunnen zeggen: Poeoeoe wat een
élan! Wat een vertrouwen ook in zoiets volstrekt
ongrijpbaars als de Geest! Je ziet het niet, je
moet er maar op vertrouwen dat Zij waait
waarheen God wil en waar wij Haar bidden met
ons mee te gaan. Maar ja.

Niemand zal kunnen ontkennen dat sinds dat
bruisende moment af en toe behoorlijk de klad
is gekomen in dat feest dat de kerk zou moeten
zijn. In het kader van zuivere leer en ware kerk is
er door de eeuwen heen sindsdien behoorlijk
veel geleden en vlamden vooral de
brandstapels op. Uiteraard zijn er, aangespoord
door de Goede Geest, ook enorm veel prachtige

menslievende en dappere dingen gebeurd.
Door mensen die aangevuurd werden door het
goede in het geloven, geinspireerd door die
gemeenschap van mensen die kerken ook
kunnen zijn.

Ik denk dat we als geloofsgemeenschappen
geroepen blijven om dat wat echt de bedoeling
is wat boven het maaiveld van de wereld uit te
houden. Dat “ja!" voor het goede leven van alle
mensen, dat “nee!” tegen onrecht. Het
evangelie is blijde boodschap. Dat wil niet
zeggen dat het een populaire boodschap is.
Want het evangelie klaagt de grote monden en
de machten ook aan.

Soms vrees ik dat ieder blijmoedig perspectief
tegenwoordig gesmoord wordt in het
bedrijfsjargon van targets en doelen die
gehaald moeten worden; de bedrijfsmatige
termen vliegen je om de oren in plaats van de
wapperende wieken van de Geest. Het heeft de
vleugels van de Geest behoorlijk gekortwiekt en
heeft haar klauwen geslagen in de vrijheid van
haar waaien waarheen God wil. Dat we daar
maar op moeten durven vertrouwen. 't Is eng
en spannend ja, want je kunt het niet
vastleggen. Het is dan ook een waagstuk waar
je elkaar hard bij nodig hebt. Durven zien waar
zomaar ineens opbloeit en gebeurt waar je hart
van opspringt. Waar van je op dat moment,



soms heel even ziet: Dit is het, ditis de
bedoeling en dan is het misschien ook ineens
weer weg. Maar je kunt door, omdat je weet:
Ergens in de akker van het leven ligt die schat,
bloeit de steppe op. Zo hebben de eerste
volgelingen van Jezus het ook vol moeten
houden.

Ik denk dat we met Pinksteren bepaald worden
bij het vertrouwen dat wij mogen hebben in de
ongrijpbare werkelijkheid van Gods
aanwezigheid in het bestaan van mensen, in het
woelen der gehele wereld. Wat is geloven
anders dan je durven toevertrouwen aan het
ongewisse. Dat betekent niet dat we stil moeten
gaan zitten wachten. Maar laten we vooral met

veel vreugde mogen zijn die we zijn, een
gemeenschap van mensen van goede wil, die
het verschil willen maken in deze wereld vol
uitdagingen. De vruchten van de Geest worden
niet voor niets genoemd: Liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

“Daar kan niemand iets tegen hebben,” zegt
Paulus in zijn brief aan de Galaten. Inderdaad.
Het lijkt me zeer de bedoeling dat we daar,
biddend dat dat lukt, werk van maken. Moge
het Pinksterfeest in onze hoofden en harten
uitbreken. Het is zo nodig in deze wereld!

Afke Boezewinkel

KWF zoekt collectanten in de gemeente Brummen

Het KWF-collecteteam in de gemeente Brummen zoekt vrijwilligers die in de week van 3 t/m 9

september 2023 willen meedoen aan de huis-aan-huis collecte voor KWF Kankerbestrijding. “Het is
een makkelijke en dankbare manier om je in te zetten voor een goed doel’, aldus Elze Wilbrink van
het collecteteam. “Al loop je maar één avondje, 2 uurtjes. Elke hulp is welkom! En wandelen is nog

gezond ook

Ee op de drie mensen in Nederland krijgt kanker. Dat maakt het ook dit jaar weer heel belangrijk om
geld op te halen voor KWF. Bijna iedereen wordt wel geraakt door deze ziekte. Of je het nu zelf
hebt, of iemand in je omgeving. De impact van kanker is heel groot.

Steeds beter behandelen

Door geld op te halen, kunnen we echt een verschil maken. Dankzij alle onderzoeken waarin KWF
heeft geinvesteerd, is kanker steeds beter te behandelen. Nu overleeft gemiddeld 66% van de
patiénten de eerste vijf jaar. Bij de oprichting van KWF was dit slechts 25%.

lets geven? Even scannen

Hoewel KWF dit jaar voor het 74e jaar op rij collecteert, is het er door de jaren heen wel moderner
op geworden. Zo lopen sinds vorig jaar alle collectanten van KWF met een collectebord met
QR-code, in plaats van een collectebus. Doneren werkt heel simpel. Met je smartphone scan je de
QR-code die op het collectebord staat, je past eventueel het bedrag aan en de betaling verloopt
vervolgens via iDEAL.

Meld je aan
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op te halen in onze gemeente? Je bent van harte
welkom! Meld je aan via kwf.nl/wordcollectant of mail naar kwfgemeentebrummen@gmail.com



Zondag 11 juni, 10.00 uur: ~ Samenkomst, voorganger Jan Rigterink
Zondag 25 juni, 11.00 uur:  Afsluiting van het seizoen 2022-2023

OECUMENISCHE BERICHTEN

Agenda van de kerken

Protestantse Gemeente

ledere dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur:  Inloophuis Open Deur

ledere 2e dinsdagavond van de maand: Gezamenlijke maaltijd Open Deur
Dinsdag 30 mei, 19.30 uur: Film

Woensdag 21 juni, 21.30 uur: Midzomernachtsfeest, erf fam. Wijgman

Vrijzinnigen lsselstreek
Zondag 4 juni, 10.00 uur: Het werk van DiyoNepal

Hongexrpot

Voor onze projecten in India en Armenié is in het eerste kwartaal van 2023 bijeengebracht:

Giften op de bank: NL 63 ABNA0532 5110 93, t.n.v. Actie Hongerpot:

uit Brummen € 1400,74
van elders €1033,00
Hongerpotjes, opgehaald in februari € 870,50
Collecte t.g.v. de uitvaart van mevrouw M. Winckels 920,00

€
Diaconie Hall € 200,00
Verkoop kaarten € 50,00
Maaltijden in de Pancratiuskerk € 35,70
Snuffelschuurtje € 500,00
Via donatieknop flessenautomaat Jumbo € 179,75
Voor studie meisjes € 160,00
Voor opleiding verpleegkundige € 60,00
Voor medicijnen leprapatiénten € 100,00
Rente van de bank € 0,57

Samen €5510,26

Heel hartelijk dank voor de giften en speciaal voor de grote giften vanuit Brummen en van elders!



Diensten Bijbelleesrooster

Zondag 28 mei: Pinksteren zo 28 mei Psalm 119:9-16
10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel ma 29 mei Spreuken 23: 1-11
Collecte:  Zending di  30mei Spreuken 23: 12-21
Autodienst*; Mevr. D. Thomassen, tel. 563467 wo 31 mei Spreuken 23: 22-35
do  1juni Spreuken 24: 1-12
Zondag 4 juni vr 2 juni Spreuken 24: 13-22
10.00 uur: Ds. J. Aantjes za 3 juni Spreuken 24: 23-34
Collecte: Rampenhulp
Autodienst®: Dhr. JW. Brummelkamp, zo  4juni Psalm 119:17-24
tel. 06-38920272 ma  5juni Spreuken 25:1-10
di 6 juni Spreuken 25:11-20
Zondag 11 juni wo  7juni Spreuken 25: 21-28
10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel do  8juni Psalm 119: 25-32
Collecte:  Diaconale vakantieweken vr 9juni 1 Timotedls 1: 1-11
Autodienst®: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025 za 10juni 1 Timoteds 1: 12-20
Zondag 18 juni: Koken met passie zo 11 juni Psalm 13
10.00 uur: Ds. J. Ek ma 12juni 1 Timotels 2: 1-7
Collecte: Werelddiaconaat (Columbia) di  13juni 1 Timoted(s 2: 8-15
Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531 wo 14 juni 1 Timotels 3: 1-13
do 15juni 1 Timotels 3: 14-4:10
Zondag 25 juni vr  16juni Psalm 119:33-40
10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel za 17 juni Mattels 7: 13-8:1
Collecte:  Eredienst
Autodienst®: Dhr. J. Regelink, tel. 560227 zo  18juni Mattels 8:2-13
ma 19 juni Mattedis 8: 14-22
Zondag 2 juli di  20juni Mattels 8: 23-34
10.00 uur: Ds. J. Aantjes wo 21 juni 1 Timotelis 4: 11-16
Collecte:  Landelijk jeugdwerk do 22juni 1 Timotelis 5: 1-16
Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, vr 23juni 1 Timoteds 5: 17-25
tel. 06-38920272 za 24juni 1 Timoteus 6: 1-10
((/(, c){( zo  25juni 1 Timotelis6:11-21
~ ma 26 juni Psalm 49

di  27juni Mattels 9: 1-17
wo 28 juni Matteus 9: 18-24
Koffiedrinken: ledere zondag voor (vanaf 9.30 do 29juni Mattels 9: 35-10:10
uur) en na de dienst. vr 30juni Mattels 10: 11-20
*Autodienst:  Bellen zo mogelijk op za 1 juli Mattels 10: 21-33
vrijdagavond tussen 18.30 en
19.30 uur.

—
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We leven mee

Gedoopt

Wanneer we dit schrijven moet de viering nog
plaatsvinden. Het is dus vooruit- en terugkijken
tegelijk. Maar zondag 21 mei mochten we
feestelijk vieren omdat Lonneke en Roel
aangaven hun dochter Sophie graag te willen
laten dopen.

Een wonderlijk mooi moment wanneer we
nieuw leven in ans midden mogen begroeten.
Dopen is aangeraakt worden door de liefde van
God uit de hemel. Dat geldt voor iedereen! Bij
de doop maken we dat heel even zichtbaar. Je
ziet er daarna niets meer van maar je bent wel
aangeraakt en dat maakt voor jou het verschil.

Koken met Passie

Voor zondag 18 juni zijn we met
voorbereidingen bezig om weer te gaan koken
met passie. Het zou fijn zijn om op die zondag
een beetje extra tijd re reserveren voor de
ontmoeting met elkaar. Na een korte viering
gaan we samen aan de slag om gezellig met
elkaar te kunnen eten. ledereen kan meedoen,

daar wordt voor gezorgd.
o o 7

Jong en oud samen. Een beetje vakantie-gevoel
zullen we maar zeggen.

Uit de Pastorie Oude Eerbeekseweg 1C
Wij hebben het Pinksterfeest gevierd! Zo
verwonderlijk hoeveel vertrouwen Gods Geest
in ons mensen heeft dat ze bij ons komt
aanwaaien, in ons wil wonen.

Wij zouden wel willen vragen: Overschat ons
niet. Want zal het ons lukken om de kracht te
vinden om telkens opnieuw te durven
beginnen. Daarom blijven we bidden: Kom
Schepper, Geest van God, wees in ons en om
ons heen met al uw kracht, vergeving en liefde.
Beziel ons in Jezus naam.

We gaan de zomer tegemoet. Van 24 juni t/m 21
juli hopen wij van onze vakantie te mogen
genieten. In die periode neemt Afke
Boezewinkel waar.

Vriendelijke groet, Jan Ek

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen geven ons geen namen door
van hen die daar verblijven.

Wij willen graag iedereen bezoeken en zijn dus
aangewezen op (familie van) de patiént die ons
doorgeeft dat er een ziekenhuisopname heeft
plaatsgevonden. Wij hopen op goede
informatie.

Verpleegtehuizen

De volgende gemeenteleden verblijven in
diverse tehuizen in de omgeving. Een kaartje of
andere blijk van meeleven wordt erg op prijs
gesteld.

Zet wel uw adres op de achterkant van de kaart.
Mocht een patiént naar een andere locatie zijn
verhuisd, dan wordt de kaart niet meer
doorgestuurd maar teruggezonden naar de
afzender.

In Sutfene, Coehoornsingel 5, 7201AA Zutphen:
Mevr. F. Schoonman-Hut

In Zorgresidentie Zonneburg, Rijksweg 6, 7399
AB Empe: Dhr. H.C. Diekema >>



In “Sensire Den Ooiman’, Groot Hagen 6, 7009 !
poae— Vakantietas 2023

Mevr. M.S. Kabel-Hakkenberg
Al een aantal jaren organiseren de diaconieén

In Woonzorgcentrum “Het Spijk’, van de kerken Eerbeek, Hall en Brummen de

Zutphenseweg 202, 7211 EK Eefde: actie Vakantietas. Als de vakanties beginnen

Mevr. G.M. Hekman-Hagen worden er plannen gemaakt om uit te gaan,
ergens ver weg of ergens dichtbij. Maar lang

In “Het Ikenberghuis’, Studio 5, Nieuweweg niet iedereen heeft voldoende financiéle

143, 7009 HB Doetinchem: middelen om uitbundig vakantie te vieren. Die

Mevr. HJ. Eggink-Hanskamp mensen blijven thuis, gaan een dagje uit,

trakteren op ijs of een patatje.
In “De Beekwal’, Derickxkamp 27 k. 0, 6961DZ Wij willen weer ruim honderd vakantietassen

Eerbeek: Mevr. W. Breukelaar-Heezen vullen met o.a. stiften om te kleuren, tekenen,

een voetbal, stoepkrijt, lekkers, tegoedbonnen
Zorggroep Apeldoorn e.o. locatie Pachterserf, voor ijs, speeltuin, jeu de boules, stripboek, of
woning 6, Sprenkelaarshof 101, 7323 XE een pannenkoek.

Apeldoorn: Mevr. G.J. Hermans-Wijnia
De tassen bestellen we voor één euro bij Kerk in

Huize de Polbeek, afdeling Drogenapstoren Actie. Weet u nog een kind dat in aanmerking
k. 609, Van Doorenborchstraat 1, zou kunnen komen, geef het aan een van de
7203 CA Zutphen: Dhr. G.J. van Mourik diakenen door.

Wij werken samen met de gemeente Brummen
en de Voedselbank en dat werkt heel goed. Alle
adressen en gegevens zijn geheim, maar niet
voor de diaconie.

Op 7 juli begint de zomervakantie, dan delen wij
de tassen uit. Zo mogelijk collecteren we in de
kerk voor een bijdrage voor deze actie, u kunt
ook nu al een bedrag overmaken naar
NL37RAB00311052878 t.n.v. Collecten Diaconie
m.v.v vakantietas.

Wie, wat, waar

Voor iedereen die binnen onze
kerkgemeenschap iets heeft te melden over
een zieke, voor een bloemetje, een blijde
gebeurtenis, als je bezoek wilt hebben, enz.
kunt u terecht bij de volgende

Dank en hartelijke groet, Ank v.d. Woude

contactpersonen:

Ds. J. Ek tel. 561450

Ds. A. Boezewinkel tel. 06-82423546
H. Koekoek tel. 564025

Actie Vakantietas in 2023




Gemeenteavond

Op woensdagavond 10 mei waren zo'n zestig
gemeenteleden aanwezig in de vergaderzaal
van de Pancratiuskerk voor een
gemeenteavond. Er zouden deze avond drie
onderwerpen aan de orde komen:

- De fusie met de Protestantse Gemeente
Hall-Voorstonden.

- Het beleidsplan.

- De beroepingsprocedure voor een nieuwe
predikant.

Voorzitter Henk Koekoek opende de
bijeenkomst met een inleiding n.a.v. een artikel
in het dagblad Trouw over ‘Geloven is loslaten’
Vervolgens stelde hij de fusie met de
buurgemeente Hall-Voorstonden aan de orde.
Hall-Voorstonden is genoodzaakt te kijken naar
fusiemogelijkheden, omdat men onvoldoende
ambtsdragers kan vinden. Na mogelijkheden
met buurgemeenten te hebben onderzocht is
uiteindelijk voor Brummen gekozen.

Het fusieproces verloopt traag, omdat Hall eerst
een regeling moet treffen met de stichting die
het kerkgebouw zal overnemen. De financiéle
positie van Hall is zodanig dat de verbintenis
met hun predikant ds. Aantjes voor acht jaar
gegarandeerd is. Zij is er voor 0,6 fte in dienst.
De laatste zondag van de maand zal er na de
fusie in Hall geen dienst meer worden
gehouden.

Na de fusie zal Hall als derde wijkgemeente van
Brummen worden aangemerkt, ervan uitgaande

dat elke predikant/pastor zijn eigen wijk heeft.
Er komt één diaconie en alle taakgroepen zullen
worden samengevoegd. Na de zomer zullen de
kerkenraden al als één raad fungeren. Er komt
één actie Kerkbalans.

Over het beleidsplan wordt opgemerkt dat de
kerkenraad nog eens moet kijken welke
onderdelen onder ‘credo; ‘missie’ en 'visie’
gerangschikt dienen te worden. Ook dient er
aandacht te worden gegeven aan activiteiten
die verder gaan dan onze kerkmuren zoals: BBO,
Open Deur, Creagroep, Lente- en Wintermarkt,
etc.

Op 13 maart 2024 gaat ds. Ek met emeritaat. In
de meerjarenbegroting is ruimte voor een
predikant met 1 fte dienstverband. Dat zou een
uitbreiding met 0,4 fte zijn ten opzichte van de
dienstverbanden met de huidige predikanten.
De kerkenraad heeft inmiddels een profielschets
opgesteld voor een nieuwe predikant. Enkele
aanwezigen zouden graag deze schets willen
zien. Deze zal via de Nieuwsbrief en de
Wegwijzer worden gepubliceerd. De gemeente
kan namen aandragen van personen voor de
beroepingscommissie. De commissie zal uit ca.
zeven personen bestaan.

Bij de rondvraag werd gevraagd wat er gebeurt
met ons kerkgebouw. Het antwoord van de
commissie die zich daarmee bezig houdt was
dat er even niets gebeurt. Het wachten is op of
er geld beschikbaar komt voor een nieuw
onderzoek naar de verschillende
mogelijkheden. Ook werd er aandacht gevraagd
voor de beamerkwaliteit en de
geluidsinstallatie. De laatste vraag was of de
preekstoel weer in gebruik kan worden
genomen. Die kans is echter klein, omdat de
predikanten er de voorkeur aan geven om zo
dicht mogelijk bij de gemeente te staan.

De vergadering werd door de voorzitter
afgesloten met het lezen van een gedicht uit het
liedboek.

Johan Haijtink



Fusie

Voortgang fusie-traject met PG
Hall-Voorstonden

In het kader van de fusie met de PG
Hall-Voorstonden moet er naast het nieuwe
beleidsplan een nieuwe plaatselijke regeling
worden opgesteld.

Wat is een plaatselijke regeling?

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in
Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald,
dat de kerkenraad van een gemeente binnen de
kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen.
In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het
begrip 'plaatselijke regeling’ gebruikt.

De plaatselijke regeling bestaat voor een groot
deel uit standaardteksten vanuit de ordinanties,
aangevuld op basis van de plaatselijke situatie
van de nieuw te vormen gemeente.

Deze plaatselijke regeling wordt pas vastgesteld
nadat deze ter inzage is aangeboden aan de
gemeente. Tot 10 juni bent u in de gelegenheid
om het in te zien.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de
voorzitter, Henk Koekoek. Dit kan telefonisch:
0575-564025

of via email: h.koekoek51@gmail.com.

In de kerkenraadsvergadering op 14 juni a.s.
wordt de plaatselijke regeling dan vastgesteld,
maar alles vooralsnog in concept totdat de fusie
een feit wordt.

Henk Koekoek, voorzitter

Beroepingswerk

Tijdens de gemeenteavond van 10 mei jl. is
onder andere gesproken over de vacature die
ontstaat door het naderende emeritaat van ds.
Jan Ek. Naar aanleiding van dit gesprek is
besloten de profielschets voor een te beroepen
predikant via de nieuwsbrief en het kerkblad
met u te delen. De profielschets laat aan
geinteresseerde kandidaten zien wat voor
gemeente wij zijn en wat onze wensen zijn met
betrekking tot een nieuwe predikant.

Profielschets

Wie wordt de nieuwe predikant van de
Protestantse Pancratiuskerk Brummen?

1. Visie

De visie die we voorstaan hebben we als volgt
omschreven:

Een open en begripvolle gemeente te zijn,
geinspireerd vanuit de bron van het evangelie
en ons niet verschansen binnen de muren van
de kerk, maar er ook zijn voor onze
dorpsgenoten. Waar mogelijk proberen we ons
lied van verlangen ook op hen over te brengen.
Dit doen we door te laten zien hoe we zorgzaam,
belangstellend en met oog voor elkaar in de
gemeenschap staan. Zowel voor jong, minder
jong en ouderen.

Ook worden contacten onderhouden met o.a.
zorginstellingen Tolzicht en Philadelphia in
Brummen.

Dit is een taak voor ons allemaal, onze
voorgangers, maar ook van gemeenteleden.
Samenwerken met de lokale
geloofsgemeenschappen en diverse
vrijwilligersorganisaties om ons in te zetten voor
de noden in onze dorpen.

Als kerk hebben we een verantwoordelijkheid
als het gaat om rechtvaardigheid,
duurzaamheid en voor een respectvolle
omgang met de aarde. >>



2. Huidige situatie en komende jaren

Eén van onze twee predikanten gaat in maart
2024 met emeritaat, waardoor er een vacature
ontstaat van 0,8 wtf. De protestantse gemeente
Brummen is op zoek naar een predikant (m/v)
voor wie bovenstaande uitgangspunten
belangrijk zijn en bij voorkeur ervaring heeft in
minimaal een kerkelijke gemeente.

Vanaf de datum van indiensttreding zal de
andere predikant zoals nu ook het geval is voor
0,8 wtf werkzaam blijven.

Deze predikant gaat in 2026 met emeritaat.

Op dat moment gaan we op zoek naar de juiste
invulling van deze vacature.

We zitten in een fusieproces met onze
buurgemeente PG Hall-Voorstonden die een
eigen pastoraal werker hebben voor 0.61 wtf,
die daar ook voorgaat in de gemeente.

Die mogelijk ook vanaf 2026 deels ingezet kan
worden in onze gemeente in Brummen.

3. Uw Profiel: Inspirator en voorganger

U bent een enthousiaste en warme
persoonlijkheid die met een jeugdig hart de
Bijbelse boodschap brengt en uitlegt en laat
zien wat deze kan betekenen in de context van
de huidige tijd. Vanuit die boodschap biedt u
troost aan hen die het moeilijk hebben door
tegenslag, ziekte of ouderdom. U bent
vernieuwend en ondernemend, visionair en
realist. U kunt goed luisteren en hebt oog voor
de diversiteit in de gemeente. Samen met de
kerkelijk werker weet u de gemeente te
inspireren tot een levend geloof en tot haar taak
in de wereld waarbij de verbinding en
samenwerking wordt gezocht met
medegelovigen, het dorp en organisaties die
daarin werkzaam zijn.

De Pancratiuskerk is toekomstgericht en staat
open in nieuwe ontwikkelingen in kerk en
samenleving. Uw taak is om daar samen met de
gemeente handen en voeten aan te geven. U
bent daarbij samen met de collega-predikant de
inspirator en verbindende schakel. Als kerkelijk
team bent u samen de spin in het web van onze

gemeente. Het beleidsplan is daarbij ons
uitgangspunt.

Van de predikant wordt verwacht dat hij /zij in
staat is te reflecteren op eigen werk en
functioneren en samen met de gemeente wil
streven naar een taakopvatting en taakinvulling
die passend is bij de Pancratiuskerk.

Belangrijke kerntaken voor de komende
jaren:

Pastoraat

U heeft aandacht voor mensen in alle
levensfasen zowel in individueel- als
groepspastoraat. U motiveert, inspireert en
ondersteunt mensen op pastoraal gebied en
helpt samen met het pastorale team vorm te
geven aan de vernieuwing en intensivering van
het pastoraat.

Oecumene

U bent gericht op
versterking van de
samenwerking met andere
geloofsgemeenschappen
in ons dorp. Als inspirator
en vernieuwer weet u de
verbinding te versterken
met onze RK
broeders/zusters die in
Brummen sinds enkele
jaren geen eigen kerkgemeenschap meer
hebben en een kleine NPB groep. Ook de
randkerkelijken hebben uw aandacht waarbij u
mogelijkheden benut om hen te betrekken bij
activiteiten van de Pancratiuskerk.

Vieringen

U zet zich ervoor in dat de vieringen
aantrekkelijk zijn voor jong en oud, inhoudelijk
versterkend voor het geloof en voor het
dagelijkse leven. U heeft affiniteit met
kerkmuziek en liturgie, en overlegt met de
cantorij en overige musici. U bent er op gericht
anderen bij de voorbereiding van de diensten te
betrekken, zowel inhoudelijk als
organisatorisch. Onder meer samen met de >>



Taakgroep Eredienst werkt u aan de
ontwikkeling van nieuwe vormen van kerkzijn
en de vormgeving van de zondagse eredienst.

Diaconaat

U draagt het werk van onze actieve diaconie een
warm hart toe en bent attent op nood binnen
en buiten de Pancratius gemeente. Samen met
de diverse (taak)groepen zal waar mogelijk de
diaconale opdracht van de gemeente
vormgegeven worden. Uw rol is daarbij vooral
ondersteunend en inspirerend.

Vorming en toerusting

U verzorgt kringen en thema-avonden rond
Bijbel, geloof en levensvragen. In afstemming
met het kerkelijk team (collega-predikant en of
kerkelijk werker) onderzoekt u welke activiteiten
op dit gebied nodig zijn, breed kijkend naar alle
leeftijdsgroepen. U denkt creatief mee in een
passend aanbod om mensen (jong en oud) waar
mogelijk te betrekken bij onze kerk.

Communicatie

U bent inspirerend en helder in uw
communicatie, zowel intern als extern. U kunt
goed omgaan met digitale middelen om bij te
dragen aan de zichtbaarheid van onze
gemeente. U levert een bijdrage aan het
maandelijks uitkomende kerkblad Wegwijzer, de
wekelijkse digitale nieuwsbrief en de kerkelijke
website en denkt mee in andere (digitale)
manieren om mensen te betrekken bij onze
visie en activiteiten.

Organisatie en beleid

U draagt mede het conceptbeleidsplan van de
Protestantse Gemeente Brummen-Hall 2023 uit
en attendeert op prioriteiten binnen het
beleidsplan.

U bent de predikant....

- die met enthousiasme en betrokkenheid
nieuwe wegen durft te bewandelen om zo
mogelijk van jong tot oud te inspireren van uit
de bron van het evangelie en hen te betrekken
bij onze gemeente.

- die vanuit gastvrijheid en openheid de
verbintenis en samenwerking zoekt met
medegelovigen en geinteresseerden in ons
dorp.

- die actief en effectief gebruik maakt van sociale
media in de communicatie met jong en oud.

Bent u de bevlogen predikant die zich herkent in
dit profiel en wilt u graag nader kennismaken
met onze gemeente dan komen wij graag met u
in contact en nodigen u uit op deze vacature te
reageren.

Film

Op dinsdag 30 mei a.s. is er om 19.30 uur weer
een film te bezichtigen in de Pancratiuskerk.
Vanaf 19.00 uur zijn de deuren open en staan
koffie en thee gereed. Er is tijdens de film geen
pauze. Na de vertoning is er een hapje en een
drankje voor iedereen die nog even na wil
blijven praten.

Welke film we gaan vertonen is nog in beraad. U
krijgt daarvan via de nieuwsbrief en de website
bericht.

Kamp

Droom mee met CJW Zomerkamp:
inschrijving geopend!

Het jaarlijkse CJW Zomerkamp komt er weer aan!
Van 8 t/m 15 juli 2023 gaat CJW weer op kamp.
Dan zullen meer dan honderd kinderen zich
vermaken in de bossen van Zeddam. Tijdens dit
kamp speel je veel spellen, slaap je in tenten en
eet je samen.

Dit alles gebeurt onder leiding van een grote
groep enthousiaste vrijwilligers. De jongste
kinderen (6 t/m 9 jaar) kunnen een weekend
mee en de oudere kinderen (10 t/m 17 jaar) een
week. Meer informatie en opgeven kan via
www.cjw-brummen.nl.
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Meld je aan op www.cjw-brummen.nl



Midzomemmachtsdroom
21 juni 2023

De midzomerdag 21 juni is de langste dag van
het jaar. Het is dan lang licht: Om 05.15 uur gaat
de zon op. Om 22.03 uur gaat de zon onder.
Deze dag heeft al eeuwenlang mensen
geinspireerd. Ook Shakespeare schreef zijn
prachtige “Midzomernachtsdroom”
Mendelssohn componeerde muziek bij de
Midzomernachtsdroom, die wij vooral kennen
en herkennen in de wereldberoemde
Bruiloftsmars.

Als je die wilt beluisteren op youtube: hierbij het
linkje van een versie die Feike Asma op het
orgel speelde.
https://www.youtube.com/watch?v=2uYPGvUd|
xg&list=RD2uYPGvUdIxg&start_radio=18&rv=2uY
PGvUdIxg&t=0

De midzomerdag wordt op Stonehenge in
Engeland uitvoerig gevierd. Alleen op 21 juni is
de monumentale stenenopstelling toegankelijk
voor belangstellenden die zich bij zonsopgang

verzamelen rondom het ‘heiligdom” Het
monument is niet alleen opmerkelijk vanwege
zijn omvang maar ook vanwege zijn
ceremoniéle ontwerp. De eerste vijfhonderd
meter van de ceremoniéle avenue die naar
Stonehenge leidt, ligt op één lijn met de
zonsopgang op midzomerochtend en de
zonsondergang op midwinteravond (21
december). Stonehenge heeft verschillende
restauraties doorgemaakt, maar oorspronkelijk
staan de stenen daar al vanaf 3000 voor Christus
de eeuwen te overzien.

De zon is voor vele culturen en religies een
bijzonder belangrijk fenomeen. Zonder de zon
kunnen we niet. Zonder de zon bloeit er niets.
Mét de zon (te veel zon) verschroeit er veel,
maar zonder haar licht vergaan we.

Lodewijk de veertiende van Frankrijk was dan
ook niet al te bescheiden toen hij zichzelf uitriep
tot zonnekoning. Ook van Jezus zingen wij nog
steeds “Gij zijt de zon van mijn bestaan” en onze
vrolijke, lieve huisgenoten noemen wij ook wel
eens “het zonnetje in huis” Farao Achnaten van
Egypte (18e dynastie) voelde zichzelf zoon van
de zonnegod.

Onder invloed
waarschijnlijk
van de
aanwezigheid
van het Joodse
volk in Egypte
en hun ene
God, werd
onder het
bestuur van
Achnaton een
vorm van
monotheisme
in Egypte
ingevoerd. Wie Psalm 104 er op naslaat, leest
daarin als het ware een zonnelied ter ere van
JHWH, maar wie in de onderstaande link de
woorden van de (oeroude) hymn van Achnaton
aan Aten, voor de zon, leest, laat zich wellicht
verrassen door de overéénkomsten in de
tekst...Philip Glass componeerde daar een
bijzondere opera bij, waarin beide tradities ook
in de muziek met elkaar worden verbonden.
https://www.youtube.com/watch?v=MWdIzA1S
uCo

Hoe het ook zij. De Creagroep wil de lezers van
de Wegwijzer van harte uitnodigen om op 21
juni, rond 21.30 uur, bij elkaar te komen voor
een hapje, een drankje en muziek om samen de
zon onder te zien gaan op het erf van de familie
Wijgman, Arnhemsestraat 159 te Leuvenheim.
Thema; Verbinding en ontmoeting. >>



We zullen dan ook luisteren naar de vertelling
van het verhaal van de Midzomernachtsdroom
(William Shakespeare).

Let op de berichten in de Nieuwsbrieven en op
de Website voor nadere details!

Nog even samenvattend:
Midzomernachtsfeest, met hapjes, drankjes,
een verhaal en muziek

Datum: 21 juni 2023

Locatie: Erf van familie Wijgman,
Arnhemsestraat 159 Leuvenheim

Tijdstip: van 21.30 uur tot 00.00 uur (dus
middernacht)

Afke Boezewinkel

Kitka, één wereld?

Na een heerlijke Ghanese maaltijd en een hele,
gezellige avond waarmee Gideons verjaardag
werd gevierd, kwamen we zondagavond, 30
april, thuis en keken toen nog maar even op
onze telefoon. En ja hoor, die middag was er
meerdere malen gebeld, door Musa Goyol, onze
vriend/collega uit Nigeria. Het was kennelijk
belangrijk! Ook was er een berichtje uit Den
Haag van Kitka, de broer van Musa. Wij besloten
er eerst maar eens een nachtje over te slapen
alvorens contact op te nemen.

Maandag 1 mei werd ons duidelijk, dat Kitka
Goyol in Den Haag was voor een
'water-sanitair-conferentie' vanwege zijn werk
bij Unicef. Natuurlijk wilde hij ons graag
ontmoeten, nu hij toch in Nederland was. Maar
ja, 4 en 5 mei?! Caroline van der Plas zou er vast
iets van gevonden hebben!

Eerst maar eens kijken naar middelen van
vervoer. Treinreizen bleek vrijwel onmogelijk op
die donderdag, vanuit Den Haag. Dus besloten
we hem dan maar op te halen. Gert, onze
oudste zoon, kon vrij nemen en ging mee.

Zo kwam het, dat ze Zelensky passeerden, die
op die bijzondere donderdag ook 'toevallig' in
hetzelfde gebouw 'World Forum' aanwezig was,
toen hij zijn bezoek aan Nederland bracht.

Zo kon het gebeuren dat we die avond samen
aten, keken naar de tv beelden van de
herdenking op de Dam en om 20.00 uur precies
samen in stilte de doden herdachten. Kitka
beleefde alles mee en was onder de indruk.

Diezelfde donderdagavond vertelde hij ons over
zijn werk en de landen waar hij gewerkt had,
eerst voor Oxfam/Novib en nu dus voor Unicef.
Hij begon in zijn eigen land, Nigeria, waar hij al
snel ontdekte, dat werken voor een NGO (niet
overheids organisatie) zinvoller was dan werken
voor de Nigeriaanse overheid.

Oeganda was zijn eerste buitenlandse post.
Daarna ging hij (met vrouw en kind) naar
Tadzjikistan, waar ze werden weggepest,
vanwege hun Afrikaanse uiterlijk! >>



Acht jaar woonde en werkte hij in Engeland,
gevolgd door twee jaar Pakistan en acht jaar
Ethiopié, waar Unicef heel veel
water-gezondheids-projecten heeft. Voor de
komende vijf jaar vertrekt hij naar Kenia, van
waaruit hij alle water-projecten in Zuid-Oost
Afrika zal gaan coordineren.

Vrijdagmorgen genoot hij van onze
Leuvenheimse tuin en de plattelandsomgeving
(vader Goyol was een toegewijde boer, met als
specialiteit het verbouwen van Yams). We
wandelden samen naar Brummen, waar we de
kerk bezochten, het oorlogsmonument bekeken
en natuurlijk ook het 'winkeltje van Gerda'
aandeden. Kitka nam alles rustig in zich op.
Katholiek, Protestant, Diakonie, geloof, hoop en
liefde, oorlog en vrede, het kwam allemaal
terloops ter sprake. Op de terugweg
bewonderden we de tuin van Van Hensbergen
en volgden het Jodenpad' terug naar
Leuvenheim, Kitka genoot.

Op naar Rotterdam, waar we hem in de
stromende regen afzetten bij het station, ruim
op tijd om de TGV te halen naar Brussel en daar
het vliegtuig te nemen, terug naar Ethiopié om
zich voor te bereiden op vijf jaar Nairobi (Kenia).
Zaterdagmorgen ontvingen we een berichtje,
dat hij was gearriveerd.

Toen wij aan Kitka vroegen hoe hij dit intensieve

leven en zware werk volhield, zei hij heel
eenvoudig maar duidelijk: 'Ik heb eigenlijk altijd
hoop”.

Zondagmorgen hoorden we het verhaal van
Ruth, de 'buitenlandse vrouw' met lef, inzet,
vertrouwen en hoop.

We hoorden ook dat Gideon die
donderdagavond op de
Dam in Amsterdam was,
samen met Afke e.a.
Geduldig wachtend op
wat komen zou; dat éne
speciale moment bij het
monument.

Er zijn van die dagen, dat
alles bij elkaar lijkt te
komen: verleden en
heden, geschiedenis en
toekomst, landen,
mensen, culturen,
werelden van verschil,
naar het schijnt. Verschillen die kennelijk ook
overbrugd kunnen worden. Door hoop, door
liefde, door inzet, door de wil om samen te
leven en ervan te genieten.

Met dank aan Kitka en Gerda, aan Afke en al die
anderen die maar blijven hopen en geloven,
doorgaan, de verbinding zoekend....ieder op

geheel eigen wijze.

Annemiek en Arend

Eeuwigheid
IMensen spreken bewogen over eeuwiq leven,
kijken ondertussen op hun hozloge,

en zien dat het één minuut achtexzloopt.

(Toon Hermans)



Column

Haastige spoed ...

ledereen weet wat er op de stippeltjes ingevuld
moet worden. Zelf heb ik dat nog niet zo lang
geleden twee keer vervelend ervaren.

Eens in de twee weken reis ik, in het kader van
de bestrijding van eenzaamheid onder
ouderen, op zaterdagmiddag naar een goede
kennis in het westen van het land. Meestal heb
ik een tijdstip afgesproken dat ik verwacht er te
arriveren.

Omdat ik na zovele jaren weet wat de reistijd is,
onvoorziene omstandigheden voorbehouden,
weet ik ook vrij nauwkeurig hoe laat ik moet
vertrekken maar steeds weer moet ik me
haasten om dat tijdstip te halen. Ik moet op het
laatst aan zoveel dingen denken; heb ik de
plantjes wel water gegeven, de thermostaat
lager gezet, mijn pyjama in de weekendtas
gestopt, de schuurdeur op slot gedraaid, alle
ramen goed afgesloten. En daar is het een keer
misgegaan. Het wc-raampje is op een kier
blijven staan.

Een voor mij onbekend iemand voelde de
behoefte mijn huis binnen te dringen. Niet om
gebruik te maken van het toilet, dan had ik
liever gehad dat hij dat net als de katten van de
buren in mijn tuin had gedaan, maar zich
spullen toe te eigenen waar hij geen recht op
had. Dat is hem ten dele gelukt. Hij heeft er wel
zijn best voor gedaan. Zelfs de doosjes met
paperclips en punaises waren leeg geschut en
de inhoud lag verspreid door het hele kantoor.
Sinds deze ervaring zie ik bij de controle of ik
aan alles gedacht heb voordat ik me westwaarts
begeef, dit onderdeel niet meer over het hoofd.

De tweede keer dat ik vervelend met de titel van
deze column in aanraking kwam was eveneens
op een zaterdagmiddag dat ik af zou reizen.
Toen ik de auto startte zag ik dat de
benzinemeter dicht bij de nulstand stond.
Omdat ik het vertik langs de snelweg twintig
eurocent meer te betalen voor een liter (laat dat

de Duitse toeristen maar doen die met 120 km.
per uur naar de kust snellen) besloot ik een
plaatselijke pomphouder aan wat extra
inkomsten te helpen. Zijn kinderen moeten per
slot van rekening ook eten en voor zover ik
weet delen ze hier op de scholen nog geen
gratis ontbijt
uit.

Nu hebben ze
in het dorp
twee pompen.
Bij de een pin
je eerst, tankt
en rijd weg. Bij
de andere tank
je, gaat naar de kassa en rekent af. Bijna altijd
maak ik gebruik van de eerste pomp maar
omdat ik al wat achter lag op mijn reisschema
besloot ik om deze keer de tweede pomp met
een bezoek te vereren. Die is namelijk 500 m.
dichterbij. Ik liet de tank vollopen, draaide de
dop er op en wilde wegrijden, zoals ik gewend
was. Op dat moment snelde de caissiére naar
buiten, stak haar hand op en maakte met duim
en wijsvinger een bekend gebaar. |k schrok me
een hoedje en draaide meteen om me naar de
kassa te begeven en af te rekenen.

“Dat was anders een dure tankbeurt geworden”
was haar commentaar. Hoe vaak ik sorry heb
gezegd weet ik niet maar vaker dan een keer. Er
stond nog een klant in het winkeltje die
sarcastisch opmerkte: “Zo, dat was bijna gelukt
he!” Ik moest er om lachen als een boer met
kiespijn.

Ik heb me voorgenomen ‘haast’ uit mijn leven te
verbannen, een mooi streven maar of dat lukt
betwijfel ik.

Johan Haijtink



Gastvrij Geloven

Tekst: Dick Vos
Beeld: Regine Pijning

)

“Asielzoekers die een tijdje opgevangen zijn door
kerken, zijn daar eigenlijk altijd positief over. Na
een vaak moeilijke reis naar Ter Apel hebben ze
ervaren: er zijn mensen die wél naar ons omzien
en die ons nietin de kou laten staan. Gastvrijheid
kenmerkt de opvang door kerken volgens John
van Tilborg, directeur van INLIA. “Eigenlijk gaat
dat al terug op Abraham, die in Genesis 18 drie
vreemdelingen uitnodigt om te komen eten en
krachten op te doen voor het vervolg van hun
reis. Hij kent ze niet, ook hun dossier niet, Maar
hij benadert ze met respect en is gastvrij. Hij
verzorgt ze, zodat ze verder kunnen.”

De opvang van asielzoekers is niet de verant-
woordelijkheid van de kerken maar van de
overheid, weet Van Tilborg. "Maar als het erop
aankomt, helpen we waar geen helper is!” Juist de
vraag naar de verhouding tussen kerk en over-
heid leidde in 1988 tot de oprichting van INLIA,
het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatie-
ven met Asielzoekers. Overal in Europa zagen
kerken dat het viuchtelingenbeleid ten koste
ging van medemensen. Mag je je daartegen
verzetten als de Bijbel leert dat de overheid het
Zwaard niet tevergeefs draagt (Rom. 13)?

NIET
WEGKIJKEN

INLIA

Hoe verhoudt zich dat tot Jezus'woorden: wat
jullie voor de minsten hebben gedaan, heb je
voor Mij gedaan (Mat. 25)?

Geconcludeerd werd dat de overheid het be-
voegd gezag is. Tegelijkertijd dat de kerk niet
mag wegkijken als vluchtelingen en asielzoekers
onrecht aangedaan wordt. Dit kreeg z’'n neerslag
in het Charter van Groningen. Aartsbisschop
Desmond Tutu was de eerste ondertekenaar,
honderden kerken volgden. INLIA werd opge-
richt als expertisecentrum en dienstverlenende
organisatie voor de aangesloten kerken.
“Noodopvang is misschien dweilen met de kraan
open’, weet Van Tilborg. “Maar voor die mensen
is het broodnodig. We ontvangen ze daarom als
gasten en bieden alle zorg die nodig is om weer
zelfstandig te kunnen gaan bouwen aan een toe-
komst. Of die nu in Nederland ligt, of elders.”
www.inlia.nl

Vele kerken volgden
Desmond Tutu
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dndreashuis

U bent van harte
welkom bij de
vieringen en
ontmoetingen op
woensdagmorgen
vanaf 9.30 uur.
Twee keer per maand is er een viering en op de
woensdagochtenden dat er geen viering s,
laten we aan het koffie drinken een gebed en de
lezingen van die dag voorafgaan.

Ook is het secretariaat elke woensdag van 9.00
tot 12.00 uur open en telefonisch bereikbaar.
Altijd bereikbaar via de mail:
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen

Woensdag 07 juni: Woensdagmorgenviering
930 uur:  Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos

Lezingen: Tobit 3, 1-11.24-25; Mc. 12, 18-27

Woensdag 14 juni:
Woensdagmorgensamenkomst

930 uur:  Gebed en lezingen
Lezingen: 2Kor.5,14-17; Joh. 12, 24-26

Woensdag 21 juni: Woensdagmorgenviering
930 uur:  Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie

Lezingen: 2Kor.9,6-11; Mt. 6, 1-6.16-18

Woensdag 28 juni:
Woensdagmorgensamenkomst

930uur: Gebed en Lezingen

Lezingen: Gen.15,1-12.17-18; Mt. 7, 15-20

Woensdag 05 juli: Woensdagmorgenviering
930 uur:  Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos

Lezingen: Gen. 21, 5.8-20; Mt. 8, 28-34

Zje voor de weekendvieringen, parochieblad
Onderweg.

De weekendvieringen zijn ook nog steeds te
volgen via internet: www.12apostelen.nl
Klikken op het groene blok: “Vieringen” en
vervolgens op het icoontje “wereldbol met
koptelefoon” Kies voor “Kerkdienst gemist
Zutphen”. Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u
direct meekijken door op de > toets in het
midden van de cirkel in de afbeelding te
drukken. Voor het bekijken van oudere
opnames, klikt u in de kalender bij de gewenste
datum.

Intenties

07-06 Jan Uiterweerd, Marietje
Smeenk-Besselink,
Willemien Willemsen,
Liselore van den Berg,
Til Spitteler-Meinderts,
Annie Sloot-Uiterweerd,
Truus van der Waard-Kerster.

21-06 Henk Peters, Jo v.d. Beld, Mientje
Brouwer, Tonny Elshof-Hafkamp, Willie
Moor, Bernadet Holleboom, Trees
Broekhof-Saals, Trees Ottink-te Loeke,
Piet Willemsens, Mariet Winckels-Geutjes,
Gerard Dekkers, Leida Uiterweerd-Sloot,
overleden ouders Sloot- Uiterweerd.

05-07 Mientje Brouwer, Marietje
Smeenk-Besselink, Willemien Willemsen,
Jozef Uiterweerd, overleden fam.
Uiterweerd-Vettelschors, Bernadet
Holleboom, Willie Moor, Mariet
Winckels-Geutjes, Gerard Dekkers, Annie
Sloot-Uiterweerd, Truus van der
Waard-Kerster.



andreasmarnkt

Op zaterdag 22 april jl. heeft de
Andreascommissie voor de 28ste keer de
Andreasrommelmarkt georganiseerd. Door het
uitstekende weer was het een gezellige markt
die druk bezocht werd. De markt is prima
geslaagd, mede door de inzet van bijna
honderd vrijwilligers. Wij kunnen als commissie
altijd (extra) vrijwilligers gebruiken. Schroom je
dus niet en meld je aan bij de secretaris
(piet@andreasmarktbrummen.nl). Je maakt dan
ook deel uit van een enthousiast en gezellig
team. Al met al kijkt de commissie dus terug op
een erg geslaagde markt. De opbrengst was
ruim €12.000. Dat is ruim meer dan vorig jaar.

De favorieten waren, zonder de andere
vrijwilligers te kort te doen, zoals gewoonlijk de
plantjes van Annie Blom, de oliebollen van
Johan Reukers en het Rad van Avontuur van
Johan Waanders. Bij het Rad werd Johan
ondersteund door twee jonge enthousiaste

ANDREASM,,
COMMaggy

MOREASMARK
COMMISSIE

mannen. De gebroeders Wassink. Ook mogen
we de boeken niet vergeten. De interesse was
zeer groot met het gevolg van een veel hogere
opbrengst in vergelijking met vorig jaar.

Net als vorig jaar heeft de commissie plaatselijke,
goede doelen geselecteerd om een donatie te
geven. Vorig jaar zijn er twee goede doelen
uitgekozen; Dierenpark 't Goor en Actie
Hongerpot. Dit jaar koos de commissie er drie
uit; Stichting Onze Droom, Stichting De
Mollenhof en De Zonnebloem afdeling
Brummen. Voorzitter José Bosman en
penningmeester Hans Moor hebben de goede
doelen tijdens de markt elk een cheque 4 €
500,00 uitgereikt.

De markt zal volgend jaar op zaterdag 20 april
2024 plaatsvinden. Ook tijdens deze markt zal
de commissie een donatie aan een aantal goede
doelen geven. Als de lezers tips hebben voor
plaatselijk goede doelen dan horen we die
graag.

Een mailtje naar de secretaris voldoet al.

DE ZONNEBLOEM
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~ VRIZINNIGEN
4 1JSSELSTREEK

Zondag 4 juni, 10.00 uur
Het werk van Diyo Nepal

Alle enkele seizoenen ontvangt de Stichting
‘Diyo Nepal’ giften van Vrijzinnigen lsselstreek.
De laatste keer was dat de opbrengst van de
collecte bij de uitgang na de
kerstavondsamenkomst.

Wij deden dit omdat het een kleine organisatie is
waar van de giften al het geld ten goede komt
aan het werk. Het volgende kunt u vinden op de
website van de stichting.

Kleinschalig, effectief en persoonlijk

Dat is de kracht van Diyo Nepal.

Korte lijntjes naar de lokale veldwerkers in het
werkgebied Dhading. Samen met de
dorpshewoners ontwikkelen zij plannen om de
levenstandaard in circa 400 bergdorpjes te
verhogen, met behoud van authenticiteit. Het
stichtingsbestuur met haar achterban in
Nederland verwerft de kennis en middelen om
de plannen te realiseren.

Kenmerken van de stichting zijn: vraag gestuurd
en origineel. Wij exporteren geen in Nederland
bedachte plannetjes. Wij ondersteunen de
behoefte die onze veldwerkers aangeven. Wij
willen als klankbord en denktank fungeren.

Op zondag 4 juni komen vertegenwoordigers
van Diyo Nepal om over het werk te vertellen en
te laten zien. U bent dus van harte welkom. Het
zou kunnen zijn dat zij wat artikelen
meebrengen die u kunt kopen en waarvan de
opbrengst naar de stichting gaat. Dus vergeet
niet wat geld mee te nemen. Overigens zijn er
tegenwoordig van allerlei mogelijkheden om te
betalen.

Zondag 11 juni, 10.00 uur
Samenkomst Voorganger: Jan Rigterink

Dit kon weleens de laatste samenkomst zijn van
de Vrijzinnigen lJsselstreek. De kans dat er in
september een nieuw seizoen zal worden
gestart is vrij klein. Een laatste gelegenheid dus
om met elkaar na te denken over de zin van het
leven vanuit o.a. een Bijbels perspectief. Een
interactieve samenkomst betekent eigenlijk dat
de kern van de samenkomst een gesprek is
tussen de voorganger en de aanwezigen. Het
geheel omlijst door lezingen van een
Bijbelgedeelte, een gedicht en door samenzang
die wordt begeleid door een van onze
voortreffelijke pianisten.

Bij binnenkomen en na afloop is er koffie of thee.
De collecte is nog één keer voor Diyo Ne-pal.

Zondag 25 juni, 11.00 uur (alleen voor leden)

Afsluiting van het seizoen 2022-2023
We praten met elkaar over manieren om toch
nog met zingeving bezig te blijven.

Voor deze afsluiting krijgen alle leden een
persoonlijke uitnodiging.

Tot slot

Vele jaren konden mensen in Brummen
kennisnemen van de activiteiten van Vrijzinnigen
lsselstreek, als lid van de Raad van Kerken, via een
programma dat afgedrukt stond in het kerkblad
‘Wegwijzer: De kans dat er begonnen wordt aan
een nieuw sei-zoen is zeer klein. Daarom wil het
bestuur van Vrijzinnigen lisselstreek de redactie
van het kerkblad bedanken voor de samenwerking
en voor het feit dat ons programma op
voortreffelijke wijze werd weergegeven.

Het betekent dat dit een laatste bijdrage in deze
vorm zal zijn van Vrijzinnigen lUsselstreek.



0633580827
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Van der Bijl
DIERVOEDERS

Voorstonden - Brummen
www.vanderbijldiervoeders.nl

@ De Landerije

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Uw vestigings makelaar: Bartelo Dijk
Zutphensestraat 292, Brummen
0575 -74 3090

www.landerije.nl | brummen@Ianderije.nl

morgana.nl

Uw Specialist voor boxsprings — ledikanten
linnenkasten - bedtextiel

Wij nodigen u van harte uit in onze winkel.
Peter en Gerbrand Verrij

Einsteinstraat 1, (in Eijerkamp) 0318-510479
VEENENDAAL

www.morgana-veenendaal.nl

Ophalen goederen iedere 1° zaterdag van de maand.
Opgeven bij Ans Elshof. Tel. 06 833 352 07 of op
goederen@andreasmarktbrummen.nl.
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Dagactiviteiten in een voormalige buitenplaats

Comfortabel, huiselijk, gezellig

Zutphensestraat 390 - Brummen
Telefoon: 06-14884149
www .zigtrijk.nl

Kom eens langs, de koffie staat klaar!

RAVENSHORST
¢ installatietechniek BV
centrale verwarming - loodgieterswerk

sanitair - gas - elektra
Vrijblijvend inlichtingen en prijsopgave

Werkplaats/kantoor:

Vulcanusweg 4, Brummen
Telefoon: 0575 - 561336
Telefax: 0575 - 562873

Gerritsen
Stucadoors

Fazantlaan 139

6951 JM Dieren

06 - 83604720
www.natuurlijkstrakkemuren.nl




» buitenschilderwerk

» Binnenschilderwerk
» Glaswerkzaamheden
Voor info en gratis offerte

Bel 0626858459 of mail info@msow.nl

banketbakkerij

Brummen Zutphen Doetinchem
www.jolinkbanket.nl

Uw Specialist voor:
Dierbenodigdheden, Tuinartikelen,
Aquariumartikelen, Vijver

en Hengelsport

Dierenspeciaalzaak

TROPICA

Ambachtstraat 41 - Brummen 0575 - 561 457
Wilhelminaweg 26 A Dieren, 0313 - 415 997

Het Seizoen

voetreflex Plus

Ethel Brummelman

Eerbeekseweg 27
6964 BM Hall

06 34 41 74 37
www.voetreflexhetseizoen.nl
infoguoetreflexhetseizoen.nl

OPTIEK

brillen contactlenzen oogzorg

Arnhemsestraat 9a Brummen

0575- 56 35 15 info@hanno-optiek.nl

vakschilders

Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen
Tel.: (0575) 56 62 30 Fax: (0575) 56 55 13
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GRAFMONUMENTEN

Dambroek 10A - 7223 DV Baak
0575-82 09 88

www.gerritsengrafmonumenten.nl

TEN BROEK

SMEDERL - IJZERWAREN
TUINARTIKELEN

Voorsterweg 20 BRUMMEN 0575 561458
info@tenbroekbrummen.nl

LOODGIETERSWERK

RIJWIELEN




