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Meditatie bij een joodse gedachte

Het is een prachtige joodse gedachte dat wie
één mens heeft gered, die heeft de hele wereld
gered!

Deze gedachte kan je helpen bij je twijfel of het
leven bij wat je in het klein doet wel zin heeft.
Opmerkelijk genoeg draaien wij de woorden
vaak om. We zeggen dan:

Je kunt niet de hele wereld redden!

Je kunt niet de problemen van alle mensen
oplossen.

Je kunt niet iedereen helpen want dan schiet je
er zelf bij in.

Daarom is het goed om vooral in je eigen
omgeving zorg te dragen, om iets te betekenen
voor je buren naast jou, dichthij.

Ik geloof stellig: wie de wereld wil helpen moet
dichtbij huis beginnen.

De grote oeverloze buitenwereld daar is geen
beginnen aan, dat verlamt, dat frustreert, dat is
ook ver van mijn bed.

Je kunt niet de hele wereld redden!

In het Evangelie staat het bijzondere verhaal dat
Jezus tegen een Kanadnitische vrouw zegt:

“Ik ben alleen gekomen voor mijn eigen volk!”
De vrouw hoopt en bidt dat Jezus haar dochter
geneest.

Het lijkt erop dat Jezus er geen aandacht aan wil
schenken. Maar zij laat zich niet met een kluitje
in het riet sturen zo blijkt uit het verhaal.

Het staat in Mattels 15 vers 21-28.

Op zich geeft Jezus een logisch antwoord.

Het is toch zo: je geeft je eigen kinderen als
eerste je aandacht, zorg en liefde.

Dat heeft toch de grootste prioriteit.

De Kanaanitische vrouw zal dat juist ook heel
goed begrijpen!

Voor haar kan de hele wereld gestolen worden
als haar kind maar geholpen wordt.

Zij weet heel goed wat het betekent om

voorrang aan je kind te geven.

Om discriminerend te zeggen: Mijn kind moet
eerst geholpen worden!

Ze zal hemel en aarde bewegen om dat voor
elkaar te krijgen.

Het gaat haar om haar kind!

Dus ja het klopt: Je kunt niet de hele wereld
redden, je kunt niet overal tegelijk aan
beginnen, maar voor je het weet,

laat jij een ernstig ziek kind aan z'n lot over.
Voor je het weet laat de hele wereld je koud
en sterft er een kind voor je ogen.

Voor je het weet speelt er zich een ramp af op de
wereld en jij doet er niks aan.

Het bijzondere van het Evangelieverhaal is:
Jezus laat zich overrompelen.

Hij geeft zich over. Hij geeft toe!

Deze vrouw opent hem de ogen en daardoor
laat hij zijn principes los!

Zo wordt een mens gered, zo wordt een kind
gered.

Jezus gaf zich gewonnen. Hij liet zich
overrompelen door de pijn en het verdriet van
deze vrouw.

Hij ging overstag, het raakte hem; het pakte
hem.

Lieve mensen laten wij zo leven!

Ds. Jan Ek



OECUMENISCHE BERICHTEN

Agenda van de kerken

Protestantse Gemeente
ledere dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur:
ledere 2e dinsdagavond van de maand:

Inloophuis Open Deur
Gezamenlijke maaltijd Open Deur

Voor onze projecten in India en Armenié is in het tweede kwartaal van 2023 bijeengebracht:

Giften op de bank: NL 63 ABNA0532 5110 93, t.n.v. Actie Hongerpot:

uit Brummen
van elders
Hongerpotjes, opgehaald in april en juni
Ter gelegenheid van een 60ste verjaardag
Verkoop kaarten
Maaltijden in de Pancratiuskerk
Snuffelschuurtje
Voor studie meisjes
Voor opleiding verpleegkundige
Voor medicijnen leprapatiénten
Rente van de bank
Samen

- €1045,74
-€ 90,00
- €1632,20
-€ 50,00
- € 200,00
-€ 74,03
- €1000,00
-€ 3000
-€ 30,00
- € 200,00
- € 0,95

€4352,92

Hartelijk dank aan iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt en bijgedragen!

Onlangs ontvingen we weer een verslag uit
Armenié van Maria Goris, die daar namens en in
samenwerking met Stichting Mensenkinderen
hulpprojecten verzorgt. Zij schrijft:

Beste donateurs, geweldig dat we de naschoolse
opvang van kinderen in ljevan hebben mogen
voortzetten. We werken al enkele jaren samen met
pastoor Albert Paytyan en organisator van het
dagcentrum Eleanor Evanesyan. In het centrum
komen 25 kinderen uit 22 gezinnen samen. In de
middag, bij aankomst, krijgen de kinderen eerst
een gezonde, voedzame maaltijd. Daarna
beginnen ze met hun huiswerk. Er is veel aandacht
voor mentale en sociale ondersteuning, knutselen,
schaken en spelletjes.
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Regelmatig worden oudergesprekken belegd en
ouderschapscursussen gehouden. Twee keer per
Jjaar worden de gezinnen bezocht, om problemen
en behoeften te signaleren. Zo nodig wordt
verwezen naar relevante instanties.

Helaas is het zo dat de leerkrachten van de scholen
enorm veel huiswerk opgeven en een groot aantal
ouders hun kinderen vanwege hun werk of een te
lage opleiding niet kunnen helpen. Dit betekent
dat deze kinderen zonder begeleiding een
achterstand oplopen. Moeders die hun kinderen
helpen met het huiswerk vertellen hoeveel moeite
het kost en dat ze daar vaak nog tot laat in de
avond mee bezig zijn. >>



Dikwijls geven onderwijzers met opzet zoveel
huiswerk op. Dan kunnen ze aanbieden de
kinderen daarmee te helpen - tegen betaling
uiteraard. Op die manier vullen ze hun salaris aan.
Soms hoor je dat een kind slechte cijfers krijgt
omdat de betreffende leerkracht niet was
gevraagd om na school te helpen bij het huiswerk.
Een vicieuze cirkel waar moeilijk uit te komen is en
waar vooral de minst bedeelden onder lijden.

Daarom is de naschoolse opvang en de
begeleiding in het leerproces van de school een
geweldige uitkomst voor deze kinderen.

Moge de Here God allen overvioedig zegenen, die
dit belangrijke project mogelijk maken.

website: hongerpot.nl

Inschrijving midweek 'Ouderen in
het zonnetje' geopend!

Ook dit jaar organiseert RCN Vakantieparken in

samenwerking met Het vakantiebureau een
gratis midweek voor 150 ouderen voor wie
vakantie niet meer vanzelfsprekend is. Deze
midweek staat gepland van 11t/m 15
december 2023 op RCN de Roggeberg, RCN
Zeewolde en RCN de Schotsman.

Beide organisaties maken zich hiermee sterk
tegen de groeiende eenzaamheid onder

ouderen. Ouderen genieten van een unieke en

volledig verzorgde midweek in de vaak

eenzame decemberdagen. In het gevarieerde

programma wordt met iedereen rekening
gehouden. Zo zijn gasten vorig jaar op
excursie geweest naar een museum, hebben
ze geknutseld of genoten van een

beauty-ochtend. De midweek wordt altijd
afgesloten met een heerlijk uitgebreid
slotdiner.

In tegenstelling tot de actie voor
gezinsvakanties heeft het vorig jaar veel
moeite gekost om het aantal beschikbare
plaatsen gevuld te krijgen. Het gaat om
ouderen die voldoen aan de volgende criteria:

- Deelnemers zijn minimaal 70 jaar.

- Deelnemers hebben een klein sociaal
netwerk en/of een smalle beurs.

- Deelnemers zijn de afgelopen jaren niet op
vakantie geweest.

- Deelnemers hebben niet deelgenomen aan
de eerder georganiseerde midweken.

- Alleen aanmeldingen met een motivatie (per
persoon) worden in behandeling genomen.

Het is belangrijk dat voorgedragen gasten
voldoen aan bovengenoemde criteria omin
aanmerking te komen voor deze midweek. >



En misschien is het leuk dat je zelf met een
eigen groepje van minimaal 3 mensen komt
zodat je zelf kunt ervaren hoe waardevol het is
voor deze ouderen om er even een weekje uit
te zijn.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2023. Alle

Wat beweegt mensen om zich aan te sluiten bij
een protestantse gemeente of juist bewust
afscheid te nemen?
Maartje (20) stapte
zomaar een kerk binnen
in haar nieuwe
woonplaats.

“Toen ik in september 2021
verhuisde van Groningen
naar Haren, besloot ik om ook bij een kerk binnen
te stappen. In het jaar dat ik in Groningen
woonde, was dat er niet van gekomen vanwege
corona — terwijl ik wel met de kerk ben
opgegroeid. Het was erg spannend om dit in m'n
eentje te doen: wat kun je verwachten? Ik werd
direct aangesproken. ‘Ben je nieuw? Ga je mee
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informatie en voorwaarden lees je op de
website
https://hetvakantiebureau.nl/ouderenmidweek.

Marrie Kolenberg

koffiedrinken?’ Het was een warm welkom. De
week erna was de stap al een stuk makkelijker.”

“Maar twee dagen later reed er een busje tegen me
aan. Ik heb noodgedwongen een maand bij mijn
ouders gebivakkeerd. Zij hebben de dominee
gemaild dat ik twee keer bij haar in de kerk was
geweest en nu even niet kon komen. En dat dat
niet was omdat het niet beviel, integendeel.

Vervolgens kreeg ik wel dertig kaartjes van mensen
uit de kerk, heel bijzonder. Toen ik weer terug was
in Haren, kwam een ouderling langs om meer over
de kerk te vertellen.

lk ben vervolgens actief geworden. Ik schenk koffie
na kerktijd, neem deel aan de gespreksgroep voor
20- tot 30-jarigen, zit in de commissie Vorming en
Toerusting en in het dagelijks bestuur van het
Jjeugdwerk.

Ik vind het leuk om zoveel te doen.”



Diensten

Zondag 3 sept: Dienst van Woord en Tafel
m.m.v. de cantorij

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel

Collecte:  Vluchtelingenwerk
Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 10 sept: Oecumenische Vredesdienst
m.m.v. Andreskoor en cantorij

10.00 uur: Dhr. J. Rigterink

Collecte:  Raad van Kerken

Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 17 sept: Afscheid en (her)bevestiging
ambtsdragers

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel.

Collecte:  Startzondag

Autodienst*: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

Zondag 24 sept: Startdienst i.s.m. PKN Hall,

m.m.v. een koor uit Hall

09.30 uur: Ds. A. Boezewinkel, ds. J. Aantjes en
ds. J. Ek. De dienst wordt afgesloten
met koffie en een lunch

Collecte: Hongerpot

Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 1 okt.

10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel.

Collecte: Kerk en Israél

Autodienst®: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Koffiedrinken: ledere zondag voér (vanaf 9.30
uur) en na de dienst.

Bellen zo mogelijk op
vrijdagavond tussen 18.30 en

19.30 uur.

*Autodienst:

Bijbelleestooster
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3 sept.
4 sept.
5 sept.
6 sept.
7 sept.
8 sept.
9 sept.

10 sept.
11 sept.
12 sept.
13 sept.
14 sept.
15 sept.
16 sept.

17 sept.

18 sept.
19 sept.
20 sept.
21 sept.
22 sept.
23 sept.

24 sept.
25 sept.
26 sept.
27 sept.
28 sept.
29 sept.
30 sept.

Mattels 17:14-23

2 Koningen 18:13-25
2 Koningen 18:26-37
2 Koningen 19:1-13
2 Koningen 19:14-28
2 Koningen 19:29-37
Mattels 17:24-18:9

Matte(s 18:10-20
Matteus 18:21-35
Psalm 6

2 Koningen 20:1-11
2 Koningen 20:12-21
2 Koningen 21:1-18
2 Koningen 21:19-26

Jona 1:1-16

Jona 2:1-11

Jona 3:1-10

Jona 4:1-11
Psalm 7

Mattels 19:1-15
Mattels 19:16-30

Matteus 20:1-16
Mattels 20:17-28
Mattels 20:29-34

2 Koningen 22:1-13
2 Koningen 22:14-20
2 Koningen 23:1-14
2 Koningen 23:15-30




We leven mee

Een man naar
Gods hart
Patrick is
overleden.

In 1996 kwam
hij bij Henny
en Jos
Divendal in
“Heimdall” aan
de
Gravenstraat 6
wonen en in
2020 toen zij
met pensioen gingen op de Maertensplaats in
Leuvenheim bhij Aline en Luuk.

Van het viertal in “Heimdall” - Bertus, Ruud,
Patrick en Mara - is nu alleen Mara nog over. Zij
was voor Patrick een grote vriendin.

Hij was een harde werker. Als de beste kon hij
bonen afhalen en groente en fruit
schoonmaken en terug brengen naar de
groentewinkel. En muziek spelen, thuis op zijn
harmonica, accordeon en bongo en in de
koffiezaal van onze kerk, waar hij met
medebewoners had helpen schoonmaken, op
de piano.

Over de kerk gesproken. Henny vroeg hem eens:
“Wat is Pasen ook weer?”

Zijn antwoord: “Toen was er iemand opgestaan”.
Henny: “Wie dan?” Patrick: “De domineg”.

Wat zal hij gemist worden door degenen die van
hem hielden vanwege zijn warmte,
zorgzaamheid, humor en rake opmerkingen.
Ook in Echt, in wat hij noemde “Het grote
kasteel met de mannen in hun lange jurken”.

In dat klooster kwam hij graag.

Broeder Johannes verwoordde het zo mooi
namens alle andere broeders van Abdij
Lillbosch:

Patrick.

Je hebt ons verlaten.
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Je hebt anders wel indruk gemaakt.

Ons veel verteld over wat dat is: liefde.

Ons veel verteld ook over de stilte.

Die stilte waar deze rumoerige wereld zo weinig
van weet.

Zoals alleen jij dat kon vertellen herinneren wij het
ons.

Met je ogen vol zachtheid en je vingers wijzend
recht omhoog.

Blij was je ook vaak en met weinig tevreden.

In kleermakerszit op de bank met een boekje bij de
hand.

Man, wat kon jij ook mooi zitten in onze Abdijkerk.
Zelfs als er niemand anders was als jij en God.

En als de broeders er waren leerden ze van jou over
wat bidden is.

We verheugden ons allemaal over jouw presentie.
Jouw stille, stichtende aanwezigheid.

Want inspirerend wads je.

Een man naar Gods hart.

Nu ben je bij Hem en zie je van boven op ons neer.
Bidt alsjeblieft voor ons huis en voor allen die je
dierbaar zijn.

In de hemel heb je veel te vertellen: zoveel is
duidelijk.

Een machtige voorspreker met grote invloed op
Gods hart.

Bedankt voor alles, lieve Patrick!

Voor alles wat je ons hebt gegeven.

En tot later.

We zien ons.




In Memoriam Cornelia Carolina
Wimke (Nelly) Schut.

Geboren: 1 augustus 1941te Hall.
Overleden: 8 juni 2023 te Brummen.

Nelly Schut werd geboren in Hall op de boerderij
van haar ouders waar zij een gelukkige jeugd
had. Haar moeder schreef prachtige verhalen.
Van haar moeder erfde Nelly haar schrijverschap
want ook Nelly schreef verhalen en prachtige
gedichten. Nelly kon ook mooi schilderen en
handwerken. Bij de afscheidsdienst in Dieren
was het schilderij van haar ouderlijk huis dat ze
zelf had geschilderd bij haar opgesteld. Ze was
zeer creatief.

Toen Nelly trouwde woonde ze langere tijd met
haar gezin, waarin twee jongens, Ronald en
Elwin, werden geboren, in Eerbeek. Later
verhuisde zij naar Brummen. Tot haar grote
verdriet hield het huwelijk geen stand.

Nelly had altijd voor iedereen belangstelling.
Toen zoon Ronald op de Timp woonde was ze
vaak aanwezig om te helpen en men zag haar
graag komen. Ze was zeer betrokken bij de
medebewoners en ze wilde er voor zorgen dat
het Ron aan niets ontbrak.

Nelly Schut was een zachtaardige dame die niet
het gemakkelijkste leven heeft gehad. Lange
tijd woonde Nelly Schut op de Kruisenkstraat.
Ze was ook in de buurt een geliefde buurvrouw.
Gaandeweg haar ouder worden, werden de
mede buurtbewoners meer en meer bezorgd
om haar en eiste de zwaartekracht van haar
leven zijn tol. Nelly moest verhuizen naar
Tolzicht waar ze goede zorg kon ontvangen. De
verhuizing vond plaats in januari 2023.

Bij het afscheid van John Breukelaar heeft Nelly
een prachtig gedicht geschreven en ook
voorgedragen. John en Janneke zijn daar heel
blij mee geweest.

Nelly had een zeer sterk geloof waaraan ze veel
had, ook al kon ze de kerkdiensten niet altijd
bezoeken, ze had veel belangstelling voor wat
er gaande was in de kerk. Nelly was een

enthousiast bezoeker van de Kerkenmarkten.
Op 15 juni jl. namen we met velen afscheid van
haar in het uitvaartcentrum te Dieren. De
kleinkinderen noemden haar naam met liefde in
prachtige vertellingen en gedichten over haar
en van haar.

Nelly is nu thuis bij de God waar ze op
vertrouwde.

Op de rouwkaart stond een prachtig gedicht van
haar afgedrukt:

Ik wou dat ik een vilinder was.

Dan vloog ik van bloem naar bloem.

En ik hoorde het zoemen van een bij.

Samen vlogen we hoog naar de zonnebloem.
Wat was het toch fijn om even een viinder te zijn.

Maar nu ben ik blij om bij Jezus te zijn.
Al doet jullie missen wel pijn.

Maar treur niet om mij.

Ik heb het nu goed.

Nu voel ik me als een vogel zo vrij.
Denk zo af en toe nog maar aan mij.
En kijk 's avonds naar de sterren

Dan zal ik vol liefde naar je schijnen.
En zullen de tranen verdwijnen.

Dan allemaal...tot hierboven.

En zo voelde zij zich gedragen op de vleugels
van Gods liefde naar het land van ver verschiet.
Zij moge rusten in Gods vrede.

We wensen Ron, Elwin en Yvonne en de
kleinkinderen, de familie en de vrienden troost
en de warmte van de liefdevolle herinneringen
toe.

Ds. Afke Boezewinkel



In Memoriam Siemen van Asperen

Geboren: 1 september 1941 te Koudum
Overleden: 10 juli 2023 te Brummen

Op 17 juli
jongstleden
namen we met
velen afscheid
van Siemen van
Asperen vanuit
onze kerk. Het
Brummens
Mannenkoor
zong de
liederen die
Siemen had
opgeschreven.
Prachtige liederen van zijn geliefde koor. We
zongen samen de liederen van geloof die
Siemen had uitgekozen voor deze dag. Een dag
waarvan hij wist dat zij komen zou. Een dag
waar iedereen die van hem houdt tegenop zag.
Martje en de kinderen en kleinkinderen
natuurlijk als eersten. Maar de dag kwam, voor
iedereen toch onverwacht. We moesten Siemen
loslaten, uitdragen. Wat zal hij gemist worden.

We lazen de trouwtekst van Siemen en Martje
uit de brief van Paulus aan de Galaten: Galaten
6: Draagt elkanders lasten.

In de brief die Paulus schrijft aan de gemeente in
Galatie wijst Paulus op de houding die van een
goed christenmens verwacht mag worden
temidden van een wereld in verwarring en
onduidelijkheid.

Misschien dat het kernachtig verwoord staat in
een lied in het liedboek, een ochtendlied:
Houd dan de hemel in het oog, maar hef uw hart
niet al te hoog, op aarde hier, op aarde thans, ziet
gij een bovenaardse glans, de kalme gang, de
kleine taak, zijn ruim genoeg voor godes zaak.

Met die tekst waarin kernachtig werd
onderstreept : “Draagt elkanders lasten”
trouwden Siemen en Martje op 4 september
1968, 55 jaar geleden. Misschien een zware
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tekst voor het jonge bruidspaar dat de wereld
tegemoet trad. De stoere en kordate
verpleegkundige Martje en de zorgvuldige,
rekenkundige Siemen, twee mensen die aan
elkaar gewaagd waren en die elkaar tot rots in
de branding zijn geweest. Als je gaat trouwen
wil je in de lieve lichtheid van het bestaan
geloven, hij en zij en niemand anders. Elkaars
vreugde vieren en beleven, dat wil je. Vooral de
voorspoed voel je als je ja'zegt op de belofte
bij voor en tegenspoed, gezondheid en ziekte.
Maar draagt elkaars lasten? Daar kan je je
meestal op zo'n moment nog niet zoveel bij
voorstellen. Gelukkig maar.

Wat Paulus dan ook bedoelt is een levenswandel
in betrouwbaarheid. Leef een leven in
betrouwbaarheid. Streef er naar het goede te
doen, je talenten in te zetten, maar schep er niet
over op. Wat jij goed kan, moet ten dienste zijn
van de mensen, van God, en niet ten dienste
zijn van jouw eigen eer. En als je iets ziet wat
niet deugt, probeer het dan ten goede te laten
keren op een diplomatiek verantwoorde
manier. Sta open voor overleg en blijf open voor
gesprek. Zo heeft Siemen willen werken en
leven. Betrouwbaar, trouw, met hijna
monumentale degelijkheid. Dat dwingt op een
natuurlijke manier groot respect af en dat heeft
Siemen ook verdiend. Naast zijn reguliere werk
bij 0.a. de Gezondheidsdienst voor dieren was
Siemen actief in vele andere organisaties en
besturen.

Mens genoeg was hij om trots te zijn op de
koninklijke onderscheiding die hij daarvoor
kreeg. Het lintje droeg hij met trots. Maar we
mogen zeker ook vermoeden dat de hemelse
koning zijn streven voor het goede met
blijdschap heeft gadegeslagen.

Voor Siemen was het goede doen op een
integere manier ontzettend belangrijk. Als iets
niet klopte, durfde hij daar ook tegenin te gaan.
Die kracht is niet iedereen gegeven. Siemen
bood het hoofd aan wat niet deugde. De balans
vond hij in een rotsvast vertrouwen in zijn
geloof en een rotsvast vertrouwen in de >>



thuisbasis bij Martje. De kinderen hadden een
zeer actieve vader, maar ze vonden altijd één
van hun ouders thuis. De tezamen gedragen
lasten waren vooral de tezamen gedragen en
gedeelde verantwoordelijkheden, die niet als
een last werden gevoeld.

Siemen heeft zich nooit laten inpakken door zijn
kwetsbaar wordende gezondheid. Hij wilde
staan waarvoor hij stond en aanwezig zijn, waar
maar kon. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel
was ook zijn houvast. Het leven vieren met wie
hem lief en dierbaar waren, de inzet van zijn
onverwoestbare kennis en deskundigheid, het
lied in zijn hart en het geloof in zijn God, vaste
rots van zijn behoud, waren belangrijker voor
hem dan zijn ziek zijn. Die hanteerde hij als
lastig en beperkend voor zijn activiteiten, als
een nuchter feit dat er was, maar niet als iets
dat te veel van zijn aandacht mocht opeisen.
Samen droegen Martje en Siemen de ‘last’ van
die zorg. Een zorg die voor Martje met het oog
op wat komen zou, best zwaar is geweest. Want
voor ogen moeten hebben, dat je je lief moet
gaan missen, op een dag, een onzekere dag, is
een grote last om te moeten dragen. Jullie
hebben elkaar als gezin daarin omringd, zo veel
mogelijk. Maar het komend loslaten blijft een
ondeelbaar zware last.

Siemen berustte in dat wat misschien komen
zou. Maar was niet bang.

Houd dan de hemel op het oog, maar de kalme
gang, de dagelijkse taak zijn ruim genoeg voor
godes zaak.

Zo leefde Siemen iedere dag zo vol en
betrokken als maar mogelijk was. De ene dag
wat meer mogelijk dan de andere. Maar
vasthoudend omdat iedere dag er één is die
gegeven is door God.

Woorden van dankbaarheid voor zijn inzet
werden gesproken door Jan Willem
Brummelkamp namens het Brummens
mannenkoor en door Henk Koekoek namens
onze kerkenraad.

De laatste zondag dat hij samen met Martje als
vanouds in de kerk was zei hij: Het houdt niet

over. De grens werd voelbaar.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als zijn ziel uit de aardse woon
opklimt tot des rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg zijn ziele voor de dood.

Siemen heeft zijn vele talenten ten volle
gegeven. Liefhebbende echtgenoot is hij
geweest, betrouwbare vader, dankbare en
vreugdevolle Pake Siemen. Siemen heeft met
grote trouw de mensen die aan zijn levensweg
werden toevertrouwd willen dienen, Ze hebben
kunnen bouwen op zijn gedegen
deskundigheid.

Hij moge rusten in Gods vrede.

We wensen Martje, Feikje en André, Siemone,
Anke en Edwin, Hans en Desirée, kleinkinderen
van Pake Siemen en achterkleinkinderen van
Oerpake Siemen, familie en vrienden,
medezangers, mensen met wie Martje en
Siemen en hun gezin samen het leven hebben
gevierd, met wie samen is gezorgd voor het
goede en gezocht is naar wegen om het leven
ook voor anderen mooi te maken, met
betrokkenheid en betrouwbaarheid, alle sterkte
en troost toe in de tijd die komt.

Ds. Afke Boezewinkel

In Memoriam Johanna Hendrika
(Annie) Robben-Peters (Tolhuys)

Ze overleed op 13 juni
2023 in de leeftijd van
91 jaar.

Na een goed leven en
een korte strijd - zo
schrijven de kinderen
- hebben ze afscheid
van haar genomen
van een lieve moeder,




schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.
Aan het begin van dit jaar, in januari, namen we
nog afscheid van haar man Henk Robben. Dat
stond ons nog vers in het geheugen.
Haar man met wie ze zo lang samen mocht
optrekken. 71 jaar getrouwd, een leven lang
verstrengeld met elkaar en nu door de
eeuwigheid opnieuw met elkaar verbonden,
verbonden ook met wie ons zijn voorgegaan,
onze liefsten die we dragen in ons hart, zij die in
de hemel zijn en dus ook heel dichtbij in ons
hart zijn.
De vrijdag na Pinksteren was ik bij Annie op
bezoek. |k schrok want haar lichaam hield een
grote hoeveelheid vocht vast.
Het was niet goed. Maar ze leefde er zo goed en
kwaad mee als dat kon.
Ze vertelde dat ze met Pinksteren nog bij de
kinderen was geweest en ze was ook nog niet
zo lang geleden met de zonnebloem mee uit
geweest. Heel gezellig was dat geweest ook
omdat ze samen kon optrekken met Dini van de
Hudding.
We kwamen al pratend ook nog tot de
ontdekking dat ze geboren werd in het huis aan
de Zegerijstraat waar nu onze zoon woont.
Hoe kan het lopen soms! Na toch wel de
mantelzorg voor haar man Henk beleefde ze
afgelopen tijd de ruimte om van het leven te
genieten. Van de kinderen kreegq ik de tekst voor
de overdenking aangereikt: Het verhaal van
Martha en Maria.
Annie was om haar leven te typeren vooral een
Martha. Zo ondersteunde ze Henk, haar man. Zo
stond ze in het leven.
Hij hield de verhalen en Annie bediende daarbij
de dia-projector. Zo gaat dat in het leven. De
een is een prater, de ander een doener.
Maar het verhaal van Maria en Martha wil denk
ik zo gelezen worden dat we altijd een beetje
Marta en Maria tegelijk zijn.
Je handen uit de mouwen steken, helpen,
dienen dat is heerlijk om te doen. Maar het
andere mag er ook zijn: Dromen, luisteren, je
verwonderen.
Annie was misschien ietsje meer Marta, maar ze
was gelukkig ook Maria. We zijn altijd die twee
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op de een of andere manier samen.

Annie, ze stond altijd voor je klaar, maar ze kon
gelukkig ook echt genieten! Ze gaf je een
gevoel van vertrouwdheid, van zorg en
aandacht, van liefde en genegenheid, van
hulpvaardigheid. Dat alles samen. Ze was een
kostbaar mens.

Uit de pastorie Oude Eerbeekseweg

Deze zomertijd zo merk ik, is het fijn om extra
bezoekjes te kunnen brengen. Ik hoop de
komende periode daarmee door te gaan.
Dus graag tot ziens in de kerk, in het dorp of
thuis.

Hartelijke groet, Jan Ek

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen geven ons geen namen door
van hen die daar verblijven.

Wij willen graag iedereen bezoeken en zijn dus
aangewezen op (familie van) de patiént die ons
doorgeeft dat er een ziekenhuisopname heeft
plaatsgevonden. Wij hopen op goede
informatie.

Verpleegtehuizen

De volgende gemeenteleden verblijven in
diverse tehuizen in de omgeving. Een kaartje of
andere blijk van meeleven wordt erg op prijs
gesteld.

Zet wel uw adres op de achterkant van de kaart.
Mocht een patiént naar een andere locatie zijn
verhuisd, dan wordt de kaart niet meer
doorgestuurd maar teruggezonden naar de
afzender.

In Sutfene, Coehoornsingel 5, 7201AA Zutphen:
Mevr. F. Schoonman-Hut

In Sutfene, afd. De Flank, k. 2, Coehoornsingel 5,
7201AA Zutphen: Mevr. D.W. Schouten - Brink



In Zorgresidentie "Zonneburg", Rijksweg 6, 7399
AB Empe: Dhr. H.C. Diekema

In “Sensire Den Ooiman’, Groot Hagen 6, 7009
AM Doetinchem: Mevr. M.S. Kabel-Hakkenberg

In Woonzorgcentrum “Het Spijk”, Zutphenseweg
202, 7211 EK Eefde: Mevr. G.M. Hekman-Hagen

In “Het lJkenberghuis” Studio 5, Nieuweweg 143,
7009 HB Doetinchem:
Mevr. H.J. Eggink-Hanskamp

In “De Beekwal” Derickxkamp 27, k. 0, 6961DZ
Eerbeek: Mevr. W. Breukelaar-Heezen

Locatie Pachterserf, woning 6, Sprenkelaarshof
101, 7323 XE Apeldoorn,
Mevr. G.J. Hermans-Wijnia

Huize "De Polbeek’, afd. Drogenapstoren, kamer
609, Van Doorenborchstraat 1, 7203 CA
Zutphen: Dhr. G.J. van Mourik

Voorbeden

Het is altijd mogelijk om namen aan te reiken
van mensen voor wie u wilt dat er gebeden
wordt. U kunt daarvoor de voorgangers direct
benaderen. Aarzelt u niet. Ook dit is een vorm
van meeleven met elkaar en doet zeker goed.

Wie, wat, waar

Voor iedereen die binnen onze
kerkgemeenschap iets heeft te melden over een
zieke, voor een bloemetje, een blijde
gebeurtenis, als je bezoek wilt hebben, enz.
kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:

Ds. J. Ek tel. 561450
Ds. A. Boezewinkel tel. 06-82423546
H. Koekoek tel. 564025

Terugblik en Vooruitblik

De vakantie is weer voor velen voorbij.
Weggespoeld en weer opgedroogd zullen we
maar voor deze contreien zeggen. Het weer
wiebelde aan alle kanten van de wereld. En er
wiebelde meer. De Russische piloot van een
bommenwerper wilde ook even onze stranden
bezoeken. “Kwam even een kijkje nemen” zei de
vertegenwoordiger van ons patrouilleteam van
defensie. Wat bezielt mensen toch.

Maar toch: Door maar weer. Met goede moed en
met de positieve dingen volhardend voor ogen.
Want wat zijn er een heleboel aardige en leuke
mensen. U kent mijn plezier in het reizen met de
trein. En ja, ook deze zomer weer volop leuke
mensen gezien en gesproken, uit allerlei landen.
Dan wordt zo'n coupé ineens een plein waar je
elkaar ontmoet. Je kent elkaar daar meestal nog
niet. Maar je leert van elkaars verhalen. Zelfs
even Rammstein tot mij door laten dringen in
hartje Groningen. Daarvoor hoef je niet eens
naar het concert zelf. Zelfs d’Olle Grieze
(Martinitoren) stond te trillen op z'n
grondvesten. Dit keer niet door NAM-stein,
maar door Rammstein. In het laatste geval wél
gewaardeerd door velen. Binnen en buiten de
hekken.

Enfin. De zomer neigt met haar laatste warme
groet naar de herfst en zo ontmoeten we elkaar
ook weer in een nieuw kerkelijk seizoen, waar
weer van alles te gebeuren staat.

Bijvoorbeeld:

ledere laatste dinsdagavond van de maand is er
een filmavond in de kerk die begint om 19.30
uur. In de nieuwsbrief kunt u de film van die
dinsdagavond aangekondigd zien. ledereen is
van harte welkom. Na de voorstelling wordt er
nagepraat met een hapje en een drankje.
Eerste avond: 26 september 2023

Bij de kerkdiensten:
Op 3 september a.s. vieren we het avondmaal
met elkaar. De cantorij o.L.v. Joop Neijenhuis >>
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verleent haar medewerking aan deze dienst.

Op 17 september a.s. is er een dienst tijdens
welke enige ambstdragers afzwaaien omdat zij
hun termijn er op hebben zitten, maar ook zal
er een aantal ambtsdragers nog een periode
langer in de kerkenraad mee blijven werken.
We zijn blij met de mensen die zich met zoveel
bezieldheid willen inzetten in onze kerk en
hebben willen inzetten.

Op 24 september vieren we samen met de
gemeente van Hall en Voorstonden de
Startzondag.

De feestelijke kerkdienst begint om 09.30 uur,
dus een half uur eerder. Dit tijdstip is gekozen
omdat in de middag
de Culturele
Commissie al een
poosje geleden een
concert heeft
gepland. We willen
elkaar de ruimte
geven om er een
mooie zondag van te
maken dus een half
uurtje eerder
gezamenlijk de
lofzang aanheffen is toch prachtig!

De dienst zal muzikaal o.m. worden
opgeluisterd door het Hallse kerkkoor. Jolanda
Aantjes, Jan Ek en Afke Boezewinkel verheugen
zich erop samen in deze dienst voor te mogen
gaan. Verder staan er gezellig koffiedrinken,
een heerlijke gezamenlijk genoten lunch en
een quiz op het programma. In de quiz maken
we op een ontspannen manier kennis met
elkaar en met onze omgeving. In de nabije
toekomst hopen we samen gemeente te
mogen zijn en dan is het altijd mooi om elkaar
beter te leren kennen.

Allen van harte welkom!

Ds. Afke Boezewinkel
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Creagroep

Al een poosje mogen wij als creagroep leuke
dingen bedenken om de binding met elkaar en
met de Brummense gemeente te
versterken/onderhouden. Na een uitdagende
startzondag vorig jaar volgde het succesvolle
Levende Kerstverhaal met medewerking van
verschillende Brummense organisaties.

Wij hopen dat ons enthousiasme aanstekelijk
gaat werken. Gemeente (vereniging) zijn doe je
immers met elkaar. leder draagt zijn steentje bij
op zijn of haar eigen manier. Vandaar dit
bericht, we zijn opzoek naar jou! Wellicht heb je
één van de activiteiten het
afgelopen jaar bezocht en
zeg je; daar wil ik best bij
horen. We zoeken namelijk
mensen die ons
structureel willen helpen.
Dit kan door samen met
iemand de filmavonden
voor te bereiden en uit te
voeren, 1x per jaar een
wandeling te organiseren,
een taak binnen het
Levende Kerstverhaal uit
te voeren (verantwoordelijkheid nemen voor
de levende dieren, de route, de figuranten, de
verlichting, ...)

Hoe mooi zou het zijn als we op deze manier
onze actieve Gemeente levendig kunnen
houden en een toevoeging/aanvulling kunnen
zijn voor de inwoners van Brummen!?

Je mag ons aanschieten of mailen naar;
activiteitpknbrummen@gmail.com

Namens de Creagroep

Afke Boezewinkel, Loes Donderwinkel, Riekje
Altena, Inette Kloosterhof, Els Ruumpol, Yolanda
Jansen



Kamp

CJW Zomerkamp was weer geslaagd!

In de week van 8 t/m 15 juli vond het CJW
Zomerkamp weer plaats. Het was een zeer
geslaagd kamp!

Met 119 kinderen en een enthousiaste
leidinggroep van ruim 50 mensen ging CJJW
weer op zomerkamp in het bos van Zeddam.
leder jaar bouwt CJW daar een volledig kamp

Houdt deze datum vxij!

Dit wilt u niet missen!

op met eigen tenten, een keuken, wc’s en al het
andere wat nodig is. Er zijn veel spellen
gespeeld, van mooie dagtochten tot renspellen
en van knutselen tot uitdagende tactische
spellen. En het belangrijkste: de kinderen
hebben zich allemaal heel goed vermaakt!

CJW wil graag alle sponsoren en vrijwilligers
bedanken voor hun bijdrage en inzet, en alle
ouders en kinderen voor hun vertrouwen en
enthousiasme. Volgend jaar gaan we van 13 t/m
20 juli 2024 op kamp.

Op VRIJDAGAVOND 8 MAART 2024 gaan we op een feestelijke manier afscheid nemen van ds.

Jan Ek, die op 13 maart 2024 met emeritaat gaat.

Zondag 10 maart 2024 is de feestelijke afscheidsdienst voor gemeenteleden, belangstellenden en

genodigden.

In de nieuwsbrief en de Wegwijzer zullen we u verder op de hoogte houden.

Namens de kerkenraad, Henk Koekoek, voorz.
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Column

Rijbewijs

Wie driekwart eeuw heeft geleefd, permissie
had om zich met een motorvoertuig op de
openbare weg te begeven en denkt dat ook het
laatste kwart, of een gedeelte daarvan, te willen
doen, dient vijfjaarlijks zijn rijbewijs te
verlengen. Fluitje van een cent hoor ik u
denken; je plakt er een stukje bij aan en klaar is
kees, maar zo simpel is dat niet. Ja, vroeger met
dat roze papiertje was dat mogelijk maar met
die plastic kaartjes van tegenwoordig lukt dat
niet meer.

Het begint met een brief van de Rijksdienst voor
het wegverkeer (RDW) dat je rijbewijs
binnenkort verloopt. Dat is toch wel netjes dat
ze je ruim van te voren waarschuwen, was dat
ook maar zo als ze ergens je snelheid staan te
controleren. In de bewuste brief word je
verzocht een gezondheidsverklaring van de site
van het
Centraal
Bureau
Rijvaardig-
heidsbe-
wijzen
(CBR) te
down-
loaden, in
te vullen en terug te sturen. Nu verkeerde ik
altijd in de veronderstelling dat de letters
stonden voor de afkorting Christelijke Bond van
Roggebroodbakkers maar ik zat er blijkbaar
naast. |k herinnerde mij dat ik vijf jaar geleden
daar behoorlijk mee zat te tobben, totdat
iemand mij vertelde dat je dat formulier ook op
het gemeentehuis kon halen.

Daarom nu maar meteen op de fiets gestapt en
op naar het gemeentehuis. Ja, dat kon nog
steeds; of ik maar even 45 urootjes wilde
neerleggen onder het motto 'niks voor niks' Na
thuis alle vragen met ‘nee’ te hebben

o nﬁﬁ;‘ s
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beantwoord, ging het formulier richting
Rijswijk.

Ik ging er vanuit dat het, net als vijf jaar geleden,
wel lang zou duren voordat ik iets terug zou
krijgen, maar nee, Pechtold heeft blijkbaar daar
dan toch eindelijk de zaak goed op de rails,
want al na twee weken kreeg ik de
gezondheidsverklaring terug met nog een brief
met vervolgopdrachten. Voor een medische
keuring diende ik een afspraak te maken met
een arts, bij voorkeur niet je eigen huisarts. Nu
zijn we in Brummen in de gelukkige
omstandigheid dat we keuze genoeg hebben
dus een afspraak was snel gemaakt. Ik diende
op de afspraak een potje urine mee te nemen
en de kosten van het onderzoek t.b.v. 55
urootjes contant en met gepast geld te betalen.
Huuuuh? Zelfs na een bezoek aan de dames van
plezier kun je pinnen, niet dat ik daar ervaring
mee heb maar dit veronderstel ik, en hier moet
ik het geld op de toonbank leggen!

Enfin, ik in de schuur al op zoek naar een oud
jampotje met goed afsluitbare deksel (je moet
er toch niet aan denken dat onderweg naar de
dokter dat potje gaat lekken!) totdat iemand mij
vertelde dat ze bij de dokter daar speciale
potjes voor hebben. En inderdaad, bij mijn
huisarts stond keurig een serie potjes op de
balie als schuimpjes bij de kruidenier. Ik dacht
nog dat er wel verschil voor mannen en
vrouwen zou zijn maar er stond maar een soort.

Gewapend met het potje, waarvan ik hoopte dat
die toch echt goed afsloot, en het gepaste geld
toog ik op het afgesproken tijdstip naar de
keuringsarts. Zij was enigszins ontstemd omdat
ik bij de vraag op de gezondheidsverklaring
‘bent u vanwege hartproblemen onder controle
bij een specialist’ nee had ingevuld terwijl ik na
een hartinfarct drie jaar geleden toch nog
onder controle stond. Dat kon ze zien in mijn
medisch dossier.
Ik vertelde dat bij het laatste bezoek aan de
cardioloog de man afscheid nam met de
woorden: “lk hoop u niet weer te zien!”

{vervolg op pag. 22)



COLLECTES SEPTEMBER 2023

Zondag 3 september 2023

Collecte Kerk in Actie - werelddiaconaat
Israél: jongeren leren meer over mensen-
rechten

Met een speciaal onderwijsprogramma leert
mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human
Rights jonge Israéli’'s meer over mensenrechten
en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook
leren jonge studenten op een nieuwe manier naar
hun landgenoten kijken.
kerkinactie.nl/jongerenisrael

Zondag 10 september 2023

Collecte Protestantse Kerk - Kinderen en
jongeren

Goed voorbereid met jongeren op weg

Het s belangrijk dat kinderen en jongeren

zich thuis voelen in de kerk en serieus worden
genomen. Met de seizoenspakketten van de
Protestantse Kerk is er voor een heel jeugdseizoen
aan materialen voor jeugdgroepen, clubs en
gezinnen.

Zondag 17 september 2023

Collecte Kerlcin Actie - werelddiaconaat
Myanmar: jonge mensen verbeteren hun
landbouwproductie

In Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare
groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen
verwerken jonge moeders, jongeren (18-35 jaar)
en slachtoffers van gewapende conflicten land-
bouwgewassen voor consumptie. Hierdoor groeit
hun inkomen en kunnen zij een menswaardig
bestaan opbouwen.
kerkinactie.nl/landbouwmyanmar

Zondag 24 september 2023

Collecte Kerk in Actie - Zending

Bouw de kerk in Syrié weer op

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrié zijn veel
religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in
Syrié is het voortbestaan van de kerk van cruciaal
belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is
het middelpunt van de samenleving. Met een
speciaal herstelfonds helptKerk in Actie kerken in
Syrié op te bouwen.

kerkinactie.nl/kerkensyrie

kerk
in actie

Kerk in Actie

KERKHERSTEL GEEFT SYRIERS
HOOP EN MOED

Met een speciaal herstelfonds helpt
Kerk in Actie verwoeste kerken en
kerkelijke gebouwen in Syrié te
herstellen. Een herbouwde kerk geeft
Syriérs hoop en moed om terug te
keren en het leven in eigen dorp of
wijk weer op te pakken.

KERKKLOKKEN LUIDEN

Kerken spelen een centrale rol in dorpen en steden in Syrié.
In tijden van nood zet de kerk haar deuren open om ieder-
een -ongeacht afkomst of geloof - te helpen met voedsel
en onderdak. “We zagen het na de aardbeving in februari
van dit jaar’, vertelt Dick Loendersloot, relatiebeheerder
Midden-Oosten bij Kerk in Actie. “Overal in het zwaar getrof-
fen Aleppo luidden direct de kerkklokken. Het teken dat de
kerk een plaats was waar mensen naartoe konden om hulp
te ontvangen.’

HERSTEL VAN GEMEENSCHAP

Samen met de Raad van Kerken in het Midden-Oosten
(MECC) werkt Kerk in Actie al jaren aan het herstel van
kerken, scholen en kerkelijke instellingen die tijdens de
burgeroorlog verwoest zijn. "Herstel van de kerk is herstel
van de gemeenschap’, aldus Loendersloot. “Als de kerk er
weer is, komt het sociale leven weer op gang. Dat geeft
mensen moed om terug te keren naar wat eerder hun
woonplaats was, en het leven weer op te pakken.”

HART ONDER DE RIEM

Dick Loendersloot merkt dat het de Syriérs kracht geeft nu

hun kerken en kerkelijke gebouwen langzamerhand weer in
gebruik genomen worden. “Als Protestantse Kerk laten wij met
dit herstelfonds onze solidariteit met Syrische kerken zien. Dit
doen we zonder onderscheid te maken tussen de verschillende
kerkelijke groeperingen. Dat waardeert men enorm in Syrié

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrié
op te bouwen. Op zondag 24 september is de Kerk in Actie-
collecte bestemd voor dit belangrijke werk.




ij woont waar mensen zij aan zij
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andfce GA hui5 Maandag 2, 9, 16, 23 en 30 oktober:

Rozenkransgebed

U bent van harte 19.00 uur: in het Andreashuis.

welkom bij de

vieringen en Zie voor de weekendvieringen, parochieblad
ontmoetingen op Onderweg
woensdagmorgen
vanaf 9.30 u. Twee De weekendvieringen zijn ook nog steeds te
keer per maand is er een viering en op de volgen via internet: www.12apostelen.nl
woensdagochtenden dat er geen viering is, Klikken op het groene blok: “Vieringen” en
laten we aan het koffie drinken een gebed en de vervolgens op het icoontje “wereldbol met
lezingen van die dag voorafgaan. koptelefoon” Kies voor “Kerkdienst gemist
QOok is het secretariaat elke woensdag van 9.00 Zutphen”, Op zondagmorgen 10.00 uur kunt u
tot 12.00 uur open en telefonisch bereikbaar. direct meekijken door op de > toets in het
Altijd bereikbaar via de mail: midden van de cirkel in de afbeelding te
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl drukken. Voor het bekijken van oudere
opnames, klikt u in de kalender bij de gewenste
datum.
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Vietingen '
Intenties
Woensdag 13 september:
Woensdagmorgensamenkomst 20-09 Overleden fam. Brouwer-de Bruin, Henk
9.30uur:  Gebed en lezingen Peters, Jo van de Beld, overleden ouders
Lezingen: Kol.3,1-11;Lc.6,20-26 Sloot-Uiterweerd, Trees Broekhof-Saals,
Trees Ottink-te Loeke, Piet Willemsens,
Woensdag 20 september: Leida Uiterweerd-Sloot, Ineke Hoyinck-
Woensdagmorgenviering Bolt.
930 uur:  Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie 04-10 Mientje Brouwer, Marietje Smeenk-
Lezingen: 1Tim. 3, 14-16; Lc. 7,31-35 Besselink, Willemien Willemsen, Liselore
van den Berg, Bernadet Holleboom,
Woensdag 27 september: Willie Moor, Mariet Winckels-Geutjes,
Woensdagmorgensamenkomst Gerard Dekkers, Annie Sloot-Uiterweerd,
9.30 uur:  Gebed en lezingen Truus van der Waard-Kersten.

Lezingen: Ezra9,5-9;Lc.9,1-6

Woensdag 4 oktober:
Woensdagmorgenviering

930 uur:  Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos

Lezingen: Neh.2,1-18;Lc.9,57-62




Kezkhofbexichten

Elk jaar, in november, worden de
rechthebbenden van graven aangeschreven
waarvan de grafrechten komen te vervallen. Zo
ook een rechthebbende die het wel heel erg
mooi zou vinden als er na het ruimen van het
graf toch nog iets van herinnering/herdenking
op het kerkhof zou blijven. Dit heeft
geresulteerd in een vlindermonumentje in het
columbarium. Een bordje met de namen van
de overledenen van het geruimde graf erbij.
De christelijke betekenis van het symbool van
de vlinder is: Zijn zoals de rups, het oude, aardse
leven achter je laten en het nieuwe geestelijke
leven ingaan.

Tijdens de klusochtend afgelopen mei is er een
bijenhotel
opgehangen aan
de zijkant van het
columbarium. Zo
komt er wat (extra)
insectenleven op
de dodenakker.
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De gemeente Brummen is volop de trottoirs aan
het vernieuwen. Zo ook bij de ingang van het
kerkhof. Niet meer de oude klinkertjes maar een
mooi betegeld stoepje.

Jolanda Jansen - Peters
Beheerder en administrateur RK kerkhof Brummen

C’.ezellige Kexstmarkt

Op zaterdagmiddag 25 november 2023
organiseert de Andreascommissie een gezellige
Kerstmarkt in en rondom het Andreashuis,
Tuinstraat 63A in Brummen.

Naast kerstdecoratie zullen ook de beroemde
Andreas-oliebollen en gliihwein worden
verkocht. Ook een kopje koffie of thee zal niet
ontbreken. Kortom, het wordt een gezellige
markt waar ook tijd is voor een praatje.
Tenslotte kunt u ook al uw kerstboom kopen.

De Andreascommissie
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Foto's uit het verleden

- Omschrijving:  De nieuwe pastoor J.H. Wichman wordt welkom geheten door de meisjesgroep.

«\ervaardiger:  Foto Brouwer (fotograaf)

Datum: 25-09-1931

« Auteursrechtnaam: Foto Brouwer (Brummen); voor contact Info@aerofotobrouwer.nl

- Organisatie Regionaal Archief Zutphen
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(vervolg van pagina 16 )

waarop ik antwoordde: “Ik u ook niet tenzij bij
de prijsuitreiking van de Postcodeloterij".
Daarom ben ik er vanuit gegaan dat ik niet
meer onder controle sta en heb ik nee ingevuld.
Ze deed er verder niet moeilijk over, de plas was
oké en na betaling was ook deze horde
genomen.

Weer enkele weken daarna kon het derde bedrijf
beginnen. Van het CBR mocht ik met een goed
lijkende pasfoto naar het gemeentehuis voor de
eindfase. Thuis had ik al een mooie pasfoto
opgezocht die aan alle eisen voldeed en in mijn
ogen niet te oud was. De mevrouw achter de
balie van het gemeentehuis dacht er anders
over. Mijn kleur haar was anders. Ja, wat wil je,
na zoveel sores wordt je haar wel grijzer. Er zat

niets anders op dan eerst naar de fotograaf.
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“Wilt u iets vrolijker kijken” was zijn
commentaar. Ik zei dat me dat vanmiddag niet
zou lukken. Na drie pogingen heeft hij de moed
opgegeven. Het resultaat was er naar. Over
gelijkende foto gesproken, het zou ook de
boxer van de overbuurman kunnen zijn. Toch
maar 12 urootjes afgerekend.
Op het gemeentehuis ging de dame akkoord
met het misbaksel. Of ik alvast 45 urootjes af
wilde rekenen, dan kon ik over een week het
nieuwe rijbewijs afhalen. En zo geschiedde. Na
enkele maanden, 157 urootjes armer, heb ik een
nieuw rijbewijs. Ik krijg alleen weer problemen
als een politieagent mijn rijbewijs controleert,
want hij zal niet kunnen geloven dat die van mij
is ...

Johan Haijtink



» buitenschilderwerk

> Binnenschilderwerk
» Glaswerkzaamheden
Voor info en gratis offerte

Bel 0626858459 of mail info@msow.nl

BANKET-CHOCOLADE-IJS

Uw Specialist voor:
Dierbenodigdheden, Tuinartikelen,
Aquariumartikelen, Vijver

en Hengelsport

Dierenspeciaalzaak

TROPICA

Ambachtstraat 41 - Brummen 0575 - 561 457
Wilhelminaweg 26 A Dieren, 0313 - 415 997

Het Seizoen

voetreflex Plus

Ethel Brummelman

Eerbeekseweg 27
6964 BM Hall

06 34 41 74 37
www.voetreflexhetselzoen.nl
infoguoetreflexhetseizoen.nl

cNme—
OPTIEK

brillen contactlenzen oogzorg

Arnhemsestraat 9a Brummen

0575- 56 35 15 info@hanno-optiek.nl

vakschilders

Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen
Tel.: (0575) 56 62 30 Fax: (0575) 56 55 13

msen

GRAFMONUMENTEN

Dambroek 10A - 7223 DV Baak
0575-82 09 88

www.gerritsengrafmonumenten.nl

TEN BROEK

SMEDERL - IJZERWAREN
TUINARTIKELEN

Voorsterweg 20 BRUMMEN 0575 561458
info@tenbroekbrummen.nl

LOODGIETERSWERK

RIJWIELEN




0633580827
14,6971 GD Brummen

Van der Bijl
DIERVOEDERS

Voorstonden - Brummen
www.vanderbijldiervoeders.nl

@ De Landerije

Specialisten in Landelijk en Bijzonder Wonen

Uw vestigings makelaar: Bartelo Dijk
Zutphensestraat 292, Brummen
0575 -74 3090

www.landerije.nl | brummen@Ianderije.nl

morgana.nl

Uw Specialist voor boxsprings — ledikanten
linnenkasten - bedtextiel

Wij nodigen u van harte uit in onze winkel.
Peter en Gerbrand Verrij

Einsteinstraat 1, (in Eijerkamp) 0318-510479
VEENENDAAL

www.morgana-veenendaal.nl

Ophalen goederen iedere 1° zaterdag van de maand.
Opgeun bij Ans Elshof. Tel. 06 833 352 07 of op
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Dagactiviteiten in een voormalige buitenplaats

Comfortabel, huiselijk, gezellig

Zutphensestraat 390 - Brummen
Telefoon: 06-14884149
www .zigtrijk.nl

Kom eens langs, de koffie staat klaar!

RAVENSHORST
¢ installatietechniek BV
centrale verwarming - loodgieterswerk

sanitair - gas - elektra
Vrijblijvend inlichtingen en prijsopgave

Werkplaats/kantoor:

Vulcanusweg 4, Brummen
Telefoon: 0575 - 561336
Telefax: 0575 - 562873

Gerritsen
Stucadoors

Fazantlaan 139

6951 JM Dieren

06 - 83604720
www.natuurlijkstrakkemuren.nl




