
 

 
 

Palmpasen & stille week 
maart 2024 
 
Palmpasen 24 maart 2024 
 
Alles wat over ons geschreven is, gaat Hij 
volbrengen, deze laatste dagen. Een 
intrigerende zin uit lied 556.  
 
Alles wat over ons geschreven is, alles wat over 
ons als mensen geschreven wordt, dat gebeurt 
daar in die week waar we met Palmpasen bij 
beginnen. Het juichen van de massa maar ook 
het totale onbegrip over wat er werkelijk gaande 
is. Het juichen zal uitjouwen en schreeuwen 
worden, het bejubelen zal beschuldigen 
worden. Mensen worden gemanipuleerd, 
moraal wordt omgekocht, angst om 
gezichtsverlies viert hoogtij. Wreed gezag 
speelt hoog spel. En daar tussen door, klein, 
eenvoudig, trappelt het jonge ezeltje met Jezus 
op de rug op weg naar wat groter is dan ooit 
bevat kan worden. Alles wat over ons 
geschreven is. 
 
Palmpasen doet vrolijk aan, opgewekt. Maar er 
smeult van alles onderhuids. 
(zie verder ‘orde van dienst’) 
 
In deze week gebeurt er veel. 
 
Witte donderdag. Aanvang 20.00 u.  
Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Joop 
Neijenhuis. 
 
Op donderdag gedenken we dat Jezus het 
avondmaal instelde. We vieren ook het 
avondmaal samen. 
 
Zijn voeten worden geolied door een vrouw die 
beter in de gaten heeft dan wie ook, dat het een 
bijzondere avond is. En Jezus wast de voeten 
van zijn vrienden, als een knecht knielt hij voor 
hen neer. Ongemakkelijk, heel ongemakkelijk. 
Het is de avond van vriendschap en verraad. 

Van eenzaamheid en overgave. Van verleden 
en toekomst. 
 
Goede Vrijdag. Aanvang 20.00 u 
Oecumenische dienst met voorgangers Anton 
Bos en Afke Boezewinkel. Met medewerking 
van de Cantorij en het Andreaskoor. 
 
Op Goede Vrijdag staan we stil bij wat pijn is. 
Het grote lijden van de mensheid, belichaamd 
in die onschuldige jonge man, die zo vol was 
van goede Geest. Maar die ten onder dreigt te 
gaan aan alle geweld, alle verdriet van de 
wereld. Goede Vrijdag staat voor de zwartste 
bladzijde uit de geschiedenis van ieder 
mensenleven, van ieder volk. Een diepte die 
door de Zoon van God aan den lijve wordt 
ervaren. Die pijn waarmee de mensen ‘mensen’ 
zijn. Hij loopt er niet voor weg. Hoe bang Hij 
ook is. Want bang is Hij. En dat maakt hem nog 
menselijker. Nog meer naaste. 
 
Stille zaterdag/paasnacht. Aanvang 21.30 u. 
Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Joop 
Neijenhuis. 
 
Op stille zaterdag beginnen we in de stilte van 
de Goede Vrijdag. Maar gaandeweg zingen we, 
bidden we, horen we van het goede nieuws. 
Van licht en van bevrijding en de paaskaars 
wordt binnengedragen. 
 
Tijdens de paasnachtviering worden we ook 
herinnerd aan onze doop. Iedereen die dat wil, 
krijgt een kruisje met water uit de doopvont op 
het voorhoofd. Dat is een bijzonder oud ritueel 
uit de christelijke gemeente. De 
geloofsleerlingen deden eerst belijdenis en 
werden in de paasnacht ook gedoopt. Tijdens 
die feestelijke viering werden ook de 
medegelovigen weer nadrukkelijk bij hun eigen 
doop bepaald. 
 
Na de viering van de paasnacht heffen we met 
elkaar onder klokgelui het glas onder de toren 
van de kerk. 
 
  



 

 
 

Kinderpaasfeest. Aanvang 17.00 u.  
Met Medewerking van o.a. Vox Tunes o.l.v. 
Myrthe Dekker en het opleidingsorkest van het 
HOB o.l.v. Erik van Hierden 
 
In de namiddag van zaterdag 30 maart vieren 
we samen met de kinderen het 
kinderpaasfeest.  
(zie ook poster achterin deze nieuwsbrief) 
 
Er kan geknutseld worden en er is heerlijk te 
eten. Er zijn ook nog hele lieve kleine 
lentegasten  om te bewonderen…. 
 
om half zes vieren we dan het paasfeest samen 
en daarna wordt er heerlijk gegeten. Dat belooft 
een prachtfeest te worden 
 
Over de paasochtend 31 maart zal meer te 
lezen zijn in de volgende nieuwsbrief. 
 
 

Collecte 
Weer gaan we collecteren  
en weer voor een goed doel: Oikocredit! 
 
Mensen met ons geld de kans geven een 
bedrijfje op te zetten, een werkplaatsje te 
starten, een paar koeien of schapen te houden, 
allemaal om te kunnen voorzien in eigen 
behoeften, zelfstandig te worden en niet meer 
afhankelijk te zijn van anderen, van ons. 
 
Het microkrediet wordt na een afgesproken 
periode terugbetaald en het geld kan weer 
besteed worden aan een volgende investering. 
 
De mens zelfredzaamheid geven, zodat je kunt 
blijven wonen in je land, waar je wilt leven, wilt 
werken, gelukkig wilt zijn. Een prachtig doel!! 
 
De volle “In Between” dienst bracht voor 
Libanon een mooie opbrengst: € 655,40!!  
 
Allen hartelijk dank en groet, Ank 

 
 

Meditatie / Ontmoeting 
Iedere donderdagochtend is er om 09.30 uur in 
de Pancratiuskerk een kleine meditatie. We 
zingen, lezen een gedeelte uit de bijbel en 
denken er over na of spreken hoe de tekst ons 
raakt, verbaast, blij maakt of misschien zelfs 
ook verontrust of boos maakt. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 Zingend naar Pasen 
Op zaterdag 23 maart van 13:30-16:00 zingt de 
cantorij de liederen van de stille week en 
paasmorgen. Ieder is van harte welkom om 
mee te zingen. Zo kunnen de teksten al meer 
eigen worden en is er meer tijd de betekenis op 
je in te laten werken. Dit aandachtig toeleven 
naar Pasen geeft een extra verdieping aan de 
bijzondere cyclus van vieringen. Witte 
donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag of 
paaswake en de viering op paasmorgen, 
kunnen natuurlijk afzonderlijk van elkaar 
bezocht worden, maar zijn ook met elkaar 
verbonden. 
Wie hier meer van wil weten kan zich opgeven  
bij Marcella: 06-11646510,  
gjenmschreuder@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook PG Brummen 
 
Wist u dat we ook een 
facebookpagina hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief 
 

 

  

mailto:gjenmschreuder@gmail.com
https://www.facebook.com/PKNBrummen


 

 
 

Orde van dienst 24 maart 
Orde van dienst voor Palmpasen: 

 

Orgelspel voorafgaande aan de dienst 

 

Woord van welkom door de ouderling van 

dienst 

 

Meditatief orgelspel en stilte 

 

Gemeente gaat voor zover mogelijk staan en 

zingt: 

 

NLB 24: 4, 5 

 

Bemoediging en begroeting 

 

Gemeente gaat weer zitten 

 

Gebed, omzongen met: NLB 561: 1, 2 en 3, 4 

en 5 

 

Eerste Schriftlezing Zacharia 9: 9-10 

 

Zingen: NLB 558: 2 

 

Tweede Schriftlezing Johannes 12: 12 tot en 

met 19 

 

Zingen NLB 550: 1, 2 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Aansteken van de vredeskaars 

 

Luisteren naar “Erbarme Dich Allah”  

(Fadia Elhage) 

 

Erbarme dich; Ontferm U over mij, 
 
Mein Gott; Mijn God, 

 
Um meiner Zähren willen; Vanwege mijn 
tranen. 
 
Schaue hier; Zie toch, 
 
Herz und Auge weint vor dir ; Bedroefd huilen 
hart en oog in bitter verdriet om u 
 
Bitterlich; Wegens U. 
 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Mededelingen Diaconie 

 

Mededelingen ‘Ouderling van dienst’ 

 

Slotlied: NLB 556: 1, 3, 5 

 

Heenzending en zegenbede 

 

Zingen Amen 

 

 

 

 

 

 

Over de nieuwsbrief  
 

Kopij inleveren voor donderdagavond 18.00 uur 
bij onderstaand mailadres. 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
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