
Zondag 10 maart 2024 

Lieve mensen, het moment is daar. Het voelt 
nog heel vreemd maar zondag is iedereen van 
harte welkom in de viering waarin ik vanwege 
mijn emeritaat afscheid zal nemen als 
dienstdoend predikant verbonden aan de kerk 
van Brummen. Drie dagen later word ik 67 jaar.
Even terzijde: Mijn vader is niet ouder 
geworden dan dat getal. Je beseft met 
verwondering dat we in de tijd leven en de tijd 
niet stil staat. We kijken met liefde terug!
Tegelijk blijven we in Brummen wonen en dat 
zie ik als een groot voorrecht.
Voor zondag is het thema van de dienst:

Heb lief!
Een catechisant zei ooit tegen mij: De kerk vind 
ik zo saai, het gaat er altijd over de liefde. 
Tegelijk vond ik die opmerking een groot 
compliment. Ik hoop dat we elkaar nog heel 
lang met liefde kunnen blijven zegenen.
Ik weet het is zo voor de hand liggend. Heb lief!
Maar het is nog een hele kunst om open te 
gaan voor de liefde van God. Het is groeien en 
bloeien naar het Licht toe. In onze tuin bloeit op 
dit moment de Amandelbloesem, een van de 
eerste bloeiers in het voorjaar. Zo intens mooi 
om te mogen zien.

Amandelbloesem in onze tuin

Zo rijk aan betekenis. We wensen elkaar toe: 
Dat we open mogen gaan voor het licht en de 
liefde van God.

Deze dagen stromen bij ons allemaal lieve 
woorden binnen waaronder een bijzonder mooi 
kaartje met deze woorden:

Het lied van de bloesems
is het lied van de knoppen van de bloesems
is het lied van de liefde
de bloesems van het wachten

de kunst van het wachten
is de kunst van het liefhebben
het zorgvuldig toelaten van het geloof
in wat komen gaat

Ieder van harte welkom!
Na de dienst is er koffie, thee, afscheid en 
ontmoeting. Daarna is er voor de genodigden 
een lunch.

Collecte 

De collecte is aanstaande zondag bestemd 
voor Stichting Het Anker. 

Deze stichting is in het leven geroepen om het 
werk van Henk Wansink en Marrie Nijssingh 
doorgang te laten vinden. Het betreft de 
biologisch-dynamische tuinderij DE MEANDER 
waar wel 80 verschillende gewassen worden 
geteeld. Aardappelen en bieten, wortelen, maar 
ook zeldzame rassen  paprika’s en tomaten. De 
landerijen worden omgeven door windhagen, 
goed voor de insecten, de vogels en de 
biodiversiteit. 
Dit collecte-doel heb ik gekozen omdat we zelf 
al zo ongeveer tot de rijkste bewoners van de 
aarde behoren (zo voelen we dat) en omdat het 
zo dicht bij huis een klein stukje aarde betreft 
waarvan we rechtstreeks kunnen leven en eten.

Jan Ek

U kunt uw gift overmaken naar: College van 
Diakenen
NL37RABO0311052878 m.v.v. Het Anker

mrt. 2024

week 10



Van de diaconie... 

Zondag afscheidsdienst van Jan. De gaven van 
deze viering zijn bestemd voor 

Stichting het Anker.

Vorige zondag werd er gecollecteerd voor het 
Rossing Center: Palestijnse en Joodse 
scholieren met elkaar in contact brengen. 

De opbrengst was € 415,15, een mooie 
bijdrage voor een mooi doel. Dank, Ank     

Nieuwbrief 

Tot nu toe alweer ruim 5 jaar heb ik met veel 
‘plezier’ de nieuwsbrief met de computer 
opgemaakt, ‘gepubliceerd’ zoals dat in 
vakjargon heet. De brief is niet meer weg te 
denken en vervult een prachtige 
communicatieve rol in onze kerk.
Elke vrijdag verstuurt Hetty de brief naar ruim  
250 e-mailadressen. Zij zal dat blijven doen!
Voor de opmaak-klus mogen we inmiddels twee 
nieuwe namen noemen nl. Inge Rekers en 
Remco Jeronimus. Wellicht worden zij nog 
aangevuld met anderen en ook Hetty is als 
achterwacht beschikbaar. Dat is dus heel goed 
nieuws!
De kopij kan voortaan alleen naar het 
mailadres:  nieuwsbrief@pknbrummen.nl
worden gestuurd en wel voor donderdagavond!!

Succes en hartelijke groet, Jan Ek

Meditatie / Ontmoeting 

Iedere donderdagochtend is er om 09.30 uur in 
de Pancratiuskerk een kleine meditatie. We 

zingen, lezen een gedeelte uit de bijbel en 
denken er over na of spreken hoe de tekst ons 
raakt, verbaast, blij maakt of misschien zelfs 
ook verontrust of boos maakt.

Afscheid 

Het komende weekeinde staat in het teken van 
het uitzwaaien van Jan Ek als predikant van 
onze gemeente. Samen met Dinanda gaat Jan 
van zijn zeer wel verdiende emeritaat genieten. 
Het zal weer een drukke tijd voor hen worden, 
want men weet inmiddels dat kwieke lieden, 
zoals bijvoorbeeld ook Jan en Dinanda dat zijn, 
het gedurende hun pensionering andermaal zo 
druk krijgen als zij het normaal gesproken toch 
al hadden. Dat geeft niet. Ook dat is ten volle 
genieten van het andere leven dat voor hen ligt 
en we gunnen hen alle geluk dat ook daarmee 
gegeven mag zijn.
We wensen Jan en Dinanda, hun gezin, de 
familie en vrienden en u allen een prachtig 
“(uit)zwaai moment” toe!
Afke Boezewinkel

Young Messiah 

Volgende week zondag 17 maart a.s. zal koor 
In Between haar medewerking aan de dienst 
verlenen. In Between zal The Young Messiah 
ten gehore brengen. Het wordt een soort 
cantatedienst: De uitvoering van de Young 
Messiah is onderdeel van de eredienst. Zie ook 
de affiches en het bericht in Brummens Nieuws. 
https://www.brummensnieuws.nl/algemeen/
algemeen/28118/inbetween-zingt-young-
messiah

Afke Boezewinkel

Dank 

Hartelijk dank voor de mooie bos tulpen die ik 
van de kerk mocht ontvangen. Na drie 
operaties gaat het met mijn knie nu gelukkig 
vooruit.  Groet van Jaap Kolenberg

Orde van dienst 10 mrt 2024 

Zondag Laetare, 10 maart 2024
Thema: Heb lief!

In deze viering wordt afscheid genomen
van ds. Jan Ek vanwege zijn emeritaat.
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Woord van welkom
Orgelspel
Moment van stilte

Lied 277 Die ons voor het licht gemaakt hebt

Bemoediging en Groet
Toelichting bij de symbolische schikking

Lied 121 vers 1 en 4

Kyrië-gebed

Lied 1013: Als alle mensen vogels dromen

Gebed van de zondag

We zingen: Lied 681 Tui amoris ignem

Lezing: Deuteronomium 6 vers 4 - 9

Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Lezing: Marcus 12, 28 - 31

Lied 266: Die ons schiep

Overdenking: Thema: Heb lief!
Orgelspel

Lied 512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Muzikale verrassing

Losmaking door ds. Afke Boezewinkel

Lied 423 vers 1 Nu wij uiteengaan

Gebeden, afgewisseld met Lied 368.d:
Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Inzameling van de gaven bestemd voor 
Stichting het Anker, toegelicht door Otto Koedijk

Cantorij zingt: Als het licht komt
Als het licht komt, 
treed dan naar buiten in het licht.
Als er een weg is, 
begeef je behoedzaam op weg.
Als ergens een steen ligt, 
draag de steen op je rug.
Als zich een woord voordoet,
laat het woord zich aan jou openbaren.
Als er tranen zijn, 
vertrouw je toe aan de tranen.
Als iemand jou vraagt, 
vereenzelvig je met hem.
En blijf alleen en wees met God.
Laat niemand achter. Dag vrede. 
Als straks de nacht komt,
begroet openhartig de nacht.

tekst: Herman Verbeek;

Slotlied 600: Licht, ontloken aan het donker

Zegen, afgesloten met gezongen ‘Amen’
Woorden van afscheid

Over de nieuwsbrief  
Kopij inleveren voor donderdagavond bij 
onderstaand mailadres. 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman  
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl
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FAMILIE 
PAASVIERING

Samen 
ontdekken

knutselen
kijken 

spelletje doen

Samen vieren
Zingen - bidden - luisteren

mmv kinderkoor 
VOX-tunes

en opleidingsorkest 
HOBSamen eten

Tomatensoep

Ieder brengt iets 
lekkers mee

Kerkwebbrummen.nl

17:00 - 19:00 uur
Pancratiuskerk

Zaterdag 30 maart
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