
Zondag 29 september 2024 

Zondagmorgen 29 september wil ik met u 
nadenken over het woord ‘Vertrouwen’ en 
de vraag: “Wie kan ik nog vertrouwen?” 

 

Vertrouwen, dit woord wordt zo vaak gebruikt 
en misbruikt, dat het in onze tijd bijna zijn 
betekenis heeft verloren. Veel mensen hebben 
nog nauwelijks gevoelens bij dit woord, omdat 
ze zo vaak bedrogen en teleurgesteld zijn in het 
leven. Daarom is het goed om er eens bij stil te 
staan.  

Toen David Psalm 23 schreef moet hij hebben 
begrepen wat het betekende om op God te 
vertrouwen. David zei: “De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets”. 

Om dit te zeggen moet je een groot vertrouwen 
in God hebben. 

God wil ons een hoopvolle toekomst geven. 
Want daarvoor is Jezus gestorven en 
opgestaan. Door de dood van Jezus heeft God 
u en mij er voor altijd van overtuigd dat Hij ons 
lief heeft. Het kruis, de dood en de opstanding 
van Jezus Christus, is Gods finale, totale en 
volkomen uitdrukking van het feit dat Hij ons lief 
heeft. En vanwege die liefde, kunt u Hem 
daarom volkomen vertrouwen. 

Heeft u nog vertrouwen?  

Durft u het aan om Hem te vertrouwen? 

Hij wekt ons op om dagelijks dicht bij Hem te 
blijven en je vertrouwen op Hem te stellen.  

Toe maar, ga heel dicht bij Hem schuilen en 
zeg ja: “De Heer is mijn herder, het ontbreekt 
mij aan niets.”  

Hij zorgt voor mij.  

Hij is mijn vertrouwen meer dan waard! 

Piet Piersma 
 

Diaconie 

Na de feestelijke startdienst werd er 
"ouderwets" gecollecteerd voor jongeren in 
Colombia:  

Verder leven na misbruik en werken voor een 
beter bestaan. De opbrengst is ook een beetje 
feest, want kerkgangers uit Hall en Brummen 
gaven samen € 516,37!  

Hartelijk dank en groet, Ank 

 
 

Collecte 

Livestream, beamer en geluid. 

De collecte wordt gehouden om deze 
apparatuur up-to-date te houden, is niet meer 
weg te denken tijdens de kerkdiensten. Ook is 
het fijn dat voor de mensen, die niet meer in de 
gelegenheid zijn om in de kerk te komen, de 
dienst thuis via de livestream te kunnen volgen. 

Uw gift kan gestort worden op de rekening van 
het College van Diakenen 
NL37RABO0311052878 
o.v.v. kosten geluid etc. of in de collectezak bij 
de deur. 

Met vriendelijke groet, Willy Hugen. 
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Foto’s startzondag 22 sept jl. 

 

 
 

Top 2000 Aller Tijden 

Op 29 december aanstaande zullen we de Top 
2000 Aller Tijden-dienst met elkaar vieren, op 
de laatste zondag van het “oude jaar” 2024. 

Op Radio twee is vanaf eerste kerstdag de 
officiële Top 2000 aller tijden te beluisteren. Op 
de drempel naar oud en nieuw willen we met 
elkaar de kerkelijke Top 2000 Aller Tijden-
dienst vieren. In de belevingsruimte van eerbied 
en verbondenheid met God mogen de moderne 
liederen van harte hun plek vinden.  

Jongerenkoor No Dubio wil graag in de viering 
de gemeentezang en de solisten bijstaan. Alle 
liederen worden ‘live” gezongen. 

Het is de bedoeling dat u vanaf nu de liederen 
uit de Top 2000 aan mij doorgeeft die voor u 
een bijzondere betekenis hebben. 

U vertelt iets over uw lied: Waarom is het voor u 
bijzonder. Welke herinnering is er aan 
verbonden? Waarom raakt de muziek u? En u 
zingt zelf als solist, samen met koor en 
gemeente het lied tijdens de dienst. Dat is best 
spannend, maar er wordt ook van te voren 
samen met het koor geoefend. Durft u niet zelf 
solo te zingen: Dan doen koor en gemeente dat 

voor u. Maar het is wel belangrijk dat u vertelt 
waarom dit lied zo betekenisvol voor u is.  

Graag VOOR 7 OKTOBER A.S. uw Top 2000 
Aller Tijden keuze aan mij opsturen met 
motivatie erbij en of u samen met No Dubio de 
solo aandurft en welke stemsoort (sopraan, alt, 
tenor, bas) u heeft.  

Opsturen o.v.v. Top2000 aan 
afkeboez@gmail.com 

Als er heel veel inzendingen zijn, moeten we 
een keuze maken. Maar volgend jaar is er weer 
een Top 2000 Aller Tijden-dienst met het HOB 
er bij dus dan is er weer een kans. 

U kunt de Top 2000 (2023) bekijken op de 
volgende link:  

https://www.top2000top.nl/delijst 

Afke Boezewinkel 

 

 
 
 
 

Orde van dienst 29 september 

Ouderling van dienst heet allen welkom 

Inleidend orgelspel 

Meditatieve stilte waarin we ons voorbereiden 
op de dienst 

Gemeente gaat staan (voor zover mogelijk) 

Aanvangslied: Psalm 84: 1, 3, 6  
(Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer) 

Bemoediging en groet 

Gemeente gaat zitten 

Zingen: Lied 314: 1 - 3  
(Here Jezus om Uw woord) 

Drempelgebed 

Zingen: Lied 412: 1, 3  
(Wij loven u, o God, belijden U als Heer) 

Kyriegebed 

Glorialied: Lied 705: 1 - 4  
(Ere zij aan God de Vader) 
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Gebed bij de opening van de Bijbel 

Eerste schriftlezingen:  
Psalm 23 / Spreuken 3: 5, 6 

Zingen: Lied 885: 1, 2  
(Groot is Uw trouw o Heer) 

Tweede schriftlezing: Handelingen 16: 25 - 31 

Zingen: Lied 313: 1  
(Een rijke schat aan wijsheid) 

Overdenking 

Meditatief orgelspel 

Zingen: Psalm 23b: 1, 2, 5  
(De Heer is mijn Herder) 

Dankgebed / voorbeden / stil gebed / gez. 
‘Onze Vader’ 

Mededelingen door de Diaconie rond de 
collecte 

Mededelingen door de Ouderling van dienst 

Gemeente gaat voor zover mogelijk staan 

Slotlied: Lied 415: 1, 2  
(Zegen ons, Algoede) 

Zegen en aansluitend Lied 415: 3  
(Amen, amen, amen!) 
 

Concerten in de kerk 

 

Abonnement Kamermuziek 2024-2025 

U kunt hier een abonnement bestellen voor alle 
zes kamermuziek concerten: 

29 september 2024  
Mijnheer Kaaij en de fagottini's 

27 oktober 2024  Autunno Ensemble met 
Pauline Oostenrijk 

10 november 2024 La Petite Ecurie 
2 februari 2025 Lavinia Meijer 
2 maart 2025 Delta Piano Trio 
13 april 2025 Viride Kwartet 

Alle concerten worden uitgevoerd op 
zondagmiddag om 15.00 uur in de 
Pancratiuskerk in Brummen. 

Voor meer informatie over het 
Kamermuziekprogramma 2024-2025, zie de 
website van culturele stichting agenda culturele 
stichting  
Daar kunt u ook de jaarfolder downloaden. 

 
 

Facebook PG Brummen 

Wist u dat we ook een 
facebookpagina hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief. 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres. 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 

 

 
  

https://brummencultuur.nl/agenda/kamermuziek-abonnement/kamermuz-abonn-24-25
https://brummencultuur.nl/agenda/kamermuziek-abonnement/kamermuz-abonn-24-25
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Zondag 29 september 2024 
Vanmorgen geen dienst in Hall, welkom in 
Brummen.  
 

Agenda Hall en Voorstonden 

 

AGENDA 
Dinsdag 1 oktober  
De Wheme 
10.00 - 12.00 uur Koffiedrinken met een 

praatje (org. Ouderenwerk Hall) 
 
Donderdag 3 oktober 
Ludgeruskerk 
09.00 - 09.15 uur  Ochtendgebed 
09.15 - 11.00 uur Kerk open, pastor 

aanwezig 
19.00 - 20.30 uur Kerkkoor 
 

Spammail 

Heel wat kerken hebben er momenteel last van, 
spammail. U ontvangt een mail namens de 
voorganger met het verzoek om ‘een klusje’ 
voor haar te doen. Vervolgens gaat het veelal 
om de aankoop van waardebonnen. Het gevolg 
is dat u uw geld kwijt bent. Deze mails zijn niet 
van mij (of Afke) afkomstig. De mailadressen 
zijn ook niet juist. We merken dat m.n. mensen 
gemaild worden wiens mailadres op de website 
van de kerken staat. Wees dus a.u.b. alert!. En 
bij twijfel, stuur even een appje naar de 
afzender of dit klopt.  

Facebook PG Hall en 
Voorstonden 

Wist u dat we ook een facebookpagina 
hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres. 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen  
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
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