
Zondag 8 juni 2025 

Pinksteren 

Gesloten: 

De vrienden van Jezus zitten in een huis. Ra-
men dicht, toekomst onzeker. Ze hebben hun 
oude geloof, het Joodse geloof, in zich, die 
oude woorden, die oude waarden. En die zijn 
met licht en leven aangevuld, toegelicht, verfris-
send en soms best lastig te verstouwen, met 
dat nieuwe elan van Rabbi Jezus die hart en 
handen en voeten gaf aan de aloude waardig-
heid van het diep gewortelde oude geloof. Maar 
Jezus is weg nu. Ze zitten in dat wankel tussen 
gebied van: heb ik het nou wel goed gedaan 
goed begrepen allemaal? O ja wonderen ge-
noeg gezien. Maar dan toch. Hebben ze het wel 
goed gezien?  

Angst 

Onzekerheid 

Dat andere geloven, niet beter maar anders, 
met een andere wind daar door heen waai-
end…. 

Durven ze het aan?  

Open: 

En dan komt die Geest aanwaaien. Vol vuur, 
zonder oordeel, met blijdschap die de hele san-
tenkraam met elkaar verbindt. Parthen en 
Meden en Frygiers en weten wij veel wie alle-
maal en ze verstonden in elk geval één ding: 
God is groot. Nou dat heb je in alle talen zo. 
Dat licht vieren we met Pinksteren. En ook dat 
er iedere dag in iedere mens in iedere ontmoe-
ting die verbindt, blij maakt, licht op kan gaan. 
Want de vrucht van de Geest is blijdschap en 
verbinding en blijdschap om verbinding omdat 
we elkaar vinden in wat ons samenbrengt. Dat 
dat kán vieren we als gave. Een geschenk dat 
in alle talen verstaan kan worden. En dat in zo-
veel eerbied gevierd mag worden in de vrijheid 
waarin wij mogen leven.  

Welkom in de viering die begint om 10.00 uur! 

Kom in het rood als dat kan!  

Kleur van het vuur van de liefde! 
 

Diaconie 

Deze Pinksterzondag staat NOODHULP op het 
collecterooster van de diaconie. 

En weer staan we voor een keuze, want hulp is 
voor zovelen belangrijk, de noden zijn hoog. 
We hebben nu gekozen voor Syrië, want al is er 
sinds eind 2024 een einde gekomen aan het 
Assad-regime, toch zijn nog steeds 16 miljoen 
mensen afhankelijk van hulp in dit grote land 
met de aloude beschavingen, nu een land met 
ruïnes, massagraven, armoede en gebrek, een 
ingestort zorgsysteem. 

Veiligheid is niet gegarandeerd, er zijn nog be-
schietingen en gevechten, partijen die 
tegenover elkaar staan. Er gloort hoop, maar de 
toekomst is heel onzeker. 

Wij kunnen meeleven en geven in de collecte-
zak of via NL37RABO 0311052878 t.n.v. 
Collecten Diaconie m.v.v. Syrië.  

 

Opbrengsten Hemelvaartcollecte voor de Vrien-
den van Tolzicht: € 215,50 en zondag 1 juni 
voor onderhoud orgel € 363,65. Veel dank en 
mooi Pinksterfeest. Ank 
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Orde van dienst 8 juni 

 

Thema: Verbondenheid die tot bloei brengt 

Voorbereiding 

Aanvang oefenen: “Wij vieren vandaag het 
feest” met Cantorij  

Zingen:  
Wij vieren vandaag het feest  
van het verschijnen van de Geest 
in vuur en wind en tongen, in talen! 

Woord van Welkom door de Ouderling van 
dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Samenzang met Cantorij: “Wij vieren van-
daag het feest” 

Bemoediging en begroeting 

Zingen: NLB 683: 1, 2, 3, 4 

Gebed, gebeden worden afgewisseld met het 

zingen van:  

Cantorij: “Wij wachten op de Geest beloofd”  
1 Cantorij  
2 Cantorij plus Gemeente  
3 Cantorij plus Gemeente 

Gebed om de Heilige Geest 

Zingen: NLB 687: 1, 2 

Dienst van het Woord 

Lezen Genesis 1: 1 - 5 

Tekst uit Koran: Het geschenk van het Licht dat 
ons leidt… 

Zingen: NLB 513: 1, 4 

Lezen: Handelingen 2: 1 - 13 in het Oekraïens 

Het Pinksterverhaal gezongen en gelezen. 

Overdenking 

Cantorij zingt: “Gestalten van de Geest”  

Dienst van Gebeden en gaven 

Voorbeden 

Iedereen die dat wil, kan naar voren komen om 
een kaarsje aan te steken en een gebedsinten-
tie uit te spreken.  

Mededelingen 

Slotlied: NLB 675: 1, 2 

Heenzending en zegenbede  

Zingen: “Wie door de Geest is aangeraakt” 

Cantorij gaat zingende vooruit via de toren 
de kerk uit.  

Klokken luiden 

 
 
 

Facebook PG Brummen 

Wist u dat we ook een facebookpa-
gina hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief. 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres. 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 

mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl
https://www.facebook.com/PKNBrummen


Zondag 8 juni 2025 

Het Pinksterfeest wordt gevierd! Hoe je van 
‘toeschouwer’ een ‘deelnemer’ wordt. Van harte 
welkom in de Ludgeruskerk. Na de dienst volop 
tijd voor ontmoeting. 

Lammert Hissink blaast de trompet, Hans Aan-
tjes bespeelt het orgel en voorganger is pastor 
Jolanda Aantjes. 
 

Agenda Hall en Voorstonden 

 
Dinsdag 10 juni De Wheme   
10.00 – 12.00 uur Koffiedrinken met een praatje  

(org. Ouderenwerk Hall) 
 

Woensdag 11 juni 
12.00 – 13.30 uur Lunchpraat 
 

Donderdag 12 juni Ludgeruskerk 
09.00 – 09.20 uur Ochtendgebed 
09.20 – 11.00 uur Open kerk, pastor aanwezig  
19.00 – 20.30 uur Kerkkoor 
 

Orde van dienst 8 juni 

Welkom  

Zingen lied 672: 1, 2 en 7  
Kom laat ons deze dag 

Bemoediging en groet 

Zingen lied 687: 1 en 2 
  Wij leven van de wind 

Gebed om Gods ontferming 

Zingen lied 695 
  Heer, raak mij aan met uw adem 

Gebed om licht van de Geest 

 

 

Bijbellezingen:  
Exodus 3: 1- 4,  
Handelingen 2: 1 – 13, 
2 Timotheüs 1: 7 en 8a 

Zingen lied 675 
  Geest van hierboven 

Overdenking: ‘van toeschouwer naar deelne-
mer’  

Zingen Weerklank 197: 1, 2, 3, 8 en 9 
  In vuur en vlam zet ons de Geest 

1 In vuur en vlam zet ons de Geest 
gegeven op het Pinksterfeest, 
ten leven op ons uitgestort 
hoor hoe Gods kerk geboren wordt. 

2 Wie door dit vuur wordt aangeraakt 
en uit het ongeloof ontwaakt, 
beleeft – God lof! – een ommekeer, 
de dag van de verrezen Heer. 

3 Wie op het rijk van Christus hoopt 
ontvangt de Geest en wordt gedoopt –  
God heeft uw zonden weggedaan, 
een nieuwe mens is opgestaan! 

8 De aarde is ons toevertrouwd, 
God strooit ons als zoutend zout, 
als licht dat in het duister straalt 
en metterdaad zijn woord vertaalt. 

9 Zo waait de wind, zo blaast de Geest, 
zo laait het vuur van pinksterfeest, 
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd –  
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd! 

Bericht van overlijden;  
we gedenken dhr. Joop Hoekman 
Zingen NLB 961 
 Niemand leeft voor zichzelf 

Dank- en voorbeden, stilte, Onze Vader  

Collecten 

Zingen Elb 218   
Samen in de naam van Jezus 

Zegen met gezongen ‘Amen’  

Ontmoeting 
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Lunchpraat 

 

Wil je mee-eten en meepraten over een item uit 
de kletspot? Welkom bij de lunchpraat bij mij 
thuis. Op woensdag 11 juni tussen 12.00 en 
13.30 uur. Graag even aanmelden, uiterlijk 
dinsdag 10 juni. Dit is de laatste lunchpraat 
van dit seizoen. 

Jolanda Aantjes 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres. 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
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