
Zondag 1 februari 2026 

 

“Zalig de Mensen van de Weg” 

Zalig de mensen van de weg. Mensen voor wie 
de route niet over gebaande wegen gaat, niet 
strak en lijnrecht vooruit. Want wie om zich 
heen durft te kijken, moet soms even stoppen. 
Stoppen om je af te vragen waar je naar toe 
gaat, waar het heen gaat. Je houdt je klop-
pende hart vast: welke keuzes moet ik maken 
in het landschap waarin onderweg van alles ge-
beurt, waartoe ik me moet verhouden. Zalig de 
mensen die zich laten raken. Zoals bij de voor-
bereiding werd gezegd: Als je onderweg door 
het leven je gevoel de ruimte geeft, wordt de 
weg er niet gemakkelijker op. En soms weet je 
‘t even helemaal niet meer… 

Dan zegt Jezus: Juist jij, die het allemaal niet zo 
goed meer weet, jij, jij bent geliefd. Zalig. En 
nog hoog in aanzien ook.  

Daar gaan we het zondag over hebben. En we 
vieren ook het avondmaal. We breken het 
brood, midden in de gebrokenheid van de we-
reld. We houden elkaar vast. Omdat de rechte 

gaarde nog niet van deze aarde is en we elkaar 
nodig hebben. 

Welkom in de viering, voorbereid door de diake-
nen en door Joop Neijenhuis die het orgel zal 
bespelen en de gemeentezang en de Cantorij 
begeleidt.  

Aanvang: 10.00 uur.  

Afke Boezewinkel 
 

Orde van dienst 1 februari 

Orgelspel voorafgaande aan de viering 

Voorbereiding 

Dienstdoenden komen binnen terwijl we zingen  

Woord van welkom en aansteken van de Paas-
kaars 

Mededelingen 

Bemoediging en groet 

Gebed 

Zingen: Hore mijn oor het ongehoorde.. 1 x 
cantorij daarna allen. 

Gloria: Alleluia (W.A. Mozart) 1. Allen 2. Ca-
non met Cantorij:  

Lezen: Mattheüs 5: 1-10 (Bijbel in gewone taal) 

Lied 321: 1 - 7 

Overdenking 

Na de overdenking: Muziek 

Viering van de Tafel 

Nodiging: We komen in de kring 

Instellingswoorden: 1 Korintiërs 11 

Zingen: Telkens als wij eten van dit brood…. 

Tijdens het Delen van brood en wijn:  
NLB 681: Veni Sancte Spiritus 

Gezongen dankgebed  

Heenzending en zegenbede 

Slotlied: NLB 419 (in canon): 1 - 3 
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Over lied 321 Mensen van God 

Tekst van Huub Oosterhuis, muziek van Ber-
nard Huijbers 

Niet als een storm, als een vloed, niet als een 
bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, niet als een schot 
in het hart. 

Zelden begint een lied, een gedicht met het 
woordje niet. Zo’n begin doet je opschrikken, je 
aandacht is gepakt. 

Maar als de glimp van de zon, een groene twijg 
in de winter,  

dorstig en hard deze grond – zo is het Konink-
rijk Gods. 

Dit voelt zacht en welkom aan, de eerste zin, je 
aandacht glijdt weg naar de beelden die opge-
roepen worden. De tweede zin daarentegen is 
weer erg duidelijk, bijna hard. Je vraagt je af of 
je de tekst goed begrijpt; voelt het Koninkrijk 
Gods dorstig, hard? 

Stem die de stilte niet breekt, woord als een 
knecht in de wereld, 

naam zonder klank, zonder macht, vreemdeling 
zonder geslacht. 

Vervreemdende woorden doordat je niet met-
een begrijpt wat er bedoeld wordt. Wat doet dat 
met je? Is je aandacht er nog? 

Kinderen, armen van geest, mensen gelouterd 
tot vrede, 

horen de naam in hun hart, dragen het woord in 
hun vlees. 

Deze woorden zijn begrijpelijker, maar wat wil 
de dichter zeggen? 

Blinden herkennen de hand, dovemansoren 
verstaan Hem, 

zalig de man die gelooft, zalig de vrouw aan de 
bron. 

In deze woorden klinkt de oud bekende taal van 
de Bijbel. Toch is het wonderlijk dat een vrouw 
zittend aan de bron zalig genoemd wordt. Ver-
der lezen dan maar. 

Niet in het graf van voorbij, niet in een tempel 
van dromen, 

hier in ons midden is Hij, hier in de schaduw der 
hoop. 

Weer dat duidelijke ‘niet’, nu maakt het de te-
genstelling echt duidelijk, we weten wel waar 
we God zullen vinden. 

Hier in dit stervend bestaan, wordt hij voor ons 
geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, liefde op leven en 
dood. 

De oude, bekende woorden, wij zijn mensen 
van God, met hem en elkaar verbonden in 
liefde, in leven en dood. 

De mooie, ingetogen muziek van Huibers die 
met het ritme van herhaling de oude woorden 
en de nieuwe zinnen, de nieuwe combinaties 
van begrippen, laat klinken, laat resoneren. Het 
is een gebed, dit lied over Mensen van God. 
Het geeft verstilling, het nodigt uit tot denken, 
opnieuw denken over de oud bekende woor-
den. 

Dit lied zingen we komende zondag. We hopen 
dat de muziek en de woorden u wel zullen val-
len en uitnodigen om zacht te worden en diep 
na te denken. 

Judith Nauta en Arien op ’t Land 
 

Diaconie 

Zondag 1 februari. Een collecte voor het We-
relddiaconaat. 

We denken natuurlijk aan Gaza, Oekraïne en 
Soedan, maar veel leed elders in de wereld 
blijft vaak verborgen. Kerk in Actie vraagt te col-
lecteren voor Bangladesh. Een land dat vooral 
lijdt onder klimaatverandering. Cyclonen, over-
stromingen, veel regen op de gekste, 
onverwachte tijden.  

 

 

 

 



Veel boerengezinnen hebben de grootste 
moeite om te overleven. Hen wordt nu geleerd 
gewassen op een andere manier te verbouwen, 
zorgen voorbereid te zijn op rampen, hooggele-
gen schuilplaatsen creëren, geen bomen 
kappen, de klimaatverandering aanpakken 
waar mogelijk. Wij dragen een steentje bij door 
te geven in de collectezak, door overmaken 
naar NL37RABO0311052878 t.n.v. Collecten 
Diaconie m.v.v. Bangladesh of via QR code.  

 

Vorige week heeft u € 372,90 gegeven voor het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.  

Dank u wel!! Tot ziens zondag, Ank 
 

Bloemengroet 

We werden afgelopen zondag verrast door de 
bloemengroet. 

Wij willen iedereen graag bedanken voor alle 
belangstelling, de lieve berichtjes, het meele-
ven, het meedenken en het aanbod voor 
onderdak na de keukenbrand op 24 december.  

Hartelijke groet, Leo en Dini Thomassen. 
 

Wegwijzer 

Er is een foutje geslopen in de Wegwijzer febru-
ari bij de Vieringen Brummen.  

Zondag 8 maart: 1e zondag veertigdagentijd, 
maar dat is al de 3e zondag. 

De 1e zondag van de veertigdagentijd moet 22 
februari zijn. 

Dat u het maar weet! Excuus namens de redac-
tie, met groet Ank 
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. 
 

Facebook PG Brummen 

Wist u dat we ook een facebookpa-
gina hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief. 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres.  
Er worden alleen bijdrages geplaatst die te ma-
ken hebben in of rondom de kerk of -leden. 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
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Zondag 1 februari 2026 

Zondag 1 februari zal in de dienst van Hall en 
Voorstonden voorgaan Pastor Maurits van 
Elsäcker uit Terwolde. 

De organist is Kees Vos uit Velp en Gemma 
Nikamp uit Hall met dwarsfluit 

De Diaconale collecte is bestemd voor Wereld 
Diaconaat. 

De tweede collecte is bestemd voor de Kerk. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor 
een kopje koffie of thee. 
 

Agenda Hall en Voorstonden 

 

De Wheme 

Dinsdag 
10.00 – 12.00 uur Koffieochtend met een praatje 

(org. ouderenwerk Hall) 
 

Orde van dienst 1 februari 

Orgelspel 

Welkom en afkondigingen 

Aanvangslied Lied 146A:1, 2 en 6 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Inleiding op de dienst 

Zingen: Psalm 93 

Kyriëgebed 
Na iedere gebedsintentie, zingen ‘Heer ont-
ferm U 

 

[Lied uit Taizé] 
Gloria Psalm 150 

Gebed om de Heilige Geest 

Schriftlezing: Sefanja 2: 1 - 3 en Sefanja 3: 9 - 
13 

Zingen Lied 1008 

Lezing: ’Zaligsprekingen hertaald voor deze 
tijd’, bij Mattheüs 5: 1-12 [tekst: Geertje de 
Vries] 

Zingen lied 313: 2 en 5 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 

Zingen lied 905: 1, 3 en 4 

Dank- en voorbeden, moment van stilte en 
Onze Vader 

Collecten 

Zingen lied 747: 1, 4 en 8 

Zegen + gezongen Amen 
 

Waar houdt een pastor zich 
mee bezig 

Nu ik begonnen ben als kerkelijk werker, lijkt 
het me leuk om jullie wat deelgenoot te maken 
van de dingen waar ik mee bezig ben. Want, 
wat komt er eigenlijk allemaal op het pad? 

Niet weer… 

Dit was mijn gedachte toen ik vanochtend (don-
derdag) naar buiten keek. Weer sneeuw. En ja, 
de tuin ziet er weer prachtig uit, het knispert al-
lemaal heel ‘gezellig’ en de hondenpootjes als 
afdruk is ook ontzettend schattig om te zien. 
Maar toch, ik moest even schakelen. Dat zit na-
melijk zo: in de eerste week van januari heeft 
het ook heel veel gesneeuwd. Nu ben ik 
meestal niet voor één gat te vangen, dus de 
sneeuw kon mij niet tegenhouden om naar Hall 
te gaan voor afspraken. Alles ging goed, totdat 
ik weg wilde rijden met de auto na een be-
zoekje. Daar dacht de ondergrond heel anders 
over. Alsof ik al was ‘vastgeplakt’ in de omge-
ving… 
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Wat we ook probeerden (sneeuw weghalen, 
matjes onder de banden), niets hielp. Maar er 
gebeurde toch een klein wonder: er werd ge-
wenkt naar een buurman met een trekker, hij 
zag het ook nog eens en kwam eraan om de 
auto weer los te krijgen. Geweldig! Niet om vast 
te zitten, maar wel om weer bevrijd te worden.  

‘Natuurlijk helpen we elkaar’, werd gezegd én in 
praktijk gebracht.  

De dichter van Psalm 51 verlangt naar sneeuw. 
Meer nog, om witter te worden dan sneeuw. Hij 
beziet zijn leven en de wereld en concludeert 
dat daarin allerlei dingen niet goed gaan, op zijn 
zachtst gezegd.  

‘Was mij schoon en ik zal witter worden dan 
sneeuw. 
Geef mij een nieuw hart. 
Zend Uw geest, dat ik herschapen word’. 

(Huub Oosterhuis) 

Zondag horen we over losgeslagen mensen en 
God die duidelijk maakt ‘niet weer’. Hij is er 
klaar mee. Daarnaast maken we een beweging 
richting de andere kant, ‘naar meer’. 
 

Verjaardagsvisite 

In de afgelopen jaren is een mooie traditie ont-
staan om binnen de kerk van Hall-Voorstonden 
de verjaardagen van gemeenteleden van 75 
jaar en ouder samen te vieren. Het afgelopen 
halfjaar is dat niet gebeurd, maar we gaan deze 
‘feest-draad’ weer oppakken.  

Iedereen, vanuit de leeftijdscategorie die van 
juli tot en met december 2025 jarig is geweest, 
krijgt een uitnodiging om samen te komen op 
donderdagochtend 19 februari. Graag vooraf 
opgeven bij Janny de Jong (0614435067 /    
jannydejong@outlook.com). 

Ook de andere data zijn al gepland. U kunt ze 
dus alvast noteren: 

Donderdag 7 mei (voor iedereen die jarig is 
geweest in januari t/m april). 

Donderdag 3 september (alle jarigen vanaf 
mei t/m augustus zijn welkom) 

Donderdag 14 januari 2027 (we vieren de ver-
jaardagen van september t/m december) 

Alle momenten zijn in De Wheme en beginnen 
om 10.00 uur.  

We zien u graag! 
 

Contactgegevens Maurits 

De gegevens die ik als pastor gebruik, zijn:  
pastor@hallsekerk.nl / 0634741456. Op vrijdag 
ben ik niet bereikbaar vanwege mijn opleiding 
aan de Christelijke Hogeschool Ede. 

Maurits van Elsäcker  
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. 
 

Over de nieuwsbrief  
Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres.  
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
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