
Palmzondag 29 maart 2026 
Hebt u wel eens een ezeltje geaaid? Hun 

stugge vacht 
gaat over in 
een paar 
zachte oren. 
Hun ogen zijn 
zacht en 
groot. Ezel-
tjes hebben 
kleine hoefjes 
met wie zij 
een grote last 
over onher-
bergzame 
wegen kun-
nen dragen.  
Ik vind het 
een prachtig 

dier. Net als het roodborstje overigens. Beide 
wezens hebben iets te maken met het passie-
verhaal. Het ezeltje draagt de grote last van de 
Koning der wereld op zijn rug op Palmpasen. 
Hij draagt de Koning van de vrede, de held van 
de zachtheid de poorten van de stad van de 
vrede binnen. Stad van de vrede?  
Het is niet voor niets dat Jezus het uitjankt bij 
de poorten van Jeruzalem. 
Het roodborstje is in de Christuslegende van 
Selma Lagerlöf het saaie grijze vogeltje dat uit-
gelachen wordt door de hele bonte brij van 
krijsend gillende kleurenverenpracht in de vo-
gelwereld omdat het zo grijs is maar dit is het 
vogeltje dat vol mededogen de doorn uit het 
hoofd van de man aan het kruis op Golgotha 
probeert te trekken. Het kan de pijn van die 
man niet verdragen. Een druppel bloed van het 
hoofd van die man valt op zijn borstje en vanaf 
dat moment is het roodborstje geen grijze muis 
meer maar draagt het sieraad van erbarmen 
hoog op de borst. Daar kan geen evolutietheo-
rie tegenop. Welkom bij de Palmpasenviering. 
Daar draagt het kleine ezeltje de Zoon des 
Mensen Jeruzalem binnen. Zwikkend. Het is 
geen triomftocht. En zingt de Psalm: de steen 
des aanstoot, noem het een Stolperstein (een 
struikelsteen), wordt tot hoeksteen. 
De kinderen van het Feest van liefde en Vrede 
buigen zich over het delen van het brood.  Fijn 
dat zij er zijn! 

Tijdens deze viering stellen we ook officieel 
Maurits van Elsäcker aan u voor. U hebt hem al 
op allerlei momenten mogen spreken en ont-
moeten. Maurits maakt op dit moment kennis 
met de gemeente van Hall. Binnenkort hopen 
we hem ook als pastor in Brummen te mogen 
begroeten. Formeel gebeurt dat als de fusie 
rond is. Die is in ons aller hart allang rond, maar 
de paperassen en formaliteiten vragen nog wat 
geduld. Van beide kerkenraden en van u. Het 
komt goed.  
 

Orde van dienst 29 maart 
Orgelspel (Theo Meurs) 

Woord van welkom 

Aansteken van de Paaskaars 

Woorden bij de paaskaars:  

BLZ 1369 NLB “Dit ene weten wij..” 

Orgelspel 

Moment van stilte en inkeer 

Zingen: NLB 440: 1, 3 

Bemoediging en begroeting 

Zingen: NLB 440: 4 

Kinderen van het feest van liefde en vrede naar 

hun dienst 

Gebed 

Zingen: NLB 459: 1 allen, 2 mannen, 3 allen, 

4 solo Afke, 5 vrouwen,  6 mannen, 7 allen 

Eerste Schriftlezing: Psalm 118: 17 t/m 29 

Zingen: “Ga voort, ga voort met Majesteit” 

Lezen Mattheus 21: 1 t/m 5 

Gedicht van het ezeltje Sanna met muziek: In-

leiding op “Komm Süßes Kreuz” (uit Mattheüs-

Passion 

Lezen Mattheus 21: 6 t/m 16 

Overdenking 

Orgelspel 

Maurits stelt zich voor 
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Lied 552: 1, 3 

Voorbeden (Maurits en Afke) 

Mededelingen 

Kinderen van het feest van liefde en vrede ko-

men terug 

Lied: Make a beautiful noise 

Slotlied: NLB 556: 1, 3, 5 

Heenzending en zegenbede 

Uitgesproken Amen 

 

Diaconie 
Burkina Faso, Kerk in Actie, werelddiaconaat. 
 
Meer voedsel en inkomen voor de inwoners van 
dit West Afrikaanse land, dat geplaagd wordt 
door regens en droogte, waardoor oogsten mis-
lukken. 
Men leeft grotendeels van de landbouw en de 
mensen wordt geleerd het land te verbeteren, 
hoe compost te maken van gras en mest van 
hun geiten, ezels en koeien. Voor water moeten 
zij ver lopen. Daarom worden er putten gesla-
gen voor het opvangen van het grondwater. 
Ziekten en plagen worden bestreden en er 
wordt informatie gegeven over goede voeding 
en zo mogelijk een beetje geld sparen om een 
klein buffertje op te bouwen wanneer een oogst 
is mislukt. 
Wij gaan toch meehelpen 
met dat spaar-buffertje?   
Onze gave in de collecte-
zak, via NL37RABO 
0311052878 t.n.v. Collecten 
Diaconie m.v.v. Burkina of 
via de QR code. 
 
Voor het onderhoud van ons kerkgebouw heeft 
u € 589,50 gegeven, daarvoor veel dank en een 
hartelijke groet, Ank 

 
 

Familie Paasviering 4 april 
Zie ook bericht Nieuwbrief (12) van vorige week  

 
OPROEP 
Omdat we graag een mooie zon willen maken 
met vingerhaakwerkjes vragen we aan u of u 
misschien nog gele en/of oranje wol in huis 
hebt die we kunnen gebruiken bij de haakwerk-
jes… 
Mocht u nog iets hebben liggen wilt u het dan 
meenemen naar de kerk? Aanstaande zondag 
zal Sietske Brouwer in de kerk zijn om de wol in 
ontvangst te nemen. Zondag 29 maart zal ik er 
zelf ook zijn om uw wol in ontvangst te nemen. 
Bij voorbaat al heel veel dank voor uw bijdrage 
aan de paasvreugde! 
 
 

Van de beroepingscommissie 
 

Beste gemeenteleden, 
 
De commissie is de afgelopen maanden heel 
druk geweest met de beoordeling van een vijftal 
kandidaten. Dit werk is nog steeds in volle 
gang.  Van deze vijf kandidaten moeten er dus 
vier afvallen en dat is dan ook precies de reden 
dat we hier heel zwijgzaam over zijn. 
 



Het predikantschap is een openbare functie en 
het kan dus maar zo gebeuren dat de relatie 
tussen een (afgewezen) kandidaat en de ge-
meente, waar deze op dat moment staat, 
ernstig beschadigd raakt als bekend wordt, dat 
de beroeping niet doorgaat. 
Wat we inmiddels wel kunnen melden is dat we 
in een vergevorderd stadium zijn met één kan-
didaat. Alleen, zegt dat niet veel, omdat bij één 
struikelblok we zomaar weer een paar maan-
den achterliggen. 
 
Vandaar, mijn vraag aan jullie om veel te bid-
den of God ons de best passende predikant op 
het spoor wil brengen en Hem te danken voor 
de predikanten, die tot nu toe bij ons werken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dop Hegger 
 

De kerkapp is live! 
 

 
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

Website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. 

 

 

 

 

 

 
 

Facebook PG Brummen 

Wist u dat we ook een facebookpa-
gina hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief. 
 
 

Over de nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
woensdagavond i.v.m. de vieringen rondom 
Pasen. Kopij komende week graag inleveren 
vóór dinsdagavond 18 uur bij onderstaand 
mailadres.  
Er worden alleen bijdrages geplaatst die betrek-
king hebben op de kerk of kerkleden.  
Redactie: Inge Rekers en Remco Jeronimus 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kerkwebbrummen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl
https://www.facebook.com/PKNBrummen


 

Palmpasen zondag 29 maart 
Afgelopen zondag zei ik dat er met Palmpasen 
waarschijnlijk een ezeltje zou zijn tijdens de 
dienst. Helemaal passend bij de intocht van Je-
zus in Jeruzalem. Gelukkig heb ik toen gezegd 
‘onder voorbehoud’, want het diertje blijkt last te 
hebben van haar pootjes en kan deze taak niet 
volbrengen. 
Blij dat we het op tijd wisten, want straks werd 
nog het verwijt gemaakt: ‘De ezel is bezweken 
onder het gewicht van Jezus’. Dat zouden we 
toch zeker niet op ons geweten willen hebben. 
Jezus heeft namelijk gezegd: ‘Mijn last is licht 
en mijn juk is zacht’. 
 
Wat blijft is dat we vanuit Hall-Voorstonden 
in Brummen ‘intocht houden’. Weet je wel-
kom. Hopelijk tot zondag! 
 
(Vlak voor het ‘ter perse gaan’ van deze 
Nieuwsbrief, kwam het bericht binnen dat er 
misschien nog een ander ezeltje is gevonden 
voor zondag. We gaan het vanzelf zien). 
 
  

Orde van dienst  

Zie dienst Brummen 

 

 

Pastors’ mijmeringen 
Waar houd ik mij mee bezig?  
Via deze column maak ik je deelgenoot.  
 
Regelmatig ben ik aanwezig in het kerkgebouw. 
Soms vanwege een afspraak, voorbereidingen 
voor één of ander of even tussen afspraken 
door. Bewust kies ik ervoor om op die momen-
ten de kerkdeur open te laten. Iedereen (van 
goede wil…) mag zich dan ook uitgenodigd we-
ten om even binnen te lopen. Nou, daar wordt 
behoorlijk gebruik van gemaakt. Door passan-
ten, maar ook dorpsbewoners. Meestal ben ik 

in de consistorie. Wanneer de kachel daar 
brandt, is die deur  
dicht. Anders staat ook deze open. Bij binnen-
komst zien mensen echter niet direct iemand 
zitten, maar vrijwel altijd heb ik al gehoord dat 
er iemand aankomt. Sommige deuren maken 
namelijk wat geluid.  
‘Hallo’, ‘Welkom’, of iets in die trant roep ik dan. 
Om aan te kondigen dat er iemand is, zodat 
mensen niet hoeven te schrikken.   
Zo stond vorige week ineens de burgemeester 
voor mijn neus. Hij was bij het stembureau ge-
weest en zag de kerkdeur open staan. 'Even 
binnenkijken’. Daaruit volgde een leuke kennis-
making en gesprek.  
 
Deze week gebeurde er iets soortgelijks. Ver-
schil was dat deze mevrouw, toerist zoals zij 
zich noemde, niemand had verwacht. Toen ik 
iets zei, schrok ze daar hevig van en liep snel 
weer weg. We maakten weer contact en ze ver-
telde dat ze dacht dat het een geest was die 
ineens sprak. Natuurlijk nodigde ik haar uit om 
de kerk te komen bekijken. Ze zou even haar 
man halen die nog buiten stond. Ik heb ze nooit 
meer gezien… ‘De geest heeft mensen wegge-

jaagd        ?’  

 
Twee heel verschillende ontmoetingen. Ik ge-
niet er erg van. Weet je altijd welkom!  
 
PS: mijn kennis van het kerkgebouw, schilderin-
gen etc. is zeer beperkt. Dat zie ik liever anders 
en daarom is er op maandagmiddag 20 april 
een rondleiding. Iedereen mag daarbij aanslui-
ten. Meer informatie staat in de nieuwe 
‘Wegwijzer’ die volgende week verschijnt. Op-
geven kan bij mij.  
 

Stille week vieringen 
 
In de ‘Stille Week’ (dagen voor Pasen) bereiden 
we ons voor op het grote opstandingsfeest.  
Witte Donderdag: avondmaalsviering.  
Dominee Jan Ek gaat voor en ik zal ook een bij-
drage leveren. De viering begint om 19.30 uur.  
Goede Vrijdag: dit indrukwekkende moment 
vieren we in een oecumenische dienst in 
Brummen. Aanvang: 20.00 uur.  
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Stille Zaterdag: de paasnacht (21.30 uur) vie-
ren we in een gezamenlijke dienst in 
Brummen. Alle voorgangers leveren een aan-
deel en, net als op Goede Vrijdag, zingt de 
cantorij. Na afloop heffen we het glas. Er is 
feest!  
Pasen: we komen samen in Hall voor een fees-
telijke viering. Het kerkkoor zingt, de Paaskaars 
wordt binnengebracht en ook het Glorialied 
wordt weer gezongen. We jubelen het deze 
ochtend uit.  
We zien uit naar mooie diensten waarin we toe-
leven naar Pasen.  
 
Is vervoer naar Brummen een probleem of rijd 
je liever niet alleen? Met iemand meerijden is 
wellicht mogelijk en anders haal ik je met alle 
plezier op (Palmpasen/Stille Zaterdag).  
 

Contactgegevens 
Je kunt contact met me opnemen via:  
pastor@hallsekerk.nl / 0634741456. Op vrijdag 
ben ik niet bereikbaar vanwege mijn opleiding 
theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. 
 
Maurits van Elsäcker 
 

Agenda Hall en Voorstonden 

 

De Wheme 

Dinsdag 
10.00 – 12.00 uur Koffieochtend met een 

praatje 
(org. ouderenwerk Hall) 
 
 

 
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

Website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. (diensten in Brummen) 

 
 

Over de nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
woensdagavond i.v.m. de vieringen rondom 
Pasen. Kopij komende week graag inleveren 
vóór dinsdagavond 18 uur bij onderstaand 
mailadres.  
Er worden alleen bijdrages geplaatst die betrek-
king hebben op de kerk of kerkleden.  
Redactie: Inge Rekers en Remco Jeronimus 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 

 

https://kerkwebbrummen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl

