
Zondag 8 maart 2026 
Op deze zondag van de veertigdagentijd met 
de mooie naam ‘Mijn ogen’ (Psalm 25) is het 
ook Internationale Vrouwendag. Toevallig sluit 
het leesrooster daar prachtig bij aan, met die 
bijzondere ontmoeting tussen Jezus en die niet 
bij name genoemde, maar fiere vrouw bij de 
bron in Samaria. Ze zijn behoorlijk aan elkaar 
gewaagd en er ontspint zich een stevig gesprek 
met diepgang. De moeite waard om daar van-
daag onze volle aandacht (en ogen!) eens op te 
richten.  
Vanwege de wederkerigheid tussen die beiden 
spreken we vandaag ook de bemoediging & be-
groeting, plus de heenzending & zegen in 
wisselspraak uit.  
 
Theo Meurs bespeelt het orgel en Inette Kloos-
terhof-Dolfing verleent haar stem en 
medewerking aan een – ook gewaagde - lezing. 
 

 

 
 
 
 

Orde van dienst 8 maart 
 

Woord van Welkom  

Aansteken van de Paaskaars  

Inleidend orgelspel 

Stilte 

Aanvangslied: 217: 1 en 2 

Bemoediging en begroeting, in wisselspraak  

Lied 217: 3 en 4  

Kyriegebed, besloten met:   

Lied 299j: 1 en 2 

Inleiding op de lezingen – zondag Oculi (mijn 

ogen)  

Gebed van de zondag  

Eerste Schriftlezing: Uit Psalm 42, bewerking H. 

Oosterhuis  

Lied 25a  

Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 1 – 30 (in 

tweespraak)  

Lied 833 – 3 x zingen 

Overdenking  

Orgelspel 

Geloofsbelijdenis van Augustinus 

Lied 908: 3, 4 en 6 

Dankgebed en voorbeden  

Mededelingen door de Diaconie - rond de col-

lecte  

Mededelingen door de Ouderling van dienst  

Slotlied 981: 1 en 2  

Heenzending en zegenbede, in wisselspraak 
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Diaconie 
 

Christenen hebben onze steun hard nodig. 
Vroeger was 70% van de bevolking christen, in-
middels een minderheid. Jonge mensen willen 
vertrekken, want de economische situatie is mi-
serabel, er is weinig werk en vaak ontbreekt 
kennis en geld. 
Kerk in Actie ondersteunt bij vak trainingen, 
starten van kleine bedrijfjes in de zuivel- en kle-
dingindustrie, in de landbouw. Een klein 
startbedrag aanreiken om mensen op weg te 
helpen. 
In Libanon vallen nu 
(weer) bommen, vallen 
er doden, slaan mensen 
op de vlucht.  
Maar als het mogelijk is, 
als er vrede is, hebben 
wij onze gaven gegeven 
om een toekomst op te bouwen, een nieuwe 
start te maken. 
In de collectezak, of via 
NL37RABO0311052878 t.n.v. collecten diaco-
nie m.v.v. Libanon of via de QR code. Wat een 
geluk dat wij er zijn om mensen nog enig uit-
zicht te geven op anders, beter. 
 
Zo gaf u een prachtig bedrag voor Nigeria, waar 
Annemiek ons op de Wereldgebedsdag over 
vertelde. Wat een blije mensen daar, dat weten 
we zeker. Veel dank voor € 614,61!!! 
Een goed weekend, Ank       
 

Gezamenlijke maaltijd  
Dinsdag 10 maart is er weer een gezamenlijke 
maaltijd in de koffiezaal van de Pancratiuskerk.  
Het is altijd erg gezellig en lekker. En een fijne 
manier om elkaar te treffen. 
Om 18.00 uur wordt er gegeten. Iedereen is al 
iets eerder aanwezig, zodat we om 18.00 uur 
kunnen beginnen.  
Wees welkom als je mee wilt eten. 
 

 
 

Lentemarkt 21 maart 

 

Open deur; hulp bij inpakken 

Dinsdag 10 maart gaan we tijdens het open-
deur inloophuis de cadeaus inpakken voor de 
verloting. Wie komt er helpen? Inpak folie en 
lintjes zijn aanwezig. 
 

Bericht van overlijden 

Op 4 maart jl. is overleden ons gemeentelid de 
heer Gerrit Groen (zijn roepnaam was: Gert), 
wonende aan het Van Limburg Stirumplein 35 
te Brummen. Hij was al geruime tijd ziek en be-
reikte toch nog de leeftijd van 82 jaar. Hij laat 
zijn vrouw Janny na, alsook hun twee zonen, 
schoondochter en twee kleinkinderen.  
De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden a.s. 
maandag 9 maart, in De Omarming te Zut-
phen. Aanvang om 14.15 uur, waarbij de dienst 
geleid zal worden door ds. Loes Kraan. Na af-
loop is er gelegenheid om de familie te 
condoleren.  

Dat de kracht die Gert in zijn 
geloof vond in deze tijd van af-
scheid nemen ook zijn 
dierbaren, verdere familie en 
anderen steun mag geven. 
Want er zijn velen voor wie hij 
van betekenis was en die hem 
erg zullen missen.  



Van de kerkenraad 
Er zijn enkele wijzigingen te melden in het pas-
toraat. Nu Marijke de Heer is vertrokken zijn de 
taken binnen onze gemeente herverdeeld. 
Onze ambulant predikant, ds. Loes Kraan, zal 
(crisis)pastoraat verrichten, met name in de wijk 
die voorheen door Marijke werd bediend. Zij 
werkt hierbij nauw samen met ds. Afke Boeze-
winkel, met wie zij afstemming houdt over de 
pastorale zorg binnen de gehele gemeente. 
Afke blijft zich in het bijzonder richten op het 
pastoraat in de vijf zorgtehuizen binnen onze 
gemeente. 
 
Daarnaast moeten wij melden dat Wim Wolters, 
ouderling binnen het pastoraat, heeft aangege-
ven te stoppen met zijn werkzaamheden voor 
onze gemeente. Hij kon zich niet langer vinden 
in het beleid van de kerkenraad over het pasto-
raat. Op de laatste kerkenraad hebben we hem 
hartelijk bedankt voor de vele jaren waarin hij 
zich als betrokken gemeentelid voor deze taak 
in onze kerk heeft ingezet. 
 
De ambtsgroep Pastoraat is momenteel dun 
bezet. Wij zijn daarom op zoek naar mensen 
die zich willen inzetten voor deze belangrijke 
taak binnen onze gemeente. Belangstellenden 
kunnen zich melden bij Janny Ensing  
(hjensing@gmail.com). 
 
Op 14 maart houdt de kerkenraad, samen met 
de ambtsgroepsleden en een vertegenwoordi-
ging uit Hall, een beleidsdag. Onder de 
bezielende leiding van Bernhard Vosselman 
(bureau KerkVitaal) hopen wij een stap te zet-
ten richting nieuwe manieren van kerkzijn en 
samenwerking. Deze dag vormt een beginpunt; 
op een later moment zal ook de gemeente als 
geheel bij dit proces worden betrokken. Er is al 
een gemeenteavond gepland op 19 mei 
(19:30). Zet deze datum in uw agenda. 
 
Tot slot nog een korte update over het fusiepro-
ces met Hall. Er worden stappen gezet, al 
verloopt het proces soms wat langzaam. Op dit 
moment spelen met name belastingtechnische 
vragen rondom onroerende goederen een rol. 
Experts buigen zich hierover. We hopen dat 
deze zaken snel op een goede manier kunnen 
worden afgerond. 
 
 
 
 
 

Van de Cantorij 
 PASEN 
meezingmiddag  
28 maart 13-16 uur 
 
We nodigen iedereen van harte uit mee te 
doen, mee te zingen op zaterdagmiddag 28 
maart a.s., de zaterdag voor Palmpasen.  
 
Dit jaar putten wij uit bekende liederen, vaker 
gezongen, van het Oratorium voor de Veertig-
dagentijd en Pasen, tekstdichter Marijke de 
Bruijne en componisten Anneke Plieger, Peter 
rippen en Chris van Bruggen, uitgeverij Naratio, 
1996. 
 
We zingen onder leiding van Joop Nijenhuis, de 
cantor-organist van de Pancratiuskerk. De can-
torij is al een paar weken aan het oefenen op 
de melodieën en de teksten, dat maakt het 
makkelijk voor zij-instromers om mee te doen. 
We zingen in vier stemmen, sopraan, alt, tenor 
en bas. Als je weet in welk stembereik je het 
prettigst zingt, dan schuif je aan in die sectie. 
Weet je niet precies tot welke sectie jouw stem 
behoort, dan zing je in eerste instantie mee met 
de sopranen. Past dat niet, dan kun je makkelijk 
verschuiven naar een andere sectie. Elke sectie 
beheerst haar partij en je zult dus steun vinden 
bij de cantorijleden en daarmee plezier hebben 
in het zingen. 
Voel je welkom, schuif aan, zing mee. Wij, de 
cantorij, hebben altijd plezier in het zingen van 
de teksten en de melodieën. Ze zijn zo mooi, zo 
integer, de melodieën zijn zo passend en ac-
centueren de teksten. Fantastisch toch? Op 
deze manier, zo’n enkele middag, bezig te zijn 
met de Lijdenstijd en Pasen, raak je verdiept in 
je kennis en beleving en het maakt je geloof 
sprankelend en levend in tijden van oorlog en 
tegenstellingen. 
We beginnen om 13 uur. Teksten en muziek lig-
gen voor je klaar. We hebben een pauze met 
koffie, thee en eigen gebakken lekkers. We 
stoppen om 16 uur. Voel je welkom, wees wel-
kom, als je zeker bent dat je komt, meld je dan 
even bij  Ineke Oudakker (06 12115911) of  
Joop Nijenhuis (06 34708009). 
Maar je kunt ook gewoon binnenlopen en aan-
sluiten. 
 
Namens de Cantorij 
Judith Nauta en Arien op ‘t Land 
 

mailto:hjensing@gmail.com


De kerkapp is live! 

Onze eigen kerkapp is klaar en vanaf nu te 
downloaden in de App Store en de Google Play 
Store. Zoek daar naar “PKN Brummen en Hall”. 
 
Op dit moment zijn we bezig de bestaande 
WhatsApp-groepen binnen de kerk over te zet-
ten naar dit beveiligde systeem. U kunt de app 
echter nu al zelf installeren. Nadat u bent toe-
gelaten, ziet u direct de groepen waar u lid van 
bent of lid van kunt worden. Daarnaast vindt u 
in de app de agenda met alle komende kerk-
diensten en is er ook de mogelijkheid om 
digitaal bij te dragen aan de collectes. 
 
Binnenkort organiseren we een aantal lanceer-
momenten waarbij we mensen helpen met het 
installeren van de app en hen wegwijs maken in 
de verschillende mogelijkheden. 
 
De projectgroep. 
Aline, Remco, Rien en Erik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

Website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. 
 

Facebook PG Brummen 

Wist u dat we ook een facebookpa-
gina hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief. 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres.  
Er worden alleen bijdrages geplaatst die betrek-
king hebben op de kerk of kerkleden.  
Redactieleden: Inge Rekers en Remco Jeroni-
mus 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
 
  

https://kerkwebbrummen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl
https://www.facebook.com/PKNBrummen


Zondag 8 maart 

Zondag 8 maart zal in de kerkdienst van Hall en 
Voorstonden voorgaan onze eigen Pastor Mau-
rits van Elsäcker. 

De organist is Leen Jacobs uit Eerbeek. 

De Diaconale collecte is bestemd voor JOB 

De tweede collecte is bestemd voor de Kerk. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor 
een kopje koffie of thee. 
  
  

Orde van dienst 8 maart 
 

Orgelspel 

Welkom en afkondigingen 

Aanvangslied: Lied 8b 

Moment stilte 

Bemoediging en Groet 

Inleiding op de dienst 

Bitterheid 

De tuinman met zijn kapmes kwam 

en snoeide van de appelstam 

de uitgesprongen wilde loot, 

die zijdelings naar de ruimte schoot. 

  

Dan snoert hij boombast om de wond; 

De naakte tak ligt op de grond: 

Ik weet, nu zet het gave fruit 

Zich breder aan twijgen uit. 

  

Hoe is toch in het vroege jaar 

soms alles zo beklemmend zwaar? 

(Ida Gerhardt) 

 

Zingen Psalm 145: 1 en 5 

Kyriegebed 

Na iedere gebedsintentie zingen:  

Heer ontferm U 

Gebed om de Heilige Geest 

We bidden met Lied: 317 vers 1  

uitgesproken door de voorganger. 

Vers 2 gezongen door iedereen. 

Inleidende woorden 

Schriftlezing: Prediker 2: 1, 20-27 

Zingen Lied 315: 1 en 3 

Schriftlezing: Mattheus 6: 19-23 

Zingen Psalm 119: 14 en 40 

Overdenking 

Meditatief orgelspel 

Zingen Lied 905 

Dank- en voorbede, 

moment van stilte en Onze Vader 

Na iedere gebedsintentie zingen Lied: 568 a 

Collecten 

Zingen Lied: 885 

Zegen+ gezongen Amen 

 

Pastors’ mijmeringen 
Afgelopen zondag beleefde ik de kerkdienst in 
Brummen mee. Wereldgebedsdag. Ik had er 
nog nooit van gehoord. Er gaat iedere keer een 

stukje ‘leven’ voor mij open     . Deze gebeds-

dag is een wereldwijd initiatief dat door 
christenvrouwen over de hele wereld wordt 
voorbereid. Er klonken verhalen uit Nigeria. 
Mooi ook om dat in oecumenisch verband te 
vieren. Na afloop raakte ik in gesprek over lie-
deren en de taal die daarin wordt gebruikt. 
Soms kun je iets uit volle borst zingen en merk 
je aan alles hoe de tekst en melodie je mee 
kunnen nemen. Een verlangen aanwakkert. Of 
je hart raakt. Het kan ook zo zijn dat het je juist 
tegen de borst stuit. Omdat er woorden worden 
gebruikt die een bepaalde aversie bij je oproe-
pen, je niet bekend bent met een bepaalde 
manier van uitdrukken of gewoon omdat de me-
lodie te ingewikkeld is. Persoonlijk vind ik het 
iets heel waardevols dat er heel verschillende 
liederen worden gezongen binnen de kerk. Dat 
laat zien hoe divers een gemeenschap is en 
sluit aan bij Pinksteren. En dat is juist een 
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kracht. Iedereen heeft een andere geschiede-
nis, is verschillend gevormd of wordt op een 
andere manier aangegrepen. ‘Elk vogeltje zingt 
zoals het gebekt is’. Het mooie van dit alles is 
dat je toch meezingt. Al is het maar ‘om het ge-
loof van de ander’. Tot steun, opbouw en als 
samenspel binnen de geloofsgemeenschap. 
Niet oordelend, maar naast elkaar bestaand. 
We zijn elkaar gegeven.  

Zondag 8 maart : Biddag 
Aan het begin van een nieuw ‘zaai’-seizoen, is 
er binnen de protestantse kerk een speciale 
biddag. In veel kerken wordt daar op de door-
deweekse woensdag aandacht aan gegeven 
(woensdag 11 maart). In Hall-Voorstonden bid-
den we ‘voor de troepen’ uit. In het begin van 
de traditie van speciale biddagen (Middeleeu-
wen) liepen gelovigen in processie door de 
velden. Voorop ging de priester met een kruis. 
Biddag op locatie, zouden we kunnen zeggen.  
Zo'n processie laat ik nog maar even zitten, 
maar met een beetje geluk blijft deze biddag je 
nog lang bij. Misschien wel tot dankdag… 
 
Een goede gewoonte is om te collecteren voor 
een passend doel. Dit jaar is dat actie ‘Honger-
pot’. Een, in de omgeving, bekende stichting die 
zich inzet in Armenië, Tanzania en India. De 
tweede collecte is voor onze eigen kerk. Van 
harte aanbevolen.  

Contactgegevens 
Je kunt contact met me opnemen via: pas-
tor@hallsekerk.nl / 0634741456. Op vrijdag ben 
ik niet bereikbaar vanwege mijn opleiding theo-
logie aan de Christelijke Hogeschool Ede. 
 
Maurits van Elsäcker 
 
 
 
 
 
 

Agenda Hall en Voorstonden 

 

De Wheme 

Dinsdag 
10.00 – 12.00 uur Koffieochtend met een 

praatje 
(org. ouderenwerk Hall) 

 
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

Website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. (diensten in Brummen) 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres.  
Er worden alleen bijdrages geplaatst die betrek-
king hebben op de kerk of kerkleden.  
Redactieleden: Inge Rekers en Remco Jeroni-
mus 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
 

https://kerkwebbrummen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl

