
Zondag 15 maart 2026 
 

“Waardoor de mensen leven”  
Een viering naar aanleiding van het verhaal van 
schrijver Lev Nikolajevitsj Tolstoj (1828-1910) 
op zondag “Laetare” 15 maart 2026 

 
(Afbeelding Ilya Repin) 

Er zijn schrijvers die gaan door hun manier van 
vertellen onder de huid zitten. Ze gaan in je ziel 
wonen. Ze raken je op een manier die alleen is 
weggelegd voor muziek, een schilderij, een 
beeld, een boek; kortom door wat kunst doet: je 
aanraken in een dimensie die op geen andere 
manier te bereiken is. Tolstoj was een bezield 
mens en schrijver met een diep geloof in de 
waardigheid van een mensenleven, Godgege-
ven als het mag zijn. Zoals hij mensen en hun 
gevoelens schildert, met groot invoelend ver-
mogen, komen zij uit de tijd die voorbijging 
weer tot leven in onze tijd. Hun zoektocht is die 
van ons. Hun boosheid, liefde, hun vragen. Hun 
geloof en ontroering. Hij staat voor het Rusland 
en de grote Russen die we kunnen omarmen. 
Het Rusland van gevoel. Van ruigte én intense 
schoonheid.  
In het verhaal “waardoor de mensen leven” 
worden we meegenomen in de geloofsvragen, 
de levensuitdagingen van de hoofdpersonen. 
En het grootse antwoord dat daarop gegeven 
wordt. Welkom bij deze viering!  

Deze werd voorbereid door de donderdagmor-
gen meditatiegroep en enige leden van de 
taakgroep eredienst. 
Ank van der Woude, Janneke van der Schans, 
Hanneke Waardenburg, Tineke Ubbens en 
Sietske Brouwer. De muziek in deze viering zal 
worden verzorgd door Theo Meurs, Willy van 
der Hoek en Hanneke Waardenburg 
 

Orde van dienst 15 maart 
Inleidend orgelspel  

Woord van Welkom ouderling van dienst 

Aansteken van de paaskaars 

Orgelspel 

Stilte 

Zingen: NLB 880: 1, 2, 3, 4 

Bemoediging en groet 

Gebed 

Zingen: NLB 845: 1, 4 

Inleiding: Het leven van Tolstoj 

Zingen: “Ubi caritas et amor” NLB 568A 3 x 

Lezen: Hebreeën 13: 1, 2 

Lezen uit “Waardoor de mensen leven” 

Muziek: (J.S. Bach) 

Overdenking 

Muziek: (J.S. Bach) 

Geloofsbelijdenis van Tolstoj 

Zingen: NLB 1001: 1, 2, 3 

Bericht van overlijden 

NLB 961 

Voorbeden 

Mededelingen 

Diaconie en ouderling van dienst 

Slotlied: NLB 791: 1, 2, 3 

Heenzending en zegenbede 
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Diaconie 
 

Deze roze zondag 15 maart, juist nu er weer 
zoveel verschrikkelijk dingen gebeuren in de 
wereld, is de collecte bestemd voor Amnesty In-
ternational. Amnesty dat opkomt voor 
vluchtelingen, gevangenen, voor mensen in 
nood, onterecht veroordeelden, uitgekotste 
LHBT’ers, verminkte zielen, vertrapte kinderen, 
verwoeste levens. 
Brieven schrijven aan regeringen, machtheb-
bers, vechten voor een beter klimaat, eerlijke 
processen, vrijlating van afgebeulde mensen. 
Vechten tegen man en macht en nietsontziende 
hoogmoed. 
Daarom willen wij Amnesty steunen om hun 
werk voort te kunnen blijven zetten. Om te red-
den wat er te redden valt. 
Een gift in de collectezak 
of overmaken naar 
NL37RABO03110152878 
t.n.v. Collecten Diaconie 
m.v.v. Amnesty of via de 
QR code. 
 
Voor diaconale hulp in Libanon ontvingen we    
€ 523,70 waarvoor veel dank en hartelijke 
groet, Ank 

 
 

Emeritaat Afke Boezewinkel 
 

Op 12 juli dit jaar zal ds. Afke Boezewinkel met 
emeritaat gaan. Uiteraard willen we als ge-
meente op een passende manier aandacht 
besteden aan haar afscheid. 
Daarom willen we een kleine commissie vor-
men die de organisatie van de 
afscheidsactiviteiten op zich neemt. Hiervoor 
zoeken we nog enkele gemeenteleden die het 
leuk vinden om mee te denken en te helpen bij 
de voorbereiding. 
 
Wilt u hierbij betrokken zijn? Dan kunt u zich 
aanmelden bij Joke Waalwijk 
(scriba@pknbrummen.nl) 
Alvast hartelijk dank! 

Lentemarkt 21 maart 

 

Hulp kransen & paasstukjes  
Wij gaan weer aan het werk voor de Lente 
markt. We maken kransen en andere leuke 
paasstukjes om te verkopen op de lentemarkt.  
Dit jaar werken we van dinsdagmiddag 17 
maart t/m donderdag 19 maart.  
We starten dinsdag om 2 uur en ‘s morgens om 
10 uur. We werken in de kerk. 
Iedereen is welkom om te helpen, ook al kunt u 
maar een paar uurtjes komen.  
Het is wel handig om een snoeischaar en een 
kniptang mee te nemen.  
Wie heeft voor ons: (hang) berkentakken en 
krul hazelaar en rode takken? Wie heeft er nog 
Ilex/buxus? 

Dinsdag 17 maart gaan we weer tijdens het 
opendeur inloophuis de cadeaus inpakken voor 
de verloting. Wie komt er helpen? Inpak folie en 
lintjes zijn aanwezig. 
 
Voor inlichtingen belt u: 
Jannie Hietbrink: 0575 564657 
Sienke Steen: 06 54262470 
 

Boeken voor de Lentemarkt 
 

De voorbereidingen zijn in volle gang! 
Heeft u nog boeken voor de lentemarkt dan 
mag u Harm Buurma benaderen. 
Hij komt ze graag voor volgende week vrijdag 
bij u thuis ophalen. (Tel. 06- 19749006)  

mailto:scriba@pknbrummen.nl


U mag ook zelf de boeken dinsdag tot en met 
vrijdag naar de kerk brengen.  
We verheugen ons om u op de eerste lentedag 
in de kerk te zien! 
Namens de lentemarkt commissie een harte-
lijke groet van Dinanda. 
 

Bericht van overlijden 

Op woensdag 11 maart overleed in het zieken-
huis te Apeldoorn Joukje Mulder-Struiksma. Zij 
woonde op de Piersonstraat 16 in Brummen. 
Joukje werd 86 jaar oud. Zij zal volgende week 
worden herdacht. Nadere gegevens zullen zon-
dag bekend gemaakt worden. 

We wensen haar echtge-
noot, familie en vrienden 
van harte alle warmte en 
sterkte toe. 

Ds. Afke Boezewinkel 

 
 

Van de Cantorij 
 PASEN 
meezingmiddag  
28 maart 13-16 uur 
 
We nodigen iedereen van harte uit mee te 
doen, mee te zingen op zaterdagmiddag 28 
maart a.s., de zaterdag voor Palmpasen.  
Zie voor verdere informatie Nieuwsbrief week 
10 (vorige week) 
 

De Kerkapp-eerste reacties 
Vorige week meldden we dat onze nieuwe 
Kerkapp live is gegaan. Inmiddels hebben al 
bijna 40 gemeenteleden de app geïnstalleerd 
en zijn er ook al de eerste berichten in de ver-
schillende groepen gedeeld. Het is mooi om te 
zien dat de app nu al gebruikt wordt om elkaar 
te informeren en met elkaar in contact te blij-
ven. 
Heeft u de app nog niet geïnstalleerd? U kunt 
deze eenvoudig downloaden in de App Store of 
Google Play Store door te zoeken op  
“PKN Brummen en Hall”.  
U kunt ook de QR-code hieronder scannen. 
De komende tijd blijven we werken aan het 
overzetten van bestaande groepen en het ver-
der vullen van de app met informatie.  
We hopen dat steeds meer gemeenteleden zich 
aansluiten, zodat de app een plek wordt waar 
we elkaar als gemeente makkelijk kunnen vin-
den en informeren. 
 
De projectgroep. 
Aline, Remco, Rien en Erik 

 
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

Website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. 
 

Facebook PG Brummen 

Wist u dat we ook een facebookpa-
gina hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief. 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres.  
Er worden alleen bijdrages geplaatst die betrek-
king hebben op de kerk of kerkleden.  
Redactieleden: Inge Rekers en Remco Jeroni-
mus 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
  

https://kerkwebbrummen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl
https://www.facebook.com/PKNBrummen


Zondag 15 maart 
Zondag zal in de kerkdienst van Hall en Voor-
stonden voorgaan Dhr. Dijkman uit Vorden. 
De organist is Kees Vos uit Velp. 
Collecten: 
De Diaconale collecte is bestemd voor Dorcas. 
De tweede collecte is bestemd voor de Kerk. 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor 
een kopje koffie of thee. 
  

Orde van dienst 8 maart 
Orgelspel 

Zingen: Ps. 91 vers 5 

Votum en Groet 

Zingen: Ps. 91 vers 6 

Gebed om ontferming 

Woord van troost [lezen Ps. 91] 

Zingen: Ps.107 vers 6 en 7 

Gebed om de Heilige Geest 

Bijbellezing: Lucas 22 vers 39 t/m 44 

Zingen: 567A vers 1 en 2 

2e Lezing: Math. 26 vers 51 t/m 53 

Zingen: 906 vers 2 en 4 

Overdenking 

Zingen: 904 vers 3 en 5 

Dankgebed…voorbeden…. 

Collecte 

Slotlied: 978 vers 1 en 4 

Zegen 

Pastors’ mijmeringen 
Waar houd ik mij mee bezig? Via deze column 
maak ik je deelgenoot. Vaak met een knipoog 
en een glimlach om mijn mond.  
 
Afgelopen zondag stonden we stil bij Biddag. 
Tijdens de dienst stipte ik het al even aan: in 
Zeeland heet het biddag voor gewas, arbeid en 
visserij. Toen ik ging studeren, kwam ik er pas 
achter dat ‘visserij’ een toevoeging is voor ge-
bieden waarvan oudsher veel mensen 
afhankelijk waren van die sector. Dat dit niet 
overal werd gebruikt, vond ik opmerkelijk. Alsof 

de visserij alleen vis vangt voor de inwoners 
van die streken. 'Wij Zeeuwen’ (en elders) zijn 
hiervoor nooit de straat op gegaan, maar het 
lijkt me toch iets ter overweging. Graag een toe-
voeging aan het alfabet van biddag… 
Afijn.  
Zondag kreeg iedereen een zakje zonnebloem 
zaadjes. Het idee is om deze te zaaien in de 
(voor)tuin/op balkon zodat ze goed zichtbaar 
zijn. Ik zei toen: ‘misschien kunnen we later dit 
jaar wel een zonnebloem-fietstocht houden’. Op 
zo’n moment zie ik dat ook helemaal voor me: 
een groep mensen, slingerend door de omge-
ving. Vrolijk kletsend en elkaar verhalen 
vertellend. Genietend van de bloemen die, als 
symbool van biddag, hun weg vonden in de 
tuin.  
Prediker gaf ook wat mee, namelijk: in het leven 
is er sprake van ellende en moeilijkheden. Daar 
ontkom je niet aan, maar probeer in je leven te 
genieten van het goede dat er ook is. Soms is 
het idee van iets moois, dat mogelijk gaat ge-
beuren, of de voorpret al genoeg. Wees daarbij 
als die zonnebloem: stevig geworteld, open 
handen (bladeren) en gericht naar de zon 
(God).  
 
PS: was je er zondag niet? Ook jij kunt zonne-
bloemen zaaien. Liefst in de voortuin, zodat 
iedereen het kan zien: Hall-Voorstonden (e.o) 
bloeit. En ik verheug me alvast op de fietstocht 
die er, mogelijk, gaat komen. Alleen al die ge-
dachte maakt me vrolijk! 

Paasviering 
Op woensdag 25 maart komen we in de 
Wheme om met elkaar een paasmiddag te be-
leven. Het belooft een gezellige middag te 
worden én we luisteren naar woorden uit het 
Evangelie waarbij we Jezus volgen in Zijn weg. 
Daarbij zingen we passende liederen die wor-
den begeleid op de piano. Het begint om 14.30 
uur. Iedereen is hierbij van harte welkom. 

Contactgegevens 
Je kunt contact met me opnemen via: pas-
tor@hallsekerk.nl / 0634741456. Op vrijdag ben 
ik niet bereikbaar vanwege mijn opleiding theo-
logie aan de Christelijke Hogeschool Ede. 
 
Maurits van Elsäcker 
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Agenda Hall en Voorstonden 

 

De Wheme 

Dinsdag 
10.00 – 12.00 uur Koffieochtend met een 

praatje 
(org. ouderenwerk Hall) 

 
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

Website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. (diensten in Brummen) 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres.  
Er worden alleen bijdrages geplaatst die betrek-
king hebben op de kerk of kerkleden.  
Redactieleden: Inge Rekers en Remco Jeroni-
mus 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
 

https://kerkwebbrummen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl

