
Zondag 19 april 2026 
 
Jubilate! 
 
De derde zondag van de Paastijd heet ”Jubi-
late”. Het zijn de Heiligen voor Gods troon in 
het boek openbaring die de jubelzang aanhef-
fen. Heilig, heilig ….  
Maar voordat we zo ver zijn vragen ze ook: Hoe 
lang nog? Hoe lang nog moeten we verduren 
dat er troost zal zijn en er geen tranen meer 
zullen zijn? Hoe lang nog? De vrienden van Je-
zus -ofschoon zij inmiddels tot tweemaal toe de 
levende Jezus hebben zien verschijnen- zijn 
toch nog een beetje lamlendig. Alsof ze denken: 
Ja? En nou? Ze gaan maar doen wat ze ge-
wend zijn; vissen. Ze rommelen een beetje 
rond, vissen een beetje in troebel water. Nee. 
Niks dus. En dan komt Jezus alweer en ze her-
kennen Hem eerst niet. Tjonge jonge. Hoe blind 
vanuit zich zelve is het menselijk gezicht? Maar 
dan! Over de andere boeg met dat net! En zie 
daar. Beet!  
Soms moet je ook een beetje vertrouwen en het 
over een andere boeg gooien.  
Jubilate. We gaan het er over hebben zondag. 
Wim Riefel bespeelt het orgel. 
 
Welkom! 
 

 
 
 
 
 
 

Orde van dienst 19 april 
Orgelspel 

Woord van welkom en aansteken Paaskaars 

Orgelspel 

Stilte 

Aanvangslied: NLB 66: 1, 3 

Bemoediging en groet 

NLB 868: 1 

Gebed 

Zingen: NLB 835: 1, 3, 4 

Lezen: Johannes 21: 1 tot en met 17 

Zingen: NLB 908: 1, 3, 6 

Lezen: Openbaring 4: 1 tot en met 10 

Zingen: NLB 405: 1, 2, 3 

Overdenking 

Orgelspel 

Voorbeden, stil gebed en onze Vader 

Mededelingen Diaconie en Ouderling van 

Dienst 

Collecte 

Slotlied: NLB 978: 1, 2, 3 

Heenzending en zegenbede, uitgesproken 

Amen 

Zingen: NLB 978: 4 
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Diaconie 
 

De collecte van a.s. zondag is bestemd voor 
het Passion, opvangplek in Hummelo voor dak- 
en thuislozen en voor mensen met verslavings-
problemen. 
Gezien worden, gekend en gerespecteerd, on-
danks missers in je leven. De stichting werkt 
vanuit een christelijke levensvisie, geloven in 
een God die naar iedereen omziet. Een gast-
vrije plek, betrokken, iedereen telt mee.  

Dagbesteding in de werkplaats, de tuin, dieren 
verzorgen, huishouden, corvee, een pastoraal 
gesprek. Een rustpunt in een moeilijk leven, de 
kans krijgen te herstellen en de draad weer op 
te pakken. En wij steunen het Passion met 
onze gift bij het uitgaan van de 
kerk of door over te maken 
naar NL37 RABO 0311052878 
t.n.v. Collecten Diaconie m.v.v. 
Passion of via QR code. 
 
Vorige week zondag gaven we aan de verwen-
Vrienden van Tolzicht € 298,15. 
Hartelijke dank en groet, Ank 
 

Op weg naar herstel  
Janneke van der Schans (Breukelaar)  
herstelt na een geslaagde operatie thuis op de 
Buizerdstraat.  
 
Joop Kolk revalideert in Intermezzo te Dieren 
na een ziekenhuisopname. 
 
Gerry Ypma verblijft na een ongelukkige val om 
te revalideren in Sutphene (Lunetten) 

 

 
 
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

Website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. 
 

Facebook PG Brummen 

Wist u dat we ook een facebookpa-
gina hebben?  
Klik op het blauwe facebooklogo in 
deze nieuwsbrief. 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres.  
Er worden alleen bijdrages geplaatst die betrek-
king hebben op de kerk of kerkleden.  
Redactieleden: Inge Rekers en Remco Jeroni-
mus 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
 

 

https://kerkwebbrummen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl
https://www.facebook.com/PKNBrummen


Zondag 19 april 
 

Aanstaande zondag laten we het kerkgebouw 
links liggen en nemen we een andere ‘afslag’, 
richting het feestterrein. Bij mijn weten heb ik 
nog nooit eerder in mijn leven een tentdienst 
meegemaakt. De laatste keer dat ik in een tent 
ben geweest was bij een voorstelling van illusi-
onist en goochelaar Hans Klok. Daar 
gebeurden allerlei spectaculaire dingen met 
messen en ringen in de lucht waarin mensen 
dansten. Zoveel show heb ik niet voorbereid (al 
zegt men over woorden uit de Bijbel dat ze zijn 

als 'scherpsnijdend zwaard’        ) ... Normaliter 

komen we dus op zondagochtend samen in de 
Ludgeruskerk (of de Pancratiuskerk in Brum-
men). Heel oude gebouwen waar alles een 
verhaal heeft. Soms zijn er momenten dat je 
voelt dat de geschiedenis spreekt. Bijvoorbeeld 
omdat we weten dat er mensen voor ons ook 
zijn geweest en het leven hebben gedeeld. Zo 
is een kerkbank veel meer dan een stuk hout: 
het is juist daar waar altijd een geliefde voorou-
der zat. 
Zo is dat ook met onze huizen. Nu ik als, net 
begonnen, pastor vaak voor het eerst bij men-
sen op bezoek ga, is alles nieuw. Je hoort 
vervolgens verhalen over het huis en de ge-
schiedenis van mensen die er wonen. Een huis 
herbergt eigen verhalen. Zo is dat met ‘ons’ 
kerkgebouw ook.  
 
Een lied zingt: 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan.  
 
Zondag verzamelen we in de tent. Een plek die 
‘blanco’ is voor ons allemaal. Een korte tijd is 
dat ons huis. Misschien ook wel goed, omdat 
woorden soms in een andere setting in een 
nieuw licht komen te staan. Alsof er even iets 
wordt opengebroken, lucht krijgt of een andere 
klank waardoor je je aangeraakt weet. Lied 280 
gaat verder: 
 
 
 
 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel 
opengaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
Zondag wel! 

 
 

Oranjefeest-viering 
Aanstaande zondag komen we samen in de 
feesttent op het voetbalterrein. We vieren daar 
de zondag in dit weekend van het ‘Oranjefeest’. 
Voorafgaand is er het dorpsontbijt. De viering 
zal daarom rond 11.30 uur beginnen. Het maakt 
natuurlijk niet uit of je wel/niet hebt deelgeno-
men aan het ontbijt: iedereen is van harte 
welkom bij de viering!  
 
Het thema is: ‘Hall geeft vleugels’. Dit komt na-
tuurlijk niet ‘zomaar uit de lucht vallen’, maar is 
gebaseerd op mijn ervaringen in de afgelopen 
tijd.  
Muziekvereniging D.E.S., met Amanda van der 
Veer als dirigent, zorgt voor muzikale begelei-
ding, Hilde Kruk (oud-dorpsgenoot en nog volop 
betrokken bij het dorp) verleent haar medewer-
king en er wordt gecollecteerd voor ‘Join Us’. 
Dit is een stichting die de geestelijke-, en soci-
ale gezondheid van jongeren wil versterken. Dit 
goede doel is aangedragen door jongeren uit 
Hall.  
 
Weet je wat nu ook zo mooi is? In de Bijbel zijn 
altijd bijpassende woorden te vinden. We lezen 
over ‘de stad op de berg’. 
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Rondleiding 
Het lijkt me fijn om wat meer te weten te komen 
over de Ludgeruskerk, haar geschiedenis en al 
het prachtigs dat te zien is. Daarom is er op 
maandag 20 april om 14.00 uur een rondleiding 
in de kerk. Niet alleen voor mij, want iedereen is 
uitgenodigd om daarbij aan te sluiten. Gewoon 
om wellicht zelf weer wat nieuws te ontdekken 
of voor de gezelligheid en onderlinge ontmoe-
ting. Deze middag heeft dit allebei tot doel. 
Kees Vos zal deze rondleiding verzorgen en 
ook nog op het orgel spelen.  
Graag uiterlijk zaterdag 18 april opgeven, dat 
kan bij mij (Maurits). Van harte uitgenodigd!  
 

Dodenherdenking 
Op 4 mei is het dodenherdenking. Sinds een 
aantal jaar gebeurt dit ook op de begraafplaats 
in Hall. Het is een samenwerking van ‘De Vos-
sestaart’, ‘Hall Leeft’ en de Protestantse 
Gemeente. De herdenking begint om 17.30 uur. 
 

Contactgegevens 
Je kunt contact met me opnemen via: pas-
tor@hallsekerk.nl / 0634741456. Op vrijdag ben 
ik niet bereikbaar vanwege mijn opleiding theo-
logie aan de Christelijke Hogeschool Ede. 
 
Maurits van Elsäcker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda Hall en Voorstonden 

 

De Wheme 

Dinsdag 
10.00 – 12.00 uur Koffieochtend met een 

praatje 
(org. ouderenwerk Hall) 

 
 

Website PG Brummen 

Voor extra informatie, meevieren van een 
dienst en achtergronden verwijzen wij graag 
naar onze website (link hieronder) 

Website PG Brummen 

U kunt via deze site ook op YouTube komen 
om onze kerkdiensten te bekijken via onze 
stream. (diensten in Brummen) 
 

Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij 
onderstaand mailadres.  
Er worden alleen bijdrages geplaatst die betrek-
king hebben op de kerk of kerkleden.  
Redactieleden: Inge Rekers en Remco Jeroni-
mus 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman 
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl 
 

https://kerkwebbrummen.nl/
mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl

