Protestantse Gemeente

4\ Brummen

Zondag 3 mei

Foto: Eddy van Wessel

Aanstaande zondag gedenken we de slachtof-
fers van de oorlog die woedde in de veertiger
jaren van de vorige eeuw. De tweede wereld-
oorlog. Maar ook gedenken we de slachtoffers
van de oorlogen die sindsdien woedden en die
nog steeds gaande zijn, telkens weer. En er
worden nieuwe oorlogen gestart. Er zijn altijd
verklaringen voor. Maar goede redenen? Wat
altijd hetzelfde blijft, is dat vele mannen, vrou-
wen, kinderen, levende have, een oorlog
worden ingesleurd die zoveel afpakt, stuk-
maakt. Een toekomst vernielt.

We vieren zondag ook reikhalzend de vrede.
Terugblikkend en vooruitziend. Want er is ook
een kracht in ons die niet te stuiten is. De
kracht van het verlangen en de hoop.

Het lied waarmee de viering begint, is een lied

dat Huub Oosterhuis in de vorige eeuw dichtte.

De titel van het lied luidt: Lied tegen de derde

wereldoorlog. Het lied is confronterend actueel.

Pijnlijk actueel. Maar we willen ook elkaar met
liederen van vrede begroeten en bemoedigen.

Welkom bij de viering die begint om 10.00 uur.
Joop Neijenhuis en de Cantorij verlenen muzi-
kale medewerking aan de dienst.

Orde van dienst 3 mei

Voorbereiding

Orgelspel

Woord van Welkom
Aansteken van de kaarsen
Muziek

mei 2026
week 18

Stilte

Zingen: Gezangen voor Liturgie 553: 1, 2, 3
Bemoediging en begroeting

Vredesgroet: NLB 421

“Vrede voor jou!”

Gebed

Zingen: NLB 1013: 1, 2, 3, 4 (Cantorij neuriet
tussen de coupletten de melodie)

Dienst van het Woord

Lezen Genesis 8: 6 tot en met 13

Zingen: Gezangen voor Liturgie 484: 1, 2, 3
Lezen: Lucas 10: 5 tot en met 11
Overdenking

Muziek

Voorbeden. Voorafgaande aan de voorbeden:
Koolulam
“‘One day” (Haifa, 14 februari 2018)

Mededelingen

Collecte

Slotlied NLB 1014: 1, 2, 3, 4
Heenzending en zegenbede
Bevestiging zingen NLB 810
Zingen: Wilhelmus NLB 708: 1, 6

Diaconie

Op deze 3 mei zondag gaan we collecteren
voor het Nederlands Albert Schweitzer Fonds.

Gestart in 1976 en nog altijd zeer bezig met ge-
zondheidszorg in Afrika. Oplossingen zoeken
voor en met de bewoners, goede voeding, hulp-
middelen voor kinderen met een beperking,
oogzorg om blindheid te voorkomen, waterput-
ten voor schoon water en nog veel meer. Op
google zoveel informatie en verhalen, in deze
korte toelichting onmogelijk allemaal te vertel-
len.

Wij kunnen zoveel betekenen voor anderen
door te delen, te geven. Daar word je blij van!


https://www.youtube.com/watch?v=RjPpMXMjIj0

En weet dat deze gaven altijd goed terecht ko-
men.

CJW zomerkamp

. CJW GAME ON: inschrijving zomerkamp is
geopend

Durf jij het spel te starten? Ga dan mee op ons
jaarlijikse CJW Zomerkamp! Tijdens Konings-
dag is de inschrijving weer geopend. Van 18 tot
en met 25 juli verandert CJW het bos in Stok-
kum in een avontuurlijke gamewereld. Samen
met meer dan honderd kinderen beleef je elke
dag creatieve en sportieve missies, passend bij
In de collectezak of overmaken naar e|!< i .Je slaapt samen_lmet je (nieuwe) .
NL37RABO0311052878 vrienden in tenten en er zijn elke dag heerlijke
maaltijden om jouw energy een boost te geven.
Dit alles gebeurt onder leiding van een grote
groep enthousiaste vrijwilligers. De spel ontdek-
kers (6 t/m 9 jaar) kunnen een weekend mee en
de Pro Players (10 t/m 17 jaar) een week. Meer
informatie en opgeven kan via www.cjw-brum-
men.nl.

t.n.v. collecten Diaconie
m.v.v. NASF of via de
QR-code.

Ons orgel en de vleugel zijn belangrijk, dat is

duidelijk, want u gaf € 676,10 voor onderhoud. c Jw G AME ON!

Hartelijk dank en groet, Ank level up je zomervakantie ||| 18 t/m 25 juli ]

Hemelvaartsdag foto’s
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L iowe

Op 14 mei aanstaande vieren we Hemelvaarts- | % a7
dag. Vanaf 09.30 uur is de kerk open voor de b v K7
noeste wandelaars die de dauw tegemoet zijn . meldje an op i ciw-rummen.

getreden. Koffie, thee en iets versterkends en

voedzaams zullen gereed staan. Cantorij

Om 10.00 uur is er een viering met hemelse ) ﬁ'ﬁ
foto’s en hemelse muziek, een tekst, gedicht, Over Lied Tegen de Derde S

gebed, kleine overdenking. Wereldoorlog S
Wilt u aanmeren bij deze viering? Welkom! tekst van Huub Oosterhuis, muziek Antwerpen

1539, melodie ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ (Lied
En: Mocht u mooie “hemelfoto’s” ter beschik- 562)

king hebben: Wilt u die opsturen naar mij? . . _
afkeboez@gmail.com dan zal ik mijn best doen  Bij de voorbereiding voor de dienst van ko-

om die te vertonen tijdens de viering. Graag mende zondag, 3 mei, die in het teken staat
voor 10 mei opsturen in JPEG formaat! Dank van Dodenherdenking, stuitten we op de vol-
alvast!!! gende gedachte:

Afke Boezewinkel


mailto:afkeboez@gmail.com
http://www.cjw-brummen.nl/
http://www.cjw-brummen.nl/
http://www.engelenboodschapvandedag.nl/wp-content/uploads/2013/11/iStock_000005320846_Small.jpg

De Dodenherdenking die nationaal op 4 mei
wordt gevierd, is een viering ter nagedachtenis
aan hen die in de WOIl vielen. Het is echter niet
alleen een gedenken, het is ook een stelling-
name tegen onrecht, tegen oorlog. Daarin zit
iets activistisch. De uitroep ‘Nooit meer’ konden
we jarenlang naar eer en geweten herhalen en
er ons sterk achter scharen. Maar de huidige
grote oorlogen, Oekraine, Palestina, Soedan,
die gevoerd worden zonder dat we er veel in-
vioed op kunnen hebben, laten ons ons
machteloos voelen.

Wat kunnen we doen? Wat ligt wel in onze cir-
kel van invloed?

Gelukkig maken we deel uit van de kerk en
kunnen we, zoals gelovigen duizenden jaren
voor ons hebben gedaan, zingen tegen de ver-
drukking en het onrecht in. En dat doen we
samen. Dat maakt ons sterk, we kunnen ons ui-
ten, we kunnen ons laten horen.

Huub Oosterhuis schreef de tekst in 1972 voor
de Vietnamzondag van 29 oktober 1972 en het
werd gepubliceerd in een actiekrant onder de ti-
tel Een nieuw volkslied tegen de derde
wereldoorlog op de melodie van het Wilhelmus.
Bernard Huijbers stelde later voor, de melodie
van 'lk wil mij gaan vertroosten' (Lied 562) te
gebruiken.

Arien op 't Land
Bronnen:

https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vie-
ringen/text.php?id=17050&textty=

https://kerkliedwiki.nl/Wij die met eigen ogen
Klokken luiden voor kinderen

Afgelopen woensdagmiddag 16:20 uur hebben
wij als gemeente meegedaan aan de ac-

tie Klokken luiden voor kinderen. Met het luiden
van onze kerkklokken sloten wij ons aan bij een
landelijk initiatief om aandacht te vragen voor
het lot van 420 gewortelde kinderen die in on-
zekerheid leven, onder andere door het
ontbreken van een veilige plek of toekomstper-
spectief. Dop Hegger was bereid deze taak op
zich te nemen en dat deed hij met verve.

Het luiden van de klokken is een krachtig en
zichtbaar — en hoorbaar — signaal. Het laat zien
dat wij als kerk betrokken zijn bij wat er in de
samenleving gebeurt, en dat wij opkomen voor
wie kwetsbaar is. Tegelijk is het ook een mo-
ment van bezinning en gebed: voor deze
kinderen, voor hun families en voor allen die

zich inzetten voor hun bescherming en toe-
komst.

Wij zijn dankbaar dat wij op deze manier, sa-
men met heel veel andere kerken in Nederland,
onze stem konden laten horen.

LUID DE
KERKKLOK

VOOR
KINDEREN

29 april | 16.20 uur

Wij luiden landelijk de kerkklokken
voor 420 gewortelde kinderen.
Doe mee!

£\ KERKASIEL

KAMPEN

Vertrouwenspersoon

Even voorstellen:

Mijn naam is Nicky Dijkstra-de Wolf. Sinds 1986
werk ik in mijn vrijgevestigde praktijk in Brum-
men als klinisch psycholoog. Ik ben getrouwd
met Gerryt Jan. Hij is arts en inmiddels met
pensioen. We hebben een zoon en een doch-
ter, die allebei in het westen van het land
wonen. Een beetje ver weg helaas, maar geluk-
kig hebben we nog onze dierbare huisgenote
Laudi, een levendige en lieve boerenfox.

Per 1 juli ga ik ook met pensioen en juist in
deze periode dat ik afscheid aan het nemen
ben van mijn praktijk, ben ik benaderd door de
kerkenraad met de vraag of ik vertrouwensper-
soon zou willen worden voor de PKN Brummen.


https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/text.php?id=17050&textty=
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/text.php?id=17050&textty=
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Vanwege mijn werk heb ik, door de jaren heen,
helaas veel voorbeelden gezien van de grote
impact die onveilige situaties in welke vorm dan
ook, kunnen hebben op het leven van mensen.
Deze psychische verwondingen zijn vaak moei-
lijk te genezen. Ik ben mij daardoor zeer bewust
geworden van het grote belang van preventie
m.b.t. het ontstaan van onveilige situaties. Een
vertrouwenspersoon kan hierin een belangrijke
rol spelen en daarom wil ik deze graag vervul-
len. In zekere zin betekent dit voor mij een
rolwisseling. De hulp die ik als vertrouwensper-
soon kan bieden zit vaker aan het begin van
een situatie, waarin er nog veel mogelijkheden
zijn om deze te kunnen bijsturen. Hierbij heb ik
een adviserende en steunende rol. |k oordeel
niet, onderzoek niet en beslis niet en ik treed
uitdrukkelijk niet op als therapeut. Ik ben er voor
iedereen die iets wil bespreken m.b.t. situaties
waarin je je onveilig, ongemakkelijk of onrecht-
vaardig behandeld kunt voelen binnen de
kerkelijke context, zoals:

1. Grensoverschrijdend gedrag

Bijvoorbeeld:

- Ongewenste seksuele aandacht of inti-
midatie door een kerkleider of vrijwilliger.

- Fysiek geweld of dreiging.

- Ongepaste opmerkingen over iemands
lichaam of privéleven.

2. Machtsmisbruik

Bijvoorbeeld:

- Een ambtsdrager die misbruik maakt van
zijn/haar positie om druk uit te oefenen.

- Besluiten die onder druk worden doorge-
drukt zonder ruimte voor inspraak.

- Spirituele manipulatie (“God wil dat jij dit
doet”).

3. Pesten, uitsluiting of discriminatie

Bijvoorbeeld:

- Structureel buitensluiten van gemeente-
leden.

- Negatieve opmerkingen over afkomst,
geaardheid of gender.

- Roddelen of iemand bewust in een
kwaad daglicht stellen.

4. Inteqgriteitskwesties

Bijvoorbeeld:

- Fraude of misbruik van kerkelijk geld.
- Onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke
informatie.

- Belangenverstrengeling binnen kerken-
raad of commissies.

5. Conflicten en spanningen

Bijvoorbeeld:

- Escalerende ruzies binnen een ge-
meente.

- Problemen tussen vrijwilligers en leiding-
gevenden.

- Onveilige sfeer binnen een groep of acti-
viteit.

Het is niet altijd makkelijk om zulke gevoelige
kwesties meteen bij de kerkenraad, een predi-
kant of iemand uit je eigen kring te melden. Je
kunt mij, als vertrouwenspersoon, benaderen
als je ergens mee zit, ook als je twijfelt of het
‘erg genoeg” is. Juist dat eerste gesprek kan
helpen om duidelijkheid en rust te krijgen.

Ik ben er om:

- zonder oordeel naar je te luisteren

- je een veilige plek te bieden om je ver-
haal te doen

- signalen serieus te nemen en zorgvuldig
te begeleiden

- je te ondersteunen en adviseren m.b.t.
het nemen van de juiste stappen of het
vinden van de juiste hulp
vertrouwen gebeurt en in overleg met
jou.

Je kunt mij bereiken via het volgende email-
adres: vertrouwenspersoon@pknbrummen.nl of
telefonisch: 0575 564066.

N.B. 19 mei a.s. zal ik mij persoonlijk voorstel-
len tijdens de gemeenteavond.

Jaarrekeningen 2025

Inzage

De jaarrekeningen 2025 van onze kerk en de
Diaconie zijn in concept gereed. Voordat we de
jaarrekeningen formeel vaststellen moeten we
nog een aantal stappen doorlopen. Zo worden
de concepten gecontroleerd door een onafhan-
kelijke “kascommissie”. Ook worden de
conceptjaarrekeningen ter inzage verstrekt aan
de gemeente. Er zullen inzage-exemplaren in
de consistorie liggen, ook zijn de concepten op
verzoek digitaal verkrijgbaar (zie mailadres aan
het slot). Hieronder alvast een kleine toelichting
op beide jaarrekeningen.

Diaconie


mailto:vertrouwenspersoon@pknbrummen.nl

In 2025 heeft de Diaconie een aantal structu-
rele financiéle toezeggingen gedaan. Hierdoor
zijn de uitgaven met zo’n €5.000 gestegen ten
opzichte van de begroting voor 2025. Daar-
naast zette de Diaconie haar waardevolle
activiteiten uit eerdere jaren voort. Zo wordt fi-
nanciéle hulp verleend bij acute nood, worden
bed, kast, fiets etc. aangeschaft waar nodig.
Ook is er ieder jaar weer de actie “vakantietas”.

In 2024 is begonnen met het anders investeren
van het vermogen. Zo zijn er obligaties van het
Anker aangekocht en is er geld geinvesteerd in
spaarcontracten bij de SKG. De tegoeden bij de
Rabobank zijn dienovereenkomstig verminderd.
Per saldo teerde de Diaconie in 2025 ongeveer
€13.000 in op haar vermogen en reserves. Ook
de komende jaren zal de Diaconie doorgaan
met het ondersteunen van waardevolle pro-
jecten en langzaam verder interen op haar
vermogen.

Kerk

Ook de kerk teert in op haar vermogen. Over
2025 is er meer uitgegeven dan in 2024. Een
deel hiervan ziet op het onderhoud van het
kerkgebouw (buitengevel) en een deel op extra
kosten voor pastoraat. Dit was in de eerdere ja-
ren (2023 en 2024) al voorzien en zijn er in die
jaren “potjes” voor geserveerd. Deze zijn in
2025 (gedeeltelijk) aangesproken en vrijgeval-
len ten gunste van het resultaat. Ook hebben
we in 2025 meer bijzondere diensten gehad
(denk aan de Stabat Mater), maar ook voor
deze meerkosten hebben we een bestem-
mingsfonds kunnen aanspreken.

Tegenover de toegenomen kosten staat geluk-
kig ook een stijging in de inkomsten. Zo hebben
we het kerkgebouw beter kunnen verhuren en
hebben we meer giften mogen ontvangen. Het
netto resultaat over 2025 (na “vrijval fondsen”)
bedraagt negatief €27.500. Voor de komende
jaren verwachten we dat we verder zullen inte-
ren op ons vermogen. Hoe snel dat gaat, zal
sterk afhangen van de ontwikkeling van de
Vaste Vrijwillige Bijdrage en hoe (snel) we de
vacature die ontstaat door het a.s. emeritaat
van Ds. Afke Boezewinkel kunnen invullen.

Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding
van de concept jaarrekeningen kunt u contact
opnemen met ondergetekende via administra-
tie@pknbrummen.nl

Sander Kloosterhof.

Onze eigen
Kerkapp

is er!

door de ahcode  EAYE
e ¥

Website PG Brummen

Voor extra informatie, meevieren van een
dienst en achtergronden verwijzen wij graag
naar onze website (link hieronder)

website PG Brummen

U kunt via deze site ook op YouTube komen
om onze kerkdiensten te bekijken via onze
stream.

Facebook PG Brummen

Wist u dat we ook een facebookpa-

gina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in 0
deze nieuwsbrief.

Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij
onderstaand mailadres.

Er worden alleen bijdrages geplaatst die te ma-
ken hebben in of rondom de kerk of -leden.
Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Redactieleden: Inge Rekers, Remco Jeronimus
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl
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s Protestantse Gemeente

Zondag 3 mei 2026

Zondag 3 mei zal in de kerkdienst van Hall en
Voorstonden voorgaan Maurits van Elsacker uit
Terwolde.

De organist is Kees Vos uit Velp.

De diaconale collecte is voor Opendoors.
De tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor
een kopje koffie of thee.

Agenda Hall en Voorstonden

De Wheme

Dinsdag

10.00 — 12.00 uur  Koffieochtend met een praatje

(org. ouderenwerk Hall)

Orde van dienst 3 mei
Orgelspel

Welkom en afkondigingen
Aanvangslied Psalm 100
Moment van stilte
Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Zingen Psalm 66: 1,3 en7

Kyriegebed
Na iedere gebedsintentie zingen: lied 458b

Lied 652: 1,3 en 4
Gebed om de Heilige Geest

Gloria

Inleidende woorden

Schriftlezing: Deuteronomium 6: 20-25
Zingen Lied 91a: 1en 3
Schriftlezing Johannes 14: 1-14
Zingen Lied 412: 1en 4
Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen Lied 799:1,2en 4

Hall en Voorstonden

mei 2026
week 18

Dank- en voorbeden, moment van stilte en
Onze Vader
Na iedere gebedsintentie zingen lied 568a

Collecten

Zingen Gezang 470 [LB voor Kerken]

Zegen + gezongen Amen
Zingen Wilhelmus (lied 708: 1, 6)

Pastors’ mijmeringen

Waar houd ik mij mee bezig? Via deze column
maak ik je deelgenoot.

Afgelopen week vierden we Koningsdag. Een
aantal jaar geleden kozen wij ervoor om dat
een keer in Wageningen te doen. Die omgeving
is mij bekend, omdat ik tijdens mijn studie in
Ede heb gewoond en omdat we wisten van een
prachtig gelegen hotel. Bleek dat het rondom
deze feestdag ook nog eens heel gezellig te
zijn met een leuke vrijmarkt. Dit jaar ‘togen’ wij
weer die kant op en alles was, net als toen,
werkelijk geweldig. De zon scheen uitbundig en
we genoten van terrassen. We kochten boeken
die we niet nodig hadden, maar onder het mom
‘serie’ of ‘studie’ waren we te zwak om ze te la-
ten liggen. Muziek maakte deze dag nog
feestelijker en het was een groot kleurrijk ge-
heel van mensen overal vandaan. Wat mij
opviel was de eensgezindheid, de vrolijke sfeer
die waaide door de straten en mensen die ge-
duldig voetje voor voetje hun weg gingen. Bij
mij bleef zo’'n gevoel hangen dat zo’n moment
langer mag duren. Was het per se iets vrese-
lijks bijzonders wat daar gebeurde? Nou,
eigenlijk niet. Maar dat het lukt om op deze ma-
nier met elkaar om te gaan en het goed te
hebben, was voor mij opvallend. Zie je wel: we
kunnen het!

Een opvallend ‘detail’: in de binnenstad staan
twee kerken. Prachtige gebouwen. Beiden wa-
ren potdicht. Daar zullen ongetwijfeld allerlei
goede redenen voor zijn, maar een open ge-
bouw voegt ook iets toe. Het is een signaal dat
je meedoet met wat er gebeurt in je omgeving
én een plek waar je even in stilte kunt zijn. Bo-
vendien zou je er ook zomaar de Koning

kunnen ontmoeten...



Gebed van de week

In de Lebuinuskerk in Deventer wordt iedere
week een ‘gebed van de week’ aangereikt. Re-
gelmatig schrijf ook ik een gebed. Afgelopen
week was ik weer aan de beurt. Omdat het past
bij deze week, deel ik het ook hier.

Goede God,

Deze dagen zijn vol feesten en herdenken.
We vieren ‘land’ en vrijheid.

Komen in saamhorigheid samen

op pleinen, in straten en voor de buis.

Meer dan anders voelen we ons eensgezind.

Tegelijk, zijn zoveel koninkrijken

waar machthebbers

acteren met beperkte blik.

Enkel op zichzelf gericht

of burgers klemmend in een greep.

We houden regelmatig ons hart vast, God.
Zijn bang voor wat sommigen bedenken.

Koning van de wereld, in deze veelheid van na-
ties verwachten we meer:

een rijk dat is, komt en blijft.

Vervul mij met verlangen en hoop.

Laat het komen Heer, Uw Rijk.

Zondag Cantate, 3 mei

Een leider geeft bij zijn/haar afscheid iets mee
en draagt over. Diegene geeft de toehoorders
in handen waarmee zij verder mogen, omdat
het belangrijk is om voort te zetten. Deze zon-
dag horen we uit twee afscheidsredes. Mozes
spreekt nogmaals het volk toe en in Johannes
spreekt Jezus tot Zijn volgelingen. En dit alle-
maal in relatie tot ‘het huis van de Vader met de
vele woningen’. Een tekst die je misschien niet
direct verwacht op deze zondag. We leven im-
mers toe naar Pinksteren. De verbinding tussen
Vader, Zoon en Geest wordt daarom ook al
voorzichtig aangebracht.

Dodenherdenking

Op 4 mei is het dodenherdenking. Sinds een
aantal jaar gebeurt dit ook op de begraafplaats
in Hall. Het is een samenwerking van ‘De Vos-
sestaart’, ‘Hall Leeft’ en de Protestantse
Gemeente. De burgemeester houdt een toe-
spraak en er worden kransen neergelegd. Ook
klinkt het verhaal met oorlogsherinneringen van
ons, in maart overleden, gemeentelid Cobi van
Galen. De herdenking begint om 17.30 uur.

Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder die in
de eerste vier maanden van dit jaar jarig zijn
geweest, zijn persoonlijk uitgenodigd voor de
‘verjaardagsvisite’ op donderdagochtend 21
mei. ledereen mag ook een introducé meene-
men, gezellig!: Hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Opgeven graag voor 18 mei bij Janny
de Jong (0614435067).

Vakantie

Vanaf 10 mei t/m 17 mei heb ik vakantie. In die
tijd kan er, wanneer dat nodig is, contact op
worden genomen met dominee Loes Kraan of
dominee Afke Boezewinkel.

Contactgegevens Maurits

De gegevens die ik als pastor gebruik, zijn:
pastor@hallsekerk.nl / 0634741456. Op vrijdag
ben ik niet bereikbaar vanwege mijn opleiding
aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Maurits van Elsacker

Onze eigen
Kerkapp

is er!

ety E4E
e scangan s

Website PG Brummen

Voor extra informatie, meevieren van een
dienst en achtergronden verwijzen wij graag
naar onze website (link hieronder)

website PG Brummen

U kunt via deze site ook op YouTube komen
om onze kerkdiensten te bekijken via onze
stream.

Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij
onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Redactieleden: Inge Rekers, Remco Jeronimus
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl
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