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zonder de Geest

Het waaien van de Geest ...
was er bar weinig te beleven geweest. Er was
geen muziek, geen mooi schilderij, geen vrolijk-
heid, geen boek, geen Pyramide en helemaal
geen aarde noch feest .... zonder het wapperen
en waaien van de Geest.

Ongrijpbaar, zeggen mensen wel eens. Onbe-
grijpelijk, zeggen de meesten. En toch is de
Geest van God het meest essentiéle van alle
mensen, van alles wat mooi gemaakt, blij be-
dacht, prachtig geschreven is en wordt. Het is
die machtig mooie kracht die je doet lachen, die
je ontroert, die je raakt. In het Meidoornhuis
vatte één van de bewoners het prachtig samen:
“Het is iets positiefs!” En dat is helemaal waar.

Alle lelijkheid en negativiteit is tegen-geests.

Zondag vieren we dat bruisen van de Geest. De
Cantorij onder leiding van Joop Neijenhuis
draagt de gemeentezang.

Het is voor Joop ook een heel bijzondere vie-
ring. Na zeer vele jaren de gemeente
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geinspireerd te hebben met zang en muziek
zwaait Joop af als cantor-organist van onze ge-
meente. We zijn hem bijzonder dankbaar voor
zijn jarenlange geweldige inzet ten behoeve
van gemeentezang en kerkmuziek. Uiteraard
zal er in deze pinksterdienst aandacht worden
geschonken aan zijn afscheid als cantor-orga-
nist.

Welkom allemaal. Als het u lukt: Draag iets
roods! De kleur van het vuur van de Geest!

Orde van dienst 24 mei 2026

Cantorij komt zingend binnen: “Wij vieren van-
daag het feest” (canon met allen)

Woord van Welkom, aansteken van de Paas-
kaars

Zingen: NLB 675: 1

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 675: 2

Gebed. Introductie met Micha 6: 6 - 8

Zingen: NLB 992: 1 vrouwen 2 mannen 3
solo 4 allen 1 allen

Lezen: Psalm 133 (bewerking Karel Eykman)

Zingen: “Waar liefde woont,” solo, daarna
cantorij en gemeente

Lezen: Genesis 1: 1-3, Genesis 1: 1-7, Hande-
lingen 2: 1-4

Zingen: “Wij, niet alleen ik of jij ....”
Cantorij: 1, 2, 3 daarna allen 1, 2, 3

Overdenking

Cantorij: “Zij waren één van hart en ziel”
1 allen 2 cantorij 3 allen 4 cantorij 5 allen

Tekst: “Er is nog zomer en genoeg”

Gebeden, tussen de gebeden door “Dona No-
bis Pacem”
(na de laatste gebeden allen canon)

Slotlied: NLB 969: 1 -4

Heenzending en zegenbede, uitgesproken
Amen

Zingen: “Wie door de Geest is aangeraakt”



Diaconie

Pinksterzondag 24 mei is er natuurlijk ook weer
een collecte. Deze zondag is de opbrengst be-
stemd voor Artsen Zonder Grenzen. In alle
landen ter wereld aanwezig, als een ziekenhuis
nauwelijks nog functioneert, als de mensen ge-
wond zijn, als er geen tijd te verliezen is,
redden wie je redden kunt.

Sanitaire voorzieningen regelen, gezondheids-
zorg weer opbouwen waar alles vernietigd is.

Geweldig dat deze mensen er zijn, met gevaar
voor eigen leven, als rotsen in de branding en
vriend en vijand op hun hulp kan rekenen. Als
je je zo inzet voor een ander: enorm respect!

T~

U kunt hen steunen door te geven in de collec-
tezak, overmaken naar NL37RAB0O0311052878
t.n.v. Collecten Diaconie m.v.v. AZG of via de

QR-code.

Voor de Noodhulpcollecte heeft u met elkaar
€ 545,20 gegeven. Hartelijk dank en een mooi
Pinksterfeest, Ank

Van de cantorij

Over Pinksteren

We zingen weer prachtige liederen. En allemaal
gaan ze over het bijzondere en ook noodzake-
Daardoor hebben alle teksten iets poétisch, met
werkwoorden als ‘zou’ en ‘mogen’ en ‘dromen’.
Dat is zo mooi, dat brengt een verstilling waarin
je kunt nadenken over hoe het zou kunnen zijn,
hoe jij het zou willen hebben in alle rust en
vrede met de wereld en met God.

Een tekst wil ik even apart uitschrijven, omdat
in het zingen de aandacht makkelijk verschuift
van inhoud naar melodie. Het is een gedicht
van Judith Herzberg.

Er is nog zomer en genoeg

Wat zou het loodzwaar tillen zijn,

Wat een gezwoeg,

Als iedereen niet iedereen terwille was

Als iedereen niet iedereen op handen droeg.

Wensdenken mag!

Arien op 't Land

Cunrmharitet nhh‘n
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Beste inwoner,

Het is weer tijd voor het Pinksterfestival, van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei.
Genieten van theater, eten en drinken, muziek, een fietstocht, de kunstmarkt met
Korenspektakel, de grote markt op tweede Pinksterdag. Kortom, een culinair en cultureel
weekend vol voor uit alle

in i nt waar het Pinkst | By en pla .|

deze brief wat extra informatie die deze

Op onze website www.pinksterfestivalbrummen.nl onder Pinkstermarkt staat een tekening
van de gemeente Brummen met omleidingen en parkeerverboden. 3
Een speciale ambtenaar zal toezien op het naleven van de regeling. Zorgt u er daarom voor.
dat uw auto niet geparkeerd staat in één van de hierna genoemde straten. Zo voorkomt u
dat u een boete krijgt of dat uw auto door de gemeente wordt weggesleept.

U kunt binnen het marktgebied deze dag ook niet met de auto van of naar uw woning. U
mag natuurlijk wel de auto op de eigen oprit naast het huis laten staan. .

Parkeerverbod:

Burg. de Wijslaan
Engelenburgerlaan
Gravenstraat (t/m nr.26)
Kerkstraat/Kerkplein
(tussen en Leli

en
Marktplein Marten Putstraat (tussen Marktplein -n’ Brunheim)
(tussen Lelig

(tussen enl
Wilhelminastraat

)

& Spankerenseweg (tot aan de Ee,

Waar wel parkeren
Wilt u uw auto gebruiken, parkeert u hem dan op het parkeerterrein van de SWB, Plein 5



Pinksterfeest

Eerste Pinksterdag blijven de kerkdeuren na de
viering open en is iedereen die de kunstmarkt
bezoekt of langs loopt van harte welkom in de
kerk.

Even een kaarsje aansteken, een gesprekje,
iets schrijven in het gedenkboek, stil rond Kij-
ken, een kop koffie of thee en de goede geest
waait waarheen hij maar wil.

Wil je ook een poosje gastvrouw of gastheer
zijn? Meld je dan bij Jannie Hietbrink, daar zal
zij blij mee zijn.

Film 26 mei

Op dinsdag 26 mei is er weer film in ons film-
huis.

We gaan kijken naar: Calendar Girls.

Een film over de durf, liefde en betrokken
kwetsbaarheid van een groep vrouwen in een
Engels dorpje....

Welkom! De kerk is open vanaf 19.15 uur

Elvis kerkdienst 7 juni

Beste mensen,

Alvast een vooruitblik naar zondag 7 juni, dan
gaat er een bijzondere viering plaatsvinden in
onze kerk: een Elvis-viering.

Ds Fred Omvlee verzorgt al langere tijd dit soort
diensten, het leek ons als Taakgroep mooi om
hem hier in Brummen uit te nodigen. Samen
met de band Grace vult hij een dienst met bij-
zondere Elvis-liederen, bekende en minder
bekende. Hieronder meer informatie, en vooral:
zegt het voort!!

Deze dienst zal plaatsvinden om 17 uur, de
band moet uit het westen komen en is voor jon-
geren ook een fijne tijd.

In de ochtend kerken we in Hall. Om 10 uur
gaat daar ds. Jolanda Aantjes voor, al met al
een mooie aanleiding om de kerkplaatsen weer
eens om te wisselen!

Namens de Taakgroep Eredienst, Sietske Brou-
wer

Elvis-kerkdienst Brummen 7 juni 2026: Cry-
ing in the Chapel!

Op zondag 7 juni 2026 zal er een speciale El-
vis-kerkdienst gehouden worden in de
Pancratiuskerk in Brummen.

Op 16 augustus 2026 zal het 49 jaar geleden
zijn dat Elvis Presley overleed. Hij werd de eer-
ste superster die met zijn goede looks, stem en
kledingstijl de jongeren in de jaren vijftig inspi-
reerde. Hij mengde gospel, country en rhythm
and blues tot rock and roll. Met Heartbreak Ho-
tel wist hij de jonge John Lennon, Keith
Richards en Bob Dylan te inspireren. Elvis' car-
riere kende ups en downs: hij heeft twee jaar in
militaire dienst gezeten in Duitsland, hij maakte
jarenlang B-films, maar in 1968 maakte hij een
comeback.

Dominee Fred Omvlee, in het dagelijks leven
geestelijk verzorger in een verpleeghuis, was
22 jaar dominee bij de marine, is Elvis-fan en
organiseert al ruim 24 jaar Elvis-kerkdiensten.
'Wat veel mensen niet weten is dat Elvis het
liefst gospels zong, van het begin van zijn carri-
ere tot zijn laatste concert in 1977.

Elvis groeide op in een gelovig gezin en bleef
zZijn leven lang zoeken naar Gods bedoeling
met hem. Als mensen hem The King noemden,
zei hij: ‘Er is maar één King en dat is Jezus
Christus.

Elvis overleed helaas al op 42-jarige leeftijd in
1977. Hij was verslaafd aan medicijnen: pillen.
Die had hij leren slikken in zijn diensttijd. Hij zag
er geen kwaad in. Helaas leidde het tot een on-
gelukkig en depressief einde aan zijn leven.
Maar mijn boodschap is: zelfs al eindig je als
Elvis - verslaafd, depressief, gescheiden, te
jong- je valt niet uit Gods hand, dat is genade,
dat is Amazing Grace'.

In de Elvis-kerkdienst horen we het levensver-
haal van Elvis met enkele van zijn grootste hits,
en we horen en zingen samen veel Elvis-gos-
pels: het is verder ook 'gewoon' een kerkdienst
met toepasselijke bijbellezing en gebed. Kom in
stijl!

Muzikale begeleiding is door de band Grace.
Aanvang: 17 uur

Locatie: Pancratiuskerk, Kerkstraat 17,
Brummen




Verslag gemeenteavond

Afgelopen dinsdagavond vond in de Pancratius-
kerk een erg goed bezochte gemeenteavond
plaats met ongeveer 60 aanwezigen, waaron-
der ook gemeenteleden uit Hall. Na een
welkom door Erik Ekkel en een opening door
ds. Afke Boezewinkel werd Nicky Dijkstra voor-
gesteld als vertrouwenspersoon van onze
gemeente. Zij gaf uitleg over haar rol en het be-
lang van een veilige gemeente. Ook werd
aangekondigd dat er een ideeénbus komt
rondom het thema Veilige Kerk en werd een op-
roep gedaan voor deelname aan de nieuwe
commissie Veilige Kerk. Gemeld werd dat Bert
Leusink al plaats heeft genomen in deze com-
missie; dat is niet helemaal juist. Hij heeft
belangstelling getoond, maar nog geen defini-
tieve toezegging gedaan.

Dop Hegger gaf namens de beroepingscom-
missie een toelichting op het proces van de
afgelopen periode, waarin helaas geen ge-
schikte kandidaat is gevonden. Hij lichtte het
besluit toe om de opdracht terug te geven aan
de kerkenraad. De kerkenraad gaat zich eerst
beraden op het verdere proces en de profiel-
schets, alvorens opnieuw een
beroepingscommissie in het leven te roepen.

Daarna gingen gemeenteleden in kleinere groe-
pen met elkaar in gesprek over prioriteiten
binnen het gemeentewerk voor de komende ja-
ren. Waarschijnlijk zullen er keuzes gemaakt
moeten worden, onder andere door het afne-
mende aantal vrijwilligers en het feit dat er
momenteel nog geen eigen predikant is. In ie-
der groepje ontstonden levendige discussies,
want prioriteiten stellen tussen negentien ver-
schillende activiteiten bleek niet eenvoudig.
“Alles is belangrijk!” werd regelmatig gehoord.
Als er dan toch gekozen moest worden, ston-
den de zondagse eredienst, de maandelijkse
kinderviering en de bijzondere diensten duide-
lijk bovenaan. Alle input wordt meegenomen in
de verdere beleidsdiscussie van de kerkenraad.

Verder werd aandacht besteed aan de beleids-
dag van de kerkenraad en het vervolg daarop.
Bernhard Vosselman van KerkVitaal is ge-
vraagd dit proces te blijven ondersteunen. Ook
kwam de nieuwe Kerkapp aan bod, met de
leuke mededeling dat inmiddels de honderdste
gebruiker zich heeft aangemeld.

Sander Kloosterhof introduceerde vervolgens
het project Toekomst Pancratiuskerk, waarbij
de doelstelling is om aansluiting te vinden bij de
Dorpendeal rondom het vernieuwde Plein5-ge-
bouw. Tot slot gaf Harry van Galen een

overzicht van de actuele stand van zaken
rondom het fusieproces met Hall.

De avond werd afgesloten met een gezamenlijk
lied onder leiding van ds. Loes Kraan, gevolgd
door een gezellig samenzijn met een hapje en
een drankje.

Erik Ekkel

Onze eigen
Kerkapp

is er!

Py ELEyE

te scannen

[OLH

Website PG Brummen

Voor extra informatie, meevieren van een
dienst en achtergronden verwijzen wij graag
naar onze website (link hieronder)

website PG Brummen

U kunt via deze site ook op YouTube komen
om onze kerkdiensten te bekijken via onze
stream.

Facebook PG Brummen

Wist u dat we ook een facebookpa-

gina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in 0
deze nieuwsbrief.

Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor dinsdagavond 18 uur bij
onderstaand mailadres.

Er worden alleen bijdrages geplaatst die te ma-
ken hebben in of rondom de kerk of -leden.
Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Redactieleden: Inge Rekers, Remco Jeronimus
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl
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Zondag 10 mei 2026

Zondag 24 mei zal in de kerkdienst van Hall en
Voorstonden voorgaan Maurits van Elsacker uit
Terwolde.

De organist is Kees Vos uit Velp.

Met medewerking van het zangkoor ‘Zingt den
Heer ‘uit Voorst onder leiding van Maarten
Romkes.

De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor
een kopje koffie of thee

Orde van dienst 24 mei

Lied 223: Opstaan, morgen, weg je sluiers,
dans !

Orgelspel

Het koor zingt: Welkom in dit huis
Welkom en afkondigen

Zingen: Samen in de naam van Jezus
Moment van Stilte

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Zingen: Psalm 68a: 1 en 3

Kyriégebed
Na iedere gebedsintentie zingen: lied 458b

Het koor zingt Gloria uit: Missa Bréve van
Gounod

Gebed om de Heilige Geest

Zingen: Lied 695

Inleidende Woorden

Schriftlezing: Ezechiél: 11: 17 - 20

Zingen: Lied: 675

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 8, 11b - 25
Zingen: Lied 670: 2, 3 en 6

Overdenking

Het koor zingt: Santo

Zingen: Lied 686

Dank- en voorbeden

Na iedere gebedsintentie zingen lied 568a
Het koor zingt: Onze Vader

Collecten

Zingen: Lied 704

Zegen + gezongen Amen

Zingen: Lied 423: 2 en 3

Agenda Hall en Voorstonden

De Wheme

Dinsdag

10.00 — 12.00 uur  Koffieochtend met een praatje

(org. ouderenwerk Hall)

Pastors’ mijmeringen

Waar houd ik mij mee bezig? Via deze column
maak ik je deelgenoot.

Tijden veranderen. Mijn inschatting is dat ieder-
een daar wel wat van herkent: wat in je jeugd
heel gewoon was, is nu ondenkbaar. Of keu-
zes, waar je eerder volledig achter stond, zou je
nu niet meer op die manier maken. In twee
nieuwsberichten uit de afgelopen weken, kwam
duidelijk zo’n veranderende tijd naar voren. Al-
lereerst het bericht dat het chipsmerk ‘Cheetos’
stopt met de productie van ‘Nibbit-rings’ (chips
in de vorm van een cirkel die je dan leuk rond je
vinger kan doen). Daarna het bericht dat pa-
pierfabriek ‘Coldenhove’ in Eerbeek, zoals het
nu lijkt, definitief zal sluiten. Totaal verschil-
lende nieuwsberichten, maar beiden dragen in
zich dat generaties mensen ermee vertrouwd
zZijn. Over chips hoor ik weinig Hallenaren met
passie vertellen ..., maar de verschillende pa-
pierfabrieken zijn voor veel inwoners nauw
verbonden met hun eigen leven. Met voorou-
ders of dorpsverhalen.

Wanneer dingen veranderen kan dat ervaren
worden als pijnlijk, jammer, maar soms ook
heel bevrijdend: ‘gelukkig, dat komt nooit meer
terug’.

Hoe ga jij om met dingen die niet meer het-
zelfde zijn? Blijven hangen in het bekende kan
voelen als een warm bad. lets nieuws kan juist



voor een gevoel van onveiligheid zorgen, omdat
je niet weet waar je aan toe bent. Toch blijkt dat
er in ons leven, met een zekere regelmaat, din-
gen anders gaan dan je had gedacht of
gehoopt. Dat vraagt veerkracht, omdat dat ver-
leden niet meer terugkomt, maar je tegelijk nog
niet klaar bent voor wat er in de plaats is geko-
men.

Pinksteren past daar volgens mij bij. Het feest
van de beweging. Niet het oude blijft, maar het
nieuwe is gekomen. ‘Ga maar, |k ga met je
mee’, zo vertrouwt God je toe.

Zondag is het zover: we vieren Pinksteren! Het
koor ‘Zingt den Heer’, met Maarten Romkes als
dirigent, komt zingen. De liturgische kleur is
rood (dus als je nog kleurinspiratie zoekt ...).
Kleur van passie, vuur, de heilige Geest. Deze
kleur komt niet vaak terug in de kerk. Eigenlijk
alleen op Pinksteren (en bij bevestiging van
ambtsdragers of belijdenis). Ook dat geeft iets
weg van het unieke van deze dag. Het belooft
een feestelijke zondag te worden. Dat krijgt ook
wat uiting in aankleding. Het mag best duidelijk
worden dat er wat te vieren is. Pinksteren is ook
bedoeld om wat te prikkelen. Dat zet namelijk
aan tot nadenken en dat er wat kan gaan stro-
men in onszelf. Het is namelijk een
ontdekkingstocht, want op welke manier werkt
de Geest in ons persoonlijk? En waar merk je
die op?

Weet je van harte welkom!

In gesprek

De opleiding theologie die ik volg, wordt voor
een groot gedeelte ingevuld door praktijkerva-
ringen. De afgelopen jaren heb ik hier in de
kerk van Terwolde-De Vecht vorm aan gege-
ven. Aangezien ik nu in Hall & Brummen aan
het werk ben, is het een logisch gevolg dat ook
deze praktijkopdrachten hier worden ingevuld.

Nu is het de bedoeling om met een klein
groepje een gesprek te voeren naar aanleiding
van een gehouden preek. Het is mijn bedoeling
om dat in de week na Pinksteren te doen zodat
we met elkaar kunnen nadenken over die ge-
houden overdenking. Het is een open gesprek
waarvoor geen speciale kennis of achtergrond
nodig is. Eigenlijk draait het om de volgende
vragen: wat heb je gehoord tijdens de overden-
king, wat sprak je wel of niet aan, welke
gedachten kwamen er bij je op? ledereen kan
hieraan meedoen en het is een laagdrempelig
gesprek.

Ik zou het fijn vinden wanneer dit doorgang kan
vinden en zie uit naar een fijne ontmoeting.

Je mag mij gewoon aanspreken of een berichtje
sturen/bellen wanneer je mee wilt doen.

De wereld krijgt een andere kleur:
De kleur van zonlicht en van vuur,
God opent wijd de hemeldeur

En laat Zijn duif los in dit uur.

De duif des Geestes viiegt omlaag,
de vrede is ons bereik:

God geeft antwoord op de vraag:
Heer, komt in deze tijd Uw rijk?
Uw vuur zet onze tong in vlam

En iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam
Is tot ons, mensen, ingegaan.

Nel Benschop

Contactgegevens Maurits

De gegevens die ik als pastor gebruik, zijn:
pastor@hallsekerk.nl / 0634741456. Op vrijdag
ben ik niet bereikbaar vanwege mijn opleiding
aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Maurits van Elsacker

De kerkapp is live!

Onze eigen
Kerkapp

is er!

pridir i G4

Website PG Brummen

Voor extra informatie, meevieren van een
dienst en achtergronden verwijzen wij graag
naar onze website (link hieronder)

website PG Brummen

U kunt via deze site ook op YouTube komen
om onze kerkdiensten te bekijken via onze
stream.

Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor dinsdagavond 18 uur bij
onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Redactieleden: Inge Rekers, Remco Jeronimus
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl
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